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HAYATINIZ VE YILDIZLARINIZ 


Âşık mısınız? Sevgilinizin bazı söz ve hareketlerine bir anlam veremiyor musunuz? Geleceğiniz konusunda endişeleriniz mi var? Hayatınıza hâlâ bir yön veremediğinizden mi şikâyetçisiniz? Para konusu sizi fazla mı düşündürüyor? 
Mutlu olmanız gerekirken karamsarlığa mı kapılıyorsunuz? 
Başkalarının sizden talihli olduğunu mu sanıyorsunuz? Bütün bunlara kaderin sebep olduğuna mı inanıyorsunuz? Bu sorularımızdan birine veya birkaçına "Evet" diye mi cevap verdiniz? O halde yardıma ihtiyacınız olduğu iddiamızın saçma olduğunu da zannetmeyin. Evet, var. İşte, biz de size yardım etmeye hazınz. Bahsettiğimiz problemlerinizi adresinize gelerek biz düzeltecek değiliz; ancak size bunları halletmeniz için gerekli şeyleri anlatacağız. 

Her şeyden önce hayatınızı belirli yıldızların idare ettiğini bilmelisiniz. Nasıl hayat veren Güneş, met ve cezri idare eden Ay bizleri etkiliyorsa, aynı şekilde "Sekiz Büyük Güç" diye anılan yıldızlar da hayatımıza yön verip bize türlü imkânlar hazırlarlar. Onun için de önce burcunuzun yıldızını ve sonra diğer yıldızlan iyice tanımalısınız. Kendi yıldızınızı en yakın dostunuz, size destek olacak güç yerine koyabilirsiniz. Diğer yıldızlar da hayatınızın birçok yönlerinde söz sahibidirler. 


Aşkta söz sahibi olan yıldız Sevgi ve Güzellik temsilcisi Venüs'tür. Evlilik konusunda ise sizin burcunuzun yıldızı ile Venüs ve Cazibe Savaş timsali Mars işbirliği ederler. 
Siz bu yıldızlar hakkında gereken şeyleri öğrenir ve uygun şekilde hareket ederseniz, aşkta da mutlu olursunuz, istediğiniz gibi bir yuva da kurarsınız, evliliğinizi de âhenkle yürütebilirsiniz. Sizi düşündüren para ise, o zaman doğrudan doğruya Zenginlik ve Neşe yıldızınız Jüpiter'le dostluk kurmanız gerekir. Hele Disiplin Yıldızı Satürn de işleriniz- de sizi desteklerse, o vakit dünyanın sayılı zenginlerinden biri haline gelmeniz de işten bile değildir. Ama siz başarılı bir eğitim yapmak isteyen bir tip de olabilirsiniz. İşte o vakit yine bahsettiğimiz iki yıldıza, Jüpiter ve Satürn'e başvuracaksınız. Zira Zenginlik, Neşe yıldızı aynı zamanda eğitimi de temsil eder. Disiplin yıldızı da metod ve sabır verir. Bu ikisi kaynaşınca eğitim konusu da problem olmaktan çıkar. 

Hayatınıza yeni bir yön vermek istiyorsanız Yeni Şartlar yıldızı Pluton size yol gösterebilir. Dikkati çekmek, ün yapmak, herkesten ayrı bir yolda ilerlemek istiyorsanız, Değişiklikler yıldızı Üranüs'e başvurmanızı söyleyeceğiz. 
Edebiyatta başarı ise Zekâ, Hareket yıldızı Merküri'nin elindedir. Onunla hoş geçinmeye bakın. Hele Hayaller yıldızı Neptün'le, Zekâ, Hareket yıldızı Merküri ve aynı zamanda Güzel Sanatları da temsil eden Venüs bir araya gelirse, edebiyat alanında adınızı bütün dünyaya duyurabilirsiniz. 

Bahsettiğimiz şeylerden bazı yıldızların âhengi sayesinde istediğiniz duruma geleceğinizi anlıyorsunuz tabii. Kendi kendinize, "Bu iş böyle kolaysa ben neden istediklerimi elde edemiyorum?" diyebilirsiniz. Bunun nedeni de çok basit: Eskiler, yani bundan binlerce yıl önce yaşamış, yıldız falı konusunda bilgili kimseler gökyüzünü on iki eşit parça- ya bölmüşlerdir. Bunun her birini bir burç kabul ederek bir isim vermişlerdir. Her burca verilen isim de onun özelliklerine tamamıyla uyar. Siz doğduğunuz anda Güneşiniz hangi burçtaysa onun özelliklerini taşımaktasınız. Kendi burcunuzu dikkatle okuyun. Hangi yıldızın size dost olduğunu anlayınız. Böylece iş, aşk, para, gelecek ve her türlü konuda burcunuzun size ne imkânlar hazırladığını anlayacaksınız. 
Ama iş bununla da bitmiyor. Aynı burçtan olan kimselerin bazı özellikleri bakımından birbirlerine benzedikleri doğrudur. Fakat ana özellikler hariç her insanın bambaşka bir kişiliği vardır. Örneğin, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak görülen Elizabeth Taylor da, şarkıcı Liza Minelli de Balık burcundandırlar. İkisine de Balık burcu, hassaslık, cazibe, şöhret vermiştir. Ama Elizabeth Taylor, Venüs'ü çok kuvvetli bir kadındır. Yani o doğduğu anda Sevgi, Güzellik yıldızı Venüs; Cazibe, Seks yıldızı Mars ve şöhreti sağlayan Uranüs gökyüzünde parlamışlardır. Buna karşılık Liza Minelli doğduğu anda Sevgi, Güzellik yıldızı, Zekâ Hareket yıldızıyla birlikte parlayarak sanatçıya güzel ses ve rol yapma kabiliyeti vermiştir. 

İşte aynı şekilde siz doğduğunuz anda gökyüzünde bir veya birkaç yıldız parlamıştır. Bunlar sadece o anda sizin kaderinizi çizmek için parlayan yıldızlardır. Gerek burcunuzun özellikleri gerek bu parlayan yıldızların yardımları sizin bir veya birkaç alanda istediklerinizi elde etmenize yeterlidir. Şimdi sizden istediğimiz şu: Önce kendi burcunuzu ve yıldızınızı okuyun; tarafsızlıkla bu burç ve yıldızın size ne kadar uyduğunu düşünün. Sonra diğer burçları inceleyin. Çünkü başka burçlarda kendinize benzeyen çok taraflar bulabileceksiniz. O zaman da sizi hangi yıldızların etkileyip, desteklediğini anlayacaksınız. Böylece bu yıldızlardan yararlanarak hayatta istediklerinizi elde etmeniz de kolay olacak. Boşuna uğraşıp hayata küsmektense yıldızların yardımıyla kendinize ışıklı bir yol çizmeniz çok daha akla yakın değil mi? 

Sonuçtan memnun kalacağınıza inanıyor ve size yıldızlar arasında zevkli bir yolculuk diliyoruz. 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu Ateş 
Uğurlu günü Salı 
Uğurlu sayısı :9 
Uğurlu taşı : Pırlanta 


Uğurlu renkleri Ateş kırmızısı, nar çiçeği, al Uğurlu çiçekleri Lâle, gelincik, papatya 

Uğurlu kokulan Manolya, lavanta çiçeği, ıtır Uğurlu müzik Hızlı tempolu parçalar ve marşlar En belirli özelliği: Cesaret 

En büyük ideali : Zafer 

En büyük hatası (o Acelecilik 

En büyük arzusu Liderlik 


Her şeyden önce sizi tebrik etmekle işe başlayalım. 
Çünkü sizin kadar canlı, enerjik ve hayata renk katan kimseler azdır. Sizin için dünyanın tuzu, biberi de diyebiliriz. 
siz, insana şevk veren, cesaretlendiren, neşelendiren tiplerdensiniz. Bulunduğunuz yerde kimsenin canı sıkılmaz. Zira canınız istediği zaman karşınızdakileri oyalamasını, onların her şeyi unutmalarını sağlayabilirsiniz. Fakat bu sadece siz arzu ettiğiniz zaman olur. Çünkü siz her şeyden önce kendisini düşünen bir tpsiniz. Her söze "Ben" diye başladığınız da bilinmektedir tabii. Onun için de ancak sözlerinizi zevkle dinleyecek, size hayran olacak ve itiraza kalkmayacak kimselerin yanında bütün cazibenizi ortaya koyarsınız. 
Şartlar değişir, biri size karşı gelmeye kalkar ya da tenkide cüret ederse durum bir anda değişir; birden öfkelenerek o talı havayı bozabilirsiniz. Öfkelenmekte belki haklı belki de haksızsınız, ancak bu konuda yıldızınızın etkisinde kaldığınızı söylemeliyiz. Karakterinizi bütün yönleriyle açıklamadan önce yıldızınızdan bahsetmemiz daha uygun olur sanırız. Zira böylece sizi destekleyen yıldızınızdan neler aldığınızı da öğrenmiş olursunuz. 


YILDIZINIZ 


Yıldızınız Cazibe, Savaş ve Seks temsilcisi Mars, en büyük güçlerden biri sayılır. Bu yıldız ateş etkili, yakıcı, sert, haşin ve insafsızdır. Fakat bu sözlerimiz sizi korkutmasın. Zira bu ateş etkili dost size yardımcı olduğu sürece sırtınız yere gelmeyecek demektir. Ancak yıldızınızı anlamanız ve onun özelliklerinden yararlanmaya kalkmanız da şarttır. Ancak bu şekilde Mars'la tatlı bir âhenk kurabilirsiniz. Cazibe, Savaş, Seks temsilcisi kendisine karşı gelmeyenleri korur ve güçlendirir. Yalnız her büyük yıldız gibi Mars'ın da iyi ve kötü tarafları bulunmaktadır. Siz bunun iyi tarafları sayesinde istediklerinizi elde ederken ağır etkilerinden de kendinizi korumaya gayret etmelisiniz. Mars, bu arada enerjiyi, mücadeleyi, kavgayı, atılganlığı, hiddeti de temsil eder. Aslında bir insanın hayatını iyi planlaması ve âhenk içinde yaşaması ideal sayılır tabii, ancak, bu söylediğimiz hayat sadece bir hayaldir. Zaman zaman insanın kendisini, sevdiklerini ve inandığı gayeleri koruması için tartışması, mücadele etmesi ve hatta savaşması da gerekebilir. Onun için yıldızınızın bu sert taraflarını da kötü saymayın. Sadece zaman zaman bu şiddetli yıldıza gem vurmanız gerektiğini de bilin. Çünkü Mars'ın inanılmayacak kadar şiddetli devreleri olabilir. Böyle zamanlarda yıldızınıza uyarsanız kavgacı, geçimsiz, huysuz, huzursuz bir insan haline gelebilirsiniz. Bu yıldıza boşuna "Savaş temsilcisi" denmediğini unutmamalısınız. 
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CAZİBE VE SEKS 


Yıldızınızın saydığımız özellikleri sizi belki biraz şaşırttı. "Bunun cazibesi nerede?" diye sorabilirsiniz. Fakat Ateş etkili Mars, savaşta olduğu kadar aşkta da sizi desteklemektedir. Bu yıldız kadınlara fevkalâde cazibe, erkeklere de seks gücü verir. Yıldızın Koç burcundan olan kimselere verdiği şirinlik, cana yakınlık, sevimlilik sözlerle anlatılacak gibi değildir. Koç burcundan olan kadın ve erkekler ilk anda karşısındaki kimseleri kolaylıkla etkilerler. Bu cazibe bir anda beğendiğiniz kimseyi adeta bir yumruk yemiş gibi sersemletiverir. Koç burcundan olanlar bu cazibeleriyle karşılarındakileri büyülerler. 

Belki çok güzel veya çok yakışıklısınız, ya da yüzünüzü, vücudunuzu veya belki de tipinizi beğenmemektesiniz. 
Bu karamsar düşüncelerden hemen kurtulmanızı önerece-Biz. Çünkü sizde Mars yıldızının eşsiz cazibesi olduğu sürece daima beğenileceğinizi bilin. Bir köşede oturup somurtacağınıza beğendiğiniz kimseleri kolaylıkla kendinize bağlayabileceğinizi düşünmelisiniz. 


KAFA 


Koç, burçların birincisi olarak kabul edilir. Bu burç başı temsil eder. Dolayısıyla da siz kafası iyi çalışan bir tipsiniz. Yıldızınızın verdiği enerji ve güç sayesinde kolaylıkla hamleler yapabilir, her işi çabucak kavrayabilirsiniz. Evet, her şeyi kolaylıkla hesaplayabilen, işleri kolaylıkla tasarlayabilen bir insansınız, ancak size bu arada sabırlı olmanızı da söyleyeceğiz. Zira burcunuzun en büyük kusuru aceleciliğidir. Yıldızınız size türlü imkânlar verirken çoğu zaman biraz sabırsızlık yüzünden türlü iyi fırsatları kaçırabilirsiniz. Halbuki o fevkalâde planlarınızı yaptıktan sonra biraz 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durup düşünseniz ve zor da olsa birazcık bekleyebilseniz hayatınızın akışını değiştirmeniz pek kolay olur. Onun için de size küçük bir öğüt vereceğiz. İşlek kafanız her türlü planı yapmaya uygundur. Siz birinci burçtan olduğunuz için öncü sayılırsınız. İleriyi iyi görür, karşınızda ürlü imkânlar olduğunuzu bilirsiniz. Fakat işin bu devresinde aceleciliğiniz, ani çıkılara kalkışmanız yüzünden her şeyi bir anda altüst edebilirsiniz. Onun için ya sabırlı olmaya çalışmalısınız ya da çok güvendiğiniz biriyle birlikte hareket etmelisiniz. Böyle güveneceğiniz biri sizin iyi planlarınızı sabır ve dikkatle tatbik edecektir. Darlmayın ama siz pek dikkatli de sayılmazsınız. Dikkatten kastımız sevmediğiniz birinin sırtındaki vizonu veya bir rakibinizin son model arabasını görmeniz de değil tabii. Sadece planlarda teferruata dikkat etmeyi kastediyoruz. Siz işte böyle ufak ve önemsiz gördüğünüz şeylere dikkat etmezsiniz. Ama her işin başarılı olması için en küçük noktasına kadar hesaplanmış bir planla işe girişmek gerekir. Bu konuda size Başak veya Oğlak burcundan olan bir dostunuz yardım edebilir. 


GÜVENME 


Dostluk der demez de, aklımıza düşmanlık geldi tabii. 
Koç burcu insanları her şeyden önce çok dürüsttürler. Onlar başkalarının da kendileri gibi dürüst ve iyi niyetli olduklarını sanırlar. Bu yüzden de sık sık yanılırlar ve hayal kırıklığına uğrarlar. Herkesi dost annetmek büyük bir hatadır. 
Günümüzde fevkalâde yenilikler düşünen nice Koç burcunda doğmuş sırtından zengin olmuş ve üne kavuşmuş kimseler vardır. Bunlar geriye, hayal kırıklığına uğramış, çocuk kadar saf ruhlu, iyi niyetli ve mutsuz Koç burcundan kimseler bırakmışlardır. Onun için güvenme ve dostluk konularında daima ihtiyatlı davranın. Sizi kıskandıklarını da asla 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unutmayın. Enerjinizle, cesaretinizi kötüye kullanmış kimseleri de bir süre sonra unutursunuz. Aslında bu da sizin çocuk kadar saf olduğunuzu gösterir. Ama siz dünyaya başkalarını kazançlı çıkarmak ve istismar edilmek için gelmediniz. Haklarınızı korumasını bilmelisiniz. Şimdi pek çoğunuz "Ben hakkımı korumasını iyi bilirim," diye düşüneceksiniz, ama yanılıyorsunuz. Her burcun kendine göre bir savunma sistemi vardır. Sizinkisi hücum, cesaret, öfke şeklinde ortaya çıkar. Halbuki bunlar genellikle istenen neticeyi de vermez. Çünkü siz "Ateşli" denilen tipsiniz, anında hislerine kapılarak hareket etmeye alışıksınız. Karşınızda sakin ve soğukkanlı bir tip olursa onu yenmenize pek imkân yoktur. Çünkü siz öfkeniz yüzünden bir anda her şeyi devirip yıkabilirsiniz. 


ÖFKE 


Siz yıldızınız yüzünden çok çabuk öfkelenen bir tipsiniz. Duyduğunuz öfke son derece yıkıcıdır. Bu hiddet benliğinizi sarar ve o anda size kötülük eden kimseyi bulsanız türlü şekillerde intikam alacağınızı düşünürsünüz. Ama aslında bütün yapabileceğiniz bağırmaktır. Hem siz bağırdıkça açılır ve en yaralayıcı, en sert sözleri de söylersiniz. Bu şekilde fikirlerinizi açıklamanız da bir anda öfkenizin geçmesine neden olur. Yıldızınız insana bu tip şiddetli, yakıcı ve çabuk sönen bir öfke verir. Ama öfkeniz geçtikten sonra da pişman olabilirsiniz. Bu sefer de "Keşke sakin davransaydım," dersiniz. "Hiddetim arasında söyleyeceğim pek çok şeyi unuttum. Halbuki düşmanımı daha ince yerinden vurabilirdim." Bu öfkeyi kontole çalışmanız çok yerinde olur. Çünkü böyle devam ederseniz ileride rahatsızlanabilirsiniz. Mars, bu şiddetli öfke yüzünden sinir tansiyonuna neden olabilir. "Keskin sirke küpüne zarar" sözünü hatırlayarak hislerinize hâkim olmaya çalışın. 

Koç burcunda olanlarda öfkenin ayrıca bir huy sayılabileceğini de söyleyelim. Bu tipler gazete okur bir habere sinirlenir, radyo dinler bir şarkıya kızar, televizyon seyreder bir sanatçıya hiddetlenebilirler. Onun için de sık sık parlayıp ağızlarına geleni söylediklerine çok asılanır. Koç burcunun ünlü tiplerinden olan orkestra şefi Arthuro Toscanini, bir operanın provasında kendisini beğenen Primadonna- ya çok sinirlenir. Kadının iyi hazırlanmamış olduğunu düşünür, fakat birinci perde süresince ağzını açmaz. İkinci perdede orkestra şefinin hiddeti gitgide artar ve sonunda elindeki bastonu kadından tarafa savurur. Ünlü Primadonna, bu hareket karşısında önce şaşırır sonra ağlayarak, "Maestro," der, "unutmayın ki ben bir kadınım." Toscanini, Primadonnayı kötü kötü süzerek, "Haklısınız, madam," diye cevap verir, "Bir kadın olduğunuz için karşınızda saygıyla şapkamı çıkarırım, fakat opera sanatçılığınız karşısında bütün şapkalarımı üst üste giymeme izin verin." Bu, müziğe âşık, Koç burcunun ünlü orkestra şefinin hiddetle karışık esprili bir sözü... Ancak Toscani'nin Koç burcundan olan insanlara has şekilde kızdığı zaman orkestra üyelerini tartakladığı da hâlâ söylenir. 

Siz de öfkelendiğiniz zaman, buna neden olan kimse ve konulardan uzaklaşmaya çalışın. Bu arada sevdiğiniz bir şeyle ilgilenerek hiddetinizi yatıştırmaya çalışın. Aksi halde pek çok can yakar ve kalp kırarsınız. Sizin gibi sevilen, cazibeli, hoş bir kimsenin sırf öfke yüzünden dostlarını kaybetmesi çok hazin olur doğrusu. 


ENERJİ VE HAYAL GÜCÜ 


Böyle çabucak hiddetlenivermenizin bir nedeni de yıldızınızın size vermiş olduğu büyük enerji ve güçtür. Enerjinizi olumlu şekilde harcayamazsanız bu yıkıcı bir öfke halini alabilir. Halbuki siz aynı zamanda hayal gücü olan bir tipsiniz. Bu enerjiyle hayal gücü bir araya geldiği zaman ortaya harikalar çıkabilir. Cazibe ve Savaş yıldızınızın verdiği güçle hayalleri bağdaştırmasını bilin. O vakit kimsenin akıl edemediği, o zamana kadar düşünülmemiş işlere el atabilir ve netice de alırsınız. Buna misal olarak kendi halinde, küçük bir ailenin çocukları olan Wright kardeşleri verelim. 
Koç burcundan olan Wilbur Wright daima uçmayı hayal etmiş ve bu idealini kardeşiyle paylaşmıştı. Wilbur, hayalperest ve enerjik; Orville, dikkatli ve sabırlıydı. İki kardeş uçmak için pek çok deneyler yaptılar. Fakat 1903 yılında Wright ilk uçağı yaptı. İşte sizin burcunuz yaratma konusunda bu kadar güçlüdür. Bir işe yaramadığınızı sanarak üzülecek yerde kabiliyetlerinizi geliştirip, hayallerinizi hakikat haline koymalısınız. Belki her Koç burcunda doğan kimsenin yeni bir şey icat edemeyeceğini, bir uçak yapamayacağını söyleyeceksiniz. Bunda da haklı sayılırsınız tabii, fakat dünyanın en ünlü masalcısı sayılan Hans Andersen hayalleriyle, yaratma gücünü eşsiz eserlerinde birleştirmiştir. Belki Mars gibi insana öfke, haşinlik, sertlik veren bir yıldızın Hans Andersen'i bu şekilde etkilemiş olmasına şaşıracaksınız, ama Mars, yazara sonsuz enerji vermiş, hayal gücünü ortaya koymasını sağlamış ve o sihirli cazibeyi masallarında kullanmasını temin etmiştir. Siz ne iş yaparsanız yapın, hangi konuyla ilgilenirseniz ilgilenin bir tek noktayı unutmamalısınız. Siz birinci burç sayılan Koç'da doğdunuz. 
Onun için öncüsünüz, büyük enerjiniz, gücünüz, cazibeniz var. Bunları gerektiği şekilde kullanırsanız bilin ki başarıya erişirsiniz. 

Belki de size kayıtsız kalan, beğendiğiniz ya da sevdiğiniz o kimseyi düşünmektesiniz. Cazibe, Savaş yıldızının size bu konuda tam anlamıyla destek olacağını söyleyelim. 
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Ama siz de yıldızın verdiği özelliklerin belirli olanlarından yararlanmalısınız. Sabırsızlık, hiddet, kıskançlık, telaş aleyhinize olur. Onun için sevimlilik, cazibe, şirinlik ve cesaret sizi neticeye götürecektir. Bunlara hayal gücünüz eklenir, iyi bir plan da yaparsanız o kimseyi elinizden almalarına da imkân olmaz. 


KISKANÇLIK 


Cazibe ve Savaş yıldızınızın özelliklerinden biri de kıskançlıktır. Koç burcunda doğanlar daima ön planda gelmeyi arzularlar. Zaten söylediğimiz gibi onların konuşmalarında "ben" sözü pek sık geçer. Herkesin dikkatini çekmeyi, beğenilmeyi isteyen bu tip ikinci planda kalacak olursa ani bir kıskançlığa kapılır. Koç burcundan olanların kendisinden üstün kimseleri kıskanması da tabii sayılır. Çünkü o daima kendisinin başta gittiğine, daha üstünü bulunmadığına inanmak ister. Karşısına daha üstün birinin çıkmasından asla memnun olmaz; O kimseyi dikkatle inceleyerek kusurlu taraflarını araştırır, böylece yaralanmış olan benliğini korumaya kalkar. Aslında Koç burcundan olanları yenilgi kısa bir müddet için üzer ve hayal kırıklığına uğratabilir. Fakat onlar kısa süre sonra büyük enerjileri sayesinde hemen doğrulur ve yeni hayaller peşinde koşmaya başlarlar. 

Koç insanını hayatta en fazla yıkan şey kıskançlıktır. 
Çünkü o üstün olduğuna inanmıştır. Ama asla aptal değildir. Başka birinde kendinde olduğunu sandığı özellikleri gördüğü zaman rahatsız olur. Hele o kimse bu özelliklerden yararlanarak başarıya erişmiş veya isim Yapımışsa a, Bu, Koç burcundan olan insanları daha da sarsar. Garip bir şekilde haksızlığa uğradığını bile düşünür. Koç burcunda doğanların böyle imrendikleri özellikler taşıyan ve üstün buldukları kimselerle dost olmalarına imkân yoktur. İçin için o kimseyi beğenir, takdir eder fakat bir taraftan da kıskanırlar. 

Bu üstünlük meselesinde seks de önemli değildir. Koç burcundan olan bir erkek, üstün bir kadını kıskanabilir. Yine Koç burcundan olan bir kadın da rakibi olan bir erkeği kıskanarak ona zıt gider. Bu kıskançlık sanat dallarında kendisini daha şiddetli olarak gösterir. 


TATLI KONUŞMA 


Koç burcu insanının türlü tezatlarla dolu bir tip olduğuna kanaat getirdiniz herhalde. Aslında onun çok yönlü bir insan olduğu doğrudur tabii. Koç burcunda doğan insanlar- da cazibe, neşe, sevimlilik, şiddet, hiddet, kıskançlık, hayal birbirine karışmış durumdadır. Ancak bunları birbirlerinden ayınp her özelliği yerli yerinde kulanmasını bilirse çok begenilen, çok sevilen bir tip olabilir. Böyle dengeli olan Koç burcu insanlarının sözüne, sohbetine doyum olmaz. Güçlü hayalleri, neşeleri ve olayların ilginç taraflarını görme güçleri sayesinde karşılarındakileri rahat rahat oyalarlar. Hem konuşurlarken sinirli veya aksi de olmazlar. Kendilerine has fikirlerini açıklayışları başlı başına bir zevktir. 

Bu arada, Koç burcunun insanı konuşması ve fikirleriyle dikkat çektiğini de hemen sezer. Böylece üstün olduğunu, beğenildiğini anlayarak daha da keyiflenir. Sözleri de daha renkli, daha zevkli bir hal alır. Bu tipler, saatlerce konuşup etrafındakileri oyalayabilir, onlara her şeyi unutturabilirler. A yrıca Koç burcunda doğanlar anlattıklarını o anda yaşar gibi olurlar. Aslında bu kabiliyet perde ve sahne sanatçıları için çok önemlidir. Onun için de Koç burcundan büyük isim yapmış sanatçılar çıkmasını da doğal karşılamak gerekir. 

Koç burcundan olan bir kimse istediği zaman uğurlu taşı sayılan pırlanta kadar pırıltılı, berrak ve değerli sözler 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söylemesini bilir. Bir bakıma onu uğurlu taşı pırlantaya da benzetebilirsiniz. En sert maden diye bilinen pırlanta kadar güçlüdür bu burçta doğanlar. Onlar pek çok zorluklarla karşılaşır fakat kuvvetle direnirler. 

Koç burcu insanını ezmeğe de imkân yoktur. Ama tıpkı saf karbon olan pırlanta nasıl yüksek ateşte yanıp kül olursa bu burçtan olanları da hiddet, şiddet, kıskançlık ateşi mahveder. Çok temiz kalpli, iyi niyetli, dürüst olan bu tipler yine uğurlu taşları pırlanta kadar da safurlar. Onların her birinin başlı başına bir değer olduğunu da kabul etmek gerekir. 


ATEŞ 


Koç burcunda doğanları ancak kendi ateşlerinin kül edebileceğini söyledik. Bu arada bu burçta doğan sıcakkanlı insanların ateşlerinin çabuk çıkuğını da belirtelim. Koç burcu başı temsil ettiği için bu tiplerde baş rahatsız olur. 
Koç burcunda doğanlar cesur ve korkusuzdurlar. Onun için hastalıklardan da korkmazlar ve hatta böyle şeylere inanmak da istemezler. Ama hassas olan başlarını korumasını da pek bilmedikleri için soğuk alırlar. Bu yüzden kısa süre içinde birdenbire ateşleri inanılmayacak kadar yükselebilir. 
Fakat çabucak sıkılıp bıkan, hareketsiz kalmaya dayanamayan Koç burcu tipini yatağa yatırmak da zordur. O ateşi de olsa direnip ısrarla kalkacaktır. Hasta olmadığını söyleyecektir. Koç burcunda doğanları hastalandıkları zaman oyalamak lazımdır. Yatağa yatırılan bir Koç burcu tipinin etrafında hoşuna giden, onun ilgisini çeken şeyler bulunmalıdır. Ancak bu şekilde bir hapis saydığı yatakta bir süre yatmaya razı olabilir. Koç burcunda doğan insanların daima başlarını, gözlerini, kulaklarını ve dişlerini iyi korumaları da şarttır. 
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KOÇ BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Koç burcu pek çok yönlü olduğu için hemen hemen her alanda ün yapan insanlar çıkarmıştır. Bunların hepsini saymaya kalkarsak çok yer alır. Onun için sadece birkaçının adını vermekle yetinelim. Koç burcunda doğan ünlüler arasında aktör Charlie Chaplin, Peter Ustinov, Ömer Şerif, David Jansen, Anthony Perkins, Steve McQueen, Warren Beaty, Alec Guineess, William Holden, Gregory Peck, Marlon Brando, aktris Julie Christie, Ali Mac Graw, Doris Day, Debbie Reynolds, şarkıcı Elton John, David Cassidy, müzisyen Herb Alpert, Henry Mancini, orkestra şefi Leopold Stikovsky, Arthuro Toscanini, Tenor Franco Corelli, müzeci Werner Von Braun, Kraliçe Margarethe, Banker Pierpont Morgan, milyarder Bimard F. Gimbek, yazar Henry James, Hans Andersen ve Tenessee Williams ile Sadri Alışık, Cem Karaca, Kartal Tibet, Mehmet Taneri ve Nilüfer Koçyiğit'i sayabiliriz. 


KOÇ BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Belki de Koç burcunda doğan erkeklerle kadınlar arasında özellikleri bakımından pek fark olmadığını düşüneceksiniz, fakat aslında durum böyle değildir. Koç burcunda doğan kadınlarla erkeklerin müşterek tarafları bulunmakla beraber hiç benzemeyen yönleri de çoktur. Yıldızı Mars, Koç burcundan olan erkeğe cesaret, atlganlık, sevimlilik, etkileme gücü, hiddet, şiddet, enerji verir. Bu tip erkekle geçinmenin pek de kolay olmadığını söyleyerek başlayalım işe. Zira Koç burcunun erkeği her şeyden önce kendi düşüncelerinin, fikir ve özlerinin doğru olduğuna inanır. Aksini ispatlasanız da o için için hâlâ kendisinin haklı olduğunu düşünür. Ayrıca karşısındakilere fazla hak tanımaktan da 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hoşlanmaz. Buna âni öfkesi, sabırsızlığı, huzursuzluğu da katılacak olursa Koç burcunda doğan erkeği pek sevemeyeceğinizi sanırsınız. Halbuki tam aksine bu burçtan çıkan erkekler çok da cana yakın olurlar. 


MESLEK VE PARA DURUMU 


Koç burcundan olan erkekler ancak sevdikleri işleri yaptıkları zaman memnun kalabilirler. Öyle yeknesak, daima teferruatla uğraşmayı, hep aynı konunun içinde dönüp durmayı gerektiren işlerden nefret ederler. Yaptıkları iş önemli veya önemsiz olabilir. Fakat bu iş Koç burcundan doğan erkeğin hoşuna gidiyorsa uygun sayılır. En basit iş bile onun için fevkalâde değerli bir hal alır. Ayrıca o işinde çok sayılmayı ister. Başkalarından emir almaya tahammülü yoktur. En iyi niyetli, en yumuşak, en nazik bir patronun sözleri bile onun sinirlenmesine, kendi kendine kötü şeyler kurmasına yol açar. Koç burcunda doğan erkeğe işinde istediği gibi hareket edebilme imkânı verebilmelidir. O zaman büyük gayret ve enerjisi sayesinde birkaç kişinin yapamayacağı işleri başarabilir. Zaten K oç tipi için bağımsızlık son derece değerlidir. Eğer Koç burcunda doğmuş bir erkekle evlenmeyi düşünüyorsanız bu iş konusuna özellikle dikkat etmenizi söyleyeceğiz. Ancak işinden memnun olursa evinde de huzur bulabilir o. Aksi halde durmadan işinden şikâyet ederek sizi bezdirecektir. Ayrıca bu tipler sıkıldıkları işte pek sebat da etmezler. Birden işlerini bırakıp çıkmaları kabildir. Veya kendilerince daha uygun gördükleri başka bir işe geçmeye de kalkabilirler. Bu iş durumundaki huzursuzluk da para durumunu etkiler tabii. 

Koç burcunda doğmuş bir erkek, işsiz kalırsa huysuzlaşır ve sevgilisini, eşini bir hayli üzer. Kısacası bir işi, mesleği ve meşgalesi olmayan bu tip erkekle evlenmek türlü 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problemler yaratabilir. Koç burcu erkekleri para tutmasını da pek bilmezler. Onlar hoşlarına giden her şey için kolaylıkla para harcarlar ve yarınlarını da hayallerinden bile geçirmezler. Bu tipler için para, istediklerini satın almalarına yarayan bir nesnedir. Kendilerine çok güvendikleri için hayatlarının daima istedikleri gibi devam edeceğine ve gittikçe daha fazla paraları olacağına inanırlar. Bunda hayalperestlikleri rol oynamaktadır. Koç burcunda doğan erkek ancak otuz beş yaşından sonra paranın değerini anlamaya başlar, O çağdan itibaren de parasına dikkat eder. Fakat bundan kendisinin sıkı elli olacağı anlamını da çıkarmayın. Sadece her aklına gelen şey için masraf yapmaktan vazgeçer, daha önemli şeylere para harcar. Ama zaman zaman birden müsrifleşmesi de kabildir. Bu burçta doğan erkeklerin para tutmaları, yani birden değişmeleri de nedensiz değildir. 

Koç burcunda doğan erkek, kendisini çok beğenir ve üstün görür. Çok gençken de kendisindeki özelliklerin yeterli, hatta fazla bile olduğunu sanır. Sonra bir gün insanlann paraya da önem verdiklerini fark ederek duraklar. Bu onun için çok yabancı, çok yeni bir şeydir. O zaman etrafını incelemeye başlar. Zengin kimselerin genellikle itibar gördüklerini ve üstün sayıldıklarını anlayınca da sinirlenir; çünkü hayatta kendisinden daha üstün biri olması imkânsızdır. Paranın bu itibar ve üstünlükte rol oynaması karşısında kararını verir. Nasıl olsa bütün gücüyle çalışmakta ve birçok kimseden daha fazla para kazanmaktadır. O halde artık kafasını bu konuda işletecek ve para sahibi olacaktır. Böyle değişen Koç burcu tipi, işe kazanmakta olduğu paraya dikkat etmekle başlar. Ama bir taraftan da bunu çoğaltacak yollar düşünür. Geniş hayali, görülmemiş imkânları sezme gücü sayesinde de bir süre sonra istediği kadar paraya sahip olabilir. Hatta para konusunu çok ilginç bularak bütün güçlerini bu alana verirler. Ancak Koç burcunda doğan erkeğin 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milyarder olması için mali konuları çok sevmesi gerekir. 
TÜRLÜ MERAKLAR 


Koç burcunda doğan erkekler, işlerini sevseler bile bunun dışında türlü şeye merak duyarlar. Çoğu spor yapmaktan hoşlanır. Cazibe, Savaş yıldızı sayesinde bu erkeklerin vücutları sağlam ve kuvvetlidir. Onun için de her spor dalında başarı kazanırlar. Bu burçtan olan bir erkekle ilişkiniz varsa onu spor yapması için teşvik etmelisiniz. Zira bu sayede Mars'ın verdiği fazla enerjiyi harcayacak ve hiddetli, sert ve haşin olamayacaktır. İlişki kurduğunuz erkek, spordan başka konularla da uğraşabilir. Belki de siz bu konulardan hoşlanmaz ve hatta nefret de edebilirsiniz. Ama onun zevklerine, meraklarına, işlerine karışmayın. Çünkü sern tepki gösterir. Koç burcu erkeği, kendisini oyalayacak ne kadar konu bulursa o kadar memnun, o kadar mutludur. O istediği zaman siz de kendisine yardım etmelisiniz. Birlikte tenis veya dama oynamanız ona zevk veriyorsa bundan memnun kalmalısınız; itiraza kalkar veya hoşnutsuzluğunuzu belirtirseniz o kendisine başka bir oyun arkadaşı aramaya gidebilir. Hem bu aramanın sonu da sizin için zararlı olabilir... 


AŞK 


Koç burcunda doğan erkek aşka düşkün olur. Onun için hayatta aşkın pek önemli bir yeri vardır. Koç burcunda doğmuş âşık bir erkeğe baktığınız zaman Romeo ve Juliet'den beri böyle bir şey görülmemiş olduğunu düşünebilirsiniz. Kendinizden pek emin olur ve "işte, bana âşık" dersiniz. "Bensiz yaşayamayacağı da anlaşılıyor." Böylece büyük bir hata daha yapmış olursunuz. Evet, teşhisiniz doğrudur. O erkek size çılgınlar gibi âşıktır; o anda aşkı uğruna yapamayacağı fedakârlık, kalkışmayacağı delilik de yoktur; fakat bu çok şiddetli olan aşk aynı şekilde pek kısa ömürlüdür. Yani Koç burcunda doğan bir erkek bütün kalbiyle, bütün hisleriyle kısa bir süre için bağlanır, ama bu aşk bir saganaktan farksızdır. Sadece şiddetli ve kısa sürelidir. Koç burcu erkeğini, ömrü boyunca kendine âşık edebilen kadın parmakla gösterilecek kadar azdır. Ama bu da bir ümittir tabii. Yani bir kadın çok dikkatli hareket eder, kozlarını ustalıkla kullanırsa bu tip erkeği kendisine bağlayabilir. 

Biraz da Koç burcundan olan erkeği tutmak için neler yapmanız perektiğini anlatalım. 


İLGİSİNİ ÇEKİN 


Koç burcunda doğan erkeğin bir çocuk gibi meraklı olduğunu bilmelisiniz. Her şeyden önce onun ilgisini çekmelisiniz. Bu tipin ilgisini çekmek için de bir bakıma üstün bir insan olmanız şarttır. Yani sizi her gören beğenmeli ve hayran olmalıdır. Kılığınız, kıyafetiniz, konuşmanız, fikirleriniz, hareketleriniz kusursuz sayılmalıdır. Koç burcunda dogan bir erkek böyle bir tiple karşılaşırsa kısa süre içinde âşık olur. O kendisini üstün bulduğu için de eşlerin ne fevkalâdesine lâyık olduğunu düşünür. Siz Ursula Andress, Grace Kelly, Madam Curie, Kraliçe Victoria ve Kleopatra'nın en fevkalâde özelliklerine sahip eşsiz bir kadın olsanız bile, o yine de kendisine pek layık olmadığınızı düşünecektir. Koç burcunda doğan erkek, âşık olur olmaz her şey değişir. Sizi sevdiği sürece her şeyinizi hoş, her hareketinizi fevkalâde bulur. Hislerinin çok şiddetli olduğu bu devrede de arzularının önüne geçemediği için evlenme teklif eder. 
Eğer bu erkek henüz otuzuna gelmemişse bu teklif cazip de olsa kabul etmemenizi söyleyeceğiz. Çünkü aşkı bir Sam 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yeli gibi kavurup geçen bu erkek biraz olgunlaşır olgunlaşmaz sizde kusurlar bulmaya başlayacaktır. Dolayısıyla da kendisine layık olmadığınıza kanaat getirecektir. 

Âşık olan Koç burcu erkeği otuz beşindeyse durum değişebilir, onunla evlenirseniz mutluluğa kavuşabilirsiniz. 
Çünkü o hayattan ne istediğini bilmektedir ve aradığını da bulmuştur. Yalnız masallardaki gibi evlenip murada ereceğinizi de sanmamalısınız. Zira Koç burcunda doğan erkek sizi çok sevse bile kusurları çabuk gören, çabuk bıkan, çabuk bezen bir tiptir. Siz bu burçtan bir erkekle evlenecekseniz ömür boyunca onu oyalamak zorunda kalacağınızı da bilin. 

ANLAŞMA 


Bu tip erkekle evlenirseniz her şeyden önce anlaşmanız için bazı şartlar olduğunu bilmelisiniz. Bazı konularda buz gibi bencildir, onun arzusuna karşı gelirseniz şiddetli kavgalar kopabilir, hatta kapıyı vurup gitmesi bile kabildir. 
Geri dönüp dönmeyeceği ise sadece Size olan sevgisinin derecesine bağlıdır. Her şeyden önce zevklerinizi onunkilere uydurmaya çalışacaksınız. Onun hoşlanacağı şeyler hakkında bilgi edineceksiniz. Yine zevk alabileceği konuları araştırıp bulacaksınız. Kısacası yirmi dört saatinizi de ona vereceksiniz. 

Evlendiğiniz erkek, klasik Koç burcu tipinin aksine sessiz de olabilir. Buna da doğum anında parlayan bir yıldız yol açmış olabilir. Fakat bu sessizlik onun saydığımız özelliklere sahip olmadığı anlamına gelmez. Tam aksine bu sessiz tip, güç bela bir süre sabrettikten sonra parlar. Koç burcundan olan sevgili veya eşinizin arzularına uyacağınız gibi onun bazı kaprislerine de katlanacaksınız. Kendisi eve ummadığınız anda misafir getirebilir. Küçük bir sözden alınarak haşinleşebilir veya kıskançlığa kapılabilir. Hasta olduğunuz zaman size kızabilir. 

Ha, evet bu hastalık konusu çok önemlidir. Koç burcunda doğan erkek hastalığı hiç sevmez. Kendi hastalığını gizlediği için sizin de aynı şekilde hareket etmenizi bekler. 
Onun için hastalıktan bahsedip, şikâyete kalkarak inlemeyin. Çünkü o size acıyacak yerde kızacaktır. Böyle hastalandığı zaman nazlanmaktan hoşlanan bir tipseniz size Yengeç veya Balık burcunda doğmuş bir eş tavsiye edece- 


ğiz. 
GELECEK 


Eşiniz sizi çok sevebilir ve tam anlamıyla da bağlanabilir, ancak gelecek konusunda emin ülmanızı da tekrarlayalım. Bu erkeği kendinize, yuvaya bağlayabilmek için onu oyalamanız da yeterli değildir. Sık sık onu övmeniz, yaptığı işlerin ne kadar fevkalâde olduğunu açıklamanız lazımdır. 
Koç burcundan olan bir erkek böyle beğenildiğini, sevildiğini sık sık duymayı ister. Ona başkalarından çok daha üstün olduğunu da ima etmelisiniz. Hem ileri sürdüğü fikirleri de kabullenmelisiniz. Eğer bu fikirler hatalıysa hayatından memnun olduğu bir günde başka hirine git bir olayı anlatırken o fikrin hatalı olduğundan da dem vurun. Fakat fazla üstelemeyin; eşiniz, kendi kendine bu konuyu düşünecek ve sonra sizin haklı olduğunuzu anlayacaktır. Daha doğrusu o sizin fikrinizi tamamıyla benimseyeceği için kendisinin haklı olduğuna inanacak ve bu arada da o hatasını düzeltecektir. 

Koç burcu erkeğiyle evlenecek kadının kuvvetli kişiliğe sahip olması da şarttır. Çünkü bu tip, zayıf karakterli bir kadını çabucak ezer ve bıkıp gider. Ama kişilikli, akıllı bir kadın böyle bir erkeği kolaylıkla idare edebilir. 


30 BURÇLAR VE YILDIZLAR 
KISKANÇLIK 


Hisleri çok yoğun olan Koç burcunda doğmuş erkek sizi bir hayli de kıskanacaktır. O sadece sizi değil evdeki durumunuzu da kıskanabilir. Yani evin hâkimi o olmalıdır. 
Fakat akıllı bir kadın eşine bu intibaı vererek evinde de bildiği gibi hâkimiyet kurar. Eşiniz, çocuklarınızı da çok sevecektir. Ama buna karşılık çocukları kendisinden fazla sevmenize asla tahammül edemeyecektir. Bu erkeğin kıskançlığından biraz yararlanabilirsiniz. Girdiğiniz çevrelerde daima şık, hoş, cazip olmaya gayret edin. Böylece ilgi çekerseniz, bu Koç burcundan olan erkeğin hem gururunu okşar hem kıskanmasına yol açar. Bu kıskançlık şiddetli hal almadığı sürece eşiniz üstünüze düşecektir. Eşsiz, üstün bir kadınla evli olduğunu düşünerek mutluluğa kavuşacaktır. 9% 


KOÇ BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Koç burcunda doğan kadınlar da tıpkı erkekler gibi kendilerini üstün gören, enerjik, cesur, kıskanç, cana yakın, cazibeli tiplerdir. Ayrıca çekicilikleri de dillere destandır. 
Bu cazibeden bir silah gibi yarralanarak her istediğini elde edebilen Koç burcu kadınının, bazen kuvvetli hayal gücü hakikatleri görmesine engel olabilir. O zaman da bu çekicilik karışıklıklara, hatta hayal kırıklıklarına yol açar. 


KOÇ ERKEĞİ VE KADINININ FARKLI YÖNLERİ 


Koç burcu kadını hırslıdır. Erkekte bulunmayan bu hırs, kadının çok yükselmesine yardım eder. Cazibe, Savaş yıldızı Koç burcunda doğan kadına bu sınırsız ihtirası vermiştir. Onun içinde bu burç kadınları maddeye, mevkiye ve isme çok önem verirler. Bu yükselme hırsı kendisini iki şekilde ortaya koyar. Kadın, ya eşi vasıtasıyla hayatta başarıya erişmeyi ister ya da kendisi çalışır. Eşi vasıtasıyla önemli bir mevkiye erişmek, servete, üne kavuşmak isteyen kadın durup dinlenmeden uğraşır. Kocasını yükseltmek için türlü planlar yapar, onu teşvik eder. Bu tip kadınlar, eşleri dostları vasıtasıyla da kocalarının daha yükselmelerini sağlar. Zaten çevreleri bir hayli geniştir. Bu tip kadın, eşini teşvik eder, yol gösterir, destekler ama zaman zaman da istediği sonucu alamaz. Çünkü eşi bu tip zorlamalardan hoşlanmayan biri olabilir. Bu yüzden gururu kırılacak olan adam kadından uzaklaşır. Veya erkek karısını sevmekte ve onun bütün arzularını yerine getirmeye çalışmaktadır. Fakat kendisinde yükselmesini sağlayacak kabiliyetler yoktur. Yani Koç burcunda doğan kadın ne kadar uğraşırsa uğraşsın eşi onun istediği duruma gelemeyecektir. Birinci durumda gururlu olan erkek Koç burcunda doğan kadını bırakıp gider. 
İkinci durumda ise eşinin başarısızlığına dayanamayan kadın onu boşar. Ancak doğum anında bu özellikleri yumuşatan bir yıldız etkisi almış Koç burcundan kadınlar böyle düşünmeyebilirler. 


ÇALIŞMA HAYATI 


Koç burcundan olan kadınlar hırslıdırlar ve yükselmeyi kafalarına koydukları için de çalışmayı kabul ederler. Onlar için çalışma hayatı, biraz para getirecek ve kendilerini oyalayacak bir vasıta sayılmaz. Çalışma onların hayatta yükselmelerini, bol paraya kavuşmalarını ve isimlerini duyurmalarını sağlamalıdır. Hem bu tipler, cazibelerinden de yararlanarak eninde sonunda istedikleri mevkiye erişirler. Bazen evli olan kadınlar da çalışırlar. Hatta eşlerinden çok daha fazla para kazanırlar. Ancak çocukları olduğu için veya eşlerine karşı bir anne şefkati duyduklarından boşanmazlar. 
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HAVAİLİK 


Koç burcunda doğan kadın çok cazibeli, akıllı, neşeli ve hoştur. Onun için de etrafına pek çok erkek toplanabilir. 
Bu tip, bir hayli havaidir ve etrafına toplanan erkeklerle kısa süreli maceralara girişebilir. Veya maceraya girişmeyerek onlarla geçici ahbaplıklar kurar. Etrafında ne kadar hayranı olursa o kadar memnundur. Bu kadına örnek olarak "Rüzgur Gibi Geçti" romanının ünlü tipi Scarlett O'Hara'yı verebiliriz. Kendisini çok beğenen, etrafında daima hayranları olan kadın aslında elde edemediği tek erkeği istemektedir. Koç burcunda doğan kadınların hayatında bu duruma sık sık rastlanır. Kadın, aslında yükselme hırsına rağmen son derece de hassastır. O daima kendisini mutlu edecek bir eşi hayal eder. Ancak bu eş biraz da bir masal prensini andırır. Koç burcundan olan kadın, etrafına bakınır. Kendisine hayran erkeklerin her birinde idealinde yaşayan masal prensinden bir özellik görür. Ama onlardan hiçbirisi aradığı kimse değildir. Sonunda Koç burcunda doğan kadın, idealini bulamadığı için evlenmekten vazgeçebilir. Veya kendisini çdk seven, ona bağlı, yumuşak bir tipi seçer. Ama genellikle bu tip evlilikler de iyi sonuç vermezler. Koç burcunda doğan kadınların evlenmeden önce iyice düşünmeleri şarttır. Aynı şekilde bu burçtan bir kadınla hayatını birleştirmeye niyetli olanlar önce onun karakterini iyice incelemelidir. 


ARKADAŞLIK 


Koç burcunda doğan kadınlar arkadaşlıktan pek hoşlanır ve dostluklara da önem verirler. Kendileri veya eşleri iyi para kazanan bu kadınlar, dostlarına karşı da son derece cömertürler. Her fırsatta arkadaşlarını ararlar ve onların doğum günlerini asla ihmal etmezler. Hediye ve özellikle çiçek yollamaktan zevk alırlar. Bu tip kadınlar kulüplere de üye olurlar. Bazıları, yardım derneklerinde çalışarak günlerini doldururlar. Bazıları da spor kulüplerinde arkadaşlarıyla buluşup, kılık kıyafetlerini gösterirler. Zira Koç burcu kadını, giyimine de pek meraklıdır. Modayı takip etmekten zevk duyar. Son çıkan şeyleri onun üstünde görmeniz kabildir. Bu arada kendisi kusursuz olmaya da gayret eder. Yalnız Cazibe, Savaş yıldızı Mars'ın kötü sayılan bir özelliği vardır. Bu da şüphedir. Koç burcu kadını da bu özelliği benimsemiştir. O kendisine çok itina etmesine, dikkatle boyanıp giyinmesine rağmen yine de kusurları olduğunu düşünerek üzülür. Bu konuda hep şüphesi vardır. Biri ilgiyle kendisine baksa hemen "Kılığımı beğenmedi," diye düşünür, "bu etek boyu bacaklarımı hiç de güzel göstermiyor." 
Bu saçma düşünce yüzünden de keyfi kaçıverir. Ama ne yaparsanız yapın Koç burcunda doğan kadının bu şüphesini gideremezsiniz. O ancak çok güvendiği ve sevdiği bir iki kişinin sözlerini dinler. Ama yine de kusurları bulunduğunu ve dostlarının kendisini teselliye çalıştıklarını sanır. 

Koç burcunda doğan kadınların dostluk konusunda acaip bir tutumları olduğunu da belirtelim. O yıldızı Cazibe, Savaş temsilcisi yüzünden kıskançtır. Onun için de kendisinden şık veya güzel bir kadın görürse çekemez, kıskanır. 
Şüpheci bir tip olduğu ve kendisini durmadan inceleyerekkusurlar bulduğu için de giyim, makyaj, güzellik konularında çok tecrübeli sayılır. Böylece bu sefer de kıskandığı kadını incelemeye başlar. Onun her şeyini büyük dikkatle fakat sezdirmeden tetkik eder. İncelediği kimsede bazı kusurlar bulursa içi rahat eder. Aksi halde kıskançlığı arttığı gibi karamsarlığa da kapılır. Kendisinden şık ve güzel bulduğu kadınla da ahbap olmaya yanaşmaz. Koç burcundan olan kadının samimi dost ve ahbapları hiçbir zaman onun kadar şık ve cazibeli değillerdir. 
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Bu giyim ve kuşam merakı bazen bir hastalık halini de alabilir. Onlar suf giyim, makyaj, vs. için çok masraf ederler. Zaten cömert olan bu tiplerin bu yüzden para tutmaları da zor olur. Koç burcundan doğan kadınlar ancak zamanla paranın değerini öğrenebilirler. Çok hırslı olan tip hariç digerleri orta yaşlardan itibaren para biriktirmeye başlarlar. 
Ama yine de zaman zaman güzel buldukları şeyleri görünce iradeleri kırılabilir. Bu giyim, kuşam ve güzellik konusunda kadını etkileyen hayalleridir. Zira mükemmele düşkün olan bu tip, hayalinde eşsiz şeyler yaratır. Fakat hakikat bir türlü hayalindekine uymaz. Onun için de kadın, durup dinlenmeden kendisini hayalindeki hale sokacak şeyleri arar. 


GURUR 


Koç burcunda doğan kadınlar çok gururludur. Onun için düşünmeden saıf ettiğiniz bir sözle onları kırabilirsiniz. Bu tip kırıldığı zaman son derece sarsılır ve kendisini tutarnazsa bir olay bile çıkarabilir. Gururu kırılan kadın ya birden hassaslaşıp ağlar ya da öfkelenerek bağırmaya başlar. Onun öfkelenmesini tercih etmelisiniz. Çünkü saman alevi gibi olan bu öfke birden söner. Kırıcı sözler söylediği için biraz da rahatsız olan kadından özür dile yerek her şeyi halledebilirsiniz. 

Ama ağlarsa korkun. Çünkü onu can evinden vurduğunuz anlaşılır. Koç burcunda doğan kadın, bir süre sonra gözlerinin yaşını siler. Size bir kelime bile söylemeden çıkıp gider. Bir daha da onun yüzünü göremezsiniz. Araya dostlarınızı da koysanız, onun çok sevdiği değerli hedi yeleri de gönderseniz bir daha durumun eski haline gelmesine imkân yoktur. Kadının gururu burcunun uğurlu taşı olan ve pek sevdiği pırlantalardan daha değerlidir. 
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ACINDIRMAK 


Her burcun ve her insanın zayıf bir tarafı vardır tabii. 
Koç burcunda doğan kadınların zayıf tarafı da acımalarıdır. 
Cazibe, Savaş yıldızının pek çok yüksek vasıflar verdiği, kendisinin üstün olduğunu bilen kadın bazı durumlarda çok merhametlidir. O kendisinden aşağı olanlara, yumuşak, çekingen kimselere acır. Böyle tiplere daima yardım etmeye çalışır. Ama bir hayli akıllı olan kadın bu konuda yanılır ve hata yapar. Çünkü yumuşak sandığı, çekingen zannettiği insanlar aslında onun bu iyiliğinden yararlanmaktadırlar. Kısacası, onun iyi niyetini kötüye kullanmaktadırlar. Koç burcunun kadını, bu durumu hissedince üzülür. Hatta kimseye yardım etmemeye karar bile verebilir. Ama aradan bir süre geçince yine merhameti uyanır. Ancak, iki üç hayal kırıklıgından sonra Koç burcundan olan kadının bu acıma hissi ölebilir. O zaman acınması gereken tiplere bile şüpheyle bakar ve onların da kendisini aldatmaya çalıştıklarını sanır. 


SEVGİ VE KISKANÇLIK 


Koç burcunda doğan kadınlar sevgiye çok önem verirler. Evlilik de onlar için kutsal sayılır. Büyük hırsı olan tipler hariç diğerleri sadece bir tek evlilik yapmayı ve ömürlerinin sonuna kadar aynı yuvada kalmayı isterler. Koç burcundan olan kadının evliliğe ayrıca önem vermesinin büyük bir nedeni vardır. Kadınlarda Güneş ve Mars, erkeklerde Ay ve Venüsevliliği tayin eder. Bu durumda bir kadının öz yıldızı evlilik temsilcisi de olursa olsun bu konuv » büyük önem vennesi de normal sayılır. Bu yüzden de aşuzı yukan bütün Koç burcunda doğan kadınlar evlenirler. Eğer evlilik çok genç yaşa rastlamışsa bu genellikle pek iyi netice ver mez. Ama yirmi beş yaşından sonra evlenen kadınlar. hu 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beraberliği başanyla sürdürebilirler. Yalnız, Koç tipinin muhakkak sevişip evlendiğini de sanmamalısınız. Evlilikte bazen para, şöhret, mevki gibi faktörler de rol oynayabilir. 
Yani kadın sevgisini bir erkeğe değil onun servetine, adına ve mevkiine de verebilir. 

Koç burcunda doğan kadınlar sevgide de inanılmayacak kadar kıskançtırlar. Kısacası aynı burcun erkeklerine taş çıkartırlar. Şüpheci ve kıskanç olan kadın sık sık eşinin ağzını arar, onun başkalarını beğenip beğenmediğini öğrenmeye çalışır. Eşi, başka bir kadına bir an bakacak olsa o hemen rahatsız olur ve kuruntulara kapılır. Eskisi kadar sevilmediğini düşünmeye başlar. Koç burcunda doğan kadın, en mutlu anlarında, sevildiğini bile bile yine de şüpheye kapılabilir. Bu huy onun içinde yer etmiştir. Ne yaparsanız yapın onu şüphecilikten vazgeçiremezsiniz. Koç burcunda doğan kadının eşi karakter bakımından kuvvetli değilse bu şüpheler yüzünden çok rahatsız olur ve zamanla itiraza kalkar. Hatta bu yüzden kavgalar bile çıkar. Ama Koç burcundan olan kadının eşi kuvvetli bir kişiliğe sahipse bu şüphelere gülüp geçer. Çünkü o sevdiğini bilir. 


İDEAL EŞ 


Koç burcunda doğan bir kadını seviyor ve onunla hayatunızı birleştirmek istiyorsanız bazı noktalara dikkatinizi çekeceğiz. Önce kadının hayat hakkındaki fikirlerini anlamalısınız. O yükselmenizi isteyen hırslı bir tip midir, yoksa yuvasını idare edip iş hayatınıza hiç karışmamayı mı tercih edecektir? Onun kıskanç ve şüpheci olduğunu bilin. Sizi sık sık sorguya çekmesine, hareketlerinizden anlam çıkarmaya çalışmasına dayanabilecek misiniz? Eğer siz, yumuşak başlı, hareketlerinize ses çıkarmayan, her dediğinizi yapacak bir eş arıyorsanız Koç burcunda doğmuş biriyle evlenmeyin. Sizi Yengeç, Balık gibi burçlardan olan bir kadın daha mutlu edecektir. Ama cesur, kendinden emin, iyi niyetli, sevdiğini kıskanan bir tiple geçineceğinizi anlıyorsanız Koç burcundan olan kadın size göredir. Bu burcun kadınının her bakımdan kendisinden üstün, çok sağlam kişilik sahibi, dediğini yaptırmaya alışık, cömert, anlayışlı bir erkekle evlenmesi iki tarafın da mutluluğunu sağlar. Çünkü kadın, kendisinden üstün ve güçlü kocasını hem sevecek hem sayacaktır. Erkek onun şüphelerini, kıskançlığını gülerek geçiştirecek ve böylece bu evlilik mutluluk içinde sürüp gidecektir. Eğer siz o erkekseniz hiç durmayın ve sevdiğiniz Koç burcunda doğmuş bu çekici kadınla evlenin. 


ÇOCUK SEVGİSİ 


Koç burcunda doğmuş kadınlar çocukları çok severler. 
Hem çocuklarla anlaşmasını da iyi bilirler. Koç burcundan olan kadın, çocukları dünyaya geldikten sonra bir hayli değişir. En bencil olan kadın bile türlü fedakârlıklara kalkar. 
Her şeyden önce, onun çocuğu önemlidir. Yavrusu onda bir gaye, bir ideal halini alır. Kendisinin elde edememiş olduğu her şeyi çocuğuna vermek için gayret eder. Yalnız Koç burcundan doğan kadınlar, her konuda olduğu gibi çocuk bakımında da özel fikirlere sahiptirler. Onun için de başka annelerin uygun görmediği hatta şaştığı şekilde eğitirler çocuklarını. Önemli olan, çocuklara cesaret aşılamak, onlann korkusuz yetişmelerini sağlamaktır. Bu çocuklar, daha erken yaşlarda olgun adamlar gibi hareket etmesini, düşünmesini öğrenirler. Daima genç ruhlu kalan kadında bir süre sonra çocuklarıyla dostluk kurar. Onların en samimi arkadaşı olur. Bu da övünülecek bir şey sayılır tabii. Çocuklar, bu dostluktan güç alarak kendilerini hayata kolaylıkla hazırlarlar. Yalnız bunun bir tehlikesi de vardır. Annesini seven, ona hayran olan çocuk büyüdükten sonra herkesi begenmez. Özellikle bu erkeklerde dikkati çeker. Koç burcundan olan kadınların büyüttükleri çocuklar evlenme çağına gelince kolay kolay kimseleri beğenemezler. Anneleri gibi mükemmel birini ararlar. 


KOÇ BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Koç burcu çocuğu dünyaya gelir gelmez çığlığı basar. 
Böylece daha doğduğu andan itibaren ilgiyi üstüne çeker. 
O daha ilk andan itibaren evin hâkimi olduğunu anlatmaya çalışmaktadır. Çocuk, biraz büyüyüp mama yiyecek çağa geldiği zaman da idareyi tamamıyla ele almaya kalkar. Onu kısa süre yalnız bırakacak olursanız mama kaşığını tabağına vurarak avaz avaz haykıfır. Daha o çağda zevklerini de kesinlikle belirtir. Verdiğiniz mamayı beğenmezse bunu yiyecek yerde başına, yüzüne gözüne sürmesi an meselesidir. 
Aceleci, sabırsız Mars'ın etkisindeki çocuk çok erken çağda ayağa kalkar ve yürür. Onda her şeyi kendi başına yapma arzusu vardır. Sanki hayatta geç kalmış gibi çabucak yürümesi de bundandır. Bir an önce harekete geçerek bildiklerini yapmalıdır. 

Çocuğunuz biraz büyüyünce derin sevgisini ortaya koyıacaktır. Gelip size sıkı sıkı sarılacak ve bırakmak istemeyecektir. Mars'ın etkisindeki küçük, sevme ve sevilme arzusunu böylece ortaya koyacaktır. Bu sevgiyle birlikte müthiş bir inat da ortaya çıkacaktır. Bu inadı yumuşaklıkla gidermeye çalışın. Hoş, bu sözümüzün boş olduğunu biz de biliyoruz: Koç burcu çocuğunun inadını geçirmek hemen hemen imkânsız gibidir. Onu cezalandırmaya kalkmamanızı da tavsiye ederiz. Çünkü ceza, ne kadar hafif olursa olsun o kişilik sahibi küçüğe indirilen ağır bir darbe sayılacaktır. En iyisi yumuşaklıkla ve tatlı sözlerle onu yola getirmektir. 

Koç burcunda doğan çocuk öfkelenip bağırır ve yüzü bir anda mosmor kesilir. Bu da gözünüzü korkutmasın. O kısa süre sonra sakinleşecek ve eskisi gibi melek yüzlü olacaktır. Ancak, onun epey muzip, hareketli, gürültücü bir melek olduğunu da ilave etmeliyiz. Çocuğunuz çok erken çağda okuma ve yazmaya merak duymaya da başlayacaktır. 
Ona engel olmamalı ve uygun bir eğitim seçmelisiniz. Dahi çocukların en fazla bu burçtan çıktıklarını söylersek ne demek istediğimizi anlarsınız. 

Cazibe, Savaş yıldızının etkisindeki küçük, çok gururlu, inatçı, cesur, atılgan ve hayalperesttir. Yalan söylerse kendisini cezalandırmamalı ve renkli hayali dolayısıyla olayları başka türlü gördüğünü bilmelisiniz. Ama bir taraftan da ona hakikatlerle hayallerin birbirlerinden çok farklı olduklarını yavaş yavaş anlatmalısınız. 

Bu değerli çocuğun hayal âlemini daha geliştirmek ve böylece yalanları da önlemek için kendisine masallar anlaunız. Masal kitapları alınız. Neticede Hans Andersen gibi renkli hayalleri olan bir yazanın, o eşsiz masalları böyle şirin ve zeki Mars çocukları için yazmış olduğunu da unutmamalısınız. 


Boğa Burcu 


Taurus 


(21 Nisan - 21 Mayıs) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu Toprak 
Uğurlu günü Cuma 
Uğurlu sayısı 6 
Uğurlu taşı Zümrüt 


Uğurlu renkleri Pembe, açık mavi, krem 

Uğurlu çiçekleri Kırmızı gül, pembe karanfil, şebboy Uğurlu kokular Karanfil, müge, elma çiçeği 

Uğurlu müzik Senfoniler 

En belirli özelliği: Dayanıklılık 

En büyük ideali Ün 

En büyük hatası İnat 

En büyük arzusu Büyük servet 


Burçların içinde en huzurlu, en dengeli olanlarından biri de Boğa'dır. Toprak grubunun birinci burcu olan Boğa, güzellikler ve hayatın hoş taraflarıyla yakından ilgilidir. Siz Boğa burcunda doğmuş olan talihli kimseler hayata güzellik katar, huzur verirsiniz. Onun için de değerinizle ne kadur öğünseniz azdır. Sizin böyle omanızın başlıca nedeni de yıldızınızdır tabii. 

Siz yıldızınız bakımından da talihlisiniz. Çünkü Güzellik, Sevgi ve Güzel Sanatları temsil eden Venüs'ün etkisindesiniz. Venüs, hayatta her türlü güzelliği temsil eder. Ancak siz bu yıldızı Terazi burcuyla paylaşmak tasınız. Onun için de Venüs'ün bazı özellikleri sizde, bazıları ise Terazi burcunda görünür. Venüs, yumuşak, verimli, hayatı ışıklandıran, güzelleştiren, hislerin anlam kazanmasını sağlayan bir kuvvettir. Venüs, sevgiden başka Mars'la birlikte seksi de temsil eder. Ayrıca bütün renkler yine bu yıldızın ibaresindedir. Kıymetli taşlar, değerli eşyalar ve geliri de yine Venüs temsil eder. Sevgi ve Güzellik yıldızı hislerinizi etkiler ve toplumdaki başarınızı tayin eder. Sevmek ve sevilmek konusunda da söz bu yıldıza düşer. Daha Venüs'ün böyle bir sürü özelliği vardır. Bunlar sırası geldikçe vereceğiz. 


TOPRAK GRUBU 


Herhalde burcunuzun özelliklerinin en başında gördügünüz "Toprak grubu" sözü sizi düşündürdü. Bunu da kısaca izah edelim. On iki burçtan üçü ateş, üçü toprak, üçü hava ve üçü de su gruplarına girerler. Her gruptaki üç burç birbirleriyle âhenklidir. Bu burçlar girdikleri grubun belirli özelliklerini de gösterirler. Siz toprak grubundan olduğunuz için mantıklı, maddeye düşkün, iradeli, pratik bir tipsiniz. Venüs de grubunuzun bu özellikleriyle âhenk kurarak size türlü armağanlar verir. 

Burcunuzun diğer adı da budur. Yani siz Para burcunda doğmuş bir insansınız. Hayatınızda maddenin önemli bir yer tuttuğundan da şüphe yoktur. Siz paranın rahat bir hayat sürmek için gerekli olduğuna inanır ve ona göre tedbir alırsınız. Belki de "Güzellik ve Sevgi yıldızıyla paranın ne ilgisi var?" diyeceksiniz. Aslında para, Zenginlik yıldızı Jüpiter'e bağlıdır, ama Venüs de gelirinizi, sahip olacağınız emlağı bunlardan alacağınız kiraları, hayat boyunca gelece geliri ayarlar. Zaten kıymetli taşlar da başlı başına bir servet sayılır değil mi? İşte siz Boğa burcunda doğmuş olanlar da hayatta paranın büyük rolü olduğunu bilirsiniz. 
Kendinize uygun bir yol tutarak ağır ağır fakat emin adımlarla gayenize doğru gidersiniz. Hangi işi seçerseniz seçin, hangi mesleği beğenirseniz beğenin bu eninde sonunda yine Sizi paraya götürecektir. Ama bu arada siz bazı burçlardan daha talihli sayılabilirsiniz. Çünkü yıldızınız Venüs, 

woe] Sanatları ve Güzelliği de temsil eder. Yani siz bu 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fevkalâde zevkli konulardan biriyle uğraşarak hem zevkle çalışabilir hem de para kazanabilirsiniz. İnsan vücudunda Boğaz ve Boyunu temsil eder. Onun için de güzel seslerin çoğu sizin burcunuzdan çıkar. 


DAYANMA GÜCÜ 


Size bir Boğa kadar sağlam olduğunuzu söylersek darılmayınız. İnsanın sağlam ve güçlü olması fevkalâde bir şeydir tabii. Hem bu arada sizde dayanma gücü de bulunmaktadır. Pek az burçta bulunan bu dayanma gücü sizin kendinizden emin olmanızı sağlar. Burcunuzdan çıkan pek çok ünlü kimse yıllarca en zor şartlara, yoksulluğa hatta açlığa bile dayanmışlar fakat sonunda pırılulı Venüs sayesinde hakkettikleri mevkiye yükselmişlerdir. Yoksul bir ailenin kızı olan ve bir taraftan okula giderken bir taraftan da sinemada yer göstererek hayatını kazanan Barbara Streisand, yıllarca dayanmasının mükâfatını görerek Hollywood'un en önemli isimleri arasına girmiştir. Bugün film başına bir milyon dolar alan yıldız bu durumunu dayanma gücüne ve Venüs'ün verdiği sesine borçludur tabii. Ama size dayanmanız konusunda fikir venneye veya ısrara da lüzum yoktur. Çünkü siz bir şeyi aklınıza koydunuz mu her türlü zorluğa katlanırsınız. Ancak bütün mesele sizi başarı, servet ve üne götürecek olan yolu seçebilmektedir. 


İNAT 


Hayatta ilerlemenizi engelleyecek, sizi durdurabilecek tek şey de inadınızdır. Çünkü siz yapılan teklifleri de, duyduklarınızı da öyle hemen kabul etmezsiniz. Başlangıçta bu da yararlı bir tutumdur. Çünkü şartları önce inceleyip sonra harekete geçmek akla en yatkın olanıdır. Fakat sizde durum 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böyle de değildir. Güvendiğiniz inandığınız birinin sözlerini bile kolay kolay kabul etmezsiniz. Siz ancak, bildiğiniz, denediğiniz şeylerden çekinmezsiniz. Geri kalanlar sizin için esrarlı ve kuşkulu konulardır. İşte bu yüzden de yeni bir işe girişmeniz, yeni bir konuya el atmanız vakit alır. Yani siz başlangıçta gecikirsiniz, ama bir kere yola koyuldunuz mu tıpkı saldıran bir boğayı durdurmaya imkân olmadığı gibi sizi de engellemek kabil olmaz. 

Bazen ümitsizliğe kapıldığınız ve her şeyin boş olduğunu düşündüğünüz günler de vardır. Kendinizi böyle karamsarlığa kaptırmamalısınız. Çünkü yıldızınız Venüs, sizi er geç mutlu edecektir. Yeter ki siz ona uymasını bilin, onun tatlı âhenklerinden yararlanın. Bu arada inadınızın size zarar verebileceğini de söyledik. Ama bu inadınız direnme gücünüzle birleştiği an dünyanın dikkatini üstünüze çekmeniz de kabildir. Bu inatla karışık direnmenin en güzel misali de burcunuzda doğmuş olan eski ünlü boksör Muhammed Ali Clay'dir. Clay'e, yenilmesine, yaşının bu spor için epey ilerlemesine rağmen yine de inadıyla tekrar başarıya eriştiğinde, "En güçlü benim!" sözlerini söyleten onun pırıl pırıl Venüs'üdür. 


DOSTLUK 


Şimdiye kadar burcunuzun güzel taraflarından söz etmediğimizi düşüneceksiniz. Boğa burcunda doğanlar sıcakkanlı, dostluğa önem veren, şefkatli, ateşli, ihtiraslı tiplerdir. Fakat bu huylarını, hislerini kolay kolay açıklayamazlar. Burcun verdiği o büyük güce karşılık his konusunda bir hayli çekingendirler. Çünkü Sevgi, Güzellik yıldızının onları ne kadar çekici, hoş, canayakın yaptığını bir türlü anlayamazlar. Daha doğrusu buna inanamazlar. Dolayısıyla da bu derin ve ince hisleri sanatlarıyla anlatmaya çalışırlar. Bir 


ressamın tuvalindeki canlı renklerde, bir aşk şarkısının söz veya müziğinde onların arzu ve ümitlerini sezersiniz. Boğa burcunda doğmuş bir insanla dostluk etmeye kalkıldığı zaman kendisi hem şaşırır hem de durumu yadırgar. Aslında o kendi gücünü bilmektedir. Madde konusunda da emindir. 
Ama kendisini bir dost olarak seçmek istemelerine bir anlam veremez. Bu yüzden de türlü kuruntulara kapılır. Acaba bu dostlukta bir maksat mı gizlidir? Yoksa kendisiyle alay mı etmektedirler? Sahiden ondan hoşlanıyorlar mıdır? 
İşte, Boğa burcunda doğan kimse bu soruların cevabını verene kadar aradan epey bir zaman geçer. Karşısındaki de onun aslında kendini beğenmiş, kibirli veya soğuk bir tip olduğunu sanır. Aslında o sadece karar verebilmek için düşünmüştür. Nihayet dostluğu kabul eder. O zaman karşısındaki onun bambaşka bir insan olduğunu görür. Bu canayakın, iyi niyetli kimse arkadaşını memnun etmek için elinden geleni yapar; hatta fedakârlıklara da kalkışır. Boğa burcw insanının maddeye önem verdiğini belirttik. Fakat gerçek bir dostluk veya sevgi söz Konusu olduğu zaman onun için paranın da önemi kalmaz. Tutumlu olarak bilinen böyle bir insan dostuna yardım edebilmek için seve seve parasını harcar. 


HAYATI GÜZELLEŞTİREN İNSANLAR 


Boğa burcundan olanlar için "Hayatı güzelleştiren insanlar" da diyebiliriz. Çünkü bu burçtan pek çok müzisyen, ressam, mimar çıkar. Ayrıca yine bu burçta dikkati çeken güzel kadınlar ve yakışıklı erkekler de bulunmaktadır. Öldüğü zaman cenaze törenine elli bin kadın gelen ve hâlâ unutulmayan aktör Rudolph Valentino şimdiye kadar gelmiş geçmiş erkeklerin en yakışıklısı olarak bilinir. Yine bu burçtan başka bir Valentino, kadınların güzelleşmesini sağlayan moda yaratıcısı Valentino da bulunmaktadır. 

Boğa burcundan olan insanlar, sadece güzel sanatlarda değil, güzelliği temsil eden pek çok alanda da çalışırlar. Çiçekçilik, giyim, süs eşyaları, kuyumculuk gibi alanlarda da Boğa burcu insanları zevkleri sayesinde başarılıdırlar. 


HUZUR 


Çekingen olduğu için sessiz sedasız duran, bir kenarda kalmayı tercih eden Boğa burcu tipleri aslında çok sakin ve huzurludurlar. Bu güçlü insanların kavgacı, gürültücü olacakları sanılır belki, ama onlar tam aksine hayatlarını âhenkli bir şekilde geçirmeyi, tartışmalardan, huzursuzluklardan uzaklaşmayı arzularlar. Yine rahat, huzur ve zevk içinde yaşayabilecekleri bir evleri olmasını da çok isterler. 
Bu ev herkesinkinden çok farklı olacaktır tabii. Boğa burcunda doğan kimse apartman hayatından hoşlanmaz, ona yalnız kalabileceği, başını dinleyebileceği, sadece kendisinin olacak bir yuva lazımdır. İdealinde de bahçeli bir ev yaşar. Hem bu ev çok da lüks olmalıdır. 

Boğa burcundan olan insanlar ancak madde sayesinde güven duyabilirler. Onun için de evlerinde güzel, aynı zamunda çok pahalı cinsten eşyalar bulunmalıdır. Bu evde bolluk da olmalıdır; özellikle mutfak ve kilerin dolu olması şarttır. Çünkü bu burcun insanları yemek yemesini severler; yemekler lezzetli ve bol olmalıdır. Bir Boğa burcu tipi en neşesiz gününde bile sofraya oturup sevdiği yemeklerden bol bol yedikten sonra kendine gelir. Âdeta canlanıp dirilir. Boğa burcunda doğanlar yemeğin önemini bilirler. 
Evinize bu burçtan olan bir ahbabınızı davet ettiyseniz ona itinayla hazırladığınız yemeklerden bol bol ikram edin. Bu burçtan olanlar "Yaşamak için yemeli" sözünü değiştirmişler ve "Yemek için yaşamalı" haline getirmişlerdir. 
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Yemek de hayatın zevkli yanlarındandır ve bu tipler de zevklerine düşkündürler. Belki pek çok şeyde kısını yapabilirler ama yemekten asla vazgeçemezler. Size dert yanan bu burçtan üzgün bir dostunuza hoşuna giden yiyecekler ikram ederseniz onu en iyi şekilde teselli edersiniz. 


SES 


Boğa burcunda doğanlar müzikten ve güzel sesten zevk alırlar. Bu burçtan fazla sayıda şarkıcıyla birlikte müzisyen de çıkar. Onlardan bir kısmı talihlerini perde ve sahnede denerler. Ama diğerleri de neşeli oldukları zaman durmadan şarkılar mınldanırlar. Hele banyoya girdikleri zaman avaz avaz şarkı söylediklerini duyarsanız hiç şaşmayın. Boğa burcundan olan insan banyoda böyle olanca sesiyle şarkı söylerken mutludur. Hem sesinin güzel olduğuna da gizli gizli inanmaktadır. Sakın böyle şarkı söyleyen kimseyi eleştirmeye, sesinin güzel olmadığını söylemeye kalkmayın. Çünkü bu yüzden birden küsmesi kabildir. Size önemsiz gelen bu nokta onun için çok önemlidir. Böyle beğenilmemek onu içten sarsar. Belki kaşlarını çatarak sizi kötü süzer ve ses çıkarmaz. Ama şarkıyı kesip bağırması ihtimali de vardır. Üstelik bağırırken pek seçme birkaç küfrü de sıralayıverir. Onun için olanca sesiyle haykınp küfretmesindense avaz avaz şarkı söylemesini tercih edin. Hem belki de zamanla onun sesine alışır ve şarkılarından da zevk almaya başlayabilirsiniz. 


TUTUMLULUK 
Boğa burcunda doğanlar paranın önemini bilirler; ancak 


para sayesinde güvene kavuşabilirler. Çok zengin de olsalar israfın doğru bir şey olmadığını savunurlar. Ancak, parayı 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hesaplı harcamak gerektiğini savunan ve hatta arabaya binmektense yürüyerek gitmenin daha uygun olacağını söyleyen bu tip size tutumluluk hakkında nutuk çekerken birden durarak bir yoksula aklınıza gelmeyecek kadar fazla para verebilir. Sebebini soracak olursanız da o yoksul kadının ihtiyar dadısına benzediğini söyleyecektir belki. Aslında bu bir bahanedir. 

Güçlü, kuvvetli Boğa burcu tipi kolaylıkla yapabileceği bir iş için masraf etmek istemez. Ama buna karşılık o sakin ve ciddi çehre çok merhametli bir insanı gizlemektedir. İşte bunun için de çoğu zaman yardıma ihtiyacı olan yoksullar, çocuklar yani aciz kimseler karşısında büyük bir hüzün duyar. Kendisi daima çalıştığı için hayatın çok zor olduğunu da bilmektedir. Hayat denilen ağır yükü taşımanın zor olduğunun da farkındadır. Bunu ancak kendisi gibi güçlü, seçme biri başarabilir. İşte onun için de o acizlere yardım etmek gerektiğine inanır. Bu kimsenin, sapasağlam, güçlü kuvvetli bir dilenciye yardım etmesini beklemeyin. Tam aksine o adamın haylaz olduğunu ve başkalarının sırtından geçindiğini düşünerek sinirlenecektir. 


TANINMASI GÜÇ TİP 


Boğa burcunda doğanlardan bir hayli bahsettik. Bu sözlerimizin hepsi de doğrudur fakat yine de bu insanlar tanınması güç tiplerdir. Çünkü ciddi, terbiyeli, nazik, sakin, zevklerine düşkün diye tarif edebileceğimiz bu tipler en ummadığınız anda değişebilir ve hiç aklınızdan geçirmediğiniz huylarını ortaya koyarlar. Mesela bu huzurlu kimseler zaman zaman son derece huysuzlaşırlar. Ailelerine, sevdiklerine ve yakınlarına hiç rahat vermezler. Ayrıca sevgiye, sekse düşkün olan bu insanlar kendi arzularına karşı gelinmesini istemezler, fakat aynı konularda başkalarını ayıplayıp tenkid ederler. Kısacası dar kafalı olanları vardır. Onların kolay kolay yeniliklere, yeni şartlara uymalarınada imkân yoktur. Fevkalâde zevkli, güzel evler, binalar yapan bu burçtan bir mimarın kılığına baktığınız zaman da şaşabilirsiniz; çünkü evi yaparken ince zevkini ortaya koyan adam akla hayale gelmeyen, vücuduna oturmayan elbiseler giymektedir. Yine buna karşılık, Boğa burcundan olan ve güzellikle ilgili bir işi bulunmayan bir erkek sizi hayrete düşürecek kadar şık da olabilir. Bütün bunların nedeni de Güzellik ve Sevgi yıldızı Venüs'le toprağı temsil eden Boğa burcunun tuhaf tezatlarıdır. 

Sakin halli, işine düşkün, güzelliklerden büyük zevk alan Boğa burcu insanının tuhaf bir neşe anlayışı vardır. 
Onun çocuksu bir neşesi olduğunu da söyleyebiliriz. Bu tipler, ince esprilerden zevk almazlar, buna karşılık yolda bir adamın bir muz kabuğuna basıp düşmesi onların kahkahalarla gülmelerine neden olur. Onlar kolaylıkla anlayabilecekleri, kafalarını çalıştırmalarına gerek bırakmayan oyunlardan, ritmlerden zevk alırlar. Zaten onların hayatında espri ve mizahtan çok iş ve güzellik rol oynar. Ancak doğum anında yükselen başka yıldızlar büyük espri gücü de verebilir. 

Bütün romanları klasikler arasında yer alan Fransız romancısı Balzac bu burcun tipik insanlarından biridir. Yemeğe düşkünlüğü bilinen Balzac'ı görenler kendisinin böyle eşsiz aşk romanları yazabilmesine, bu kadar hisli olabilmesine şaşmışlardı. Yazar, Boğa burcuna has şekilde iyi yemeklere, güzelliklere ve sekse düşkündü. Bu arada onda fevkalâde espri gücü de vardı. Yazarın, "Karısının giyinme odasına giren bir erkek ya filozoftur ya ahmak" sözü de bu ince zekâsını açıklamaya yeter sanırız. 
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SEKS 


Boğa burcunda doğan kadınlar da erkekler de sekse çok önem verirler; onlar için seks, yemek, güzellikler ve para kadar önemlidir. Ancak bir Boğa burcu erkeğinin bu konuda fazla uğraştığını da sanmamalısınız. O kendisine ilgi gösteren, her hareketiyle beğendiğini belirten hoş bir kadına kolaylıkla yaklaşabilir. Fakat sadece hoş bulduğu bir kadını elde etmek için peşinden koşmaya, onu elde etmek için uğraşmaya da niyeti yoktur. Yani bu erkek seks maceralannda vaktini, kovalamakla geçirmez. Onun zamanı kıymetlidir. Bir kadını kovalamaya harcayacağı zamanda kendince çokdaha önemli işler yapabilir. Örneğin para kazanabilir. Hem o seks için para harcamayı da pek uygun bulmaz. 
Kendisini beğenerek gelen kadına biraz yakınlık göstermesinin yeterli olduğunu sanır. Değerli hediyeler almaya, büyük masraflara kalkmaya ihtiyaç yoktur. Ancak Boğa burcundan olan erkek severse o zaman her şey değişebilir. 


KISKANÇLIK 


Boğa burcunda doğan kadınlar da erkekler de kıskançtır. Bu his kendisini en fazla sevgi konusunda gösterir tabii. 
Ancak bir de başkalarının durumunu kıskanma meselesi vardır. Boğa burcunda doğan kimse güzel bir ev, rahat bir hayat istemekle kalmaz etrafında övünebileceği, tanınmış kimselerin bulunmasını da arzu eder. Yani o önemli dost ve tanıdıkları olduğunu söyleyerek gururlanmalıdır. Ama bu dostlar, kendisinden başkalarına daha fazla ilgi gösterirlerse Boğa burcunda doğan kimse, hemen kıskançlığa kapılır. 
Bu durumu hazmedemez. Kendisinde bir eksiklik olduğunu düşünerek aşağılık duygusuna bile kapılabilir. Öte yandan böyle önemli, şık, zengin dostlar edinen bu tip yine de kıskançlık edebilir. Eğer kendi durumu o dostlarınki kadar iyi değilse, onlar daha üstünlerse Boğa burcunda doğan kimse aşın kıskançlık duyar. 


DİKKATİNİ VEREBİLME 


Boğa burcu insanı sebatı, dayanıklılığı ve kuvveti sayesinde başarılıdır. O aklına bir şey koymuşsa bütün gayretiyle uğraşıp bunu yapar. Hatta başkaları kendisini aşağı görse, alay etse veya engellemeye çalışsa da o yılmaz. Buna misal olarak Doktor Sigmund Freud'u verebiliriz. Yıllarca alaylar, düşmanlıklar ve zorluklarla karşılaşan Freud, büyük iradesini kullanmış ve yolunda ağır ağır fakat emin adımlarla ilerlemiştir. Psikoanalizin babası diye bilinen Sigmund Freud, hastalıkların tedavisinde yeni bir çığır açmış- bir devdir. Sizin de bir gayeniz olabilir. Sizi engellemeye çalışanlar, fikrinizi çelmeye kalkanlar çıkabilir. Ama yıldızınıza güvenip, sebatla devam ederseniz istediğiniz başarıya da üne da kavuşmanız mümkündür. 


SAĞLIK VE HAREKET 


Boğa burcundan olan insanlar çok sağlam yapılıdırlar. 
Vücutlarını çalışırmaktan da hoşlanırlar. Zaten yemeğe fazla düşkün olan bu tiplerin vücutlarını çalıştırmaları da sağlıkları bakımından önemlidir. Spor yapmaktan hoşlanmıyorsanız tabiat sevginizden yararlanın. Şehrin dışına çıkarak yürüyüşler yapmak, gezmek size iyi gelecektir. Bahçede çiçeklerle uğraşmak, toprağı kazarak türlü şeyler dikip yetiştirmek hem size zevk verir hem de vücudu korur. Ama bahçede bu kadar çalıştıktan sonra eve giren bir erkeğin ilk sözlerinin de "Açık hava bana iyi geldi. Karnım pek acıktı," olmasına da şaşmamalıdır. Yine balık avı, avcılık, ski yapmak, dağa tırmanmak, bu burç insanlarına zevk veren sporlardır. Bu arada Boğa burcunda doğan erkekleri futbol maçlarına göndermek de akıllılık olur doğrusu. Sinirlenip hiddetlendiği zaman bağırmaya alışık olan erkek böylece maç sırasında avaz avaz bağıracak ve ağzına geleni söyleyecektr. Eve döndüğünde de içini dökmüş olduğu için pek sakin ve neşeli davranacaktır. 


BOĞA BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Boğa burcunda pek çok besteci, müzisyen ve şarkıcıdan başka, yazarlar ve ciddi konularda isim yapmış kimseler vardır. Engelbert Humperdinck, Cher, Mary Hopkins, Stevie Wonder, Kate Smith, Ella Fitzgerald, Pery Como, Bing Grosby, Barbara Streisand, Birgit Nilsson, Patricia Munsel, Brahms, Burt Bacharach, Irving Berlin, Duke Ellington, Yahudi Menuhin, Margot Fonteyn, Fred Astaire, M. Ali Clay, Joe Louis, Georges Brague, Salvador Dali, Shirley MacLaine, Ann Margret, Rudolph Valentino, Sigmund Freud, Marconi, Bertrand Russel, Shakespeare, Balzac, Vladimir Nabakov, Rebort Penn Warren, Hollanda Kraliçesi Juliane, İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, Japon İmparatoru Hirohito, Oliver Cromwell, Hitler, Ayhan Işık, Öztürk Serengil ve Erol Büyükburç bu burçta doğan ünlülerdendir. 


BOĞA BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Boğa burcunda doğan erkekler, sadık dost, iyi bir eş, şefkatli bir baba ve mükemmel bir aile reisi olurlar. Boğa burcunda doğan erkeklerin kendilerine has türlü huylan, özellikleri vardır. Böyle bir erkekle evlenmek ve onunla mutlu olmak istiyorsanız bu noktalara çok ama çok dikkat etmelisiniz. 
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ÇALIŞMA GÜCÜ VE BAŞARI 


Boğa burcunda doğan erkek, işine son derece önem verir. O, hangi işle meşgul olursa olsun son derece dikkatlidir ve başkalarının dayanamayacağı kadar da fazla çalışır. Yalnız işini kendisi seçmelidir. Çünkü böyle bir insan, sert, haşin, sabırsız bir kimsenin emrinde rahat edemez. Patronu da kendisi gibi ağır başlı, paranın değerini bilen, işi takdir eden biri olmalıdır. Daha da iyisi Boğa burcunda doğan in- gibi programlayacak, karışanı görüşeni olmadığı için de belirli bir tempoyla hareket ederek gayesine erişecektir. Boğa burcunda doğan erkek sizi çok sevse bile onun işine karışmamalısınız. Hele hata yaptığı zaman onu tenkide asla yeltenmemelisiniz, çünkü bri anda sizi seven o hisli adam gidecek ve yerini burnundan soluyan, saldırmaya hazır korkunç bir boğa alacaktır. Durum sizin tenkidinizin ağırlığına göre çok tehlikeli de olabilir. Boğa burcunda doğmuş bazı tipler kendilerine biraz hâkim olabilirler. O vakit ağır sözler işitirsiniz. Ama daha sert tiplerde bu sözler küfür halini alır. 
Küfür sözleri inanılmayacak kadar da zengindir. Eğer en sert tipe çattınızsa o vakit sizi tartaklaması ihtimali de vardır. Siz siz olun, bu tip erkeğin işi aleyhinde konuşmayın. 
Tam aksine onu memnun edecek, ruhunu okşayacak laflar ederseniz, daha da yumuşamasını ve hislenmesini sağlarsınız. 


SEKS 


Boğa burcunda doğan erkeklerin seks gücü çok fazladır. Yemek, içmek ve çalışmak gibi seks arzusu da günlük hayatlarında yer tutar. Eğer bu konuda ona uyamayacaksanız böyle bir erkekle ilişki kurmamanızı ve evlenmemenizi 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söyleyeceğiz. Zira seks bakımından tatmin edilemeyen boğa burcunda doğmuş bir erkek, sizi sevse bile istememesine rağmen başka kadınlarla ilişkiler kurmaya kalkabilir. Bu konuda onu mutlu edemeyeceğinizden eminseniz kendinize başka bir burçtan eş aramalısınız. 


YEMEK 


Boğa burcunda doğan erkek iştahlıdır. Onda hayatın her güzel ve lezzetli şeyine karşı iştah vardır. Böyle bir erkeği kendinize bağlamak istiyorsanız ona sevdiği yemekleri pişirmeli ve zevkli bir sofra hazırlamalısınız. Bu tip erkek, yiyip içtikçe neşelenip yorgunluğunu atacak ve sizinle ilgilenecektir. Yalnız yemek konusunda da dikkat etmek gerekir. Boğa burcunda doğan erkeklerin çoğu kalın kemikli ve sağlam yapılıdır. Yediklerini de yakarlar, ancak fazla ağır yemekler onların şişmanlamalarına da neden olur. Bu da ileride rahatsızlıklara yol açar. Kuracağınız sofrada yemekler gözü okşamalı fakat pek ağır cinsten olmamalıdır. 


SAĞLIK 


Boğa erkeği çok sağlam ve sıhhatlidir, ama hastalandığı zaman direnci kaybolur. Boyun ve boğazı çok hassastır ve şiddetli soğuk alırsa hastalığı da ağır olur. Ayrıca doktorlarada pek güveni yoktur, kendi fikirlerinin doğru olduğunu düşünür. Bu da çabucak iyileşmesini engeller. Ama bu burçta doğan erkek hastayken kendisini çok yalnız ve aciz hisseder. O zaman kendisine bir anne şefkati göstermeli ve 

-bakmalısınız. Her an onun yanında olmanız, oyalayacak şeyler anlatmanız, kendisine itina etmeniz sizi daha da sevmesini sağlayacaktır. Yattığı odaya her gün vazoyla taze çiçekler koyun. Onun zevk aldığı, hoşlandığı eşyalarla odayı 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süsleyin. Doktorların bir şey anlamadığını kabul edermiş gibi anlamlı anlamlı başınızı sallayın. Yani onu çocuğunuzmuş gibi şımartın. Sonuçtan memnun kalacaksınız. İyileştiği zaman da tatlı sözler söyleyerek teşekkür etmesini beklemeyin. Ancak erkek, ne kadar memnun olduğunu bir hareketi veya getireceği değerli bir hediyeyle açıklayacaktır. 


DİKTATÖR 


Burcun çıkardığı ünlüler listesine dikkat ettiyseniz imparator, kraliçe ve diktatör adı görmüşsünüzdür. Bu burcun bir özelliği de emir vermek ve istediğini yapurmakur. Yani Boğa burcundan olanlarda biraz da diktatör ruhu vardır. 
Onun için evde sizin değil onun dediği olacaktır. Ama diğer taraftan Boğa burcundan olan erkek bir çocuk kadar da saftır. Siz evinizi bildiğiniz gibi idare edebilir ve sanki onun her istediği yapılıyormuş gibi de bir intiba ,verebilirsiniz. 
Ama onun sözlerine itiraz etmeyin. Her fikrini uygun bulurmuşsunuz gibi davranın. 


EZME ARZUSU 


Bu anlattıklarımızdan Boğa burcu erkeğinin sizi ezmeyi istediğini de sanmayın. O işinde olduğu gibi evinde de sözünün geçmesini istemektedir, ancak kişilik sahibi olmayan, silik bir kadından da asla hoşlanmaz. Onun sözlerine karşı gelmez, kendisini tenkid etmezseniz bildiğiniz gibi hareket edebilirsiniz. Başka konularda daima sizin düşüncelerinize saygı gösterecektir. Ama onun her sözü karşısında titrer, büzülür veya ağlarsanız bir süre sonra sevdiği yuvasını bırakıp gitmesine bile neden olabilirsiniz. Bakımlı, kendinden emin, hoş bir kadın, inadıyla ün yapmış bu tip bir erkeği aklı sayesinde parmağında oynatabilir. 
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Boğa burcu erkeğinin sekse çok önem verdiğini söyledik, fakat o bütün seks ilişkilerine rağmen daima aşkı arar. 
Sevdiği anda da o güne kadar gizlediği bütün güzelliklerini ortaya koyar. Boğa burcundan olan erkek sevdi mi bir daha o kadından asla vazgeçmez. Kadın, kendisini beğenmez, istemezse onun için bir problem sayılmaz; çünkü erkek, o kadını ele geçirmeye karar vermiştir. Onun için de bıkmadan, usanmadan uğraşır. Ünlü âşıklar Boğa burcundan çıkmazlar, fakat Boğa burcunda doğan bir erkek âşık olduğu zaman yıldızı Venüs'ün etkisiyle bir anda değişir. Önce sevdiği kadını incelemekle işe başlar. Kendince onun zayıf tarflarını arar. Sonra da saldırıya geçer. 


SALDIRI 


Saldırı sözünden bu tüp erkeğin sertliğe kalkışacağını sanmayın. O sizin zevklerinize göre türlü fedakârlıklara başlayacaktır. Sizi en lüks ve güzel lokantalara, gece kulüplerine davet edecek, en pahalı yiyecek ve içecekleri ikram edecektir. Gittiğiniz her yerde sizin itibar görmenizi sağlayacaktır. Ayrıca size her gün çiçek yollaması da tabii sayılır. Sevdiğiniz çiçeği öğrenerek her gün aynı saatte yollayacaktır. Böyle böyle sizin direncinizi kırmaya da başlayacaktır. Boğa burcunda doğan erkek, paranın değerini bildiği için pahalı hediyelerin makbule geçeceğini de hesaplayacaktır. Onun için de kendi imkânlarına göre size en değerli hediyeler verecektir. Zenginse türlü mücevherler, kürklerle başınızı döndürme ihtimali çok kuvvetlidir. Kısacası o kendisini size sevdirene kadar uğraşacak ve sanırız ki başarıya da ulaşacaktır. 

Yalnız, Boğa burcundan bir âşığın tatlı sözler söylemesini, size şiirler okumasını, durmadan sevdiğini tekrarlamasını beklemeyin. Fazla konuşkan değildir, hislerini hareketleriyle ifade eder. Şarkıları hâlâ sevilen ünlü bestekâr Irving Berlin, bir milyarderin kimseyi beğenmeyen, çok kültürlü ve güzel kızına âşık olmuş ve onunla evlenmeyi kafasına koymuştu. Peşinde pek çok hayranı olan genç kıza aşkını itiraf etmeye cesareti de yoktu. Bestekâr, genç kız için “Seni Daima Seveceğim" adlı bir şarkı yaparak hislerini açıkladı ve onu kaçırıp evlenmeye razı etti. İşte bu Venüs'ün etkisindeki âşık bir erkeğin tipik tutumudur. 


EVLİLİK 


Sevdiği kadını elde eden ve evlenen bu tip erkek kadar kimse mutlu olamaz. Çünkü boğa burcunda doğan erkekler başka yıldız etkisi almamışlarsa ömürleri boyunca sadece bir kadını severler. Onun yanında huzur duyar ve mutlu olurlar. Böyle mutlu olan erkek eşinin bir dediğini de iki etmez. İşe güzel bir evle başlar. Onun sevdiği kadın eşsizdir. 
Durum böyle olduğuna göre de sevgilisine herkesinkinden daha fevkalâde bir yuva hazırlamalıdır. Kadın, bu yuvada her bakımdan rahat etmelidir. Hem onun kansı eşsiz bir mücevher, paha biçilmeyen bir zümrüttür. Bu değerli taşın güzelliğini ortaya koyaca uygun bir montör gereklidir tabii. 
Boğa burcunda doğan erkek, kendi imkânlarına göre evin en güzelini, en süslüsünü, en pahalısını eşine hediye edecektir. Bu evdeki eşyalar da çok güzel ve çok da değerli olmalıdır. 

Paranın değerini bilen, maddeye önem veren erkek, sevdiği kadın söz konusu olunca tam anlamıyla değişir. 
Dünyada hiçbir şey sevgilisine layık değildir. Bulabildiği en seçme şeyleri eşine getirir, onun şık olmasını, süslenmesini, takıp takıştırmasını ister. Bu burçtan olan bir erkekle 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evlenecek kadın her istediğine kavuşacağını bilmelidir. 
Yalnız o da eşini memnun etmek için evini süslemelidir. 
Akşamları işinden dönen erkek, kendisini karşılayan güzel giyinmiş, hoş eşini ve zevkle kurulmuş sofrayı görünce bütün yorgunluklarını da problemlerini de unutur. Onun yuvası kutsaldır ve dertleri de olsa bunları eşikte bırakarak evine girer. 


ÜSTÜN KADIN 


Burada önemli bir noktaya da işaret edelim. Boğa burcunun bu maddenin değerini bilen erkeği, evlenmeden önce pek çok kadın tanımıştır. Onlardan hoşlanmakla beraber âşık olmamıştır. Çünkü o kendisinden daha değerli olan kadını sever. Bundan da parayı kasdetmiyoruz. Erkek, kadındaki üstün vasıfları sezer ve kendisine ancak öyle birinin layık olduğunu düşünür. Genellikle seçtiği eşte de hata yapmaz. Sevdiği kadın, daima hayranlığı çeken, beğenilen, sayılan bir tiptir. 

Boğa burcundan olan erkek eşiyle anlaşarak ömür boyu mutlu bir hayat sürebilir. Ancak bazen bu tip erkekler, çok hassas, maddeden fazla manevi değerlere önem veren kadınlarla da evlenebilirler. Bu durumda da anlaşma çok zor olur. Erkek, arısına her istediğini verdiğini düşünür ve onun hoşnutsuzluğunu bir türlü anlayamaz. Eğer kadın, bu tarafını kesinlikle belli ederse Boğa burcu erkeğinin sert tepkisiyle karşılaşır. Adam somurtur, surat eder veya günlerce eşiyle konuşmaz. Hatta, eşinin başka birini sevdiğinden bile şüphelenebilir. O zaman da çılgına döner. Çünkü Boğa burcunda doğan insan kendine ait her şeyi fazlasıyla benimser. Ona ait olan bir kadına başkası yan gözle bile bakmamalıdır. Kıskançlık, şiddetli şekilde kendini gösterir. 
Hatta erkek, evde değer verdiği bütün eşyaları da bu kıskançlık kavgası sırasında kırıp paralayabilir. 

Eşini seven onunla mutlu olmayı isteyen kadın, erkeğin yadırgayacağı taraflarını gizlemelidir. Ayrıca eşine çok büyük ilgi göstermelidir. Boğa burcunda doğan erkek, tatlı sözler söylemez ama bunu sevgilisinden daima bekler. Karısının, birkaç tatlı sözü onun güvene ve huzura kavuşmasını sağlar. Her sabah kocasını öperek uğurlayan ve her akşam yine onu öperek karşılayan bir kadın bu tip için idealdir. Bu tip erkeğe sevginizi sık sık söylemeniz, onun şüphelerden kurtulmasını ve huzura kavuşmasını sağlayacaktır. 


DOSTLUK 


Dostluklar konusunda da eşinize uymak zorunda olduğunuzu söyleyelim. Çünkü iyi niyetli, sabırlı, dostluk seven bu tip, bekârlığını da türlü ahbaplar edinebilir. Fakat karısı söz konusu olunca durum değişir. Adam, eşi konusunda çok hassastır ve hiç neden olmadığı zaman bile onu yine de kıskanır. Onun için Boğa burcunda doğan bir erkekle evlenirseniz dostlar konusunda dikkatli davranacaksınız. O sizin evlenmeden önce ahbaplık ettiğiniz herkesi dikkatle inceleyecektir. Güvendikleriyle dostluğunuzun devam etmesine ses çıkarmayacaktır. Fakat bazı tipler onun şüphesini uyandıracaktır. Rahat etmek istiyorsanız o ahbaplardan uzaklaşmalısınız. Yoksa eşiniz sizi bu ahbapların önünde küçük düşürebilir. Bu arada o kendi dostlarının içinden de bazılarını seçerek eve getirecek ve onlarla ahbaplık etmenize izin verecektir. Belki de onlardan bazılarını çok sıkıcı bulacak ve tahammül edemeyeceksiniz. Ama bu fikrinizi ulu orta söylemeyin. Zamanı gelince o kimselerin değersizliğini bir iki cümleyle kısaca belirtirsiniz. Eşiniz, önce bunu kabul etmek istemeyecektir fakat düşününce size hak verecek ve böylece o ahbapları da eve çağırmayacaktır. 
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AİLE BABASI 


Boğa burcunda doğan erkekler, çocukları çok severler. 
Yuva kurarken çocuklar da düşünürler. Sevdikleri eşle birlikte güzel çocuklar onların idealleri arasındadır. Bu burcun erkeği çok da iyi bir baba olur. Çocuklarına her türlü imkânı vermeye çalışır. Onların sıhhatli olması, iyi eğitim görmesi için elinden geleni yapar. Eşi gibi çocuklarına da çok masraf eder. Fakat bu arada çocuklar da evde babalarının hâkim olduğunu bilmelidirler. Babalarına daima saygı göstermeleri ve sevgilerini belirtmeleri şarttır. Boğa burcunda doğan erkek, çocuklarıyla arkadaş olmaz. Ama hayat boyunca çocuklarını sever ve destekler. Böyle bir tipin oğlu veya kızı elli yaşına da gelse onlar için hâlâ birer çocuktur. 

Boğa burcunda doğan erkeğin özelliklerinden bahsettik. 
Eğer siz bu şartlara uyabileceğinizden eminseniz böyle bir erkekle evlenin. Yuvanızda eşinizle mutlu olur ve güven içinde yaşarsınız. Ama başına buyruk, söz dinlemeyen, deişikliğe düşkün, bildiği gibi harekete alışmış bir tipseniz sakın böyle bir evlilik yapmayın. Zira bu burcun erkeğiyle asla anlaşamazsınız. 


BOĞA BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Boğa burcunda doğan kadınlar, yıldızları Sevgi, Güzellik temsilcisi dolayısıyla çok canayakın, beğenilen, aranılan tiplerdir. Bu tipler sevilmek için yaratılmıştır da denebilir. 
Evlilik ve annelik onlara çok yaraşır. Fakat hepsi bu kadar değil tabii. Bu burçtan çıkan kadınlar ayrıca ilgi çeken kimselerdir. 

Boğa burcu kadını, yıldızı yüzünden güzelliklere çok düşkündür. Onun için güzel olan her şeyin değeri vardır. 
Özellikle müzik ve resim bu tiplere büyük zevk verir. Onlardan çoğu da resim ve müzik alanlarında talihlerini denerler veya günlük işleri dışında resim ve müzikle uğraşarak oyalanırlar. Boğa burcunda doğan bir kadına pahalı fakat güzel sayılmayacak bir hediye yerine çiçek verin; bu çiçekler onu çok ama çok sevindirecektir. Yine onlara vereceğiniz parfümler ve makyaj malzemeleri de çok makbule geçecektir. Bu burçta doğan kadın, kendisini güzelleştirecek her şeyden hoşlanır. Yalnız burcun bazı tipleri, boyanmaktan çekinirler. Zira iyi makyaj yapamayacaklarından ve boyayla kendilerini çirkinleştüreceklerinden korkarlar. Ama bu asılsız bir korkudur, burçların arasında boyadan en iyi anlayanlardan biri de Boğa tipleridir. Evet, bu kadınlara güzel olan her şeyi hediye edebilirsiniz. Ancak giyim eşyası konusunda biraz dikkatli davranmanızı söyleyeceğiz. Çünkü Boğa burcunda doğan kadının cildi çok hassastır. Bazı yünlüler, sentetik kumaşlar ve kazaklar ciltlerini tahriş edebilir. 
Buna karşılık bu burçta doğan kadınlar sıhhatlidirler. Ancak boyun ve boğazlarını korumaları yerinde olur. 


KENDİNE GÜVENME 


Boğa burcunda doğan kadınlar kendilerine güvenirler. 
Bu güven onlarda doğuştan vardır. Her problemi halledebileceklerini, her zorluğa karşı koyabileceklerini, her engeli aşacaklannı bilirler. Ancak doğum anında sert bir yıldız parlarmışsa bu güven kaybolabilir. Böyle kendine güvenen bir tipin hayatta ilerlemesi ve yükselmesini de tabii karşılamak gerekir. Boğa burcundan olan kadın, aklına taktığı şeyi yapar. Kafasına koyduğu şeyi elde eder. Bu sözlerimizden Boğa burcunda doğan kadınların hayatta her arzularına kavuştukları anlamını çıkaracaksınız belki. Kendi kendinize, "Ben de aynı burçtanım, fakat başarılı değilim," diyebilirsiniz. Bunda da haklısınız. Boğa burcunda doğan kadında hayatta yükselme gücü vardır. Ama onu engelleyen, daha doğrusu uğrunda gayelerinden vazgeçmesine neden olan şeyler de vardır. Bunların en başında da sevgi gelir. Bu tip bir kadın, sevdiği an pek çok şeyden fedakârlık edebilir. 


SEVGİ 


Boğa burcunda doğan kadın, tam anlamıyla sadık bir tiptir. O birkere sevmek ve bağlanmak ister. Aşkta aradığını bulursa da şartlar ne olursa olsun mutluluk içinde yaşar. 
Venüs'ün verdiği güçlü cazibe sayesinde de bu kadın begendiği erkeği çabucak eline geçirmesini de bilir. Yalnız onun sevgide hata yapabileceğini de söyleyelim, Çünkü her konuda mantıklı davranabilen, istediklerini bilen, kendine güvenen kadın aşkta bocalar. Kendisine hiç de uygun olmayan birini sevebilir. Hatta böyle bir erkeğin kendisini istismar etmesine bile göz yumar. Bunun en belirli örneği de güzel yıldız Ann Margret'dir. Ünlü yıldızın menajerliğini yapan eşi, onu devamlı çalışmaya zorlamakta ve kazandığı bütün parayı da elinden almaktadır. Fakat kocasına âşık olan kadın bunlara ses çıkarmamaktadır. Siz de sevecek ve evleneceksiniz, ancak yuva kurarken aşkın gözlerinizi kör etmesine izin vermemelisiniz. Aksi halde o büyük aşk mutsuz olmanıza da yol açabilir. 

Boğa burcunda doğan kadın, insanları olduğu gibi kabul etmeye alışıktır. O çok zeki biriyle de, bir hippiyle de, kendisini beğenmiş bir züppeyle de aynı rahatlıkla konuşur. 
İnsanların böyle tip tip olmaları, değişik fikirlere sahip bulunmalarını yadırgamaz. Onun için de Boğa burcunda olan kadının sadece bir grupta toplanabilecek ahbabı yoktur. O en yoksulundan en zenginine, en cahilinden en kültürlüsü- ne kadar herkesle ahbaplık eder. Hem pek çok kimseyi şaşırtacak tiplerin karşısında kılı da kımıldamaz. Ancak bu 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insanlardan birkaçını dost olarak seçer. İşte o vakit bu dostlarda belli özellikler arar. 


SADIK DOSTLAR 


Boğa kadını, dostlarına çok düşkündür. Onlardan da aynı şekilde karşılık görmek ister. Dostlarını haksız da olsalar savunur, onlar için türlü fedakârlıklar yapar. Buna karşılık da dostlarından sadakat bekler. Boğa burcunda doğan kadın, müşkül durumda kalan dostunun yardımına koşar; para yardımı yapar, imkân buldukça hediyeler verir. Bütün bunlara karşılık sadakat ister. Eğer bir dostu, başkasına daha fazla önem verirse kadın o zaman büyük bir kıskançlık duyar. Boğa burcundan olan bu tiple dostluk yararlı olduğu kagar da zordur. Çünkü o sizin her an yardımınıza koşacaktır ama karşılığında da sizi idareye kalkacaktır. Yani başkalarıyla olan ilişkilerinizi sınırlandırmanızı isteyecektir. Bunu yapmadığınız an bir kavga ve dargınlık bekleyebilirsiniz. 


EĞİTİM 


Boğa kadını için eğitim fazla önemli değildir. O kendi kabiliyetlerine güvenir ve bu sayede istediği duruma gelebileceğini de bilir. Ama eşinin ve çocuklarının iyi eğitim görmelerinide arzu eder. Bu burçtan çıkan pek çok kadın, evlendikten sonra çalışmaya devam ederek eşlerinin yüksek tahsil yapmasını sağlarlar. Böylece eşlerinin yüksek eğitim sayesinde çok daha iyi duruma geleceğine inanırlar. Böyle çalışmaları bir nevi yatırım sayılır. Zamanı gelince eşi, iyi para kazanacak ve Boğa burcundan olan kadına istediği hayatı sağlayabilecektir. 

Sabır ve dayanma gücü yanında hayatta yükselmek için 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Koç burcu kadını gibi gayretli değillerdir. Daha çok eşlerine cesaret vererek ilerlemesi için yol gösterirler ve beklerler. Bu arada şartlara, parasızlığa da dayanırlar. Gelecekle ilgili hayaller kurmaktadırlar. Rahat edebilmesi için güven duyması şarttır, ama kendisine olan güveni de yeterli değildir. O maddi güvene ihtiyaç duyar, bunu da eşi sağlayacaktır tabii. Eşi iyi para kazanacak duruma geldiği zaman, o hayallerini gerçekleştirebilecektir. 


YUVA 


Boğa burcunda doğan kadın, bir tek odada da yaşasa, oraya bir yuva havası verir. Derli toplu olan kadın, zevkleri sayesinde bu küçük yeri süsler ve aynı zamanda kullanışlı bir hale sokar. Bu küçük yuva, pek çok lüks döşeli evden daha güzel, daha sıcaktır. Yuvasını sever, onun için de bu konuda büyük itina gösterir. Kendisiyle bu yuvayı paylaşan kimsenin de rahat etmesi şarttır. Onun için de kadın her türlü fedakârlığı yapar, her imkhandan yararlanır. 


YEMEK 


Boğa burcu kadını yemek sever, yemeğin hayatta büyük rol oynadığına da inanır. Onun için kalbe giden yol mideden geçer. Sevdiği erkeği kendine bağlamak için yemek konusuna özellikle dikkat eder. Sofrası daima tertipli ve süslü, yemekleri de lezzetlidir. Kendisi de dayanamayarak bu lezzetli yemeklerden yer tabii. Onun için de zaman zaman bu burç tiplerinde şişmanlık görülür. Boğa burcundan olan kadın hiç tembel değildir ama egzersiz, vs. gibi şeylerden de hiç hoşlanmaz. Hele rejim sözünden nefret eder. Bu durumda da şişmanlar tabii. Bu yüzden de burcun paralı tipleri, masaj salonlarına ve saunalara devam ederler. Güzelliklerini koruyabilmek için böyle çarelere başvururlar. 
Yemeğe düşkün olan kadın ancak sevdiği kimse kendisini tenkid edecek olursa o zaman rejim veya egzersiz yapmaya razı olabilir. Bunlar kendisine zor gelmekle beraber çaresiz katlanır. 

Boğa kadınları şikâyet etmekten hoşlanmazlar. Bunu bir küçüklük sayarlar. Şartlara karşı koyamadıkları için güç durumda kaldıklarına inanırlar ve ağızlarını açmazlar. Aslında bu gururun neden olduğu hatalı bir düşüncedir. Boğa burcunda doğan kadın bu konuda boş gurura kapılmayıp gerçekleri görmeli ve kendisini savunmalıdır. Şikâyet etmeden şartlara dayanabilmek fevkalâde bir şeydir ama insanın kendisini koruması da şarttır tabii. 


ACILAR 


Boğa burcundan olan gururlu kadın acıya da katlanır. 
Acılarını itiraftan çekinir. Çünkü kendisi gibi güçlü birinin ısürabını açıklaması bir zayıflık sayılabilir. Hatta bu tipler can acısına da dayanarak dişlerini sıkarlar. Meksika'da film çevirirken düşüp bacağını kıran Audrey Hepbum'ün hiç ses çıkarmadan bu azaba dayanmasına sette herkes şaşmış, özel uçakla hastaneye yollanan yıldızın böyle dayanıklı olabilmesine hayret etmişlerdir. 

Erkeklerin kadınları himaye etmek, korumak istediklerini de unutmamalısınız. Bir kadın ne kadar güçlü olursa olsun erkek kendisinin daha kuvvetli ve üstün olduğuna inanır. Bu belki bir hayal belki de hakikattir. Ama bir erkek, kendisinden güçlü olan bir kadından çekinir. O kadın dünyanın en cazibeli, güzel insanı da olsa erkek ona yaklaşmak istemez, kendisine sığınacak, dertlerini açacak, acılarını anlatacak tipi arar. Bunu aklınızda tutarak, dertlerinizin birazını olsun sevgilinize söylemelisiniz. Durmadan dert anlatın, şikâyet edin demiyoruz. Çünkü bu da erkeği bezdirir. 
Fakat bir erkek acı çeken bir kadını teselli ederken kendini güçlü hisseder. İşte ona bu imkânı vermelisiniz. Azaba katlanmak ve susmak fevkalâde bir şeydir, ama her şeyin bir zamanı ve yeri olduğunu da unutmayın. 


LÜKS 


Boğa kadınının, parasızlığa, zor şartlara dayanabildiğini söyledik, ancak bu onun güzel, değerli şeylerden hoşlanmadığı anlamına gelmez. Tanı aksine Boğa burcu kadını pahalı, değerli, güzel, lüks şeylerden zevk alır. Değerli bir şeyi ucuza almak ona zevk verir. Böylece kazançlı çıktığını düşünür. Ama parası varken ucuz bir şeyi giymekten de hiç hoşlanmaz. Giydiği şeyler en iyi cinsten olmalıdır. Aynı şekilde evinin eşyaları da dikkati çekmelidir. Bu tip kadın, evini antika eşyalarla doldurabilir. Pek çok müzayedede Boğa burcundan olan kadınlara rastlayabilirsiniz. 


MÜCEVHER 


Boğa burcundan oran kadın, hem değerli hem güzel olduğu için mücevherlere de pek düşkündür. Opera sanatçısı Patricia Munsel'in elmasları meşhurdur. Yine ünlü soprano Birgit Nilsson da mücevherlere dayanamamaktadır. Primadonna, bu konuda bir gazeteciye, bakın neler söylemiş: "Mücevher kadar kadını süsleyen, onun güvenini artıran bir şey daha yoktur. Eskiden hayranlarımız bize türlü mücevherler yollarlardı. Fakat artık böyle şeyleri kendi paramızla almak zorundayız. Ünlü kuyumcuları gidip güzel mücevherler beğeniyorum. Ondan sonra da pazarlığa başlıyorum. 
Sonunda istediğim şeyleri de alıyorum tabii." Bu sözler Boğa burcundan olan bir kadının fikirlerini tam anlamıyla 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açıklamaktadır. O değerli mücevherleri sevmekte fakat paranın değerini de bilmektedir. Bu yüzden de pazarlık ederek aldığı kıymetli şeyler kendisine daha da fazla zevk vermektedir. 


BAĞLILIK VE KISKANÇLIK 


Boğa burcunun kadını tam anlamıyla severse bağlanır ve evlenir. Eşinin kusurlarını görmekle beraber bunlara pek önem vermez; zamanla her şeyin düzeleceğine inanır. Ayrıca bu kadın, kendisine çok da güvendiği için eşinden de emindir. Onun kendisini aldatabileceğini aklından bile geçirmez. Kendisinasıl sadıksa eşi de öyle olacaktır. Genellikle bu düşüncesinde de yanılmaz. Onun için sevgi hayatında kıskançlığın rolü de yoktur. Ama bazen Boğa burcunda doğan kadının ummadığı şey başına gelir. Yani eşi onu aldatır. İşte o vakit kadın tamamıyla yaralanmış bir boğaya döner. Bağırır, çağırır, kavga eder ve ağlar. Türlü tehditler savurur; fakat hiçbir zaman boşanma lafını etmez: çünkü o sevmiş, evlenmiş, yuvasını kurmuştur. Bu konularda bir değişiklik yapmak niyetinde de değildir. Erkek, pişman olarak özür dilerse hayatları eskisi gibi sürüp gider. Ama adam, eşini aldatmaya devam ederse o vakit durum değişir. Kadın, büyük bir karamsarlığa kapılır. İçine kapanarak, adeta hayata küser. Acıya dayanan bir tip olduğu için de durumu kimseye açmaz. Sabırla, sebatla, inatla erkeğin evine geri döneceği günü bekler. Kinci olmadığı için intükama da kalkışmaz. Yalnız, eşini tekrar kendisine bağlayabilmek için bir şeyler yapmaya çalışır. Uğraşması başarılı sonuç verirse bu mesele de böyle kapanır. Erkek geri dönmezse kadın yine de boşanmaya razı olmaz ve bekler. Yalnız, artık eskisi gibi iyi niyetli değildir. Nasıl yaralanmışsa öyle karşılık verecektir. Bu yüzden erkeğin, maddi durumunu sarsmayı 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planlar ve genellikle bunu da başarır. Böylece maddi bakımdan kendisi güçlü, erkek aciz hale gelir. Ama bu tip kadının bir daha mutlu olmasına da hemen hemen imkân yok gibidir. O kendisini çocuklarına verir ve hayatla ilişkisini de hemen hemen keser. 


BOĞA BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Boğa burcundan olan çocuk, sessiz ve sakindir. Onun diğer bebekler gibi ağlamadığını, huysuzluk etmediğini düşünerek memnun olursunuz. Fakat en ummadığınız anda o feryadı basar. Hem inanılmayacak kadar yüksek sesle haykırmaya başlar. Bu ağlama da nedensiz değildir. Bebek, daha birkaç aylıkken rahatsız edilmek istemediğini size açıklamaktadır. Israr etmek, kendisini zorlamak hiç de iyi sonuç vermez. Çünkü o bütün Boğalar gibi inatçıdır. Yalnız Boğa burcunda doğan çocukların çok da güzel olduklarını ekleyelim. Hem daha küçük yaştan itibaren de inanılmayacak kadar kuvvetlidir onlar. 

Boğa burcunda doğan çocuk, çok sevgi ister. Ona daima şefkat ve sevgi göstermeniz şarttır. Azarlamak, tenkid etmek, cezalandırmakla bebeği terbiye edemezsiniz. Fakat sevgi ve şefkatiniz sayesinde ona her istediğinizi yaptırmanız kabildir. Çocukla aranızdaki âhenk pek çok problemi çözmenizi sağlayacaktır. Boğa burcundan olan çocuk çalışmayı sevmez. Okumaya da pek meraklı değildir. Onu bu konuda teşvik etmeli, zekâsını geliştirmek için güzel resimler, çiçeklerden yararlanmalı, merakını tahrik etmelisiniz. 
Çocuk, güzelliklere düşkün olduğu için böylece bunlarla ilgili şeyleri okuyacak, öğrenecek ve yavaş yavaş eğitime de alışacaktır. 


İkizler Burcu 


Gemini 


(22 Mayıs - 21 Haziran) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu Hava 
Uğurlu günü : Çarşamba 
Uğurlu sayısı 5 
Uğurlu taşı Akik ve inci 


Uğurlu renkleri : (İşte) San, (aşkta) gri, mavi, açık mavi 

Uğurlu çiçekleri Mimoza, çiğdem, zerren 

Uğurlu kokular : Gardenya, yasemin, sümbül 

Uğurlu müzik Modem Batı müziği ve hareketli parçalar 

En belirli özelliği : Sezgi gücü 

En büyük ideali Yazarlık 

En büyük hatası : Gevezelik 

En büyük arzusu Edebiyat alanında isim yapmak 


Siz, yerinde durmasını sevmeyen, çok hareketli, bir yaptığı bir yaptığına uymayan, neşeli, şirin, zeki, hazırcevap, eğlenceli, nükte gücüne sahip, kolay anlaşılmayan bir tipsiniz. Ancak burcunuzun sembolüne bakarsanız bu anlaşılmayan kişiliğinizin esrarını da çözebilirsiniz. Sembolünüzdeki ikiz çifti belki önemsemeyeceksiniz, ama bu ikizlerden biri iyimser, diğeri ise karamsardır. Siz her ikisinin de etkisindesiniz. Bu yüzden de bir yaptığınızın diğerine uymaması doğaldır. Burçların içinde İkizler, Yay ve Balık çift karakterli sayılırlar. Yani bu burçlardan olan kimselerde zıt taraflar daima birbirleriyle savaş halindedir. Siz ayrıca Hava grubundansınız, bu da burcunuzun kafayı ve fikirleri etkilediğini açıklar. İşte bu yüzden de zıt fikirler olmayacak işlere kalkışmanıza neden olur. Buna yıldızınızın etkisi de eklenince ortaya eşine az rastlanır ilginç bir durum çıkar. 
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YILDIZINIZ 


Yıldızınız, zekâ ve hareket temsilcisi Merküri, çok süratlidir. Bu yüzden de siz parlak zekânızdan çabucak yararlanabilir, çabuk karar verebilirsiniz. Merküri, ayrıca hareketleri, dili, kol ve elleri, sinir sistemini de idare eder. Dolayısıyla da sizin burcunuz da aynı şeyleri temsil eder. Civa anlamına da gelen Merküri, sahiden de böyle ele avuca sığmayan bir güçtür. Yıldız, sizin de ele avuca sığmayan bir insan olmanıza neden olmaktadır. Eğer doğduğunuz anda hareketlerinizi ağırlaştracak, sizi durgunlaştıracak başka yıldız etkisi almamışsanız ömrünüz boyunca canlı, hareketli kalacağınızı da bilin. Hem bu sayede kolay kolay yaşlanmayacağınız için de şanslı sayılırsınız. 


ÜSTÜN ZEKÂ 


Yıldızınızın zekâyı temsil ettiğini söyledik. Dolayısıyla siz, parlak zekâya sahipsiniz. Bu zekâyı gerektiği gibi kullanabilirseniz hayatta her şey sizin olabilir. İkizler burcundan pek çok alanda isim yapmış kimseler çıkar. Bu insanlar da başanlarını yıldızlarına borçludurlar tabii. Ancak zekânın fazla parlak olması, insanın günlük işlerden bezmesine, sıkıldığı için kazançlı durumlardan yararlanmamasına da neden olur. Onun için bu üstün zekâyı çift taraflı bir kılıca benzetebiliriz. Bununla karşınıza çıkacak engelleri bir anda biçip yok edebilirsiniz ya da bu arada kendinizi de yaralar, zarar görürsünüz. Onun için bu üstün zekâya dikkat etmeniz, bunu gerektiği gibi kullanmanız şartur. Aksi halde bu parlak zekâya çok yazık olur. Siz de değişikilklere merak yüzünden pek çok fırsat kaçırabilirsiniz. 

İkizler burcundan doğan insan konuşmasıyla hemen dikkati çeker. Bu son derece etkileyici, renkli konuşma da 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insanı başarıya götürecek önemli bir silah sayılabilir. Bu konuşma gücünden pek çok alanda yararlanmak da kabildir. Her şeyde önce zekâ ve iyi konuşma politikacılara yarar. İşte arabulucu olarak oradan oraya koşan, makul ve akla yatkın sözleriyle devlet adamlarını yatıştıran, onların uygun şartları kabul etmelerini sağlayan Henry A. Kissinger böyle bir insandır. Politikacılar için gerekli olan Merküri yıldızının Kissingerin doğduğu anda parladığı bellidir. Yine böyle bir devlet adamından daha söz edelim. Suikasta kurban giden John F. Kennedy de böyle Merküri'si parlak bir devlet başkanıydı. Kennedy, üstün zekâsını dünyanın iyiliği için kullanan bir idealistti. Bu misalimiz de size İkizler burcundan nasıl kimseler çıktığı konusunda iyi bir fikir verir sanırız. 


YİNE KONUŞMA 


Konuşma yeteneği pek çok şeyi halletmemiz için gerekli bir vasıta sayılır. Sözlerimiz ne kadar etkili olursa netice de o kadar kesindir. Bu arada perde ve sahne sanatçılarının da Zekâ ve Hareket yıldızından yararlandıkları bir gerçektir. Sahnede seyircileri büyüleyen bir aktör gerek konuşma gücünü gerek hareketlerindeki âhengi Merküri'ye borçludur. Seyircileri anında tanıma ve onları etkileme gücünü de Merküri'nin zekâsı verir. Venüs'ün insana güzel ses verdiğini söylemiştik. Fakat bu ses çok da güzel olsa, anlamlı değilse işe yaramayacaktır. Bir şarkıya anlam katan, sözlerin hakkını veren şarkıcı tutulur ve sevilir. Tom Jones da İkizler burcundan çıkan böyle bir şarkıcıdır. 


HAREKETLİLİK 


İkizler burcunda doğan insanlar çok hareketlidirler. Onların yerlerinde durmalarına adeta imkân yok gibidir. Durmadan oraya, buraya koşarlar. Yerlerinde oturdukları zaman da kafaları süratle çalışır. Türlü türlü şey düşünür, planlarlar. Bu burçtan olan insan kadar çabucak plan yapan, işleri tasarlayan kimse yoktur. Ancak bu planlar anında tatbik edilmelidir. Yok, yok bu sözü söylerken biraz düşünelim. Parlak zekâ sayesinde yapılan plan muhakkak çok fevkalâdedir ama İkizler burcunda doğanlar teferruatlar üstünde pek durmazlar. Onun için şartları tam olarak görmemiş de olabilirler. Onun için önce şartları gözden geçirmeli, sonra plan yapmalı ve hemen tatbik etmelidir. Aksi takdirde bu plan unutulup gidecektir. Çünkü kafası inanılmayacak kadar hızla işleyen bu burç tipi kısa süre içinde ayrı konularla ilgili türlü planlar, projeler yapacaktır. 

Yıldızınızdan yararlanmak istiyorsanız biraz ağırlaşma- ya gayret etmelisiniz. Bu sayede her yeni fiir sizi kazançlı çıkarabilir. Aksi halde sadece türlü şey düşünüp kafanızı oyalamış olursunuz. 


BEZGİNLİK VE DEĞİŞİK KONULAR 


İkizler burcunda doğan kimse, işlek zekâsı yüzünden yeknesak işlerden sıkılır. Onun için böyle bir işte kalırsa mutsuz olur. Körletilen zekâ başka şekilde ortaya çıkar. O kimsenin gevezeleşmesine yol açar. İnsan boş sözler ve dedikodularla vakit öldürür. İkizler burcundan olan insanların, değişik, oyalayıcı konularla ilgilenmeleri şarttır. Fakat diğer taraftan ikiden fazla konuya el atmak da tehlikeli olabilir. Zira İkizler burcunda doğanlar, hızla konudan konuya geçerler. Ama bu sadece onları oyalar. Kazançlı çıkmak, hayatta ilerlemek ve isim yapmak için en sevilen bir iki konu üstünde durmak şarttır. Aksi halde başarısızlık ve dolayısıyla hayal kırıklığı olacağını tekrarlayalım. 
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Kendinize bir iş ya da meslek seçerken kabiliyetlerinizi tarafsızca incelemelisiniz. Çünkü kolaylıkla her şeyi kavrayan bir tipsiniz. Ama sevdiğiniz ve kabiliyetlerinizin belirttiği konular da sayılıdır. Muhakkak bunların üstünde durmalısınız. Size yıldızınızın ve burcunuzun en uygun olduğu konulara dair bir fikir verelim. 


SATIŞ GÜCÜ 


Sizde inanılmaz bir satış gücü olduğunu bilin. Ne olursa olsun siz kolaylıkla satabilirsiniz. Hatta zekânız, tatlı, neşeli, şirin ve etkileyici sözleriniz sayesinde Eyfel ya da Piza Kulesi'ni bile satmanız işten değildir. Onun için etkileyeceğiniz kimselerle karşı karşıya geleceğiniz bir konu üstünde durun. Her türlü fikrinizi satabilirsiniz. Hayal, proje ve planlarınızın da değerli olduğunu bilin. Bunları ilgili kimselere kabul ettirebilirsiniz. Onlar sizin planlarınızı tatbik edehilirler. Yalnız Merküri'nin bir de tehlikeli yönü vardır. 
Bu zekâyı fala kaypatlaştırabilir, yani zekânızı kötüye kullanmanız ihümalinin mevcut olduğunu da bilin. Hayali şeyleri satanlar, hayalleri hakikat gibi gösterip para alanlar, yalancılar da maalesef yine sizin burcunuzdan çıkarlar. Ama bu sözlerimize darılmayın. Size uygun yolu gösteren yine üstün zekânız olacaktır. İdealist bir devlet başkanıyla bir dolandırıcı arasında çok fark vardır değil mi? 


USTA ELLER 


İkizler burcu elleri idare eder. Onun için de siz ellerinizi büyük ustalıkla kullanabilirsiniz. Bu usta eller pek çok işi maharetle yaptığı gibi okşamasını, sevmesini de iyi bilir. 
Piyano gibi müzik enstrümanları çalmak, dikiş, nakış, kuyumculuk, mimarlık, resim, heykel ve daha birçok konularda bu usta ellerden yararlanacaksınız. Ayrıca İkizler burcunda doğan kimselerin elleri çok biçimli ve zariftir. Bu ellerin, hafif bir işaretiyle pek çok kelimeyle ifade edilemeyecek bir şeyi kolaylıkla anlatırsınız. 

İkizler burcu insanı gülmeyi de güldürmeyi de çok sever. Onun mizah gücü fazladır. Parlak zekâyla konuşma gücü birleştiği için bu tipin etrafına pek çok kimsenin toplanacağını da tahmin edersiniz. İkizler burcundan olan kimse çevresinde dinleyici bulunmasından da büyük zevk alır. 
Onun için de bütün hünerini ortaya koyar. Sözleri adeta insanı sihirler. Hem onda yaratma ve yenilik de vardır. Kimseden duymamış olduğunuz şeyleri ondan dinleyerek hayran kalırsınız. Bazen bu sözlerdeki alay biraz da sertleşebilir. İkizler burcundan olan kimseyi düşman etmemek lazımdır. Çünkü o zaman İkizler burcu tipinin dili sivrileşir. Birkaç kısa cümleyle insanı rezil etmesi hiç de zor değildir. 


BEĞENİLME 


Her insan beğenilmeyi ister tabii. Her burcun da insana verdiği güzellikler, cazibe, hoşluk, vs. gibi özellikler vardır. İkizler burcunda doğan insan da kendisini zekâsı, sözleri, hareketleri sayesinde sevdirir. Bu rasgele güzellikten çok daha etkileyicidir. Çünkü insan zamanla güzelliğe alışır. Fakat tatlı dil, cazibe, yeniliklerden kimse bıkmaz. 
Onun için de İkizler burcundan çok beğenilen kadın ve erkekler çıkar. Yalnız İkizler burcundan olan insan beğenil-. 
meyi istemesine karşılık beğenme konusunda havaidir. O her şeye merak duyan bir tiptir. İlk gördüğü birini çabucak beğenebilir, bir ilişki kurabilir. Fakat hevesi de pek çabuk geçer. Kısa süre sonra bambaşka birini beğenmeye başlar. 
Dikkat ederseniz burada "sevgi" değil beğenme sözünü kullandık. Çünkü bu burçtan olan insanların sevmesi bir hayli 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zordur. Ama buna karşılık istedikleri zaman kendilerini kolaylıkla sevdirirler. Zira, beğendikleri kimseyi çabucak incelerler. Onlarda "sezgi" denilen hassa vardır. Yani gördükleri insanın huyunu, özelliklerini ve en önemlisi zayıf taraflarını çabucak anlayıverirler. Ondan sonra da o zayıf tarafları etkilemek hiç de zor olmaz. 


ÖNEMLİ BİR NOKTA 


İkizler burcunun çift karakterli olduğunu belirtmiştik. 
Böyle çift karakterli burçların kısmetleri de çifttir; yani İkizler burcunda doğan insanlara kısmetler de genellikle çift çift gelir. Bu durum sevgide ve evlilikte de kendisini gösterir. İkizler burcundan olan kimseler arzu ederlerse birden fazla evlilik de yapabilirler. Bu kadar zeki, hareketli, neşeli, insanın içini okuyan tiplerin böyle beğenilmesine de şaşmamak gerekir. Fakat bu burç insanları birer evlilik yapsalar bile bağlanana kadar başlarından türlü maceralar geçecektir. 


DOSTLUK 


İkizler burcunda doğan insan, dostluğa çok önem verir ve bundan hoşlanır. Çünkü onun için her dost tamamıyla ayrı bir konudur. Ancak dostlarını inceleyen İkizler burcu tipi kısa süre sonra onlardan bıkar. Çünkü onun dikkatini çeken kimselerin aynı zamanda çok yönlü, ilginç insanlar olmaları da şarttır. Bir süre ıkı fıkı olduğu arkadaşını bir anda terk edip onun yerine bir başkasını bulur. İkizler burcu insanının uzun ömürlü dostluklar kuramayacağını da sanmayınız. İkizler burcu tipi, ömür boyu arkadaş olacağı kimseleri de bulur. Onun dost kaldığı kimseler, akıllı, bilgili, kültürlü, tecrübeli insanlardır. Kafa dostlukları ömürlü olur, 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çünkü o akla hayrandır. Onun için de bu burçtaki kimselerin çok sevdikleri, çok saydıkları dostları bilim, edebiyat, güzel sanatlar gibi alanlarda isim yapmış insanlardır. 


DİL BİLGİSİ 


Yıldızınız Zekâ, Hareket Temsilcisi Merküri, hem organımız olan dili hem de konuşulan dilleri idare eder. Dogum anında başka bir yıldızın sert etkisi varsa o zaman kekemelik ve konuşma zorlukları ortaya çıkar. Ama sizin gibi parlak Merküri'den yararlanan kimseler çok güzel konuşurlar. Hem kelime bilgileri çok zengindir hem de sözleri yerli yerinde kullanırlar. Yabancı dillere kabiliyetleri de vardır. 
Çoğunlukla ikinci hatta üçüncü bir dili rahatlıkla öğrenirler. Bu sayede de kültürlerini artırırlar. 


EĞİTİM 


Zeki, Kafası iyi işleyen bu burç tipleri eğitime de çok önem verirler. Çoğu zekâları sayesinde fazla çalışmaya lüzum görmeden kolaylıkla eğitimlerini tamamlarlar. Yine İkizler burcunda doğanların bir kısmı da öğretmenlikten zevk duyar. Tatlı konuşması, gereken bilgileri zevkli bir hale koyarak anlatması onların sevilen öğretmenler olmasını da sağlar. Onun için de bu burçtan çok değerli öğretim üyeleri çıkar. Öğretmenlik yapmayan tipler de çevrelerindeki kimselere türlü şeyler anlatır, bilgi verir ve onların aydınlanmasını sağlarlar. 

Bu arada sırf geveze olduğu için durmadan konuşan bir İkizler burcu tipi olduğunu da anlatalım. Bu tiplerin sözleri incir çekirdeğini bile doldurmaz. Ama dedikoduları çok da ilgi çekicidir doğrusu. 
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YAZARLIK 


İkizler burcunda doğan insanların hemen hemen hepsi de okumaya düşkündürler. Bu arada çoğu da yazar olmayı arzular. Zekâ, dil bilgisi, tecrübe ve sezme gücü bir araya gelince de yazılan eserler değerli olur. İkizler burcundan hemen hemen her türlü eser veren kimseler çıar. Onların anlatmak istedikleri pek çok şey vardır. Bu yazarların kimi gününde çok tutulan eserler kimi şaheser sayılan kitaplar yazmaktadırlar. Örneğin yazılarıyla bir çığır açan Jean Paul Sartre, İkizler'in yetiştirdiği bir yazardır. 


UYKU 


Burada uykudan söz etmemize şaşacaksanız belki, ancak yıldızınız Merküri, el, kol ve dilden başka bütün sinir sistemini de idare eder. Onun için de İkizler burcunda dogan insanların sinir sistemleri son derece hassastır. Bu hassaslık, onların pek çok şeyi sezmelerini, görmelerini, anlamalarını sağlar. Fakat diğer taraftan bu hassas sinirler çok da çabuk yorulabilir. Bu burçta sinir bozukluklurı fazla görülür. Bunun bir nedeni de İkizler burcunda doğan kimselerin doğru dürüst dinlenememeleridir. Eğlenceyi seven, meraklı İkizler tipi, gezip dolaşmaya bayılır. Hem gece toplantılarından da büyük zevk alır. Dolayısıyla da uykularından fedakârlık etmek zorunda kalır. Bu uykusuzluk bir süre sonra sinir sistemini altüst eder. İkizler burcunun böyle sinirleri bozulan tipleri neşelerini ve canlılıklarını kaybederler. Ünlü yıldız Marilyn Monroe, İkizler burcunun bu sinirleri çok hassas olan tipindendir. Güzel yıldız, evliliklerinde aradığı mutluluğu bulamamış, her beğendiği erkek karşısında yeni bir kişiliğe bürünmüş, sonunda da fazla uyku ilacı yüzünden ölmüştü. Yaşaması için her türlü neden 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olan cazibeli, güzel ünlü yıldızın sinir sistemini koruyamaması bu hazin sonuca yol açmıştı. Bu örnekten gözünüz korkabilir ve hemen sinirlerinizin bozulacağını da sanabilirsiniz. Ama neşeli olduğunuz ve uykularınıza dikkat ettiğiniz sürece sağlığınız bozulmaz. Bu arada Marilyn'in zeki olmakla beraber kültürsüz olduğunu da belirtelim. Halbuki siz İkizler burcunda doğan kimseler bilgiye, bilime çok önem verdiğiniz ve hayatın ilginç taraflarını gördüğünüz için daima kendinizi oyalayacak şeyler bulursunuz. Yıllar geçtikçe siz yaşlanmaz tam aksine gittikçe gençleşirsiniz. 
Gençlik, insanın hayata karşı olan aşkıdır. Bu da sizde çok kuvvetlidir doğrusu. 


İKİZLER BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Pek çok konuya ilgi duyan, çok kabiliyetli İkizler burcu tiplerinin çoğu, istedikleri üne kavuşurlar. Bunlardan birkaç örnek verelim. Filozof Sokrat, besteci İgor Stravinşky, Richard Strauss, Richard Wagner, ressam Paul Gauguin, başkan John F. Kennedy, siyasetçi Henry A. Kissinger, devlet başkanı Josip Broz Tito. Kraliçe Viktorya, aktör Bob Hope, John Wayne, Dean Martin, Laurence Olivier, yıldız Marliyn Monroe, şarkıcı Nancy Sinatra, Tom Jones, Paul McCartney, Bob Dylan, Peggy Lee, opera sanatçısı Robert Merrill, mimar Frank Lloyd Wright, Windsor Düşesi, gangster John Dillinger, Sherlock Holmes'un yaratıcısı Sir Arthur Conan Doyle, James Bond'un yaratıcısı lan Fleming, yazar Thomas Mann, Dashiel Hammett, Lillian Hellman, Jean Paul Sartre, Françoise Sagan ve piyanist Hazel Scott. 


İKİZLER BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


İkizler burcunda doğmuş bir erkeği seviyorsanız durumunuzun epeynazik olduğunu söylemeliyiz. Çünkü bu burcun erkeği kolay kolay ele geçen, bağlanan bir tip değildir. 
O ani bir karar verip evlense bile sonradan pişman olup ayrılmaya kalkabilir ya da evlendikten sonra onun çok değiştiğini görerek siz şaşırırsınız. En iyisi size bu erkek hakkında biraz fikir verelim. 


ARANAN TİP 


İkizler burcunda doğmuş bir erkek neşeli, zeki, konuşkan, nazik, cana yakın bir insan olduğu için çok beğenilir. 
O tam anlamıyla aranılan bir tiptir. Üstelik ince zekâsı ve insanları çabucak anlayıvermesi sayesinde de herkese nasıl davranacağını da bilir. Bu durumda da etrafında gerek erkek dostlar gerek türlü kadın vardır. İkizler burcunda doğmuş erkek de bu ilgiden memnun kalır. Onu dinleyen, ilgi gösteren ve inceleyebileceği bukadar kimsenin etrafına toplanması ne kadar zevklidir. Böyle paylaşılamayan bir erkeği sevmek insanı çoğu zaman üzer. Zira © tam toplum erkegidir. Öyle eve kapanıp sizinle baş başa kalmaktan kısa süre sonra bıkacaktır. Etrafında inceleyebileceği, etkileyeceği tipleri görmeyi arzulayacaktır. Onun için her şeyden önce bu erkeği başkalarıyla paylaşmak zorunda kalacağınızı bilin. Kısacası, kıskanç bir tipseniz o size hiç de uygun değildir. 


AŞK 


İkizler burcunda doğan kimseleri anlatırken onların âşık olmalarının zorluğunu da belirttik. Fakat bu, İkizler burcundan olan bir erkeğin asla âşık olmayacağı anlamına da gelmez. Bu erkek de sever; hem âşık olduğu zaman hisleri de kuvvetlidir. Üstelik sevdiği kimseyi kendisine bağlamak 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için bütün kabiliyetlerini ortaya koyar. Sevdiği kadını, cazibeden meydana gelmiş bir ağa düşürür âdeta. Ama onun kısa süre sonra soğumayacağını da kimse temin edemez. Bu burcun erkeğini, oyalamak, tutabilmek için kadının çok yönlü olması şarttır. 


YILLAR SÜREN SEVGİ 


İkizler burcunun ünlülerinden yazar Lillian Hellman, uzun yıllar yine kendisi gibi yazar olan Dashiel Hammet'le sevişti. Tiyatro eserleri yazan Helman, yıllarca Hammet'e bağlı kaldı. Sert cinai romanların yaratıcısı olarak bilinen Dashiel Hammet de bu aşka aynı şekilde karşılık verdi. Fakat romanları filme alınırken Hollywood'da kalan Hammet, hemen etrafın ilgisini çekti ve bu arada maceralara da daldı. New York'ta bir oyunu sahneye konan Lillian Helman, Hollywood'a gidip sevgilisini bir başka kadınla yakalayınca kıyameti kopardı ve yazardan aynldı. Fakat birbirlerini çok seven Çift yine barışıılür Ve Gü aşk DÖY Zaman Zaman maceralarla kesilerek devam etti. Lillian Hellınan, çok sevmesine ve sevilmesine rağmen Dashiel Hammet'in evlenme teklifini de reddetti daima. Lillian Hellman, ondan bahsederken, "Kendisini çok fazla sevdim. Fakat evlendiğimiz takdirde mutlu olamayacağımızı da biliyordum," diyor. 
"Ömrüm boyunca ne onunla ne de onsuz mutlu olabildim." 

Bu durum da İkizler burcunda doğmuş bir erkekle evliliğin ne kadar zor olduğunu açıklamaktadır sanırız. Ama siz yine de ümidinizi kesmeyin. Herkes Dashiel Hammet değildir. Belki de siz İkizler burcunda doğan erkeği evlenmeye razı eder ve mutlu da olursunuz. Yalnız her şeyin bu kadarla bittiğini de sanmayın. İkizler burcunda doğan erke-Bin pek çok yönleri vardır. 
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GELECEK 


Her şeyden önce İkizler burcunda doğmuş olan erkeğin maddi durumunu ve işini incelemelisiniz. Eğer o işini seviyorsa, buna tam anlamıyla bağlıysa mesele yok demektir. 
Çünkü bu tipler sevdikleri konulardan kolaylıkla para kazanabilirler. Durum böyleyse evlenme ümidi de arttı demektir. Fakat sevdiğiniz erkek işinden hoşlanmıyor veya sık sık iş değiştiriyorsa o vakit bu sevgiden vazgeçmenizi söyleyeceğiz. İkizler burcunun, bu tip çok zeki ve huzursuz erkekleri kolay kolay bir baltaya sahip olamazlar. Günlerini, aylarını, yıllarını işe yaramayan şeylerin peşinden koşarak ziyan ederler. Böyle bir erkeğe güvenmek de doğru değildir. 
Çünkü kendisi başarıya erişemeyeceği için sık sık karamsar olacak ve hiddetini de sizden çıkarmaya kalkacaktır. Yalnız gözünüzü de korkutmayalım. Sadece İkizler burcu değil, bütün burçlardan işini değiştiren insanlar çıkabilir. Bir eikek, bir işe ısınamamışsa bunu değiştirmek, geleceği içın daha yararlı olanını seçmek ister. Bu da onun hakkıdır. 
Ama sevgiliniz bir kere değil, bin kere iş değiştirmeye kalkarsa veya hep yarının getireceği fevkalâdeliklerden dem vurursa onu hemen bırakmanızı öneririz. Başlangıçta biraz kederlenir, üzülürsünüz ama, bu ömür boyu azap çekmekten daha hayırlıdır sanırız. 


DEĞİŞİKLİKLER 


Biri ciddi öbürü havai İkizler'in etkisinde olan erkek sık sık değişecektir. Onun işinden ve geleceğinizden emin olduğunuzu ve sizi sevdiğini düşünerek konuşuyoruz artık. 
Bu âdeta esrarlı adamı anlayabilmeniz için size bazı ipuçları vereceğiz. Evet, onun hisleri sık sık değişecektir. Bugün neşeli, ümitli, sevinçli olabilir, ama yarın aynı halde kalacağını dı kimse garanti edemez. Birden karamsarlığa kapılarak geleceğin karanlık olduğundan dem vurur, hayatın tadının kalmadığını söyleyebilir. Bu sözler de gözünüzü korkutmasın. Çünkü kısa Lır zaman sonra onun yine değiştiğini göreceksiniz. Hem bu değişiklik birkaç gün değil, bir ömür boyu sürecektir. 


TATLI SÖZLER 


İkizler burcunda doğmuş erkek sahiden sizi seviyorsa bunu tatlı sözlerle açılayacaktır. Sevgisini onun gibi dile getirebilecek pek az kimse bulunur. Beklediğiniz "Seni seviyorum" sözünü belki de ayrı ayrı bin şekilde söyleyebilecektir o. Ayrıca güzelliğinizi övecek, cazibenizden dem vuracak, her özelliğinizin üstünde ayrı ayrı duracaktır. Onu dinlerken kendinizi dünyanın en güzel, en talihli, en mutlu kadını sayacaksınız. Fakat böyle tatlı konuşan bu erkek, bir süre sonra bu konuyu açmaktan vaz geçecektir. Siz de boş yere ondan aynı tatlı sözleri bekleyeceksiniz. Bunları duymayınca da artık sevilmediğinize, sizden bıknğına hükmedeceksiniz. İşte o zaman hata yapacaksınız. Çünkü İkizler burcunda doğmuş bu erkek sizi sahiden sevmektedir. Ama o ara kafasını kurcalayan başka meseleler, yaptığı türlü planlar, merak ettiği durumlar vardır. Onlara dalacağı için de bir süre sizi ihmal edecektir. Kırılabileceğiniz aklından bile geçmeyecekür. 

Sizi ihmal eunekle işin biteceğini de sanmayın. O size türlü vaatlerde bulunacak ve sonra bunları da unutacaktır. 
Bir ara alındığınızı, darıldığınızı fark ederek, yine size yaklaşacak, bütün ustalığını kullanarak diller dökecektir. İçinizin rahatladığı bir sırada da size birlikte gezmenizi teklif edecek randevu verecektir. Fakat randevu günü onun vaktinde geleceğini de pek sanmayın. Belki tam saatinde gelip 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sizi alır ama belki de çok ilginç bir şeye daldığı için randevu tamamıyla aklından çıkacak ve böylece sizi boşu boşuna bekletecektir. Başka burçtan olan bir erkek size böyledavranırsa hakaret ettiğinden emin olabilirsiniz. Fakat sevgiliniz, asla böyle bir niyetle hareket etmemiştir. Sadece o anda başka bir şeye dalarak sizi ve sözünü unutmuştur. 

İkizler burcundan olan erkek hayatı sever ve tam anlamıyla yaşamayı ister. Size âşıksa bu hayatta önemli bir yeriniz olacaktır tabii. Ama bu sevgiye güvenerek ona fazla yaklaşmayın. Daima kendisini görmek için ısrara kalkışmayın. Her şeyinizi ona anlatmayın. Bu erkek, biraz da esrarlı olan şeylerden zevk alır. Sizin her şeyinizi bildiği an sevgisi azalıp, ilgisi de sönecektir. Kendinizden bahsedin ama fazla değil. Onun sıkılmamasını sağlamalı ve ilgisini çeken konuları açmalısınız. O bencil değildir ama kendisinden bahsetmeyi, başından geçenleri anlatmayı sever. Aynı hikâyeleri daha önce duymuş olsanız bile yine büyük bir ilgiyle dinleyin. Yoksa onu gücendirirsiniz. Baş başa kaldığınız zamanlar ona uymalı ve arzularına saygı göstermelisiniz. 


HEYECAN 


Sevdiğiniz erkeğin arzularına uyun ama, onun kölesi haline de gelmeyin. Her şeyden önce kişiliğinizi korumalısınız. Çünkü bu erkek kişiliği olan kimselere hayrandır. Bu arada çok yönlü olmanız gerektiğini de hatırlatalım. Bu erkeğe her sefer başka bir yönünüzü göstermeli, onun merakını tahrik edip heyecanlandırmalı ve kendisini oyalamalısınız. Biraz da rol yapabiliyorsanız, bunun da çok faydasını görürünüz. İkizler burcundan olan bu erkek, kafasını kurcalayan, kendisine zevk veren ve her an değişebilen bir kadına bağlanabilir, terk etmeyi aklından bile geçirmez. Ayrıca İkizler burcunda doğan erkeğin yalnızlıktan nefret ettiğini 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de size fısıldayıverelim. Bundan da yararlanacaksınız tabii. 
Bu erkek, karşısında kendisini oyalayacak, merakını tahrik edecek, inceleyebileceği ve konuşabileceği kimseleri ister. 
İşte siz onun aradığı bütün bu insanların yerine geçebilirsiniz. Ama bunun pek kolay olmayacağını da tahmin edersiniz sanırız. 

İkizler burcundan olan bir erkek için en önemlisi kafa bağıdır. Onun kafalı, bilgili, tecrübeli, kişilik sahibi, daima ilerleyen kimselere büyük hayranlık beslediğini bilin. Eğer bilimden hoşlanmayan, eğitime önem vermeyen bir tipseniz böyle bir erkekle evlenmeye kalkmayın. Çünkü kısa süre içinde aranız açılacak ve o bahsettiğimiz niteliklere sahip başka biriyle dost olacaktır. Ama kültürlü, bilgili, yeniliklerden hoşlanan ve günümüze uyabilen bir kadınsanız onun için ideal bir eş olabilirsiniz. Yalnız kaldığınız zaman türlü konuları açarak saatlerce konuşmanız ve bundan büyük zevk almanız kabildir. O size eşsiz bir hazine gözüyle bakacaktır. Hatta zaman zaman gelip fikrinizi de alacaktır. 
Sizin gibi bir eşe sahip olduğu için de gururlanacaktır. Yalnız saydığımız şeyler de yeterli değildir. Bu arada daima şık, güzel, cazibeli olmanız ve ona uymanız da şarttır. 

İkizler burcundan doğan çok hareketli ve biraz da huzursuz erkek ani karar vermeye alışıktır. O size gelip bir saat sonra kalkacak uçakla herhangi bir yere gitmeyi teklif de edebilir. Yahut öğle üzeri eve uğrayarak akşam parti vermenizi isteyebilir. Ya da gece yarısı uykusu kaçtığı için sokağa çıkıp biraz dolaşmak isteyebilir. 


EŞ GAYELER 


Bu arada gaye birliği de size yardımcıdır. Onun gayelerini benimsemeye çalışın. Kişilik sahibi bir kadın için bu biraz zordur. Ama âşık olduğunuza göre ömür boyunca evli 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kalmayı istediğiniz için bunu da yapmanız faydalıdır. Hayattaki gayeleriniz onunkilerden farklı olabilir. Bu durum kısa bir süre için tatlı tartışmalara yol açacağı için fena sayılmaz. Ama iş ciddileşince o gaye birliğini de arzu edecektir. Bu sık sık fikir değiştiren, hareketli, huzursuz, zeki erkeğin gayelerini desteklemeniz sizin için de iyidir. Çünkü böylece onu destekleyerek gayelerinden vazgeçmesini de önlersiniz. Özellikle iş, meslek ve gelecek konusunda bu son derece önemlidir. Sizin bu güven veren desteğiniz sayesinde onun hayatta ilerlemesi ve başarıya erişmesi de daha kolay olur. 


PARA DURUMU 


İkizler burcundan doğmuş bir erkeğin para hakkındaki fikirleri de başkalarınınkinden farklıdır. Kendisi, zekâsı ve olumlu fikirleri sayesinde kolay para kazanabilir. Veya zekâsına rağmen yine fikirleri yüzünden belirli bir para almaktadır. O az veya çok para da olsa maddenin değerini kolay kolay öğrenemez. Boğa burcunda doğan erkekler gibi maddenin değerini anlamasına imkân yoktur. Onun için de paraya kimi gün çok önem vermesine karşılık, kimi gün de hiç aldırmayacaktır. Aynı şekilde bazı gün çok cömert, bazı gün de cimri olabilir. Bunu bir nedene bağlamayın. Bu konuda da ona soru sormayın. Başlangıçta size güvenerek parasının çoğunu elinize vermesini sağlamanız en doğrusudur. Böylece para işleriyle siz meşgul olur ve evi de çekip çevirirsiniz. Eğer evin bütçesini ona bırakırsanız daha ayın ikinci günü beş parasız kalmanız ihtimali de vardır. Çünkü bu erkek, çok beğendiği bir şeyi gördüğü an hemen almak ister. Cebinde de para varsa bunu yapar. Ama cebindeki paranın bir aylık geçimi için gerekli olduğunu o anda düşünmez. Bunu çok daha sonra hatırlar. Bu sözlerimiz de ümidinizi kırmasın. İkizler burcunda doğmuş pek çok erkek iyi para kazanmasını bilirler. Eşlerine ve evlerine de gerektiği şekilde bakarlar. Ama hepsinin de para konusunda tuhaf tutumları vardır. Bu konuda da ona destek olacak, yol gösterecek sizsiniz. 


KISKANÇLIK 


İkizler burcunda doğmuş erkek eğer sert bir yıldız etkisi almamışsa asla kıskanç değildir. Bencillik de kıskançlık da ona yabancı gelir. Onun için sizin eski arkadaşlarınızı kıskanmak aklından geçmeyecektir. Aynı şekilde erkek arkadaşlarınız olmasına da ses çıkarmayacaktır. O size her bakımdan güvenmektedir. Kendisini aldatmayacağınızdan da emindir. Böyle bir şey olduğu anda da yapacağı şey sizi bırakıp gitmektir. Eşine ve sevdiklerine büyük bir saygı besleyen erkek, karşılığında da aynı şekilde sayılmayı bekler. Diğer taraftan siz onu kıskanabilirsiniz. Çünkü bahsettiğimiz gibi onun etrafında daima cazip kimseler, yeni ahbaplar olacaktır. Ama bu kıskançlığınızı gizlemeniz de sizin lehinize olur. 

Merküri'nin etkilediği İkizler burcunda doğmuş, çok zeki, her şeyi çabucak anlayan bu erkekte sezme gücü de vardır. O kendisini kıskandığınızı hemen anlayacaktır. Bu da kendisini rahatsız etmeyecektir. O size eskisi gibi sevgi ve anlayışla davranacaktır. Ama onun başkalarıyla ilgilendiğine kızdığınızı söyler veya kıskançlığınızı belli ederseniz netice iyi olmaz. Bu erkek, kendisine iltifat edilmesinden hoşlanır; ayrıca zevkli olduğu için hoş, akıllı, güzel kadınların cazibesine de kapılabilir. 

Toplantılarda onlarla konuşmasını, şakalaşmasını hoş görmelisiniz. Çünkü kötü niyeti yoktur ve sizi aldatmayı düşünmemektedir. Hatta bazen öyle hoş tiplerle ahbaplık 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kurmaya da kalkabilir, fakat her aradığını sizde bulduğu için başka bir kadınla maceraya atılmaz. Biraz ahbaplık onun için yeterlidir. Fakat siz onun bu halini anlamaz, kendisini suçlar ve kıskançlık yaparsanız o vakit durum değişir. Her şeyden önce kıskançlığınızla o kadının üstün olduğunu belirtüğinizi sanır. Bu da ilgisinin artmasına neden olur. Ayrıca İkizler erkeği, boyunduruğa asla girmez. O kavgaya neden olan kadına daha fazla ilgi duyduğu ve size de ders vermek istediği için bir ilişki kurabilir. Bunu yaparken de kendisini haklı görür. Siz onun en güvendiği insan olmaktan çıkarsınız. Kendisini anlamayan, her şeyi incelikle halletmek varken kavgaya kalkan bir tip sayılırsınız. Bir kıskançlık kavgası bazen mutlu bir evliliği sona erdirebilir. 
Bazen de erkek, size yeteri kadar ders verdiğini düşünerek eve döner. Siz eskisi gibi davranabilirseniz her şey de yoluna girer, ama aksi halde bir süre sonra onu tamamıyla kaybedebilirsiniz. Böyle durumlarda en doğrusu bazı şeyleri görmezlikten gelmektir. 


BAŞKA AŞK 


İkizler burcunda doğanların çift kısmetli olduğunu söylemiştik. Bu birden fazla evliliğe ya da pek çok maceraya işaret eder. İkizler burcu tipi bir evlilik yapar ve kısa süre sonra da mutlu olmadığını anlarsa ayrılmakta hiç sakınca görmez. Eşini karşısına alarak belirli nedenlerden dolayı geçinmelerine imkân kalmadığını söyler ve dostça ayrılmayı teklif eder. İşte bu burcun erkeği böyle bir tiptir. Ne yaparsanız yapın, onu kararından caydıramazsınız. Hele kendisi o arada cazip bulduğu birine rastlamışsa ve onu sevdiğine karar vermişse hiçbir kuvvet onu evde tutamaz. 
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ÇOCUKLARLA İLİŞKİLER 


İkizler burcunda doğmuş erkek, çocuklarla çocuk olmasını bilen bir tiptir. Pek çok kimse gibi çocukları da onu çok sevecektir. O çocuklarının kayıt altına girmesini de istemez. Hiçbir zaman sert bir baba olmaz. Ender olarak sıkıldığı günlerde çocuklarını azarlayabilir. Çocuklarıyla dost olan erkek onların kafalarını geliştirmek için elinden geleni yapar. Çocuklara daha küçük yaşta okuma zevkini aşılar. Küçüklerin terbiyesini eşine bırakan böyle bir baba ideal sayılır. 

Size İkizler burcunda doğmuş, çok yönlü, ilginç, başkalarına hiç benzemeyen erkek hakkında bir fikir vermeye çalıştk. Eğer kendinize güveniyor ve mutlu olabileceğinize inanıyorsanız, bu erkekle evlenin; ama kıskanç, ciddi, maddeye önem veren, değişikliklerden hoşlanmayan biriyseniz şimdiden vazgeçmenizi söyleyeceğiz. 


İKİZLER BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


İkizler burcunda doğan erkekler gibi bu burcun kadınları da çok yönlü, son derece ilgi çeken cazip tiplerdir. Tıpkı erkekler gibi onları anlamak da kolay olmaz. Böyle bir kadını seviyor veya onunla hayatınızı birleştirmeyi istiyorsanız önce onun karakterini incelemelisiniz. 

Zekâ ve Hareket yıldızının idare ettiği bu kadının kafası fevkalâde çalışır. Hem o, burcun erkeğine nazaran daha sebatlı, daha hırslıdır. Bağımsızlığına düşkün olduğu için de kendisine bir iş veya meslek seçer. Bu onun hem zevk alacağı hem de para kazanmasını sağlayacak bir konu olâcakur. Zekâsı sayesinde fırsatları çabucak değerlendirerek yükselir. Önemli bir duruma gelir. İşinde müthiş yorulduğunu 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da sanmümalısınız. Her şeyi iyi tasarlayıp, planlaması sayesinde büyük gayret göstermeden ilerleyebilir. Ayrıca konuşması da etkilidir. Tatlı dilli olan bu kadın istediklerini de kolaylıkla yaptırabilir. Onun için de devamlı olarak yükselmesi normaldir. Sonunda ya işin başına geçer ya da serbest çalışmaya başlar. İşe sekreterlikten başlayıp müdür olan İkizler burcunda doğmuş kadın pek çoktur. 


BİLGİ 


İkizler burcunda doğmuş kadın, işinde ilerleyebilmek için bu konuyla ilgili her şeyi inceler ve izler. Ama onun hayatı sadece işinden ibaret değildir. Kadın, işinden çıkar çıkmaz değişir. Tamamıyla bambaşka bir insan olur. O aynı zamanda iyi bir eş, bir ev kadını ve şefkatli bir annedir. Ayrıca toplumda yeri olan bir insandır. Bu arada bir hayli de bilgili ve kültürlüdür. İkizler burcunda doğan kadınlar eğitime çok önem verirler. Kabil olursa fevkalâde bir tahsil yaparlar. Ama ailelerinin durumu yüzünden mahrum kalmışlarsa o zaman da kendi gayretleriyle bilgilerini artırmaya çalışırlar. Öğrendikleri şeyler de onlara yeni ufuklar açar. 
Zira bu kadınlar çok kabiliyetlidirler ve zekâları sayesinde pek çok duruma uyabilirler. 


SEVGİ 


İkizler burcu kadını, çok genç yaşlarda âşık olur. Daha doğrusu âşık olduğuna inanır. Bu ilişki uzarsa kadın sevmediğini, sadece beğendiğini anlar. Fakat ilişkinin başında evlenmesi de kabildir. Çok genç yaşta yapılan bu evlilik kısa bir süre sonra kadının hayal kırıklığına uğramasına yol açar. Kadın, kafasını kullanarak kendisini sıkan bu bağdan kurtulma çareleri arar. Sonunda da bunu bulur. Zaten İkizler burcunda doğan kadının çalışma arzusu da bundan ileri gelmektedir. O bağımsız olmayı, kendi kendine geçinebileceği parayı elde etmeyi ister. Zira hisleri bakımından pek emin değildir. İster mutsuz bir evlilik geçirmiş olsun, ister hiç evlenmemiş olsun bu tip kadınlar sevgi konusunda ihtiyatlıdırlar. Çabuk beğenip kısa süre sonra bıkacaklarını bilirler; ancak zamanla olgunlaşırlar. O vakit hislerini daha iyi anlama imkânını da elde ederler. 

İkizler burcundan olan kadın, beğendiği, hoşlandığı bir erkeği zekâsı sayesinde çok kısa süre içinde kendisine bağlar. Beğendiği bu erkeğin karakterini anlamak için ona yaklaşır. Onda hayran olduğu yön fazlaysa, bu beğenme bir sevgi halini alabilir. Fakat genellikle bu çok zeki, anlayışlı ve bilgili kadın herkesi kendisine layık görmez. Erkeği bir süre inceledikten sonra da kararını verir. Onun kendisine göre olmadığını anlamıştır. Bu yüzden erkeği tenkid etmeye başlar. Beğendiği kimse gururlu, kendine güvenin bir tipse bu tenkitlere dayanamayarak hemen uzaklaşır. Ama kişilik sahibi biri değilse, kadın onu ezebilir. Bu sözlerimizden İkizler burcunda doğan kadınların insafsız ve haşin olduklarını sanâacaksınız. Aslında durum hiç de böyle değildir. Kadın, kendisine layık görmediği erkeği sadece başından atmak istemiştir. Ama bu arada beklenmedik bir şey de olabilir. Kadının ilgilendiği erkek kişilik sahibi, akıllı ve karşısındakinin hislerini tahlil edebilen bir tipse, hemen karşılık verir. O da kendi usullerine göre İkizler burcunda doğmuş kadına haddini bildirir. Bunu yapabilecek erkeklerin de genellikle Kova burcundan çıktıklarını belirtelim. 
Böyle bir durumda kadının âşık olacağını da tahmin edersiniz. Ama işin gerisi tamamıyla erkeğe kalmıştır. O, İkizler burcunda doğmuş kadını hâlâ beğeniyor, zekâsını ve kabiliyetlerini takdir ediyorsa, bu ilişkiyi sürdürebilir. Kadın da kendisinden üstün birini bulduğu için, çılgın gibi âşık olur. 
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Erkek, onunla ilişkisini kesecek olursa kadın uzun süre kendisini toplayamaz. Ama İkizler burcu kadının karşısına bu tip pek ender çıkar. Aşkta daha çok İkizler burcundan olan kadın kazanır. 


İNANILMAZ BİR CAZİBE 


İkizler burcunda doğan kadında inanılmaz bir cazibe vardır. O üstün zekâsı, tatlı sözleri, zarif tavırları, neşesi ve daha birçok özelliği sayesinde en erişilmez sanılan erkekleri bile kendisine bağlayabilir ve peşinden koşturabilir. Mrs. 
Wallis Simpson da bu inanılmaz cazibeli kadının ta kendisidir. Baltimore'lu orta halli bir ailenin kızı olan Wallis, genç yaşta bir evlilik yaparak kısa süre sonra boşanmıştı. 
Bir müddet dünyayı dolaştıktan sonra ikinci evliliğini yapmıştı. Genç kadın, ikinci kocasıyla evliyken İngiltere veliahu Edward'la karşılaşmıştı. Etrafında pek çok güzel, soylu kızın pervane gibi döndüğü prensi kısa süre içinde kendisine âşık etmesini de başarmıştı Wallis Simpson. Yedinci Edward adıyla tahta çıkan genç adam, Mrs. Simpson'la evlenmek istemiş, fakat kral olduğu sürece buna imkân bulamayacağını da anlamıştı. Yedinci Edward'ın sözleri aşk tarihine geçecek kadar önemlidir: "Sevdiğim kadın için tahtımdan vazgeçiyorum!" 

Evet, aslında güzel bir kadın sayılmayan Wallis Simpson bir kralı kendisine âşık ederek tahtından indirtmiş ve onunla evlenmişti. Bir süre önce eşi ölen ve yaşı epey ilerlemiş olan Mrs. Simpson daha doğrusu yeni adıyla Windsor Düşesi hâlâ dünyanın en şık ve beğenilen kadınlarından biridir. Bu olay da size İkizler burcundan olan kadınlardaki eşsiz cazibe hakkında bir fikir vermiştir sanırız. 
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PARA 


İkizler burcu erkeğinin aksine, bu burcun kadını paraya önem verir. Onun için para gereklidir. Çünkü para bağımsızlığı, rahatı, şıklığı, türlü imkânı temsil etmektedir. İkizler burcundan olan kadınların bir kısmı için para aşktan da önemlidir. Bu tipler hayatta en çok kendilerini beğenir ve severler. Nasıl bir insan sevdiği için, her şeyin en iyisini isterse, onlar da hayatta en fevkalâde şeylerin kendilerinin olmasını arzularlar. Bu tip kadınlar, pahalı kuaförler, en iyi cins makyaj malzemeleri, en ünlü terzilerin elinden çıkan kıyafetler, değerli kürk ve mücevherler sayesinde çok daha güzel ve cazibeli olacaklarına inanırlar. Bunları hakettiklerinden de emindirler. 

İşlerinden kazanıkları para yeterli olmasa da, cazibelerinden yararlanarak zengin bir eş bulmaya çalışırlar. Çoğu da bu arzusuna kavuşur. Kadın, zengin eşine âşık değildir; aslında o kendinden başkasını sevecek bir tip de değildir. 
Parasıyla onun daha fevkalâde olmasına yardım eden kocasına bağlanır. Birçok şeyi ona borçlu olduğunu bilerek, adama daima sadık kalır. Bu tiplerin hakiki aşkı tatmalarına da imkân yoktur. 

İkizler burcundan olan —ve çoğunluğu oluşturan— diğer kadınlar da zenginliğin iyi bir şey olduğuna inanırlar; ama para için kendilerini satmaya niyetleri de yoktur. Onlar sevebilecekleri, varlıklı eşler ararlar, çoğu da bu dileğine kavuşur. Çok zeki olduğu için hakikatleri iyi gören İkizler kadını duygularıyla hareket ettiği zaman bocalamaya başlar ve O zaman hata yapabilir Bu tip. sahiden âşık olursa hisler galip gelir ve kadın hiçbir şey düşünmeden evlenir. Ama o azimli, kafalı, ileriyi gören, fırsatları değerlendiren bir insandır. Onun için de bütün gücüyle eşine destek olur, onun hayatta yükselmesine yardım eder. Erkek de eşindeki bu 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üstün tarafları görerek takdir ederse, hem başarıya erişir hem de yuvasında mutlu olur. 

İkizler burcunda doğmuş, eşsiz cazibeli tipler eş bulmakta hiç zorluk çekmezler. Hem onlar da bu burcun erkekleri gibi çift kısmetlidirler. İlk evlilikleri yürümezse tekrar bir eş bulabilirler. Ama bu tip kadın için fizik değil kafa yapısı önemlidir. Kendisindeki özellikleri görüp anlayacak ve takdir edecek bir erkek ister. İşin garibi de çok kafalı erkekler genellikle güzel ve hisleriyle hareket eden tipleri tercih ederler. Ama bu kafalı erkeklerden bazıları, şık giyinen, konuşması tatlı, zarif, bilgili, her bakımdan kendisine itina eden İkizler kadınına âşık olabilir. Böylece hem kafa hem his anlaşmasından meydana gelen ideal bir ilişki ortaya çıkar. Ender rastlanan bu ilişkiler ömür boyu sürebilir. Hem iki taraf da hiçbir zaman birbirlerinden şikâyet etmezler. 
Böyle ilişkiler evlilikle sonuçlanır. Ama bazen gerek erkek gerek kadın bağlanmanın mutluluklarını etkileyeceğini düşünür ve evliliğe yanaşmazlar. 


TOPLUM 


İkizler burcundan olan kadın, toplumda da çok beğenilip ilgi toplar. Çok hareketli olduğu için iş ve evlilik hayatnı bir arada yürütebildiği gibi kendisine ayıracak zaman da bulur. Bu tipler şık ve kibar kadınların toplandıkları kulüplere üye olurlar. Bir kısmı briç gibi hesaba dayanan oyunlarddn zevk alırlar. Ayrıca hepsi de tatlı dilli, konuşkan, neşeli, zarif ve yeni durumlara uyabilen tiplerdir. Bu tip bir kadın, evliyse diğer kadınlar kendisiyle çabucak samimi olabilirler. Onunla dostluk kurar, kendisinden fikirler alır ve dertlerini açarlar. Ama kadın evli değilse durum değişir. 
Diğerleri onun kendileri için tehlikeli olabileceğini düşünürler. Çünkü İkizler burcunda doğan tipin, kolaylıkla er- 


æ 


98 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


kekleri cezbettiğini sezmişlerdir. Bu tip bir kadının, kendi eşlerine yaklaşmamasına dikkat ederler. Aslında bu da saçma bir tutumdur. Çünkü İkizler burcundan olan çekici, kafalı ve gayesini bilen kadın eğer insafsızsa başkasının eşini de elinden alabilir. 

İkizler burcundan olan bekâr veya evli kadınlar biraz havaidirler. Onlar girdikleri çevrelerde erkekler tarafından beğenilmeyi arzularlar. Ama aslında kötü niyetli değillerdir ve eşlerine de bağlıdırlar. Sadece erkeklerin hayranlığını uyandırmaktan, güzel sözler duymaktan ve iltifattan zevk alırlar. Bu havailiğe önem vermemek lazımdır. Çünkü bu tipler eşlerini sevip evlenmişlerse, başkalarıyla asla ilişki kurmazlar. İkizler burcundan olan kadın, erkeklerle ahbaplığı tercih eder. Zira o, kendisi hariç, kadınların pek de akıllı olmadıklarına inanır. Kafalı erkeklerle ahbaplık etmenin daha hoş olduğunu düşünür. 

İkizler burcundan olan kadın çevresine, dostlarına, ahbaplarına ve eşine kolaylıkla uyar. O uyumlu bir hayat sürmeyi arzu eder. Kavga, tartışma, çekişme gibi şeylerden de nefret eder. Karşılaştığı kimseleri çabucak tartan, onların huylarını sezebilen bir tiptir. Böylece bütün tanıdıklarına da onları hoşnut bırakacak şekilde davranır. İşte bu tip kadın toplumda çok beğenilir ve sevilir. Onun bulunduğu yerde kavga da pek olmaz. Çünkü kadın, elektrikli havayı hisseder hissetmez etrafı yatıştırmasını da bilir. 


YUVA 


İkizler burcunda doğan kadınlar, yuvalarını severler. 
Ancak onlara tam anlamıyla "Ev kadını" denemez. Zira bu tipler ev işinden nefretler eder, ancak çok zeki oldukları ve kolaylıkla plan yapıp her şeyi tasarlayabildikleri için de metodludurlar. Böylece sevmedikleri ev işlerini kısa süre 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içinde görebilirler. Bu tip, monotonluktan sıkılır, onun için evde kapanıp kalmak hiç de ona göre değildir. Kadın, evde kalmak zorundaysa kendisini oyalayacak bir şeyler aramaya başlar. Hatta can sıkıntısından odalardaki eşyaların yerlerini değiştirir. Yahut odaları değiştirmeye kalkar. 

İkizler kadınının elleri çok dikkati çeker. Genellikle bu uzun parmaklı, ince eller çok zariftir ve çok maharetlidir. 
Bu burçta doğan kadın iyi resim yapabilir, dikiş diker, iş işler, gerekirse ütü, vs, gibi şeyleri tamir eder. Venüs sayesinde müzik kabiliyeti de varsa o zaman iyi piyano da çalar. 
Ayrıca bu eller adeta sihirlidir. Kadın, ağlayan çocuğunu okşayarak çabucak teselli edip yatıştınr. Bu burçtan olan kadın, genellikle el hareketleriyle de hislerini belirtir. Sözleri kadar bu hareketleri de anlamlıdır. Böyle ellerini kullanarak konuşan bir kadın gördüğünüz zaman onu Merküri'nin kuvvetle etkilediğini anlayabilirsiniz. 


YOLCULUK 


İkizler burcundan olan kadın, değişikliği ve dolayısıyla yolculuğu çok sever. Kabil oldukça evinden uzaklaşmayı arzular. Kara ve deniz yolundan çok uçmayı tercih eder. 
Hava grubundan olan bu kadının böyle uçak yolculuklarından hoşlanmasına da şaşmamak gerekir. Zaten onun acelesi vardır, ağır ağır dolaşmaktan zevk almaz. Çok hareketli olduğu için kısa zamanda pek çok yeri gezmelidir. Çünkü o her gittiği yerde yeniliklerle karşılaşacağını bilir. Hayatta yenilik kadar ruhunu okşayan şey de azdır. Gezmek, dolaşmak bu tipin tecrübesini daha çabuk artırmasını da sağlar. 
Evlenmeyen veya evlilikten iyi netice alamamış olan kadınlar boş zamanlarında yolculuk yapmayı tercih ederler. 

İkizler burcundan olan kadınlar burcun erkekleri gibi zift fikirlidirler, ama onlar daha mantıklı ve ölçülü davran- 


100 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


dıkları için her an karar değiştirmezler. Beğendikleri yolda ilerlemelerine devam ederler. Ancak zaman zaman burçlarının etkisi yüzünden bu neşeli, canlı, hayat dolu kadınlarda karamsarlık görülür. Onları bu durumdan kurtarmak için en iyi yol değişikliktir. Bir gezinti, hoş bir yerde bir akşam yemeği, eğlenceli bir oyun onların çabucak iyimserliklerine kavuşmalarını sağlar. 


ÇOCUKLAR 


İkizler burcu kadını çocuklarına düşkündür, fakat, dogum anında Venüs veya Ay parlamamışsa çocuklarını pek de anlayamaz. Onlarla sanki akranlarıymış gibi konuşmaya kalkar. Böylece bir dostluk kuracağını sanır. Fakat kadın sevgisine rağmen çocuklara gereken anlayış ve şefkati göstermesini de bilmez. Tatlı dilli ve güler yüzlü olmakla beraber çocukların arzuları, kaprisleri onu şaşırtabilir. Kadın, durup onların ihtiyaçlarını düşünecek olursa bu tutumunu hemen değiştirir. Zekâsı sayesinde çocuklarını kolaylıkla büyütür. Nasıl bir okşayışla çocuğunu teselli edebiliyorsa, bağırmaya hacet kalmadan birkaç tatlı sözle küçükler üstünde otorite kurabilir. Ama yine de bu tipin bir Boğa veya Yengeç burcu tipi kadar şefkatli olamayacaklarını da belirtelim. 


İKİZLER BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Çift karakterli İkizler burcunda doğan çocuk sizi hem mutlu edecek, hem de şaşırtacaktır. Çünkü onu anlamakta güçlük çekeceğiniz için ne yapmanız gerektiğini bilemeyecek, fakat neşeli neşeli güldüğünü görünce büyük bir zevk duyacaksınız. 

Merküri'nin idaresindeki çocuğun çok hareketli olacağını söylememize gerek bile yok tabii. O daha bebekken beşiğinin kenarına tırmanıp dışarıya atlamayı deneyecektir. 
Kendisine daima dikkat etmenizin gerekli olduğunu da hatırlatalım. İkizler burcunda doğan çocuk küçük yaşlarda resim, dans veya müzik kabiliyetini de ortaya koyacaktır. 
Okulda da zekâsı sayesinde öğretmenlerini memnun edecektir. Yalnız, İkizler burcunda doğan çocukların genellikle fazla hareketli, sinirli ve kolay kolay rahat edip dinlenemeyen bir tip olduğunu da bilmelisiniz. Sinir sistemi hassas olduğu için onu sevgi ve şefkatle yatıştırmak lazımdır. Bu arada çocuk, geniş hayali yüzünden mübalağaya kaçacak ve yalan da söyleyecektir. Ona yalanın iyi bir şey olmadığını tatlılıkla anlatmalısınız. Ayrıca o her şeyden çabucak sıkılıp bıkacaktır. Fazla zeki olması diğer çocuklar gibi bir Konuyu uzun uzun incelemesini engeller. Ona dikkatli olmasını öğretmeli ve sevdiği bir konuya ilgisini çekerek, yavaş yavaş sabretmesini de öğretmelisiniz. 


Yengeç Burcu 


Cancer 


(22 Haziran - 23 Temmuz) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu : Su 
Uğurlu günü Pazartesi 
Uğurlu sayısı 2 
Uğurlu taşı Yakut, aytaşı 


Uğurlu renkleri Beyaz, gümüş, beyazımsı gri, violet Uğurlu çiçekleri : Nilüfer, beyaz gül, zambak 

Uğurlu kokuları Misk, müge, leylak 

Uğurlu müzik : Aşkşarkıları 

En belirli özelliği : Sadakat 

En büyük ideali : Maddi güven 

En büyük hatası : Dikkatsizlik 

En büyük arzusu : Toplumda yükselme 


En merhametli, şefkatli, iyi niyetli insanların çoğunun sizin burcunuzdan çıktığı bilinen bir gerçektir. Ancak siz, bu şefkatinizin, iyi taraflarınızın bilinmesini de istemezsiniz. Mümkün olsa kendinizle ilgili her şeyi gizlersiniz. 
Onun için de pek çok kişi sizi yanlış tanır. Sizin asıl çehrenizi değil taktığınız maskeyi görür. Bu tıpkı suya vuran ayın aksini görmeye benzer. Evet sudaki ayın aksidir ama kendisi değildir.. Siz de hassas Ay'ın idaresinde olduğunuz için kendinizi böyle gizlersiniz işte. 


YILDIZINIZ 


Her burcun bir yıldızı vardır.. Sizin burcunuzu etkileyen güç ise bir yıldız değil Ay'dır. Ama biz genel olarak bundan yıldızınız diye bahsedeceğiz. Güneş'ten sonra en önemli güç de Ay'dır. Güneşin kişiliği çizmesine karşılık Ay iç alemini temin eder.. Bu hassas, diğer yıldızların etkisinde kalabilen parlak, güzel güç hassaslığın ta kendisidir. 
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Siz su grubundan hassas Yengeç burcundansınız. Buna bir de denizlerde met ve cezire sebep olan, hisleri kâh coşturup kâh durgunlaştıran Ay'ın etkisi de ilave edilirse sizin ne kadar hassas, yumuşak, içli, romantik bir tip olduğunuz anlaşılır. Fakat siz, bu hislerinizi de gizlemesini bilirsiniz. İç aleminizi ortaya koymaktan çekinir ve bunun size zarar vereceğini düşünürsünüz. Sizin tıpkı sembolünüz Yengece benzediğinizi de ilave edelim. Bu çok sert kabuklu yaratık bir hayli güçlüdür. Fakat onun kabuğundan çıktığı an ne kadar aciz olduğunu da tahmin edebilirsiniz. Siz sertlik ve yumuşaklıktan meydana gelmişinizdir. O asıl hisleri maskeleyen kabuğu ortadan kaldırabilenler hassaslığınıza hayran olurlar, 


KARAMSARLIK 


Hassas Ay'ın etkisinde olduğunuz için siz kâh karamsar, kâh iyimser olursunuz. Bu tıpkı bahsettiğimiz met, cezir olayına benzer. En neşeli anınızda birden kaşlarınızın çatılıvermesi, suratınızın asılması, yahut gözlerinizin dolması kabildir. Fakat bu sözlerimizden İkizler burcu insanı gibi çift karakterli olduğunuz anlamını da çıkarmayın. Sadece hassas Ay, sizin hislerinizi de sık sık böyle etkilemektedir. Hem bu güç sizin kah çok kesin davranmanıza, kah kararsız kalmanıza da yol açar. Bu arada ilginç bir şeyi de belirtelim. Sihirli Ay, size başka kimsede olmayan bazı esrarlı denilebilecek özellikler de vermektedir. Yalnız yeni Ay çıkıp büyüdüğü devrede siz daha başarılı, çalışkan, atılgan olabilirsiniz. Ay küçülmeye başladıktan sonra bu enerjiniz ve gücünüz de azalır. Ay'ın haline bakarak bu durumu incelemenizi söyleyeceğiz. 
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ŞEFKAT 


Hayatınızda en fazla rol oynayan şey hislerdir. Bunların başında da sevgi gelir. Genellikle bu sevgi kendisini şefkat halinde gösterir. Siz, yuvanızı, eşinizi, ailenizi her şeyden üstün tutarsınız. Onun için de sevgili, eş, çocuklar ve akrabalar için yapmayacağınız fedakarlık yoktur. Hatta kendinizi pek çok şeyden mahrum ederek onların mutluluğunu sağlamaya çalışırsınız. 

Sevgi, yuva, aile ve vatan konusunda idealist sayılacagınızı da ilave edelim. Bu konular sizin için adeta kutsaldır. 
Genellikle sakin olmanıza rağmen saydığımız konularda en küçük bir şüpheniz olduğu zaman o çekingenliğinizden eser kalmaz. Bir Yengeç gibi hücuma geçebilirsiniz. Sizin kıskaçlarınıza yakalanan kimsenin de kolay kolay kurtulmasına imkan yoktur. Yuvanız sizin huzur duyduğunuz, rahat ettiğiniz, bütün dış tehlikelerden uzaklaşarak mutlu olabildiğiniz yerdir. 

Beğendiğiniz, sevdiğiniz daha pek çok şey vardır ama ister yoksul ister zengin olan yuvanızın yerini hiçbirşey tutmayacaktır. Zaten burcunuzun diğer bir adı daha vardır. 
Buna "Yuva Burcu" denilir. 

Siz, aynı zamanda son derece merhametli, herkese acıyan, yardımseven, iyi niyetli bir tipsiniz. İşe önce ailenizden başlayarak pek çok kimseye yardım edersiniz. Zaman zaman da kötü niyetli kimseler bu merhametinizden yararlanmaya kalkarlar. Ancak hisleri yüzünden durmadan hata yapan ve dolayısıyla da kafasını kullanamayan bir insan olduğunuzu da sanmayın. Ayın vermiş olduğu sezme gücü sizin bu durumları çabuk anlamınızı sağlar. Bu İkizler burcu insanındaki gibi dikkatli inceleyip anlama kabiliyeti değildir. 

Ay, size başka hiçbir tipte bulunmayan "Altıncı hissi" 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vermiştir. Bu yüzden de her içinize doğanın doğru olduğunu bilin. 


ŞÜPHE 


İyiniyetli ve merhametli olduğunuz için çevrenizde de sizden yararlanmaya kalkan kimseler bulunur tabii. Ama siz büyük merhametinize rağmen aynı zamanda çok ta şüpheci bir tipsiniz. Pek çok defalar aldatılmış olduğunuzu bildiğiniz için yeni bir kimseyle karşılaştığınız zaman aynı anda iki şey hissedersiniz. Bunlardan biri şefkat diğeri de şüphedir. Yeni tanıştığınız kimse, kafanıza uygun sözler söyleyen hislerinize hitap eden biriyse ondan hoşlanma ihtimaliniz fazladır. Ama ondan ayrıldıktan sonra şüpheniz bütün gücüyle kendisini gösterir. Ama kâh iyimser kâh karamsar olduğunuz için de bu şüphe de tuhaftır. Çünkü bugün güveneceğiniz kimseden yarın şüpheleneceğiniz gibi daima şüphelendiğiniz kimseye de ani bir güven duyabilirsiniz. 


PARA 


Çok kuvvetli bir his dünyanız olduğu açık. Hisleriyle hareket eden insanların başarıya pek erişemeyeceğini de bilmektesiniz. Şimdi: "Yani ben hislerim yüzünden hayatta istediklerimi elde edemeyecek miyim?" diye düşünebilirsiniz. Tam aksine, hayatta istediğiniz kadar yükselmeniz imkânı vardır. Zira sizin en büyük arzunuz maddi güvendir. 
Kimseye muhtaç olmadan yuvanızda rahat etmeyi arzularsınız. Hem para biriktirmesini, inat ve sebatla tuttuğunuz yolda yürümesini ve şüpheci olmakla beraber fırsatları degerlendirmesini de bilirsiniz. Bu burcun en canlı örneği ismi dünyaca bilinen John D. Rockefeller'dir. Pek az bir parayla iş hayatına atılan Rockefeller, ihtiyatla ve kararla çalışmaya başlamıştır. Bir hayli sıkı elli olan adam, tutumlu davranarak kazandığı parayı biriktirmiş ve gitgide işlerini genişletmiş, her türlü ticarete girişmiş, bankalar kurmuştur. 
Rockefeller, ancak milyarder olduktan sonra merhamet ve şefkatini ortaya koymuş ve hayır kurumlarına büyük yardımlarda bulunmuştur. Rockefeller'in torunu ve ABD Cumhurbaşkanı eski yardımcısı olan Nelson Rockefeller de yine Yengeç burcundandır. Nelson Rockefeller de büyük babası gibi paranın değerini bilerek bir süre bankalarını idare etmiş ve sonra siyaset hayatına atılmıştır. 

Yengeç burcunda doğanlar paranın kıymetini bildikleri gibi elleri de çok bereketlidir. Bu ellerde para adeta ürer. 
Biriken paraları sağlam işlere yatırırlar. 

Yengeç burcunun bu arada toplumu da temsil ettiğini belirtelim. Onun için de aslında hisli çekingen olan bu burç tiplerinin çoğu bir vesileyle kendilerini halkın karşısında bulurlar. Onlarda insanların güven duymasına yol açan bir şey vardır. Bu tipler, halka hitap eden bütün konularda başarı kazanırlar. Bunların başında da politika gelir tabii. Başkan yardımcısı Nelson Rockefeller gibi ABD Başkanı Gerald Ford da Yengeç burcunda doğmuştur. Bu tipler, vatanlarını çok severler ve adil bir idare uygulamaya çalışırlar. 
Mesela eski Roma İmparatorluğu'nda Julius Cesar da çok sevilen bir başkandı. 

Yengeç burcunda doğanlar hislerini, özel hayatlarını, düşüncelerini açıklamayı istemezler. Onlar her şeylerini büyük bir ihtiyatla gizlerler. Yengeç burcunda doğan insana bakarak onun donuk, sessizliği çekici yönü olmayan biri olduğunu düşünebilirsiniz belki. Ama "Durgun sular derin akar" sözünü unutmamalısınız. Bu durgun görünen insanların inanılmayacak bir hayatları, akla hayale gelmeyen bir iç âlemleri, eşsiz hayalleri vardır. Ama Yengeç burcunda dogan kimse, aslında biraz da mahçuptur. Bu mahçupluk, şüpheyle bir araya geldiği için o asla ağzını açıp kendisini anlatmaz. Bunu yaptığı takdirde kendisini ele vereceğini, onun zayıf taraflarını öğrenerek kendisine kötülük yapma ihtimaliniz olduğunu düşünür. Yengecin o sert kabuğunun altında pek lezzetli bir etin bulunduğunu da hatırlayın. 
Evet, Yengeç burcunda doğanların eşsiz, sihirli ve anlayabildiğiniz zaman sizi hayran bırakacak bambaşka bir dünyaları vardır. Hem bu tiplere çok da güvenebilirsiniz. 

Yengeç burcunda doğan insana "Toplumun temel taşı" da diyebiliriz. Çünkü yuvasına, ailesine ve vatanına düşkün olan bu tip daima dikkatli ve ölçülü hareket eder. Başkalarına zarar vermek istemez. Durumunun gittikçe daha iyi olması için uğraşır ve bu arada toplumu kalkındırmak için de elinden geleni yapar. Ayrıca onun muhafazakâr olması da bir kazançtır, çünkü o ani yeniliklere, çılgınlıklara, değişikliklere karşıdır. Olanı korumakla görevli olduğunu düşünür. Ayrıca namuslu ve dürüsttür. İşte bu tipler toplumun ayakta kalmasını ve korunmasını sağlarlar. Şeref, namus ve itibar sözlerinin bu tipler için büyük önemi vardır. 


MUHAFAZAKARLIK 


Bu burçta doğanlar muhafazakârdırlar ama dar kafalı değillerdir. Onlara törelere uymayı isterler. Yengeç burcundan olan insan babasından ne gördüyse aynını tatBik etmek ister. Yani o tam anlamıyla köklerine bağlıdır. Öyle kökünden çıkarılıp başka bir toprağa dikilerek daha gelişmesi umulan bir ağaca da benzemez. Yengeç burcunda doğanlar daha çok ulu çınar ağaçlarını hatırlatırlar insana. O dün de, bugün de, yarın da yerli yerinde olacak, gölgesine sığınanları koruyacaktır. Kısacası bu tipler aileden gördüklerini aynı şekilde devam ettirmek isterler. Yenilikler karşısında da önce şüphelenir ve sonra da bocalarlar. Genellikle Yengeç burcu insanları ailelerinin işinde başarılıdırlar. Yengeç burcunda doğan bir insan önce babasının işinde çalışır, bir gün gelir bunun başına geçer, sonra yaşlanır ve işi oğluna devreder. Dürüstlükleriyle tanınan, çok eski şirketlerin çoğu bu tip Yengeç'lere aittir. 


YENİLİK 


"Muhafazakârlık iyi ama, insanın günün şartlarına uyması da gerekir," diyeceksiniz. Yine siz haklısınız tabii. Bu burcun, insanı eski usullere güvenerek yolunda ilerlerken hayatın değişmekte olduğunu fark eder. Günden güne her şey değişmektedir. Türlü yeni imkânları ufukta belirmiştir. 
Bu tip, fırsatları iyi değerlendirmesini de bilir. İşte böylece yeni şartlara bağlı fırsatları görünce önce sinirlenecek, kızacak, şüphelenecek ve sonra üzüntüye kapılacaktır. Eskiden kopabilmesi çok zordur ama öbür tarafta zenginlik, bolluk kendisini beklemektedir. İçi kan ağlayan Yengeç burcunda doğmuş kimse o ünlü kararsızlığına kapılacaktır. Kolay kolay kimseye güvenemediği için de fikir sorsa bile neticeyi beğenmeyecektir. Ama sonunda maddi güvenliği istediği için biraz daha fedakârlık yapmaya razı olacaktır. Yeniliklere çekine çekine yaklaşacaktır. Ama bunlardan birini deneyip iyi netice alınca yani para kazanınca cesareti artacaktır. Paranın sesi kulağına hoş geldiği için de ağır ağır modemleşmeye başlayacaktır. Fakat onun İkizler veya Kova ya da Koç burcunda doğmuş bir kimse gibi bütün yenilikleri çabuk benimseyeceğini sanmayın. O, yenilik konusunda tıpkı kozadan çıkıp tırtıl olan ve nihayet kanatlanan bir ipek böceğine benzer. 
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Yengeç burcunda doğan kimseyle yola ya da alışverişe çıkmak sizi bir hayli şaşırtabilir. Çünkü o ilk önce "Kestirmeden gidelim," diye teklif edecek ve hemen bir yan sokağa sapacaktır. Sizi türlü bozuk, eğri büğrü yollardan geçirdikten sonra istediğiniz yere çıkaracaktır. İki nokta arasındaki en kısa mesafe düz hattır. Ama bunu bir Yengece asla anlatamazsınız. Kumsalda yan yan giden yengeci hatırlamanızı söyleyeceğiz. İşte bu burçta doğanlar da aynı şekilde düz yolu değil, kendilerine has ve kestirmeden çıkanları tercih edeceklerdir. Bu, iş hayatında da böyledir. Yengeç burcunda doğan inatçı tüp, asla başka işadamları gibi hareket etmeyecektir. Onun görüş açısı da değişiktir. Hedefine doğrudan doğruya gidecek yerde bir sağa, bir sola kavisler çizecek, dönecek gerileyecek ve etrafındakileri hem şaşırtıp hem de sersem edecektir. Rakipleri ve düşmanları onun bir şey başaramadığına karar verdikleri an da Yengeç birden atılıp kıskacıyla hedefini yakalayacaktır. Onun elde ettiği şeyi geri almaya imkân olmadığını da belirtelim. 


PAZARLIK 


Yengeç burcunda doğan insanla alışverişe gitmenin zor olduğunu söyledik. Bir kere bu insan belirli bir gayeyle alışverişe çıksa da yarı yolda fikir değiştirecektir. Siyah bir etek almak niyetiyle çıkan Yengeç burcu kadını uzun bir süre sonra elinde kırmızı bir kazakla dönecektir. Etek yerine neden kazak aldığını sorduğunuz zaman da, satıcının ısrar ettiğini iddiaya kalkacaktır. Daha sonra da kırmızı kazağı size satmayı teklif edebilir. Ama sizi çok seviyorsa kazağı hediye etme ihtimali de kuvvetlidir. 

Bu burçta doğan insan alışverişte pek çok dükkân dolaşır, her gördüğünü önce beğenir ama sonra vazgeçer; nihayet yani saatler sonra bir karara varır. Ondan sonra da işin ikinci ve onun için daha ilginç olan kısmı başlar: pazarlık. 
Bu insana pahalı bir şey satmaya kalkarsanız sizden şüphelenecektir. Ama ucuz bir şey de satsanız durum değişmeyecektir. Çünkü para konusunda çok ihtiyatlı ve şüphecidir. 
Herkes onun biriktirmeye çalıştığı parasını elinden almak için adeta işbirliği etmektedir. Halbuki parayı sarf etmemek ve mümkün olduğu kadar saklamak gereklidir. 

Ayrıca pazarlık da ona göre zevkli bir iştir. Böylece bu tip, zekâsını ortaya koyabilecek, karşısındakini yenecek ve aynı zamanda beğendiği şeyi herkesten ucuza alabilecektir. 
Bu onun için adeta bir spor, bir eğlencedir. Ama pazarlığa tahammülünüz yoksa böyle bir tiple sakın alışverişe çıkmayın. Bu pazarlığa karşılık onun yolda gördüğü bir yoksula kâr ettiği miktarın dört beş mislini vermesine de şaşmayın. 

Yengeç burcunda doğan insan pazarlıkta iş gücünü ve paraya verdiği değeri ortaya koymakta, yoksula yardım ederken de merhametini belirtmektedir. Bu arada "Damlaya damlaya göl olur" sözünü de unutmayın. Yengeç burcunda doğan insanın parası sahiden böyle birikerek bir servet olur. 


SEVGİ 


Yengeç burcunda doğan insan, Ay'ın etkisiyle son derece içli, hassas ve romantiktir. Onun sevmeye ve sevilmeye çok ihtiyacı vardır. Sevdiği ve sevildiği sürece çok mutlu olur ve türlü sıkıntılara da katlanır. Fakat bu tip sevgide hem şüpheci hem de kıskançur. Ayrıca hem iyimser, hem karamsar olduğu için de sık sık sevilmediğini sanması da kabildir. Bu tip, aşk için her fedakârlığı yapar. Sevdiği kadınla evlenebilmek için tahtından vazgeçen İngiltere Kralı VII. Edward bunun en canlı örneğidir. 
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Yengeç burcunda doğanların sevgi konusundaki fikirleri başka burçlarınkinden de farklıdır. O sevgilisini de bir yengeç gibi yakalar ve bir daha da bırakmak istemez. Yani artık bütün ömürlerini baş başa geçireceklerdir. Birbirlerini bulduktan sonra ayrılmalarına hiç lüzum yoktur. Bu içli, hisli, romantik, zaman zaman ateşli bir aşktır. Bir bakıma ideal sayılabilecek bu sevgiye şüphe ve kıskançlığın karışması karşı tarafın huzurunu kaçırır. Bu tiplerin daima kendilerine sadık kalacak kimselerle evlenmeleri lazımdır. Aksi halde iki taraf da mutsuz olur. 


HATIRLAMAK 


Yengeç burcunda doğan insanın en büyük kusuru dikkatsizliğidir. O anlattığınız şeyi pek dinlemeyebilir ve sözlerinizi yanlış anlar. Kafası o anda başka bir şeye takıldığı için okuduğunu da yanlış anlaması mümkündür. İsimleri unutur, kelimelerde hata yapabilir, fakat buna karşılık kendisini ilgilendiren her şeyi hatırlar. Yapılan şeyleri unutmasına da imkân yoktur. İyiliği de kötülüğü de unutmaz. Yengeç burcunda doğan bir kimse yirmi yıl önce kendisine yapılmış bir iyiliği hatırlamasına karşılık sizin dün söylediğiniz sözleri unutabilir. Yapılmış iyiliklerin değerini de kimse onun kadar bilemez. Bu tip, uzak geçmişte yapılan iyiliği düşünerek kendisine yardım etmiş olan kimseyi daima arar, onun hatırını sorar. Sık sık. böyle olaylardan bahseden ve "Onun bana çok iyiliği vardır," diyen insanların Yengeç burcundan çıktıklarından emin olabilirsiniz. 


KİN 


Buna karşılık Yengeç burcunda doğan kimse yapılan kötülükleri de unutmaz. Bunları her hatırlayışında ya içi 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sızlar ya hiddetlenir. Bu haksızlıklar, kötülükler çocukluğundan kalsa bile asla unutulmaz. 

Yengeç burcunda doğan insanlar yapılan kötülükler konusunda iki gruba ayrılırlar. Birinci gruptakiler yapılan kötülüğü unutmaz, her hatırlayışında üzülür, onlar kederlerini içlerine atarak ses çıkarmaz hatta ilişkilerini eskisi gibi sürdürürler. Buna karşılık ikinci gruptakilerde kin ortaya çıkar. 
Böyle bir pe kötülük yapılırsa o hem üzülür hem hırslanır. 
Ama sonra sakinleşerek düşünmeye başlar. 

Aslında Yengeç burcundan olan insanın metodlu bir düşünce tarzı yoktur. Fakat o, bütün hislerini ve düşüncesini bir tek noktaya toplayacak güce de sahiptir. Böylece kötülük yapan kimseyle ilgilenir. 

Yengeç burcunda doğan insandaki altıncı his onun karşısındaki insanın en gizli taraflarını bile sezmesini sağlar. 
Yengeç burcunda doğan kimse, kötülük yapan insanin can alacak noktasını bulduktan sonra planını uygular. Kini şiddetli olduğu için intikamı da korkunç olur. Yapılan kötülü- gün karşılığını böyle verir. 

İnsanlar zamanla yapılan kötülükleri de, uğradıkları zararları da unuturlar, fakat Yengeç burcundan olan insan intikam almaya kalktı mı bunun etkisi uzun sürer. O kimse, Yengeç burcundan olan insanı her hatırlayışında irkilir. 
Onun kinini uyandırmayın, aslında çok iyi niyetli, merhametli, hisli sayılan bu tip, düşman olduğu zaman amansızdır. 

Ay'ın çok etkilediği ve su gibi her kaba sığabilen bu burcun insanlarında taklit gücü de vardir, Onlar, çabuk etkilenen tiplerdir. Onun için de bir süre bir arada kaldıkları kimseyi farkına varmadan taklide başlarlar. Özellikle hayranlık duydukları insanları taklit eder, hatta onların bazı özelliklerini de benimserler. Bu taklit gücü onların perde ve sahnede başarılı olmalarını da sağlar. Operada sesinden çok 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rol gücüyle dikkati çeken ünlü soprano Anna Moffo ve yıldız Gina Lollobrigida bu özelliğin güzel örnekleridir. 


ÇEKİNGENLİK 


Yengeç burcundan olan kimse, doğum anında başka yıldızlar parlamamışsa çok çekingendir. O büyük servet de yapsa, ün de kazansa, başarıya da erişse aslında çekingendir. Onun için de hislerini açıklaması, dostluklarını belirtmesi zor olur. Ama bu tip, sizden kaçmıyor tam aksine sık sık sizinle konuşuyorsa, yanınızda neşeleniyorsa onun dost olduğunu anlayabilirsiniz. Kendisine biraz daha zaman vermelisiniz. O, mahçup bir çocuk gibi size yavaş yavaş sokulacaktır. Kendince sizi türlü şekillerde deneyip sınayacaktr. Size güvenebileceğini anladığı zaman o soğuk hali de geçecektir. 


YENGEÇ BURCUNDA DOĞAN FRKEKLER 


Yengeç burcunda doğmuş bir erkeği beğeniyor ya da seviyorsanız, onunla evlenmeyi istiyorsanız, her şeyden önce ona göre bir kadın olmaya çalışmalısınız. Bu burçtan çıkan erkek İkizler tipi gibi öyle insanı fazla uğraştıracak bir insan değildir. Ama Yengeç burcunda doğan erkeğin de bazı huylarına dikkatetmek gerekir. 

İkizler burcunda doğan erkeğin zekâyı temsil etmesine karşılık Yengeç burcu hisleri ortaya koyar. Yani her şeyden önce karşınızda çok hisli bir erkek olduğunu bilmelisiniz. 


NEZAKET 


Yengeç burcunda doğmuş olan erkek her şeyden önce terbiyeli ve naziktir. O daima size itina edecek, saygı gösterecekür. Sizin rahat etmeniz, küçük düşmemeniz için elinden geleni de yapacakür. Yalnız bu nezaketin altında bir ihtiyat gizlidir. O hemen senli benli olmaktan çekinen bir tiptir. Çünkü kolay kolay güvenemez. Daima kafasında bazı şüpheler vardır. Ancak bu şüpheleri giderdikten sonra size sokulacaktır. Fakat çok samimi olsanız bile yine de nazik ve Saygılı davranacaktır. 


ANNE 


Yuvasına ve ailesine çok düşkün olan bu erkek ilk iş sizi annesiyle kıyaslayacaktır. Çünkü o annesine çok bağlıdır. Eğer annesi yoksa bu problem ortadan kalkar tabii. 
Ama aksi takdirde onun annesi en büyük rakibiniz sayılır. 
O annesi gibi şefkatli, merhametli, yuvasına bağlı, ailesine iyi bakan bir eş arzu etmektedir. Bu durumda onun annesiyle dost olmaya çalışmalısınız. Annesine güler yüz göstermeli, tatlı sözler söylemeli ve fikirlerini, beğenmeseniz bile, kabul eder gibi davranmalısınız. Ayrıca bu erkeğe sık sık annesini övmeyi de unutmamalısınız. Annesini beğendiginizi anlayınca çok memnun kalacak ve size daha sokulacaktır. 


HESAP 


Aslında Yengeç, hesabı temsil eden bir burç değildir. 
Yengeç burcunda doğan insan da matematik konusuna pek ilgi duymaz, ancak o kafasının içinde bir hesap makinesiyle yaratılmıştır sanki. Her türlü hesabı kolaylıkla kafasında yapıverir. Kalem, kâğıt kullanmaya bile gerek görmez. 
Onun maddi güvene önem verdiğini biliyorsunuz. Bu tipin hayatında hisle para bir denge kurmalıdır. Kendisi ne hislerinden ne de paranın verdiği güvenden vazgeçebilir. Onun 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için siz de hesaplarınıza dikkat etmek zorundasınız. Sizin peşin parayla alışveriş etmenizi isteyecektir. Borç ettiğinizi duyarsa bu onun için ağır bir darbe olur. Onun için önce para konusunda ihtiyatlı davranmalısınız. Sonra cömert de olsanız, tutumluymuşsunuz gibi bir hava yaratmalısınız. Bu merhametli, yardım seven, gerektiği zaman büyük paraları göz kırpmadan harcayan adam, aynı zamanda tutumludur. 
Sizi sever bağlanırsa her istediğinizi alacaktır. Size çok değerli bir kürk de getirebilir ama buna karşılık muslukları açık bırakmamanızı ve oturmadığınız odanın ışığını söndürmenizi de tenbih edebilir. Bu erkeğin tezatlarla dolu olduğunu sanmayın. O sizi sevdiği içim her istediğinizi vermeye hazırdır. Ama boş yere akan su ziyan olmaktadır. 
Bundan yararlanmadığınız için muslukları kapatmanızı da istemektedir. Bu insanı "tutumlu cömert" diye de tarif edebiliriz. O paranın birikerek büyüdüğünü erken yaşta öğrenmiştir. Kılı kıpırdamadan bir milyonu bir anda harcasa bile küçük paraların bir araya gelerek büyük yekün tuttuğunu da bilir. Siz de onun bu huyuna uyacaksınız. 


GİYİM 


Bu erkeğin ilgisini çekmek için kılığınıza da çok dikkat etmelisiniz. O daima derli toplu insanları beğenir. Sade, zarif ve şık kılıklar seçin. Moda olduğu için bir atlet ve blucin giymeniz onu sinirlendirebilir. Zaten kendisi de spor kılıklardan pek hoşlanmaz. Kılığında biraz muhafazakârdır da. 
Ama hem temiz giyinir hem de şıktır. Windsor Dükü, dünyanın en şık erkeklerinden biriydi. 

Bu aruda kadın olduğunuzu unutmamalısınız, yani tam anlamıyla kadınlara yakışacak ipekleri, kadifeleri, dantelleri, güzel yünlüleri seçmelisiniz. Bunların renkleri de güzel olmalıdır ama öyle kırmızı gibi parlak tonlardan vazgeçin. 
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Pırıltılı şeylere de pek iltifat etmeyin. Bu sözlerimizden Yengeç burcunda doğan erkeğin diktatör ruhlu olduğu sonucunu çıkarabilirsiniz, durum hiç de böyle değildir. Size sadece onu memnun etmeniz için biraz fikir veriyoruz. 

Siz bunlara uyarsanız o erkek de sizi ömrü boyunca mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. 


DUYGU 


Yengeç burcunda doğan erkeğin size âşık olduğunu kabul edelim. Fakat o bir süre bu derin hislerini size açamayacaktır. Bunun için bir yol arayacaktır. Bazı çekingen tipler, bir türlü cesaret edip aşklarını itiraf edemezler ve onları mutlu edecek kadınlar da bir süre sonra uzaklaşıp giderler. 
Bu konuda da ona yardımcı olmalısınız. Siz kendisiyle ne kadar ilgilenir, ona ne kadar yakınlık gösterirseniz o kadar iyi olur. Hem bu çok hassas erkek, şiir ve müzikten büyük zevk alır. Özellikle hisli aşk şarkılarını sever. Böyle bir şarkıyı dinlerken size aşkını itiraf etme ihtimali daha fazladır. 
O sevdiğini söyledikten sonra da rahat eder. Fakat bu rahatlık da size bağlıdır. Daima onunla meşgul olur, sevdiğinizi belirtirseniz bu erkeği memnun ederseniz; fakat biraz kayıtsızlık onun şüphelenmesine ve kıskançlığa kupılmasına yol açar. O vakit somurtur ya da sizinle taruşmaya girer. Hiçbir zaman işi bu hale getirmemelisiniz. Başka erkekler gibi onu kıskandırmaya ihtiyaç yoktur, çünkü sevdi mi bu ömür boyunca sürecek demektir. 


İNAT VE ISRAR 
Erkek, sevdiğini söyledikten ve sevildiğini anladıktan 


sonra çekingenliğinden tamamıyla sıyrılır. Ondan sonra sevgide inat ve ısrar ortaya çıkar. Artık sizi bırakmaya hiç 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niyeti yoktur. Bir Yengeç gibi kıskaçlarıyla sizi yakalamışür. Ömrünüzün sonuna kadar ayrılmayacağınıza da karar vermiştir. Bazen bu tip erkekler, kendilerine layık olmayan kadınları da sevebilirler. Güvendikleri kimseler ona durumu açıklasalar bile bu erkekler yine de sevdiklerinden ayrlmaz ve bu konuda ısrar ederler. Genellikle bu tip erkek, ömründe bir tek defa sever. Bazen yetmiş yaşındaki bekâr bir erkeğin yine kendi yaşlarında dul bir kadınla evlendiğini duyarsınız. Bu tip evlilik yapan erkekler ekseri Yengeç burcundan çıkarlar. O, bir kadını sevmiş fakat bazı nedenler yüzünden yaklaşamamıştır; ya da kadın onu bırakmıştır. 
Kadın evlenir, çocukları, torunları olur; ama Yengeç burcundan olan erkek onu hâlâ unutamamıştır. Bir gün kadın dul kalınca Yengeç burcundan olan adam hemen ona evlenme teklif eder. O, kadını hâlâ yıllar önceki gibi genç ve güzel görmektedir. Büyük sevgisi, yılların neden olduğu çizgileri, kırışıklıkları onun gözlerinden gizlemektedir. Evet, bu erkek bir kere sevmiştir ve bu aşk ölene kadar sürecektir. 

Yengeç burcundan değişik bir tip de çıkar. Bu tip, bir tek kadına bağlanamaz. Birkaç defa sevebilir. Aslında bütün Yengeç burcunda doğan erkekler ihtiraslı ve ateşlidirler. Ama bu tip sekse fazla düşkündür. Bu yüzden de birkaç evlilik yapabilir. Ancak bu tiplerin doğdukları sırada başka yıldızların parlamış olduğunu da belirtelim. Bu tiplerin başında beğendiği kadını alabilmek için eşi Ann Boleyn'in başını kestiren İngiltere Kralı VOI. Henry gelir. VIII. Henry hem iki değil daha fazla evlilik yapmıştır. Ünlü cazcı Louis Armstrong da dört kere evlenmiştir. Ama dediğimiz gibi bu tip erkeklere az rastlanır. Genellikle Yengeç burcunda doğan erkekler fevkalâde bir eş ve baba olurlar. 
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SU VE İÇKİLER 


Yengeç burcunda doğan erkek su grubundandır. Onun için de suyu çok sever. Her gün banyo yapmaktan hoşlanır ve çok temizdir. Bu arada denize girmek, yüzmek, kayıkla dolaşmak, yelkencilik gibi şeyler de bu erkeğe göredir. Ayrıca o sıvıları da çok sever. Çay tiryakilerine, bol bol meyve sulan, gazozlar içen erkeklere bu burçta çok rastlanır. Onlardan bir kısmı da alkollü içkileri severler. Fakat doğum anında başka kuvvetli yıldız etkisi yoksa alkol Yengeç burcundan olan her erkeğe yaramaz. O içince karamsarlaşabilir, dertlenir, üzülür veya içine kapanık bir hal alır. Ünlü yazar Ernest Hemingway, fazla içen ve içtikçe huysuzlaşan bir tpti. Ama bu arada, biraz içip mahçupluğundan sıyrılan, neşelenen ve daha cana yakın olan erkekler de vardır tabii. 


YEMEK 


Yengeç burcunda doğan erkeğin evinde bol yemek bulunmalıdır. Böyle bir erkeğe kendi elinizle pişirdiğiniz yemekleri ikram ederseniz çok memnun kalacakür. Yuvada mutluluk için iyi pişirilmiş yemekler de şarttır. Ona, konserve ikram etmeye kalkmalısınız. Zira o zaman size annesinin yaptığı yemeklerden bahsetmeye başlayabilir. Bu erkeklerden bazıları yemek pişirmeye de meraklıdır. Onun mutfağa girdiğini görürseniz hiç şaşmayın, yalnız mutfağınızın derli toplu olmasına da dikkat edin; çünkü bu erkek, mutfağı dağınık veya pis olan bir kadından asla hoşlanmaz. 


YUVA VE ÇOCUKLAR 


Yengeç burcunda doğan bir erkek için eşi, çocukları, yuvası kadar önemli hiçbir şey bulunamaz. O maddi güven 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ister. Fakat eşi, çocuğu veya annesi için hiç düşünmeden her şeyini bir anda feda edebilir. Derli toplu bir ev, iyi giyimli bir eş, terbiyeli, tertemiz çocuklar onun idealidir. Bu yuvayı korumak için elinden geleni yapacaktır. Hem bu tip erkek çocuklarını âdeta bir anne şefkatiyle sever. Onlara çok düşkün olur ve üstlerine titrer. Bunlardan da anlayacağınız gibi o tam bir aile erkeğidir. 


SEZİŞ 


Yengeç burcunda doğan erkeğe yalan söylemeyin, çünkü çok iyi rol yapmasını da bilseniz hakikati sezecektir. 
Ona daima dürüst davranmalısınız. Kendisini kıskandırmaktan da çekinmelisiniz. Bu tip, çok samimi olduğu arkadaşlarını bile kabul etmez. Onun için siz dünyanın en eşsiz kadınızınız. 

Ve tabiidir ki pek çok erkek bu eşsiz kadına göz koyacaktır. İşte Yengeç burcu tipi böyle düşünür. Civarda başka erkekler olunca da huysuzlaşır, sizinle tartışır ve daha sonra kavga da edebilir. Ancak onun çok güvendiği kimselerle dost olabilirsiniz. Ama bu ilişkiler de ölçülü olmalıdır. 
Yengeç burcunda doğan erkeğe sık sık sevginizi söylemelisiniz. Bu şüphelerini yatıştırır. 

Mutlu bir yuva kurmak isteyen, çocukları seven, bir tek erkeğe ömür boyunca bağlanabilecek bir kadınsanız böyle bir tip sizi mutlu edecektir. Ama bağımsızlığına düşkün, hesabını bilmeyen, ev işinden sıkılan bir insansanız bu erkeğe yaklaşmayın çünkü bu çekişmeli evlilik ikinizi de hayal kırıklığına uğratır. 


YENGEÇ BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Yengeç burcunda doğan kadınlar pek çok bakımlardan 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bu burcun erkeklerine benzerler. Onlar da çekingen, iyi niyetli, çok hassas, romantik tiplerdir. Yalnız bu özelliklerin çoğunun bu burçta doğan kadınlara daha yakıştığını da belirtelim. 


NEŞE VE KEDER 


Yengeç burcunda doğmuş bir kadını beğenebilirsiniz. 
Belki bir fırsatını bularak ona yaklaşabilirsiniz. Fakat kendisini kolay kolay anlayamayacağınızı ve sık sık şaşıracağınızı da haber verelim. Bu kadın birgün çok neşeli olacak, 

' gözleri parlayarak size türlü eğlenceli şeyler anlatacaktır. 
Ama ertesi gün onu son derece üzgün görebilir ve başına bir felaket geldiğini sanabilirsiniz. Halbuki hassas Ay, ona sert bir etki yapmış ve böyle birden hüzünlenmesine yol açmıştır. Yengeç burcunda doğan kadın, çok çabuk etkilenen, kırılan, kederlenen bir tiptir. Yalnız işin tuhafı o büyük bir problemle karşılaştığı veya derdi olduğu zaman tamamıyla değişir. O zaman ne surat eder ne de üzüntüsünü belirtir. 
Tam aksine metin bir tavırla bu derde katlanır. Problemine çare arar. Yani, bu tip kadın, karşı koyması gereken bir zorluk yüzünden perişan olmaz. O zaman Ay kendisine cesaret, irade ve dayanma gücü verir. İşte bu kadın böyle tezatlarla dolu bir tiptir. 


GÖZ YAŞLARI 


Yengeç burcunda doğan kadın kolay ağlar. Üzücü bir haber, hayali bir dert, acıklı bir film, hüzün veren bir şarkı onun gözyaşı dökmesine neden olur. Ama gözyaşları durunca bulutların arkasından çıkan güneş gibi yüzü birden aydınlanıverir. Bu kadını en çok üzen de sevdiklerinden ayrılmaktır. Çünkü onun için hayatta hiçbir şey sevdikleri ka- 


124 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


dar değerli olamaz. Aslında maddeye önem veren bu tip, sevdikleri söz konusu olunca parayı da güveni de unutur. 
Zaten o parayı da sırf sevdiklerinin arzularını yerine getirebilmek için ister. Gerekirse kendisi pek az şeyle yetinebilir ama sevdikleri her şeyin en iyisine layıktır. 

Bu arada Yengeç burcunda doğan kadının ağlamasına yol açan başka bir şey de tenkid edilmektir. O tenkid edildiği zaman ya fena halde hiddetlenir ya da birden hüzünlenerek ağlamaya başlar. Bu kadının hatalarını yüzüne söylemek doğru değildir. İmalarla, başkalarıyla ilgili şeyler anlatarak bu hataları düzeltmesini sağlamak daha uygundur. 
Çünkü o her olaydan, her hikâyeden ders alacak kadar da zekidir. 


TUTUMLULUK 


Kadının belirli özelliklerinden biri de tutumluluğudur, paranın kolay kazanılmadığını düşünür. Hayatta insanın her türlü arzusuna kavuşmayı istemesi tabiidir. Onun için de para harcayarak arzular yerine getirilmelidir. Ama bunlan yaparken de müsrifliğe kaçmak anlamsızdır; parayı, dikkatle ve ihtiyatla harcamalı ve kalanını da biriktirmelidir. Yengeç burcunda doğan kadın para biriktirmekten çok zevk alır. Eli de çok bereketlidir. Artırdığı paralan türlü yerlere saklar. Eski bir çay kutusu bir kumbara yerine geçebilir. 
Yine paraları bir çoraba sokup yatağının altına saklaması da kabildir. Eline geçen para az da olabilir. Fakat elindeki bereket sayesinde bu para çabucak birikir ve büyür. 

On iki burcun içinde Yengeç kadınının elinin bereketi meşhurdur. Böyle birinden alacağınız uğur parası sizi de bolluğa kavuşturabilir. Kadın, bu bereketli elerinden çok da yararlanır. Örneğin onun bir saksıya diktiği bir limon çekirdeği bile kısa süre sonra yemyeşil yapraklar verip büyür. 
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YEMEK 


Yemek konusunda da durum aynıdır. Kadın, ucuz malzemeyle güzel yemekler yapabilir. On iki burcun en iyi ahçıları bu burçtan çıkar. Onlar dünyanın en ünlü ahçılarından kadar güzel ve çeşitli yemek yapabilirler. Yemek onlar için hayati bir konudur. Herkesin doyurulması gerektiğini düşünürler, bu yüzden de daima lezzetli yemekler hazırlarlar. 
Bir yemeğini beğenmez ya da fazla yiyemezseniz çok alınır, bunu âdeta bir hakaret kabul eder. 

Bu arada onun mutfağına girmemenizi de tavsiye edeceğiz. Yengeç burcundan olan kadın evine düşkündür. Fakat onun için en önemli olanı da mutfağıdır. Birinin mutfağına girmesi hele hele yemek yapmaya kalkması hiç de hoşuna gitmez. Bu tip kadın zengin de olsa ahçı tutmaz, pek çok hizmetkârı olabilir ama ahçı istemez. Çünkü, en çok kendi pişirdiği yemekleri beğenir. 


SEVGİ 


Yengeç burcunda doğan kadın çok hassas ve romantiktir. Bu yüzden de sevgiye büyük değer verir. Eğer siz böyle bir kadını seviyorsanız sık sık aşkınızı açıklamalısınız. 
Çünkü kadın, dünyanın en güzeli de olsa kendisinden emin değildir. Aşkta güvene kavuşabilmesi zordur. Olağanüstü bir vücudu, çok güzel bir yüzü, çok kimseye taş çıkartacak bir aklı da olsa o yine için için kendisini beğenmez. Başkalarının tenkitlerine dayanamamasına karşılık kendisini durmadan kınar. Çok güzel olduğunu söylediğiniz zaman da önce size inanmaz, fakat zamanla sözlerinize güvenmeye başlar. Onlardan sonra da tamamıyla bağlanır. Böyle bir kadın severse bir daha başka bir erkeğe yan gözle bile bakmaz. 
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Yengeç burcunda doğan kadının da herkes gibi türlü arzuları vardır, ama bunları asla söylemez, itiraf etmez. Onu sevdiğiniz için, bu gizli hislerini anlayacağınızı umar. Siz onun isteklerini söylenmeden anlayacak ve buna göre davranarak mutlu olmasını sağlayacaksınız. İşte bu da çok zordur. Eğer çok hisli, sezme gücü kuvvetli, anlayışlı bir erkekseniz bu kadının gizli arzularını tahmin edebilirsiniz. 
Ama çoğu zaman onun gizli hislerini tahmine imkân yoktur. Kadın da bu yüzden mutsuz olur, hatta sevilmediğini bile düşünebilir. 


KUVVETLİ BAĞLAR 


Yengeç kadını, neşelidir, hislidir, gülmesini eğlenmesini sever. Ama sevgi konusunda çok ciddidir. Sırf beğendiginiz için bu burçtan olan bir kadına yaklaşmamalısınız. 
Çünkü o havai değildir ve kısa süreli maceralardan da pek hoşlanmaz. Eğer ciddi bir ilişki ve evlilik düşünüyorsanız bu kadınla ilgilenebilirsiniz. Yengeç burcundan iki tip kadın çıktığını da söylememiz lazım. Bunlardan birincisi neşeli, cana yakın. romantik, sevdiklerine çok değer veren, sabırlı bir tiptir. Bu da burcun ideal kadını sayılır. Diğeri ise doğum anında başka yıldız etkisi alan fazla arzulu bir tiptir. Bu tip kadın da çok hisli, kıskanç, yakaladığı erkeği tupkı bir Yengeç gibi bırakmayan onun kafasına, vücuduna, ruhuna sahip olmaya kalkan tehlikeli bir insandır. Neyse... 
Bu kadınların sayıca çok az olduğunu da bilin. Ama Yengeç burcunda doğan bir kadınla ilişki kuracaksanız onun haline dikkat edin. Daha başlangıçtan üstünüze düşmeye başlar, herşeyinizi benimser, daime yanınızda olmayı ister ve hatta sizden hesap sormaya kalkarsa bu ikinci gurubun bencil ve tehlikeli tipidir. Eğer, idealinizde böyle bir kadın varsa mesele yok. Ama kadın diktatör istemiyorsanız bir an 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evvel kaçmaya bakın. Yoksa ömür boyunca çekersiniz. 

Yengeç burcunda doğmuş bir kadını sevip evlenirseniz çok mutlu olabilirsiniz. Bu kadın paranız olmamasına da önem vermeyecektir. Ama belirli bir işiniz olmasını isteyecektir. O başlangıçta çok az parayla yetinir, evi çekip çevirir, ilerlemeniz için sizi teşvik eder, her bakımdan size yardımcı olmaya çalışır ve çok da fedakardır. Buna karşılık bütün istediği sizin sevginiz, sıcak bir yuva ve geliriniz biraz artınca da çocuklardır. Şartlar uygun olmayabilir ve siz parasız da kalabilirsiniz. Ama Yengeç burcundan olan kadın hiç şikayet etmeden sabırla dayanır. Hatta herşeyin düzeleceğini söyleyerek sizi teselli de eder. Durumunuz düzeldikten sonra da yavaş yavaş para biriktirmeye başlar. 
Böylece yuvanın geleceğini emniyete alacaktır. Siz de müsriflik etmemeli ve onun fikrini sormalısınız. 


GÜÇLÜ ERKEK 


Ancak, Yengeç burcu kadını, güvenebileceği, kendisine destek olacak, iradeli, güçlü bir erkek ister. Kendisi hislerine kapılan sık sık endişelenen bir tip olduğu için ona ancak böyle bir erkek güç verebilir. Kadın, güzelliklere de düşkündür. Özellikle iyi cins giyim eşyalarından ve bu arada kürkten hoşlanır. Kocasının cömert davranması da onu memnun eder. Fakat Yengeç burcunda doğan kadına hediye alacağınız zaman onun ağzını aramalısınız. Çünkü, o bazı şeyleri israf sayar. Çabucak modası geçip, bir kenara atılacak şeyler makbul değildir. Ama dediğimiz gibi pahalı da olsa kürke zaafı vardır. Evin sorumluluğunu ona bırakın ve siz de güvenliği sağlayın. Her ay eve belirli bir para getirmeniz, Yengeç burcundan olan eşinizi ve çocuklarınızı sevmeniz yeterlidir. Buna karşılık kadın, sizin her istediğinizi yapacaktır. Yalnız yanılıp da bu burcun "Yapışkan tipi" sayılan bencil kadınını seçmeyin. Dünyanın en güçlü, en kafalı, en cesur erkeği olsanız bile o sizi aşındırıp yıpratacakor. 

Yengeç burcundan olan kadın yolculuğu çok sever. 
Yuvasına çok bağlı olan dış hayatla fazla ilgilenmeyen kadın özellikle deniz yolculuklarını sever. Kabil oldukça onu seyahatlere götürmelisiniz. O ideal bir yol arkadaşıdır. Hiçbir şeyden şikayet etmeyecek, hiç kapris yapmayacaktır. 
Yuvasına döndüğü zaman da eskisinden daha da mutlu olacaktır. Deniz bu kadının Yengeçliğini etkiler. Bu burcun tipi zaman zaman hisleri yüzünden fazla yorulur ve sinirleri de sarsılabilir. Ama deniz havası onun hemen kendisini toplamasına yardım eder. Yine yüzmek, kayıkla, kotrayla dolaşmak da ona büyük zevk veren şeylerdir. Bir gün yeterince paranız olunca, bu kadına ya deniz kıyısında ya da denize bakan bir ev almalısınız. Onun açıklamadığı gizli arzularından biri de budur. 


ANNE SEVGİSİ 


Yengeç burcu kadını annesine de müthiş düşkündür. 
Onun için siz de sevgilinizin veya eşinizin annesine saygı göstermelisiniz. Kayınvalideniz bir canavar da olabilir ama bu konudaki fikirlerinizi kendinize saklayarak tatlı tatlı gülümseyin. Çünkü kadın, annesi aleyhinde bir kelime söylediğiniz takdirde sizi asla affetmeyecektir. Yalnız evlenince onun annesiyle beraber oturmayın. Böylece daha huzurlu bir hayat sürersiniz. O, sizin annenize daima iyi davranacaktır. İçinizden gelmese bile eşinizi taklit edin. 


DEDİKODU 


Yengeç burcunda doğan kadının bir kusuru varsa o da 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dedikodudur. Kendinden bahsetmeyi hiç sevmeyen kadın, başkaları hakkında uluorta konuşur ve türlü şeyler söyleyebilir. Böyle dedikodu yapmaktan da büyük bir zevk duyar. 
Ancak bu tip dedikodu da iyi sonuç vermez. Yengeç burcunda doğan kadın yüzünden pekçok ahpabınız birbirleriyle takışıp kavga ederler. Kadına, böyle şeyler yapmamasını söylerseniz o masum bir tavır takınarak ne dediğinizi anlamamış gibi davranacaktır. Israr edecek olursanız da hemen kabahati başkasının üstüne atacaktır. Bu konuda kesin davranmanız lazımdır. Aksi halde bu dedikodular çevrenizi altüst edebilir. Bu dedikodulara kıskançlık ve can sıkıntısı sebep olur. Onun için Yengeç burcunda doğan kadının kıskandığı şeyleri anlayın. Bunlara bir çare arayın. Bu kadın, aklınıza, hayalinize gelmeyecek kadar kıskançtır ve size hiçte makul gözükmeyen sebepler yüzünden ummadığınız birini tutturabilir. Can sıkıntısını önlemek için de onu sinemaya, tiyatroya, müzikli gece kulüplerine ve iyi lokantalara götürün. Bu arada onu en çok oyalayacak konuyu da unutmayın. 


ÇOCUKLAR 


Yengeç burcunda doğan kadınlar için hayatta eşi ve yuvası kadar çocukları da kıymetlidir. Hatta o, çocukları olduktan sonra Sizi biraz ihmal bile edebilir. Bu gözle görülür birşey değildir. Ama onun çocukları sizden üstün tuttuğunu sezer gibi olursunuz. Bu çocuk sevgisini onunla paylaşırsanız mesele kalmaz. İdeal anneler Yengeç burcundan çıkarlar. Onlar çocuklarının herşeyleriyle meşgul olur, sağlıklarından, giyimlerine, eğitim, beslenme ve oyuncaklarına kadar herşeyi düşünürler. Analık hisleri çok kuvvetli olduğu için de çocuklarının her istediğini sezerler, çocuklarından ayrılmayı asla istemezler. Hatta bazıları onların evlenmelerini geciktirmeye bile çalışır. Ayrıca onların çocuklarına kimse layık değildir. Bu yüzden de Yengeç burcundan çok çetin kaynanaların çıktığını da ilave edelim. 


MANTIKSIZLIK 


Şimdiye kadar Yengeç burcunda doğan Kadının bütün iyi yönlerinden bahsettik. Zaman zaman tutan kıskançlıklan ve dedikoduları hariç, onlar fevkalade insanlardır. Yalnız bu arada bu hisli, içli, romantik, hassas, sabırlı, iyiniyetli kadın da mantık aramamanızı da belirtelim. Bir meseleyi halletmek için onun kafasına hitap etmeniz faydasızdır. 
Çünkü kendisine, "Neden hiç kırmızı giymiyorsunuz?" diyecek olursanız o somurtarak, "Sen artık beni sevmiyorsun" diye cevap verebilir. Çünkü o anda aklına kırmızı renge düşkün bir arkadaşı gelmiş ve belki de onu kıskanmıştır. 
Yahut sözünüzü bir tenkit kabul etmiştir. Veya hayalinizden geçmeyen bir şey düşünerek bu söze bağlamıştır. O nasıl bir Yengeç gibi yan yola sapar, kestirmeden çıkarsa fikirleri de böyle dolambaçlıdır. Söylediklerinizle ilgisi olmayan laflar duyarsanız şaşmayın. Bunu yadırgamayın da. 
Hem bir süre sonra bu garip düşünce tarzı ve mantıksızlığın sebep olduğu sözler hoşunuza da gitmeye başlayacaktır. 


ALDANMA 


Yengeç burcunda doğan kadın, hisleriyle harekete alışık olduğu için aldanmaya da gelemez. İster alışverişte ister his konusunda aldanmak kadar onu sinirlendiren birşey olamaz. Buna karşılık bu merhametli kadın bir tandığının başına böyle bir şey geldiğini duyunca belki üzülür veya yine bilmediğiniz bir sebepten dolayı kahkahalarla güler. Onda 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ummadığınız ve sari bir neşe vardır. Fakat bugün güldüğü şeye yarın kızarsa buna da hayret etmemelisiniz. Hassaslığına rağmen başkalarının başına gelenler zaman zaman onun için önemli değildir. Ama kendisi aynı durumlarla karşılaşırsa sert reaksiyon gösterir. Kıskanç bir kediye dönebilir. Veya tamamiyle kabuğuna çekilir ve danlır. Onu aldatırsanız sizi affetmeyeceğinden emin olabilirsiniz. Aynı evde yaşasanız bile bir daha sizinle konuşmayacaktır. Yahut alaylı, iğnel sözlerle sinirlerinizi törpülemeye, sizi aşındırmaya başlayacaktır. Bu da çok kötü bir silahtır. Çünkü bağırsanız, çağırsanız da Yengeç kadınının sakin sakin ve sabırla sizi aşındırmasına engel olamazsınız. O zaman ayrılmayı düşünebilirsiniz belki. Fakat Yengeç kadını, bunu asla kabul etmez. Yuva, eş ve çocuklardan aynlmak hiç düşünmediği bir şeydir. 

Yengeç burcunda doğan kadın, size uyacak zevklerinizi benimseyecek ve hatta sizi taklit edecektir. İçki seviyorsanız o da, birlikte içecek, sizinle türlü oyunlar oynayacak, zevklerinizi paylaşacak ve bu arada dünyanın en üstün erkeği olduğunuzu da size hissettirecektür. Hiçbir erkek de bundan fazlasını isteyemez. Ama bağımsızlığına düşkün, havai, müsrif, değişiklik seven bir erkekseniz bu burçta dogan kadınla evlenmeyin. Aksi halde sizi yakalayan Yengeç bir daha bırakmayacaktır. 


YENGEÇ BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Yengeç burcunda doğan çocuk, çok hassas, içli, neşeli, kah kederli, sevilmeye büyük ihtiyacı olan bir tiptir Ona gereken şefkati gösterir, böylece güven duymasını sağlarsanız kolaylıkla terbiye edip büyütürsünüz. Aksi halde çocuk hislerini içine atacak, bir kenara çekilecek ve kendisini yalnız hissedecektir. Bu da onun küçük âlemini altüst ederek 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mutsuz olmasına yol açacaktır. Bu çocuğun hayal gücü fazladır. Özellikle annesinin anlatacağı güzel masallar onu çok etkileyecektir. Zaten o daima anne şefkatini ve ilgisini arayacaktır. Ona hakettiği sevgiyi vermez, ilgiyi göstermezseniz çocuk büyüyünce insanlardan çekinen şüpheci bir tip olur. Anne ve babasından göremediği sevgiyi eşinde arar. 
Ama hislerini gizlemeye alışık olduğu için de arzularını, sevgisini açıklamaktan çekinir. Sevdiğini şiddetli kıskanır ve onu da kendisini de mutsuz eder. Çocuğunuzu sevin ve aynı zamanda onun bağımsızlığı öğrenmesini sağlayın. Aksi halde Ay'ın etkilediği çocuk sizin bir kopyanız olur. Kişilik sahibi olabilmesi için ona yol göstermeniz şarttır. 


Aslan Burcu 


Leo 


(24 Temmuz - 23 Ağustos) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 


Grubu Ateş 

Uğurlu günü Pazar 

Uğurlu sayısı l ve 4 

Uğurlu taşı : San zafir, sarı pırlanta 


Uğurlu renkleri Koyu san, altın, turuncu, kehribar Uğurlu çiçekleri Kırmızı gül, sarı krizantem, orkide Uğurlu kokular : Misk, portakal çiçeği, gül 

Uğurlu müzik : Neşeli parçalar 

En belirli özelliği : Cömertlik 

En büyük ideali : Zirveye çıkmak * 

En büyük hatası : Övünmek 

En büyük arzusu Sahip olmak 


Aslan burcunun diğer adı da "Kral Burcu"dur. Hem krallar daima önden gider. Ay'a ilk ayak basan insanın da Aslan burcunda doğan Neill Armstrong olmasına şaşmamak lazım. Bu sonu bilinmeyen, tehlikeli, müthiş ilgi uyandıran işi çok cesur, korkusuz, irade sahibi, kendinden emin ve yürekli bir insan yapabilirdi ancak. İşte oda ancak Aslan burcunda doğmuş biridir. Yürek sözü de sizi şaşırtmasın. 
Çünkü kalbiniz de Aslan burcunun idaresindedir. Bu burç bütün gücünü yıldızına borçludur. 


YILDIZINIZ 


Sizi etkileyen Güneş'tir. Güneş sadece bir tek burcun, Aslan'ın yıldızıdır. Hayat veren, her güçten üstün olan yakıcı, parlak Güneş sayesinde siz de eşsiz bir insansınız. Bu arada hayli talihli olduğunuzu da ekleyelim. Çünkü burcunuz ve Güneş sayesinde çok dikkati çeken, hayatta pek çok şeyi başarabilecek, engel tanımayan bir tipsiniz. Güneş, bütün ömrünüzce size destek olacakır. Burcunuzun bazı tehlikelerinden kendinizi korursanız daima istediğiniz gibi bir hayat sürebilirsiniz. 


CANLILIK 


Siz, inanılmayacak kadar canlı bir tipsiniz. Enerjinizi sınırlandırmaya da imkân yoktur. Pek çok dostlarınız gerektiği zaman durup dinlenmecen çalışabilmenize ve şikâyet etmemenize şaşarlar. Karşınıza çıkan engelleri de çabucak aşabilirsiniz. Ne kadar fazla zorluk oiursa siz o kadar keyifle mücadele eder ve her şeyi silip süpürürsünüz. Bu canlılığınız, işte de evde de eğlencede de kendisini gösterir. 
Bu canlılığınızı ömrünüz boyunca korumanızın mümkün olduğunu da belirtelim. 

Çok ama çok gururlusunuz. Kendinizi beğendiğiniz, hayran olduğunuz da malum. Daima sizden üstün biri olamayacağını düşünüyorsunuz. Bunu her hatırlayışınızda daha da gururlanıyorsunuz. Fakat bu arada kibirli değilsiniz, insanlara tepeden bakıp onları aşağı görmüyorsunuz; sadece üstün olduğunuza inanıyorsunuz. Bir Aslan olduğunuz için de bu üstünlüğü hak ettiğinize inanıyorsunuz. Herkesin sizin kadar talihli yaratılmadığından eminsiniz. Hayatta, başkalarınınkinden çok farklı bir yeriniz var. Belki henüz oraya erişemediniz ama günün birinde zirveye çıkmanız da mümkün olacaktır. Siz bir kral gibi hayat sürmeyi arzu ediyorsunuz. Kafanız çok iyi çalıştığı ve çok iyi plan yaptığınız için de kolaylıkla başa geçebileceğinizin farkındasınız. 


MERTLİK 


Herkes çok mert olduğunuzu da biliyor. Sizde yalan, ikiyüzlülük gibi şeyler de yoktur. Olağanüstü bir dost, çok 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tehlikeli fakat mert bir düşmansınız. Siz bir kaplan gibi arkadan da saldırmazsınız. Daima düşmanınızın karşısına dikilerek fikirlerinizi onun yüzüne söylemeyi tercih edersiniz. 
Ondan sonra da düşmanınızı yenmek için harekete geçersiniz. Daha güçlü olduğunuzdan eminsiniz ve sizi hiçbir şey korkutamaz. Herkesten de sizin gibi mert olmasını beklemektesiniz. Ama işte bu Aslan'ın zayıf taraflarından biridir. 
Çünkü düşmanlarınız sizinle açıktan açığa uğraşmaktan çekinirler. Onlar belirli birkaç can alıcı noktadan sizi vurma- ya kalkarlar. Dikkatli davranmazsanız sizi yaralamaları da kabildir. En zayıf taraflarınızdan biri benliğinizdir. Methedilip övülmekten de büyük bir zevk alırsınız. Ama kötü niyetli kimseler size sokulup durmadan iltifatlar ğdırarak bir taraftan da zarar verebilirler. Onun için kendi değerinizi bilseniz bile her söze herkese güvenmemelisiniz. 


PERDE VE SAINE 


Aslan burcu, perde ve sahneyi temsil eder. Onun için de bu burçtan pek çok aktör ve aktris çıkar. Siz rol yapmayı çok seversiniz. Eğer perde veya sahnede talihinizi deneme imkânını bulamazsanız o zaman hayat boyunca rol yaparsınız. Ancak sizi yakından tanıyan samimi dostlarınız rol yaptığınızı anlayabilirler. Yabancılar, durumun farkına varamadlıkları için sizin büründüğünüz kişiliğe inanırlar. 
Onun için de pek çok kimse karakteriniz hakkında değişik fikirlere sahip olur. Ama mert ve dürüst olduğunuzda herkes fikir birliği eder. Gösterişe dayanamadığınız malum. 
Bu sizde bir huy sayılabilir. Ünlü rejisör Alfred Hitchcock sizin burcunuzdandır. Fevkalâde filmler çeviren rejisör dayanamayarak bu filmlerde figüranlık eder. Böylece rol arzusunu da gidermiş olur. Evet, rol yaparsınız ve bu da size çok yakışır. Ama daima üstün insan rolü yaptığınızın farkında mısınız acaba? Siz aciz veya yoksul insan rolü yapmaya asla gelemezsiniz. 


İLERLEME 


Siz, aklınıza koyduğunuz her işte başarıya erişebilirsiniz. Mükemmel plan yaptığınız gibi bunları aynı şekilde tatbik edecek güç, sabır ve cesarete de sahipsiniz. Birinin yanında çalışmak, şartlar fevkalâde olsa bile hoşunuza gitmez. Siz tepede olmalı ve emir vermelisiniz. Bu küçük bir iş veya bir devlet başkanlığı da olabilir. Ama siz bağımsız olmalı, emrederek her istediğinizi yapmalısınız. Yanınızda çalışacak kimseler önce size sinirlenir ama sonra hayran olurlar. Çünkü onların hatalarını ulu orta söylemenize karşılık hepsinden çok daha fazla çalışırsınız. Üstelik yanınızdakiler daima size güvenebileceklerini bilirler. Belki onları tenkid edersiniz ama başkalarının yanınızdakilere bir tek kelime bile söylemelerine izin vermezsiniz. Çünkü onları korumak, gerekirse her türlü yardımı yapmak, destek olmak görevinizdir. Bir iş kurarsanız, yanınızda çalışanlarla fevkalâde bir uyum sağlayarak çok çabuk başarıya erişirsiniz. Sonra sizde umulmadık bir özellik var: sabırlısınız. 
Hem kendi işinizde hem başkalarıyla olan ilişkilerinizde sabretmesini biliyorsunuz. Bu da lehinize tabii. 

Çok cömert olduğunuz için para size lazımdır. Ancak doğum anında parlayan başka yıldızlar da size seçeceğiniz yol konsunda etki yapabilirler. Belki Güneş'in büyük desteği size zengin olma arzusunu verecektir. O zaman en kestirme yoldan servet yapabilirsiniz. Burcunuzdan çıkan zenginler arasında sanayi krallarından Henry B. Dupont ve ilk Ford marka arabayı yapan Henry Ford vardır. Henry Ford'un bu işe çok az parayla giriştiğini de duymuşsunuzdur sanırız. Ama belki siz başka alanda ün yapmak isteyeceksiniz. O zaman para ikinci planda kalacaktır. Fakat hangi mesleği, sanatı, işi seçerseniz seçin bu eninde sonunda sizi yine de servete eriştirecektir. Yani alnınıza zengin olmak yazılmıştır. 

Şimdi bazı okuyucularımızın durup, "Peki ama neden ben zengin olamadım?" dediklerini tahmin ediyoruz. Burcunuz ve yıldızınız Güneş size sonsuz imkânlar vermektedir. Ama her burçta olduğu gibi Aslanın da bazı zayıf tarafları vardır. Bunlar da sizin o pırıl pırıl güneşten yararlanmanızı engelleyebilirler. Sizdeki mertlik, iyi niyet, cömertlik, lüks merakı, olayları önemsememe gibi huylar bazen büyük paraya kavuşmanıza engel olabilir. Ama bu konularda biraz dikkatli davranırsanız kaç yaşında olursanız olun yine de para kazanabilirsiniz. 


CÖMERTLİK VE DOSTLUK 


Aslında cömertlik iyi bir huydur. Ama sizin israfa varan bir cömertliğiniz var. Hemen hemen herkese yardım etmekten de zevk duyuyorsunuz. Para bir değer taşımıyor. 
Çünkü kafanızı kullandığınız an para kazanabileceğinizi biliyorsunuz. İşte ikinci hatanızda budur. Evet, para kazanmanız kolaydır, ama paraya biraz değer vermeniz gerektiğini de unutmamalısınız. Ancak bunu anladığınız gün hayat şartlarınızı değiştirmeniz mümkün olabilecektir. 

Dostluğa da çok önem vermektesiniz. Dostları tarafından çok da sevilen bir tüpsiniz. Fakat, bazı dost geçinen kimseler de zaman zaman gerek paranızı alarak, gerek sizin kısmetlerinizi kaparak size zarar vermektedirler. Buna da dikkat etmeniz şarttır. Dostluk sizin için kutsal sayılabilir. 
Aslan burcunun üstün tipleri gibi bazı yıldızları bozuk tiplerinde bile bu dostluk hissi inanılmayacak kadar kuvvetlidir. Aslan burcundan olan bir gangster arkadaşını ele vermektense ölmeyi tercih edebilir. Buna şaştınız galiba? Ama gangsterlerin de kralı olabilir değil mi? Dostlarınız size kötülük ederlerse ağır yaralanırsınız. Bu durumda dönüp bir şey söylemeden uzaklaşmanız mümkündür. Ama iş başka türlü de olabilir. 

Aldatılmak size çok ağır gelir. O anda birden Aslan gibi kükreyerek saldırmanız ihtimali de çok kuvvetlidir. Neticenin aleyhinize olacağını bilseniz de bir Aslan gibi saldırarak ortalığı bir anda altüst etmeniz de mümkün. Aynı şeyin aşk konusunda da olabileceğini belirtelim. Akıllı bir insan sizi sinirlendirmekten kaçınır. Çünkü öfkeniz hem kendiniz hem karşı taraf için tehlikelidir. Halbuki sizin gibi bir Aslan'ı, tatlı dil ve güler yüzle yola getirmek hiç de zor değildir. 

Size yumuşak davranıldığı sürece aynı şekilde karşılık verirsiniz. Bazılarınız da, bu öfke şiddet halinde görülmez. 
Çok acı ve alaylı sözlerle insanı canevinden vurabilirsiniz. 
Sizin burcunuzdan olan yazar Bernard Shaw işte böyle bir tipti. 


LÜKS MERAKI 


Sizde lüks merakı had safhadadır diyebiliriz. Herşeyin en fevkalâdesini, en eşsizini istediğiniz gibi debdebeye de önem verirsiniz. Burcunuzun madeni altındır. Siz de böyle altın gibi ışıltılı, dikkati çeken, son derece lüks bir hayat arzularsınız. Bunu yapmanız da kabil olabilir. Fakat zaten dikkati çeken bir tipsiniz. O zaman büsbütün göze batacağınızı da unutmamalısınız. Zaten sizin bu lüks merakınız da yine herkesin ilgisini üstünüze çekmek içindir. Ama bu durum size haset etmelerine, kıskançlıklara da yol açar. Ayrıca lüksün daima mutluluk getireceğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bunun en bariz örmeği de Jacqueline Onassis'dir. 
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Kennedy'le evli olduğu devirde bütün gözleri üstüne çeken, Ferah Diba'nın elmaslarını kıskanan ve eşi öldükten sonra eski ilgiyi bulamayan kadın, babası yaşında armatörle evlenmeyi kabul etmişti. Jacgueline Onassis bu sayede dünyanın gözünü yine üstüne çekmişti. Ayrıca bugün bir milyon dolarlık kolyeyi de kolaylıkla satın alabilmekte. Ama yakınları onun hiç te mutlu olmadığını, durmadan alışveriş edip türlü pahalı kürkler, mücevherler aldığını ve bunları kullanmadığını söylüyorlar. Jagueline, sırf lüks merakını tatmin etmek ve üstün olabilmek için bu evliliği yapmıştı. 
Ama mutlu olamayınca lüks ve üstünlüğünde bir değeri kalmaz tabii: 


DİKTATÖRLÜK 


Siz, Kral burcundan olduğunuz için kendinizi beğenir ve emir vermeyi de tabii kabul edersiniz. Eğer iyi huylarınızla bu emir verme merakını bağdaştırabilirseniz, yine sevilen, cana yakın bir insan olursunuz. Ama emir verme ve istediğinizi yaptırma arzusu artarsa çekilmez bir insan da olabilirsiniz. Diktatörlerin böyle tipler olduklarını da unutmamalısınız. Napolyon Bonaparte, Benito Mussolini, Fidel Castro sizin burcunuzdan olan diktatörlerdir. Siz sevmeye sevilmeye çok önem veren bir tipsiniz. Halbuki diktatörleri seven de yoktur. Onun için bu konuda daha ihtiyatlı olmalısınız. Bir diktatör olmaktansa zirveye çıkmış sevilen bir insan olarak kalmanız daha iyi değil mi? Herhalde Berard Baruch gibi ünlü bir maliyeci milyoneri, bir diktatöre tercih edersiniz. 

Sevgide çok özel bir durum gösteriyorsunuz. Her burç bazı şeyleri temsil eder. Aslan burcu ise perdeyi, sahneyi, eğlence hayatını, yaratma gücünü ve aşkı temsil etmektedir. 
Yani aşk sizin burcunuzun idaresindedir. Böyle olunca sevgisiz yaşayamayacağınız da bir hakikattir tabii. Siz daima sevmeyi istersiniz. Ancak hemen görüp, sevip bağlanmanız da kolay olmaz. Bunun da bazı sebepleri vardır. Herşeyden önce çok dikkati çeken, hoş, cana yakın, gururlu, cömert, fevkalade cazibeli bir tipsiniz. Onun için de etrafınızda türlü hayranınız bulunur. Siz her tip insanla ahbaplık edersiniz ama seçme kimselere zaafınız olduğu da malumdur. Onun için de çevreniz de de daha çok böyle kalbur üstü kimseler olacaktır. Bunlar sözlerinizi zevkle dinleyecekler, sizi övecekler, cömertliğinizden hoşlanacaklar, kısacası cazibnize kapılacaklardır. Durum böyle olunca bir tek kişiyi seçmeniz de zorlaşacaktır. Önce talihinizi denemeye kalkacaksınız. Beğendiğiniz biriyle ilişki kuracaksınız. Ama onda her aradığınızı da belki bulamayacaksınız. Fakat her istediğiniz bu kimsede varsa hemen evlenmeniz kabildir. Ama aksi halde bir süre sonra bu ilişkiye nihayet verecek başka biriyle bir maceraya atılmaya kalkacaksınız. Sevgiyi bulana kadar da epeyi zaman geçecek. Hem ondan sonra neler olacağını da yine kesinlikle bilemeyeceksiniz. 


BAĞLILIK 


Bu sözlerimizden bağlanmanıza, mutlu olmanıza imkan bulunmadığı anlamını çıkarmayın. Sizin gibi bir tipin her bakımdan mutlu olmaya hakkı vardır. Ama fazla cazibeli olmanız biraz başınızı da döndürebilir. Sizin burçta pek bekar olmadığını da söylemeliyiz. Yani Aslan buçcunda doğan kadın ve erkekler kolaylıkla evlenirler. Eğer bekarsanız, bunun sebebi eş bulumamanız değildir. Sadece aşkta kırılmış olabilirsiniz. Yahut evliliğin bir boyunduruk oldu-Bunu düşünmektesiniz. Yoksa sizin gibi biriyle hayatını birleştirmek isteyecek insan pekçoktur. Burcunuzdan sevip evlenen ve eşine sadık kalan kimseler de çok çıkar. Son yılların en beğenilen aktörü Robert Redford'un peşinde pekçok kadın vardır. Ancak o onbeş yıldan beri evli olduğu kansı Lola'ya aşıktır. Çevresindeki güzel kadınlardan hiçbiri- ne en küçük bir ilgi bile göstermemektedir. Buna karşılık Aslan burcunda doğan ve maceradan maceraya koşan kadın ve erkek de çoktur. 

Burcunuz eğlenceyi de temsil etmektedir. Siz de eğlenceden hoşlanan bir tipsiniz. Sinema, tiyatro, lüks lokantalar ve gece kulüplerinden zevk alabilirsiniz. Aslanların çoğu gece hayatına düşkündürler. Onlar sabahlara kadar dans eder ve yorulmazlar. Üstelik sabah hiç uyumadan işlerine de gidebilirler. Evet, bu kadar büyük enerjiniz var ve dayanıklısınız. Ama böyle durmadan uğraşmanız, koşmanız, didinmeniz ileride iyi netice vermez. Burcunuzun kalbi temsil ettiğini de biliyorsunuz. Onun için dinlenmeniz de şarttır. 
Açık hava, hafif spor, bol uyku, sağlığınızı daima korumanız için gereklidir. Sonra siz çok çalışkan olduğunuz gibi tembellikten de zevk alırsınız. Güneşte yatmış keyifle yuvarlanan bir Aslan gibi siz de tembellik edebilirsiniz. Hem bu hızlı hayat temponuzu zaman zaman keserek, tembellik etmeniz de sağlığınızı koruyacaktır. 


KUMAR 


Burcunuz kumar ve spekülasyonu da temsil eder. Siz de böyle heyecan veren şeylerden zevk alabilirsiniz. Ancak kumarda pek de talihli olmadığınızı belirtelim. Siz iyi planlarını başarıyla tatbik edebilen, organizasyon konusunu kavramış bir tipsiniz. Güneş talihinizi de açmaktadır. Ama kumarda şartların bilinmediğini de ilave edelim. Siz şartları bilerek kısa sürede hazırlanır ve işe koyulursunuz. Kumarda durum değişiktir. Bunda insana büyük şans veren Neşe, Zenginlik, Bolluk yıldızı Jüpiter'in rolü büyüktür. Siz doğduğunuz anda bu yıldız parlamış olabilir. O zaman kumarda da kazanırsınız aşkta da. Ama bir, iki defa deneyip iyi netice alamadınızsa böyle şans oyunlarına girmemelisiniz. 
Spekülasyonlar da bir nevi kumar sayılırlar. Bunu da size hatırlatırız. 


ÇOCUKLAR 


Siz çocukları da seversiniz. Burcunuz çocukları da temsil ettiği için onlara düşkünsünüz. Hem her yaşta çocukla da ahbap olabilirsiniz. Konuşmanız çok tatlı olduğu ve her yaştaki çocuğa hitap edebildiğiniz için de onlarla iyi anlaşırsınız. Sabırlı olduğunuz için de çocuklara pekçok şey izah edebilmeniz, öğretebilmeniz kabildir. Onun için sizin burcunuzdan çok sevilen öğretmenler de çıkar. Kendi çocuklarınıza da düşkün olmanız tabiidir. Ancak doğduğunuz anda Ay, Venüs, Jüpiter gibi bir yıldız parlamışsa kalabalık bir aileye sahip olabilirsiniz. Aksi halde ancak bir, iki çocugunuz olabilir. Her burcun verdiği çocuk sayısı belirlidir. 
Aslan burcunun bütün cömertliklerine karşılık çocuk konusunda size biraz hasis davrandığını söylemeliyiz. 


YUVA 


Yuvanıza düşkünsünüz. Yengeç'te doğan insanın rahat etmek, sevgi ve huzuru bulmak için yuvaya ihtiyacı vardır. 
Onun en büyük gayesi yuvadır. Siz böyle düşünmezsiniz. 
"İnsanın evi, sarayıdır" sözü kafanızda yer etmiştir. Siz de bu sarayda oturan Kral ve Kraliçesiniz. Belki paranız pek yok (Eğer yoksa kabahat sizin!) belki de varlıklısınız. Ama durumunuz ne olursa olsun sizin eviniz sarayınızdır. Siz, küçük bir yere akılıp kalmaktan nefret edersiniz. Kendinizi gösterebileceğiniz. Büyük bir evin gerekli olduğunu düşünmektesiniz. Hem bu ev lüks bir şekilde değerli eşyalarla doldurulmalıdır. Bu noktada Boğa insanına biraz yaklaşır gibisiniz. O da evini değerli eşyalarla süslemek ister. Ama siz ayrıca dikkati çeken, hayranlık uyandıran şeyler kısacası saray eşyası istiyorsunuz. Hatta kabil olsa bir salonun ortasına altından yapılmış bir tahı bile koydururdunuz. İşte gözleriniz böyle yükseklerde. Ancak bu konuda biraz düşünmenizi de rica edeceğiz. Yirminci yüzyılda yaşıyoruz. Günümüzde çok şık, zarif ve değerli şeyler yapılıyor. Biraz dikkatle bakarsanız bunları da beğeneceksiniz. Siz yıldızınız Güneş ve madeniniz altın yüzünden pırıltılı şeylere fazla düşkünsünüz. Aynı zamanda siz bir taraftan rahatınıza da düşkünsünüz. Bu süslü, yaldızlı takımlar göze güzel gözükür ama siz bu tip ince bacaklı koltuklarda rahat edemezsiniz. Size içleri yumuşak, sağlam ve güzel eşyalar lazımdır. 
Hem öfkeli bir anınızda o yaldızlı takımlar paralamanız da kabildir. Şaka bir tarafa zevk konusunda biraz dikkatli olan. Aksi halde kibar ve şık olan şeyler yerine gösterişli eşyalar almanız ihtimali fazladır. Bu parlak şeylere olan zaafınızı biraz önlemeye çalışmalısınız. 


İDARE 


Evet, evinizden daha doğrusu sarayınızdan bahsediyorduk. Siz. bu sarayın hakimi de olmak isteyeceksiniz tabii. 
Yani sizinle bu sarayı paylaşmakta olan herkes arzularınıza boyun eğmelidir. Verdiğiniz emirlere uymaları şarttır. Aksi halde öfkelenir ve birden kükreyebilirsiniz. İşte bu da olmadı! Yine diktatörlük hevesine kapılmak üzeresiniz. Evde idareyi elinize alacağınızdan şüphemiz yok. Ancak bunu zeka, tatlı dil, şirinlik, ve cazibenizden yararlanarak başarmalısınız. Böylece hiçkimse itiraz etmez ve bütün istedikleriniz de olur. Hayatta tatlılıkla elde edemeyeceğiniz hiçbir 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şey yoktur. Hem bu sayede ailenizin size güvenmesini, sizden güç almasını da sağlayabilirsiniz. Bu da hayattaki en büyük arzulanıuzdan biridir zaten. 


ASLAN BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Aslan burcunda aşağı yukarı her alanda ün yapan kimseler çıkar. Size tam bir liste vermeye kalkarsak bir kaç kitap doldurmamız gerekir. En iyisi bir fikir vermekle yeünelim. Yazar Bemard Shaw, Sir Walter Scott, Aldous Huxley, moda yaratıcısı Yves St. Laurant, Coco Chanel, Mark Bohan, rejisör Alfred Hitchcock, heykelci Henry Moore, astronot Neil Armstrong, psikoanalist doktor Carl Jung, maliyeci Bemard Baruch, İngiltere Prensesi Anne, Napolyon Bonaparte, Fidel Castro, Benito Mussolini, milyarder Henry Ford, Henry B. Dupont, cazcı Count Basie, şarkıcı Cat Stevens, Jimmy Dean. Bobbie Gentiy. Jacqueline Onassis, yıldız Shelley Winters, aktör Dustin Hoffmann, Robert Jason Robards, Peter O'Toole ve bizden de Gönül Yazar ve İzzet Günay'ı aslan burcunda doğmuş ünlüler arasında sayabiliriz. 


ASLAN BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Aslan burcundu doğmuş bir erkeği seviyorsunuz belki. 
Doğrusu size hak veririz. Ama onunla evlenmek istiyorsanız iş değişir. Çünkü sevmek, evlenmek için yeterli bir sebep olmayabilir. Hem bu kocaman kediyi yakalamak du öyle kolay bir iş değildir. Şimdi bu erkek hakkında size fikir vermeye çalışacağız. Böylece onu tanıyacak ve kendinize bağlıyabilmek için neler yapmanız gerektiğini de öğreneceksiniz. _ 
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GURURUNU OKŞAYIN 


Aslan burcunda doğanların gururlu olduklarını biliyorsunuz. Hele bu burçtan olan erkeklerde bu gurur daha da fazladır. Onun için bu erkeğin gururunu okşamalısınız. 
Kendisini övmeniz, methetmeniz, yaptıklarında ne kadar isabetli olduğunu tekrarlamanız iyi netice verecektir. Kendisini pek üstün gören erkek, bunu beğendiği veya sevdiği kadından da duymak ister. Böylece onu kendinize bağlama ihtimali fazlalaşacaktır. Belki siz Aslan burcunda doğan sessiz sedasız bir tipi beğendiniz. Çünkü her Aslan erkeği sandığınız gibi fazla konuşan, çok hareketli tiplerden değildir. Böyle sessiz, sedasız bir erkeği kendinize bağlamının kolay olduğunu sanarak onu idareye kalkmayın. Hele tenkide asla yanışmayın. Çünkü o sessiz, sedasız duran tip aslında bu burçtan çıkan en tehlikeli erkektir. O doğum anındaki bir yıldız etkisi yüzünden sessiz olabilir. Yahut. kendisinden çok emin olduğu için ağzını pek açmaya lüzum görmez. Fakat Aslanın bütün özelliklerini de kendisinde toplamıştır. Erkek, hani o sakin diye bildiğiniz erkek, kükreyerek hücuma geçer. Belki sesini yükseltmez, belki bağırıp çağırmaz ama sizi en hassas yerinizden yaralıyacak sözleri arka arkaya sıralar. Bir daha dü yüzünüze bakmaz. Zaten sizde de onunla konuşacak cesaret kalmaz. Onun için Aslan burcunda doğan erkekle ahbaplık ederken sözlerinizi tartmalısınız. 


ÖFKE 


Bu erkek, zaman zaman şu veya bu nedenden öfkelenecekir. O zaman da kendisini yatışmrmanız gerekir. Tatlı sözler söyleyin. Ona sevdiği şeyleri ikram edin. Kime sinirlenmişse siz de onunla birlikte o insanı yerlere batırın! 
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Belki erkek hatalıdır, karşı taraf haklıdır. Ama mantığın ve adil davranmanın sırası değildir. Eğer bu erkeği elde etmek, onu kendinize bağlamak istiyorsanız ona uyacaksınız. 
Ama mantığı aşka tercih eden bir tipseniz o vakit hemen uzaklaşmanız çok daha yerinde olur. 

Aslan burcunda doğan erkeğin öfkesi yakıcıdır fakat pek süreli değildir. Ama Koç burcunda doğanlar gibi hiddetin çabucak geçeceğini de sanmayın. Bu, bir iki saat sürebilir. Erkek, yatışıp başka şeylere dalar. Ama sonradan yine aynı şeyleri hatırlayarak kızabilir. 

Onun zevkleri hakkında iyi bir fikriniz var. Onun iyi eğlenmesini sağlayarak sakinleşmesini bekleyin. 


CÖMERT VE OLAĞANÜSTÜ ERKEK 


Aslan burcundan olan erkek, doğum anında sert bir yıldız etkisi almamışsa çok cömertüir. Onun gibi olağanüstü bir kavalye bulamayacağınızı du belirelim. Bu erkek, sizi sık sık lüks yerlere davet edecek ve istediğiniz kadar da gvadirecektir. 

Elinde çiçekle sizi almaya gelecektir. Her gittiğiniz yerde en iyi yemekleri, en pahalı içkileri ısmarlayacakur. Şampanya seviyorsanız, bunu bol bol içme imkânını da bulacuksınız. O bol bahşiş vermeye de alışıktır. Eğlence yerlerinde de sık görülür. Onun için de gittiğiniz yerlerde sizi kapıda karşılayacaklar ve büyük itina göstereceklerdir. 
Böyle şeyler erkeğin gururunu okşar. 

Eğer siz onun parasını boşuna harcadığını, böyle yerlerde fazla masraf etmemesi gerektiğini düşünüyorsanız yine yol yakınken ayrılmanızı tavsiye edeceğiz. Çünkü cömert ve gösteriş meraklısı bu erkek sizi çok severse belki haunnız için kendisini biraz tutacaktır. Ama yine de cömertlik edecek ve gezecektir. 
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ROMANTİK ÂŞIK 


Bu erkek bu arada fevkalâde bir aktör olduğunu da ispat edecektir. Rol yapınaya meraklı adam, seçeceği fevkalâde bir kişiliğe bürünecektir. Bu da romantik âşık rolü olabilir tabii. 

Konuşurken gözlerinizin içine bakacak, sesini hafifletecek, dans ederken kulağınıza tatlı şeyler fısıldayacaktır. 
Birden çok mutlu olabilir ve bu erkeğin sizi deli gibi sevdiğini sanabilirsiniz. Aslında belkide o "Deli gibi âşık erkek" rolündedir. O, sizi böyle sabuha kadar gezdirecekür. Gündüz de size yine çiçek yollayacaktır ya da daha sonra kendisi pelerek değerli bir hediye getirecektir. Zaten o pahalı, güzel hediyeler vermeye de meraklıdır. Siz memnun oluncada büyük zevk duyacakur. 

Siz mutluluğunuzdan uçacak hale gelerek düğünde nasıl bir gelinlik giyeceğinizi hayal etmeye de başlayabilirsiniz. Ama bu arada yanılabileceğinizı de söyleyelim. Daha doğrusu karşınızdaki erkek olağanüstü rol yapmasını bilmektedir. O perde ve sahnedeki aktörlere taş çıkartabilir. 

Sizi beğendiği doğrudur, çünkü bu erkek, beğenmediği kadınla değil gezmek ahbaplık etmeye bile lüzum görmez. 
Ama seviyor mu acaba? Yoksa küçük bir çouk gibi oyun mu oynamaktadır? 

Bu burcun erkeği mentir ve kalleşliklen hoşlanmaz. 
Kendisini üstün gören adamı. sizi üzeceğini düşünmeden bu tip bir oyuna kalkabilir. Aslında o insafız da değildir. Tam aksine, başkalarına yardım eden, dostlarını çok seven ve acizleri koruyan bir tiptir. Size de kötülük etmek niyetinde değildir. O hareketleriyle sizi memnun ettiğini sanmaktadır. 
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Bu erkek, romantik âşık rolüne hayran kaldığınızı sanmaktadır. Hem sizi gezdirmekte, hediyeler vermekte, üstünüze titremektedir; ama evliliği düşünmeden önce onun durumunu incelemelisiniz. Bu kadar cazip bir erkeğin bekâr kalmasına şaşmanız gerekir. Çünkü pek çok kadın için o ideal sevgili ve eştir. O halde bu adam nasıl bekâr kalabilmiştir? Acaba bekâr mıdır? İşte önce bunu düşünmelisiniz. 

Bu erkek nişanlı da olabilir ya da kansından ayrı yaşamaktadır. Veya boşanmıştır. Bu üç durum da hayal kırıklığına uğramanıza neden olacaktır. Durumu anlar anlamaz ona çatmaya kalkarsanız kendisini de hayal kırıklığına uğratırSsınız. Onun için bir süre kendi kendinize düşünmenizi tavsiye edeceğiz. Yahut, bu hayal kırıklığı size çok ağır gelirse hemen o erkekten uzaklaşabilirsiniz. Aman kavgaya kalkmayın, çünkü bu tiplerle kavga etmek de hatalıdır. 


BAĞLAR 


Eğer erkek nişanlıysa sizinle gezmemesi gerekir tabii. 
Ama belki de o nişanlısıyla geçinememektedir ve hata yaptuğını anlamıştır. Durum böyleyse biraz sabrederek kısa süre içinde sonuç alırsınız. Erkek. evliyse onu hemen bırakmanız yerinde olur. Çünkü Aslan burcunda doğan erkekler, zaman zaman küçük çocuklar gibi böyle yaramuzlığa kalkarlar. Sonra da eşlerine dönerek özür dilerler ve hiçbir şey olmamış gibi eski hayatlarını sürdürürler. Çünkü onlar eşlerine ve çocuklarına sahip olduklarını düşünürler. 

Çok cömert olan bu tipler eş ve çocuklarını ellerinden kaçırmak istemezler. Başka bir ihtimal de erkeğin, evlilikte hayal kırıklığına uğramasıdır. Bu durumda çocuğu yoksa eşini boşayabilir. Ama karısını sevdiğini anlayarak geri 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dönme ihtimali de vardır. Ya da eşi, onun gönlünü alarak barışmalarını sağlayabilir. Eğer boşanmışsa o zaman ümit olduğunu düşüneceksiniz. Ama böyle bir erkeği kolay kolay bir kadının boşamayacağını da bilmelisiniz. Onun için boşanma nedenini anlamalısınız. 


AŞK 


Aslan burcunda doğan bir erkekte pek çok üstün vasıf vardır. Aynı zamanda ateşli bir âşık olan bu tip erkekleri kadınlar kolay kolay bırakmazlar. Ancak doğum anında parlayan sert etkili bir yıldız onda bazı kusurların ortaya çıkmasına neden olabilir. Örneğin bu adam kumara çok düşkün olabilir. Kumarbazlığı ile başa çıkmaya da imkön yoktur. 

Doğum anındaki Venüs'ün etkisi yüzünden çapkındır da. Geçimsiz ve huzursuzdur. Evde bir diktatör gibi davranması karısını bezdirmiş olabilir. Siz de sevseniz bile bu tip kusurları olan bir erkekle mutlu olamazsınız. 


YALNIZ ERKEK 


Eşinden ayrılmış erkek, eğer doğduğu an Ay parlamışsa kısa süre sonra tekrar evlenir. Ama ağır etkili bir yıldız parlamışsa, gezip tozacak ve belki de bir daha evlenmeyecektir. Yahut yıllar sonra kendisinden çok genç bir eş seçecektir. Belki bu konuda fazla durduğumuzu düşüneceksiniz. 
Ama her bakımdan sevilebilecek erkek çıkaran burç sayılıdır. Aslan burcunda doğan erkek de seçme sayılır. Onun için yıllardır bekâr ya da boşanmış bir Aslan tipi sizi severse saydığımız kusurlar olmaması şartıyla evlilik sizi mutlu eder. 

Aslan burcunda doğan erkek, pek genç yaşta âşık olursa 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çabucak evlenir, ama biraz vakit geçer ve etrafında türlü çekici kadın belirirse evlilik fikrini pek beğenmeyebilir. Siz hem ona uyarak hem de aklınızı kullanarak bu erkeğin bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Çok sevseniz de bu meselede sonucu aklınızın tayin edeceğini unutmamalısınız. 


KISKANÇLIK 


Aslan burcunda doğan erkek, çok kıskançtır. Belki kendisini kıskandırarak kendinize bağlayacağınızı düşünebilirsiniz. Evet. o severse kıskanır, ama çok da gururludur. Bu hareketinizi bir hakaret olarak kabul edecek. size ayrı şekilde karşılık vermeye kalkacaktır. Ancak, peşinizde Aslan burcu erkeğinin üstün bulduğu ve için için kıskandığı, çekemediği biri varsa o vakit bu çok etkili olabilir. 

Erkek, üstün gördüğü kimseyi peşinden koşturan kadını elde ettiği için büyük gurur duyar. O vakit giyeceğiniz gelinliğin modelini düşünebilirsiniz. 

Aslan burcunda doğan erkekler genellikle üstün olan kadınları seçerler. Böylece eşleriyle de övünmek isterler Sık sık eşlerinden bahsederek gururlanırlar ve böyle bir kadına da ömür boyu bağlanırlar. Çünkü böyle bir kadın onlar için en pahalı ve lüks eşyadan daha da değerlidir Bu tipler, eşlerini ıdarelerine almaya çalışırlarken bir taraftan da onlura imkân dahilinde olan her şeyi verirler. Özellikle müvevherler, pahalı kürkler. türlü giyim eşyaları alarak eşlerini süslemeye çalışırlar. Bu arada, erkeğin giyim konusunda da biraz pınıltıdan hoşlandığını belirtelim. O, göz alıcı renkleri, atın ve gümüş lâmeyi sever. Koyu renklerden mat tonlardan haz etme. Fakat akıllı ve zevkli bir eş, erkeğin begenmediği şeyler içinde kendisine yakışanlar ve şık duranları seçer. Böylece hem kocasını memnun eder hem de kılıgından rahatsız olmaz. 
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Üstün kadın seçen erkeklerin üstün zevkleri olduğunu da söylemeliyiz. Ama Aslan burcundan çıkan her erkek böyle değildir. Bazı tipler, kendilerinden aşağı olan, basit kadınları seçerler. Hoş bir erkeğin yanında bu tip basit ve biraz da bayağıca bir kadın görünce çok şaşırabilirsiniz. 
Kadını ona yakıştırmazsınız. Bu erkekte kendini beğenmenin had safhada olduğunu anlamanız gerekir. O sırf kendi üstünlüğünü ispatlamak için kendinden çok aşağı bir eş seçmiştir. Bu kadının yanında kendisini âdeta bir tanrı gibi görmektedir. Ama aslında bu üpler doğum anında seri yıldız etkisi alan ve kompleksleri olan erkeklerdir, Aslan burcunda da ancak küçük bir grup teşkil eder. 


İŞ KADINI 


Siz bir iş kadını hem de başarılı bir iş kadını olabilirsiniz. Ama Aslan burcunda doğan erkek size evlenme teklif ederken işinizi bırakmanızı da şart koşacaktır. Onun çalışan kadınlara tahammülü yoktur. Kadının yeri evidir. Çalışmak ve pura kazanmak erkeğe düşen bir şeydir. Aslan burcunda doğan erkek. kansını kıskandığı için çalışmasını istemez. 
Ayrıca bu yüzden kadının kendisiyle gerektiği kadar ilgilenemeyeceğini düşünür. Sonra para kazanan kadın bağımsız demektir. Halbuki parayı kendisi getirmeli, karısının her istediğini o almalıdır. Onun için de çalışan eşten hoşlanmaz. 
Onu seviyorsanız işinizi bırakırsınız. Buna karşılık sanat dallarından biriyle ilgilenen kadını çok beğenir o. Bu konuda eşini teşvik de eder. Çünkü güzelliklere düşkün, yaratma gücüne de hayrandır. 


PARA DURUMU 


Aslan burcunda doğan insanın isterse çok para kazanabileceğini söylemiştik. Erkek, bekârlığında paraya fazla önem vermeyebilir ama evlendikten sonra durum değişir. 
Artık kendine bağlı olan biri vardır. Onun sorumluluğunu üstüne aldığı için kafasını çalıştırarak daha fazla para kazanma imkânlar bulur. Böylece gerek evinin ihtiyaçlarını gerek eşinin isteklerini karşılar. Aslan burcu yaratma gücünu de temsil eder. Onun için bu erkek pek çok alanda olduğu gibi yaratma gücü isteyen işlerde de başarı gösterir. Büyük bir cömertlikle kazandığı parayı getirip karısına verir. 
Ancak daha önce eşinin beğeneceğini umduğu bir şey görmüşse dayanamayarak bunu satın alır. Erkek, eşine de çocuklarına da çok iyi bakar. Hatta işi bozulacak olsa yine de onların rahatını sağlayacak parayı bulur. Bu konuda o tam anlamıyla ailesini koruyan bir Aslan'dır. 


GEZME, EĞLENME 


Sevdiğiniz ve nihayet evlendiğiniz erkek evine önem vermekle beraber gezip eğlenmeye de düşkündür. O etrafında kadınlı erkekli hayranların toplanmasını isteyecektir. 
Çünkü tatlı konuşacak, istediği gibi rol yapacak ve hayranlık uyandıracaktır. Onun bütün ömrünce sevilmeye, övülmeye ihtiyacı vardır. Her gittiği yere sizi de götürecektir. 
Kendisi Aslan burcunda doğan sadık tipse sizden başka kimseye bakmayacaktır. Fakat hem kadınlar hem erkeklerle ahbaplık edeceğini bilin. Diğer tipler de hafif flörtere kalkabilirler ama bunlar da zararsızdır. Ancak sözünü ettiğimiz tehlikeli tp maceralara atılabilir. 

Kocanız hangi tipten olursa olsun sizi çok kıskanacak, her yerde size dikkat edecektir. Sizin birine ilgiyle bakmanız, bir erkekle fazla konuşmanız hiç hoşuna gitmeyecektir. 
Hele zararsız bir flörte kalkarsanız onun deliye dönmesine neden olursunuz. Çünkü siz tamamıyla ona aitsiniz. Bu erkek, size her istediğinizi verecek, her arzunuzu yerine getirecek buna karşılık sizden tam sadakat bekleyecektir. Sadece onun çok güvendiği dostlanyla şakalaşmanıza, ahbaplık etmenize razı olabilir. 

Size Aslan burcunda doğan pek çok bakımdan cazip olan erkeği anlatmaya çalıştık. Bu erkek, gökyüzünde parlayan yıldızları bile indirip size getirmeyi arzu eder. Ama bunu yapamayacağı için elinde yıldızlar kadar parlak bir mücevherle çıkagelmesi de kabildir. Siz onu çok seviyor, aklınıza da güveniyorsanız evlenince her aradığınızı bu erkekte bulabilirsiniz. 


ASLAN BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Aslan burcundan bir kadını beğeniyor veya seviyorsanız her şeyden önce ona dürüst davranmanızı tavsiye edeceğiz. Çünkü bu kadın. yalan dolan gibi şeylerden nefret eder. 
Kendisi çok mert olduğu için sizden de aynı şekilde mertlik bekleyecektir. Küçük bir yalanınızı yakaladığı an birden parlayabileceğini de söyleyelim. Böyle aldatlmak ona çok ağır gelecektir. Belki siz küçük bir yalanın önemsiz olduğunu düşüneceksiniz, hem zaman zaman insan yalan söylemek zorunda da kalabilir. Ama her insana yalan söylenmez. 
İşte Aslan burcunda doğan kadın da bu tiptir. 


ROL 


Aslında hemen hemen yalan söylemeyen insan da yok gibidir. Siz İkizler burcunda doğmuş bir erkek de olabilirsiniz. Üstün zekânız yüzünden bazı büyük sözler de edebilirsiniz. Aslan burcundan olan kadın, bu tip sözlere ses çıkarmaz. Hatta zekâ ve neşenizi de beğenir. Ama ciddi konularda yalana kalkmayın. Çok iyi bir oyuncu ve aynı şekilde 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fevkalâde bir seyircidir. Onun için karşısında rol yapmanızdan da büyük zevk alacaktır. Bu kadın akıllıdır ve oyuncuları da hemen tanır. Ayrıca böyle rol yapan kimselere de zaafı vardır. Dedik ya o oyunu seyredip zevk almak isteyen biridir. Yalnız rolünüzde başanılı olmanız şarttır. Kadını eğlendirmeli, heyecanlandırmalı ve zevk vermelisiniz. Yaptıgınız rol yalan sayılmaz. Kadın. sırf kendisini memnun etmek için oyun gücünüzü ornayu koyduğunuzu düşünür, ama maddi konular gibi ciddi meseleleri alaya almayın. Bu noktalarda dürüst olmanız şarttır. 

Aslan burcunda doğan kadın genellikle çoğu zaman rol yapar. Bundan onun insanı aldatan. yalancı bir tip olduğunu da sanmayın. O da burcun erkeği gibi hayatı bir tiyatro olarak kabul eder ve kendisi de fevkalâde bir sanatçıdır. 
Özellikle neşeli olduğu zaman en küçük olayı bile bambaşka bir şekilde anlatır. sizi âdeta zehirleyip büyüler. Böyle bir kadınla sadece sevişmek değil ahbaplık etmek de çok zevklidir. Çünkü günleriniz, zevkli, neşeli ve renkli geçer. 
Ancak bu kadının kolay kolay dost seçmeyeceğini de belirtelim. 


DOSTLUK 


Aslan burcunda doğan kadın mert. iyi niyetli, kendisini beğenen bir tiptir. Ahbuplıktan da büyük zevk alır. Dostlürına da son derece sadıktır ve onlar için her türlü tedakirlıga da kalkar. Ancak bu iyi niyetli tüp, dostluk konusunda daha erken çağlarda hayal kırıklığına uğramıştır. Dost geçinen kimseler veya sahiden dost olan insanlar onu kıskanmış, kötülüğe kalkmışlurdır. Bu yüzden kadının güveni kalmamıştır. O artık zarar görmek istememektedir. Onun için de ancak kafasına uygun bulduğu bir-iki dostu vardır. Özellikle erkeklerle dost olmayı tercih eder, çünkü erkeklerin 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kadınlardan daha dürüst ve mert olduklarına inanır. Yalnız çevresinde türlü kimseler olmasını da arzu eder. Bu samimi olmayacağı kimselerle konuşmak, onları etkilemek. hayranlık uyandırmak Aslan burcunda doğan kadının zaaflarından biridir. Ama dost bildiği kimseyle ölene kadar bu yakın ilişkisini korur. Onun için dost, âdeta kendisinin bir parçası sayılır. Dosta itina etmek, onu sevmek ve korumak lazımdır. 
Onun için de bu kadının dosUuğu değeri ölçülemeyecek bir şeydir. 


MESLEK 


Aslan burcundan olan kadın çalışmaktan da hoşlanır. O bu bakınıdan aynı gruptan olduğu Koç tipine de benzer. Yine işte İkizler'de doğanlar kadar başarılıdır. Doğum anında yumuşak etkili bir yıldız yükselmemişse, ev kadını olmayı da arzu etmez. İş hayatı sayesinde yükselmesi, dikkati çekmesi, bol para kazanması ve hedefine erişmesi kabildir. 
Fazla enerjisini ancak kafa isteyen ve pek çok kimsenin zor bulduğu işlere harcamulıdır. Onun için zor iş yoktur. Çok kısa bir duraklama süresinden sonra işini kavrar ve kusursuz yapar. Bu tip kadınların bir kısmı erkeklerden daha fazla para kazanırlar ve onlardan daha da başarılıdırlar. Ancak bu kadının evlenince işinden vazgeçmeyeceği anlamına da alınmamalıdır. O bir erkekte aradıklarını bulursa düşünmeden işini bırakabilir. Fakat onun istediği erkekte de epey yüksek özellikler olması gerektiğini bilin. 

Aslan burcunda doğan kadın için erkek her bakımdan güçlü olmalıdır. Kadın kendinden emindir ve değerini de bilir. Ama için için birine bağlanmayı. bir erkeğin idaresine girmeyi de arzu eder. Fakat bu erkek kişilikli biri olmalıdır. 
Siz, böyle bir tipseniz Aslan burcunda doğan kadını mutlu eder ve çok zevkli bir hayat sürersiniz. Ama Aslan kadının 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karşısında gerileyecek, çekingen bir insansanız o vakit bu hevesten vazgeçin, çünkü kadın, kısa süre içinde sizi ezecektir. Bu arada her Aslan burcunda doğan kadının da güçlü erkeklerle evlendiklerini sanmayın. Bunlann bazılar, böyle zayıf tipleri seçerler. Erkeği tamamıyla emirlerine alırlar. Bu şekilde kendilerinin eşsiz olduğunu belirtmek isterler. Ama neyse ki bu tipe ender rastlanır. 

Aslan burcundan olan kadın, bir erkekte neler arar? Her şeyden önce erkek kendisinden emin olmalıdır. Her kadına nasıl davranılacağını bilmelidir. |fer bakımdan kadını koruyabilmeli ve ona istediklerini vermelidir. Evet, erkeğin aynı zamanda iyi para kazanan biri olması da şarttır. Erkek, tatlı dilli olmalı, kadını sık sık övmeli ve bu arada sevdiğini de belirtmelidir. Zira bu burçta doğan kadının sevgiye fazla ihtiyacı vardır. Aynca erkek, gezmeyi, eğlenmeyi de isteyen bin olmalıdır. 


HEDİYELER 


Aslan burcunda doğun, beğendiğiniz kadını kendinize bağlayabilmek için ona sık sık güzel, değerli hediyeler vermelisiniz. Bu tip hediyeden büyük zevk duyar. Fakat onu pek maddi de sanmayın. Çünkü kendisi de hediye vermeye meraklıdır. O da size sık sık güzel, zarif hediyeler alacak ve para harcayacaktır. 

Aslan'ın kadını veya erkeği hediye konusunda çok titiz davranırlar. Maddi durumunuz iyi değilse de kadını etkilemek için yalan söylemeye. numara yapmaya kalkmayın; bunu sezdiği an çok hiddetlenip kükreyebilir. Zira bu lüks seven kadın aynı zamanda da çok merhametli ve cömerttir. 
Boş vaatlerde de bulunmayın. O verilen sözün tutulmasını ister, çünkü kendisi verdiği sözleri tutar. 


ASLAN BURCU 159 


SEVGİ 


Aslan burcunda doğan cazip kadını istediği gibi gezdirmeli, eğlendirmeli ve masraftan da kaçınmalısınız. Ama onu bir eğlenceye götürür ve paranız az olduğu için idareli davranmaya kalkarsanız veya hesabı ödeyemezseniz o bir daha yüzünüze bakmayacaktır, çünkü gururludur ve herkesin içinde kendisini küçük düşürdüğünüze inanır. Hatta böyle bir yerde durumu sezerek size usulca para vermesi de olağandır. Ama bir daha onun yüzünü görmeme ihtimaliniz de kuvvetlidir. Yalnız, bu burçtan olan kadına dürüst davranır ve her şeyi söylerseniz durum değişebilir. Lükse: düşkündür ama lüks kadar sevgi de önemlidir onun için, hatta sevginin daha ağır basması ihtimali de vardır. Sizi seviyorsa böyle pahalı eğlencelerden bir süre için vazgeçecektir. 
İlerlemeniz, para kazanmanız için sizi destekleyecektir. 

Bu arada gerekirse size para yardımı da yapacaktır. İyi para kazanan bu tip kadın, çok sevdiği an her şeyi unutabilir. Varını yoğunu size vermesi de kabildir. Sizi sevdiği sürece de bir kere bile şikâyet etmevecektir. Siz de bu arada yükselme yolları aramalı, hayatınıza bir yön vermelisiniz; bu kadın çok büyük bir aşkal sever ve ihtiraslıdır. 

Aslan kadını bir an gelip başka şeyleri de arzulamaya başlar. Sevgisi ağır bastığı sürece mesele yoktur ama bir gün bir dergide göreceği bir kürk, bir elmas ya da bahsini duyacağı yeni açılmış bir gece kulübü onun birden üzülmesine neden olur. Pek çok şeyden yoksun kaldığına karar verdiği an sevgisi de tehlikeye girmiş demektir. Siz bu arada onun isteklerini karşılayacak duruma geldinizse mesele yok, ancak hâlâ ona yaslanmış, eskisi gibi bocalıyorsanız tatsız bir sürpriz sizi beklemektedir. Kadın, sizi silkeleyip atacaktır. Bu tehlikenin daima olduğunu da bilin. 

O yoksulluğa bir gaye uğruna dayanabilir ama hayal hakikat olmazsa sizi hayatından çıkaracak ve kendi yolunu çizecektir. 


MASRAFLI KADIN 


Aslan burcunda doğan kadının Yengeç gibi tutumlu, az parayla yetinen ve daima para biriktiren biri olacağını da sanmayın. O tam aksine çok masraflıdır. Giyimi, kuşamı, saçlan, makyajı, yiyeceği, evi ve her şeyi için bol para ister. Bu arada saç dedik. Aslan burcunda doğan kadınların tıpkı bir yeleyi andıran gür ve çok güzel saçları vardır. O bu saçlarla övünür ve yelesiyle dikkati çekmek ister. Evde saçını yıkamaktan da hoşlanmaz. Bu iş için sık sık en iyi berbere gidecektir. Saçına harcadığı para sizi dehşete düşürebilir. Harta zaman zaman berberin sizin sayenizde zengin olduğunu bile düşünebilirsiniz. Yine de saç konusunda itriza kalkmamulısınız. Aslan burcunda doğan kadın için saçlan yüzünden bile önemlidir. Hem onun suf kendisini size beğendirmek için güzelleştiğini de aklınızdan çıkarmayın. 


GİYİM VE EĞLENCE 


Aslan burcunda doğan kadın, şık giyinmelidir. Her seçuği, aldığı şey hem en iyi hem de en pahalısı olmalıdır. Jacgueline Onassis'in alışverişe çıkığı zaman her beğendiği şeyden üç tane aldığı da bir gerçektir. O aynı kaşmir kazagın üç ayrı rengini, bir vizonun üç tonunu almaktan hoşlanır. Onassis'in fazla imkânları olduğunu düşüneceksiniz. 
Fakat orta halli bir kadın da iyi giyinmekte. hatta kendisi için pahalı şeyler almakta ısrar edecektir. 

Onun altın ve gümüş lâme, pul, boncuk, taş işlemeli gece kılıklarına da zaafı vardır. Kendisi de bu kılıklarla son derece çekici olur. Başka kadında bayağı durabilecek bu tip 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kılıklar Aslan tipine çok yakışır. Bu mağrur kadın, böyle kılıklar rahat taşır. 

Eğlence için de fazla para harcayacaktır. Ayrıca evinde bir davet olduğu zaman iyi bir organizatör olduğu için her şeyi önceden planlar; küçük bir parti bile verse kendinizi bir baloda sanabilirsiniz. 

Herkesin neden hoşlandığını bilir o. Bu arada en hoşlandığı şeylerden biri de büyük ziyafetlerdir. Bu ziyafetler- de o fevkalâde sofra tanzimi, eşsiz yemekler, kılığı, kıyafeti ve tatlı konuşmasıyla dikkati çeker. Daima misafir ağırlaması gereken, iş arkadaşlarını önemli kimseleri etkilemesi lazım gelen bir tipseniz, Aslan burcunda doğan kadınla evlenin. O sizi asla utandırmayacaktır. Tam aksine gururlanmanızı ve herkesin size haset etmesini sağlayacaktır. 


SADIK OLDUĞUNUZ SÜRECE... 


Aslan burcunda doğan kadın, ateşli, mert, cömert, neşeli cana yakın, cazibeli, gösterişe düşkün ve sevgi dolu bir tiptir. Tam anlamıyla da sadık bir insandır. Yalnız aldatılmaya asla razı olamaz. Hiçbir kadın aldatılmayı istemez tabii. Ama Aslan burcunda doğan kadın bunu gururuna vurulan şiddetli bir darbe olarak kabul eder ve o andan itibaren değişir. Hemen bir maceraya atılması ihtimali de kuvvetlidir. Zaten daha sevişmeye başladığınız sıralarda size, "Sadık kaldığın sürece benden de aynı şeyi bekleyebilirsin,” diyecektir. Siz küçük bir yaramazlık yapmış, flörte kalkmış olabilirsiniz. Ama bu kadın için ağır bir darbedir. O hafıf flörtle yetinmeyip büyük maceraya da atılabilir. Hata o arada sizi bırakması ihtimali de vardır. Çünkü bu kadın merttir. Karşınıza geçip yaptıklarını açık açık söyleyecek ve ayrılmanızı teklif edecektir. İşte o anda çok büyük bir hata yaptığınızı anlarsınız. Hayatınıza giren bu kadının bırakacağı boşluğu kolay kolay doldurmanıza da imkân olmayacaktır. Ancak çocuklarınız varsa durum değişebilir. 


ANNELİK 


Hislerine kapılmadığı sürece kafasını çok iyi kullanan ve her istediğini elde eden kadın, sevgi ve çocukları konusunda fedakârdır. Kadın, çocuklarını çok sevecektir. İdareye, emretmeye alışık bir Aslan olduğu için de zaman zaman belki sertleşecektir. Ama çocukları onun bu derin sevgisini çabucak sezeceklerdir. Kadın, çocuklarının fevkalâde yetişmelerini, iyi eğitim görmelerini ve hayatta değerli olan her şeye sahip olmalarını isteyecektir. Çocukları konusunda sabırlı olduğu için de iyi bir öğretmen gibi onlara gerekli şeyleri öğretecektir. Kadın, tıpkı bir dişi aslan gibi yavrularını koruyacak, onlara ilişilecek olursa kükreyip saldıracaktr. Bu tip kadına çocuk terbiyesi konusunda bir şey söylemeyin. Çünkü Aslan yavrularını nasıl büyüteceğini sizden çok iyi bilir. Böyle çocukları olan bir kadını aldatırsanız o sırf evde uyumu korumak için bir süre duruma katlanacakur. Ama daha ileri giderseniz kadın, çocuklarını alarak gidecek. O yavrularını kimseye bırakmaz. Çocuklarına hem anne hem baba olacak gücü de vardır. 


ASLAN BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Aslan burcunda doğan çocuk cesaretli, başkalarını idareye kalkan, çok hareketli, gözü pek, cana yakın, konuşkan, zeki bir tiptir. O açık havayı, sporu, gezip eğlenmeyi çok sevecektir. Daha küçük yaşta arkadaşlarının başına geçip onları idareye kalkacaktır. Bu fazla kabiliyetli ve kendini beğenen çocuk başı boş bırakılırsa kibirli, etrafındakileri aşağı gören, kendini beğenmiş, gürültücü, haşin bir tip olabilir. Onun için daha erken çağlarda onu iyi eğitmeniz, doğruyla yanlışı öğretmeniz gerekir! 

Çalıştığı, verilen görevleri iyi yaptığı zaman da onu övmelisiniz. Böylece çocuk, övünebilmek için kendine düşen işleri dikkatle yapacak ve tembel olmayacaktır. Çocuğun büyük enerjisini harcamaması için gayret göstermelisiniz. 
Onunla arkadaş olun. Dertlerini dinleyin ve hayallerini paylaşarak kendisini teşvik edin. Böylece vakti gelince hayatta çok ilerleyecek, başarıya erişecek ve ideal bir insan olacaktır. 


Başak Burcu 
Virgo 


(24 Ağustos - 23 Eylül) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 


Grubu Toprak 

Uğurlu günü Çarşamba 

Uğurlu sayısı 5 

Uğurlu taşı : Koyu mavi zafir ve zebercet 


Uğurlu renkleri : Açık san, açık mavi, kobalt mavisi Uğurlu çiçekleri Açelya, san menekşe, lavanta çiçeği Uğurlu kokular : Leylak, limon, sardunya 

Uğurlu müzik Eski şarkılar 

En belirli özelliği : Temizlik 

En büyük ideali : Toplum tarafından beğenilmek 

En büyük hatası : Çekingenlik 

En büyük arzusu (İşte başarı 


Siz, temiz, tertipli, iyi niyetli, bilime, edebiyata çok önem veren, dostluk seven, çekingen, fakat aynı zamanda alaycı, çok yönlü bir tipsiniz. Fazla hisli sayılmazsınız pek, ama burcunuzdan çok hassas kimselerin çıktığı da görülür. 
Buna da doğum anında yükselen başka yıldızlar sebep olur. 
Zira sizin yıldızınızın hislerle pek ilgisi yoktur. 


YILDIZINIZ 


Yıldızınız Zekâ ve Hareket temsilcisi Merküri'dir. Evet, siz bu yıldızı İkizler burcuyla paylaşmaktasınız. Belki de yıldızınız aynı olduğu için İkizler burcunda doğanlara benzemeniz gerektiğini düşüneceksiniz. Ama Merküri, hava gurubundan olan İkizler'de daha fazla kafaya hitap eder. Siz toprak gurubuna giren bir burçta doğmuşsunuz. Merküri, bu burçta da zekâyı etkiler ama bir taraftan da maddileşir. 
Yıldız size kuvvetli mantık, analizci bir kafa ve dikkat vermektedir. Siz de yıldızınızın verdiği bu özelliklerden yarar- 


168 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


lanarak hayatta istediklerinizi yapabilir ve gayenize de erişebilirsiniz. Ancak bu arada hatalı taraflarınızı görmeniz ve buna göre tedbir almanız da şarttır. 


CİDDİ TİP 


Sizi tanımayanlar çok ciddi bir tip olduğunuzu sanırlar. 
Aslında sakin duruşunuz, mantıklı sözleriniz, işinize düşkünlüğünüz, sorumluluklarınızı bilmeniz onlarda bu intiba yaratır. Ama diğer taraftan yakınlarınız bu ciddiliğin arkasında bambaşka bir tipin gizli olduğunu da bilirler. İşinize çok önem verdiğiniz ve bu konuyu asla ihmal etmediğiniz malumdur. Ne iş yaparsanız yapın bu sizin için çok önemlidir. Siz atılganlık isteyen, yaratma gücüne ihtiyaç duyulan işlere de yaklaşmazsınız. En küçük noktanın bile üstünde duran, kılı kırk yaran analizci kafanız öyle ani çıkışlara uygun sayılmaz. Siz mükemmel planlar yapabilir ve bunları da yine dikkatle uygulayabilirsiniz. Koç, İkizler ve Aslan tiplerinin ataklığı size uymaz. 


YARATMA GÜCÜ 


Ama sizde yaratma gücü olmadığını da sanmamalısınız. Siz fevkalade mizah gücü olan bir insansınız. Şaka yaparken ciddi bir tavır takınmanız da sözlerinizin çok daha etkili olmasını sağlamaktadır. Aslında siz sanatlara da büyük hayranlık duymaktasınız ama çekingen olduğunuz içni de kolay kolay bir sânat dalında talihinizi deneyemiyorsunuz. Ama çok güvendiğiniz biri sizi destekler ve ısrar ederse bu dallardan birinde büyük başarıya erişmeniz de kabildir. Başak burcunda doğanlar perde, sahne, edebiyat alanlarında özellikle başarılıdırlar. Sizler açıklıyamadığınız hislerinizi yazılarınızla veya yaptığınız rollerle ortaya koyarsınız. Onun için de burcunuzda çok ünlü yıldız ve yazar bulunur. Ama sadece bu iki alanda başanya erişeceğinizi de sanmayın. Zekânızı, dikkatinizi, kullanabileceğiniz her konuda başanya erişebilirsiniz. 

İnsanları ağlatmak çok kolay, güldürmek de tam aksine pek güçtür. Siz yabancı olduğunuz yerlerde kabuğunuza çekilir ve bir köşeye de gizlenirsiniz belki, ama bu arada gözlerinizden hiçbir şey de kaçmaz. Herkesin hareketlerini ayrı ayn inceler, sözlerine dikkat edersiniz ve bu arada kâh hayranlık duyar kâh için için alay edersiniz. Ama sakin yüzünüzden bu hisleri anlamaya da imkan yoktur. İnsanları inceleme sizin için bir meslek bile sayılabilir. Çünkü bu sayede edindiğiniz bilgilerle eserlerinizde türlü tipler yaratibilirsiniz. Yine perde ve sahnede sizin istediğiniz role kolaylıkla girmenizi de bu burç sağlar. Aslında çekingen ve esprili bir insan olduğunuz için de komedide daha büyük başarı elde etmeniz kabildir tabii. Ünlü Maurice Chevalier, Sid Ceasar, Topol, Buddy Hackket ve Peter Sellers sizin burcun çıkardığı komedyenlerdir. Başkalarını eğlendirmek ve güldürmek de size büyük zevk verir. Çünkü aslında hayatın güç taraflarını çok iyi bilirsiniz. İnsanları neşelendirip, güldürmekle büyük bir iyilik yaptığınızın acaba farkında mısınız? 


SAĞLIK 


Başak burcu genel sağlığı ve organlarımızdan da barsaklan idare eder. Bu durumda sağlığınıza düşkün olmanız da çok tabii sayılır. Biraz yemeğe düşkün sayılırsınız arma barsaklarınızı yormadığınız sürece sıhhatli kalırsınız. Ancak sizin burcunuzdan çıkan bazı tiplerde hastalık korkusu vardır. Onlar mikropları düşünürler, her an bir hastalığa yakalancaklarını hesaplamayla çalışırlar. Bu tiplerin evleri de birer eczaneden farksızdır. Her türlü ilaç ellerinin altında 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bulunmalıdır. Çünkü insanın hangi saatte hangi hastalığa yakalanacağı bilinmez. Öyle değil mi? Ama neyse çocuğnuzda bu endişe yoktur. Tam aksine hastalanana kadar bu konuyu aklınıza bile getirmezsiniz. Hem ender olarak hastalandığınız için de talihlisiniz. 


TEMİZLİK 


Temizlik sizin için hayatta önemi fazla olan şeylerden biridir. Sizin kadar sabuna düşkün kimse de bulunamaz. 
Öyle imrenme, haset etme huyunuz da yoktur ama bir vitri- ne dizilmiş türlü türlü sabunlar ve kolanyaları görünce olduğunuz yerde kalıp uzun uzun bunlara bakmanız kabildir. 
Hesabını da bilen bir tipsiniz. Ama iş temizliği temsil eden sabun ve kolanya gibi şeylere gelince ne mantığınız ne hesabınız fayda eder. Dayanamıyıp dükkana girer ve hiç olmazsa kokuları hoşunuza giden bir kaç sabun, bir kolonya alırsınız. Dolabınızda da türlü türlü sabunlar vardır tabii. 
Yine ter ilaçları da bu sabunların yanına sıralanmıştır. Evet, temizliğe bayılırsınız. Zaten daima pırıl pırıl, tertemizsiniz. 
dolaplarınızın da mis gibi koktuğundan eminiz. 

Sizin için kılık da çok önemlidir. Çünkü burcunuz aynı zamanda giyimi temsil eder. Ancak siz Aslan tipi gibi gösterişli kılıklardan hoşlanmazsınız” Siz iyi cins, pahalı fakat sade kılıkları tercih edersiniz. Zarif kılığınız da daima dikkati çeker. Ama bunları çok pahalı bir yerden almış olabileceğiniz kimsenin aklına gelmez. Ancak paltonuzu veya ceketinizi çıkartacak olursanız bunun içindeki etiket hakikati açıklar. Giyinmeyi seversiniz ve imkanınıza göre de en iyi giyim eşyasını alırsınız. Ünlü yıldız Sophia Loren dünyanın en şık giyinen kadınlarından biridir. Givenchy gibi çok tanınmış bir moda yaratıcısının Sophia Loren'in evine giderek prova yaptığını biliyor musunuz? Aslında tutumlu bir 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tip olan Sophia, giyim konusunda en ünlü moda yaratıcısını ayağına çağırmaktan çekinmemektedir. Çünkü bu onun en büyük zevkidir. Perdede fazla süslü, yarı çıplak kılıklar giyen yıldız Raguel Welch, özel hayatında blucin giymeyi tercih eder. Ama bu blucinler en usta bir terzi elinden çıkmıştır tabii. Yine ünlü manken Twiggy de sizin burcunuzda doğmuştur. 


CAZİBE 


Her burcun cazibeli olan bir tarafı vardır. Sizin cazibeniz de zekâruzda ve konuşmanızdadır. Aslında biraz çekingensiniz ama girdiğiniz çevreye ısınırsanız birden konuşmaya başlıyabilirsiniz. O ana kadar sizi ciddi, sakin ve sočuk bir tip sananlar da şaşırıp kalırlar. Sonra sözlerinizin etkisine dayanamıyarak etrafınızı alıverirler. Çünkü espri gücünüz Çok üstündür. Konuştuğunuz zaman karşınızdakilere her şeyi unutturabilirsiniz. Belki bunun yeterli bir cazibe olmadığını düşüneceksiniz. Fakat "Tatlı söz, güler yüz yılanı bile kovuğundan çıkarır" lâtını da unutmamalısınız. İnsan eşsiz bir güzele hayranlık duyabilir ama bir süre sonra bıka- bilir. Ama hiç kimse tatlı söze doyamaz. Onun için bu tarafınızdan tam anlamıyla yararlanmaya çalışmalısınız. Peter Sellers, iyi giyinen, zarif halli bir erkektir ama onun yakışıklı, eşsiz bir erkek olduğunu kimse iddia edemez. Fakat burcunuzda doğan Peter Sellers, o tatlı dili sayesinde en güzel ve cazibeli kadınları kendine aşık etmiştir. İkinci eşinin kendisinden çok genç Britt Ekland olduğunu biliyor muydunuz. Aktör, sonra yine kendisinden çok genç ünlü bir mankenle evlenmişti. Ama bu da bir ara Liza Minelli'yle maceraya atılmasına engel teşkil etmedi. İşte Başak burcundan çıkan insanlar zekâ ve tatlı dilleri sayesinde böyle aşkta da başanılı olabilirler. 
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ÇAPKINLIK VE MACERA 


Peter Sellers hakkındaki sözlerimizden yanlış bir mana çıkararak bu burçta doğanları çapkın veya macera düşkünü sanabilirsiniz. Ama durum böyle değildir. Burcunuzun bir adı daha vardır. Buna "Bakireler Burcu" de denir. Yani siz, sevgi ve his konusunda da biraz çekingen tipsiniz. Kolay kolay herkesi de beğenmezsiniz. Burcunuzdan evliliği begenmeyen ve ömrünün sonuna kadar evlenmeyen kimseler de çok çıkar. Ama siz istediğiniz zaman zekânızı kullanır, tatlı dilinizden ve diğer özelliklerinizden yararlanarak begendiniz kimseyle evlenebilirsiniz. Ancak çekingenliğiniz ve kolay kolay kimseyi beğenmemeniz evlilik konusunda engel teşkil edebilir. Evlendikten sonra da eşinize sadık kalır ve öyle maceralara da atılmazsınız. Bunun en tipik örneği yine ünlü yıldız Sophia Loren'dir. Yıldız, uzun süre karnını doyurabilmek için figüranlık yapmış ve bir Carlo Pont'yle karşılaşmıştır. Ponti'nin yükseltip dünyanın en ünlü yıldızları arasına soktuğu kadın çok sadık ve ciddi bir eştir. 
Ona çok ünlü aktörler aşık olmuş, hepsi de kadını baştan çıkarmak için uğraşmışlardır. Fakat Sophia Loren için Carlo Ponti'den başka bir erkek yoktur. Şimdi bu durumda Peter Sellers'in böyle sık sık evlenmesi, durmadan maceralara atılmasını garip bulacaksınız. Ancak aktör doğum anında Venüs ve Uranüs'ün etkisinde kalmıştır. Böyle yıldızların etkisinde kalan biride aradığı mutluluğu tek kişide bulamaz. İdealindeki kimseyi bulabilmek için ya sık sık evlenir ya da durmadan çapkınlık yapar. İçinizden bazılarının böyle hareketli bir hayat süreceğini tahmin ediyoruz. Ama çogunuz bir eşle mutlu olacaksınız. 

Çok zekisiniz ve tatlı dilinizle elde edemiyeceğiniz şey yoktur. Ancak yıldızınız Merküri size zekâ ve konuma gücü verirken, neşeli olmanızı da sağlamıştır. Hem bu neşe 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alaycı olmanıza da yol açmaktadır. Ancak bu konuda dikkatli olmanız da gerekiyor. Çünkü alaylarınızla pek çok kişiyi eğlendirir güldürürsünüz. Bu gücünüzü perde, sahne veya edebiyat alanında deneyin. Ama insanlarla alay etmekten ark vazgeçin. Çünkü alaylarınızla çevrenizdekileri krarsınız. Bu da düşman edinmenize sebep olur. Konuşmanız çok esprilidir ama alaya kalkmayın. Tabii madalyonun bir de ters tarafı var. Bu kadar alaycı olmanıza karşılık biri sizinle alaya kalkarsa çok sinirlenirsiniz. Kendinizi biraz da başkalarının yerine koyun. Alayın diğer adı da "Dost Kaybetme Sanatı"dır. Hayatta böyle bir sanatçı olmaya gayret etmelisiniz. 

Nazik, iyi niyetli, sevilen bir tüpsiniz. Fakat sözleriniz dostunuz olduğu kadar da düşmanınızdır. Çünkü sizde başkalanını tenkid huyu da vardır. Çok dikkatli olduğunuz ve teferruatları da görebildiğiniz için insanların hatalı taraflannı da fark edersiniz. Sırf yardım edebilmek için de bir insanın hatalırını yüzüne vurur, sert bir dille onu tenkid edersiniz. Bunun farkına da varmazsınız. Doğru hareket etmediğiniz söylenecek olursa da şaşırır ve "Bunlan sırf onun iyiliği için yaptım,” dersiniz. Ancak herkes tenkide gelemez. 
Üstelik tenkide gelemeyen tiplerden de biri sizsiniz. Size aynı şekilde karşılık verildiği zaman kırılmanız ve gözlerinizin dolması da kabildir. Onun için dilin zaman zaman en tehlikeli silah halini alabileceğini de unutmamalısınız. 


HATIRLAMA 


Unutmak deyince aklımıza geldi. Sizin fevkalade bir hafızanız vardır. Bir kere söylenen sözü ömür boynca hatırlarsınız. Bu mükemmel hafıza da ömrünüz boyunca size yardımcı olacaktır. Çünkü karşılaştığınız kimselerin huylannı, özelliklerini, isimlerini unutmayacaksınız. Zamanı gelince de bu insanlardan yararlanmanız kabil olabilecektir. 
Hafıza ayrıca çok bilgili olmanızı da sağlıyabilir. Bu sayede okuduğunuz, gördüğünüz ve öğrendiğiniz şeylerden meydana gelen geniş bilginiz olacak. Siz bilime, edebiyata önem verirsiniz. Böyle kültürlü olabilmek de sizi mutlu edecektir tabii. Yengeç tipi de unutmaz. Fakat o hisleri dolayısıyla hatırlar. Yani iyi ve kötü hatıraları vardır. Sizin durumunuz böyle değildir. Beyninizi eşsiz bir arşiv olarak kabul edebilirsiniz. 

Siz tenkide dayanamayan, alaya kızan, haksızlıklara üzülen bir tipsiniz. Gücendiğiniz zaman da darılırsınız. Fakat yıldızınızın kafanızı etkilemesi hassas olmadığınız anlamına da gelmez. Siz genellikle insanları seversiniz. Sizi kırsalar da bir süre sonra bunu unutursunuz. Öyle Yengeç insanı gibi kin beslemeniz veya Aslan gibi yakıcı öfke duymanız pek kabil değildir. Böyle affedebildiğiniz için de ahbabınız pek çoktur. Dargınlıklar sizi sıkar. Hayatta en önemli olan şey dostluktur. Tatlı tatlı konuşitak, gülmek, neşelenmek ve böylece huzur duymak isterseniz. Kurduğunuz dostluktan da sağlam olduğunu ilave etmeliyiz. 


DOSTLUK 


Sizin için hayatta en önemli olan şeylerden biri de dostluktur. Kolay kolay dost olmazsınız. Ahbaplarınız fazladır ama ihtiyatla hareket eder ve bir süre denedikten sonra dost seçersiniz. O kimseler de ömür boyu dostunuz kalır. Dostlannız zaman zaman sivri dilinizden, kırıcı sözlerinizden şikayet edebilirler belki. Fakat sizi anladıktan sonra bu tarafınızı da hoş görmeye çalışırlar. En müşkül anlarında kendilerine yardım edeceğinizi, destek olacağınızı da bilirler. Bir arkadaşınızın geciken işini bitirebilmesi için sabahlara kadar oturup ona yardım edebilirsiniz. Maddeye önem 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vermekle beraber gerekirse dostlarınıza para yardımı yaparsınız. Bu dostu memnin etmek için her şeyi bir yana bırakıp , koşabilirsiniz. Siz tam anlamıyla iyi bir dostsunuz. Buna 

karşılık da yine böyle fevkalade bir dostluk beklersiniz. Siz 

her hangi bir sebep yüzünden uzaklaşmadığınız sürece bu 

dostlar yanınızdan ayrılmıyacaklardır. 


PARA VE İŞ 


Maddeye epey önem veren bir tip olduğunuzu da açıklamamız lazım. Ama daha da önemlisi siz devamlı işiniz olmasını arzu edersiniz. Yani her gün gideceğiniz bir işiniz olmasını istersiniz. Milyoner de olsanız yine böyle bir iş şarttır. Burcunuzdan çıkan erkekler bu konuda kesindirler. 
Kadınlar ise çalışmayı severler. Veya ev işlerini kendilerine görev edinirler. Yani siz, işi seven ve ancak bu sayede güven duyabilen bir insansınız. Günlük işinizi büyük bir dikkat, titizlikle ve metodlu şekilde halledersiniz. Para hayannızda önemli bir rol oynar. Para da size iş gibi güven vermektedir. Bazılarınız zekânız, tatlı diliniz ve fırsatları görme gücünüz sesinde çabucak yükselip istediğiniz duruma gelirsiniz. Bazılarınız ise ağır, ağır ve planlı şekilde ilerlersiniz. Hesap kafanız olduğu için geliriniz az da olsa size yeter ve hatta artar da Çünkü siz belirli şeylere para harcar ve kalanını da biriktirirsiniz. Milyarder de olsanız tasarruftan zevk alırsınız. Zaman zaman sizde bir gelecek endişesi belirebilir. Kendi kendinize, "Benim halim ne olacak?" diyebilirsiniz. Arna banka cüzdanınızı açıp bakmak bu endişenizin geçmesini sağlayacaktır. Siz paranızı kuruşuna kadar bilirsiniz ama yine de banka defterine bakmak zevklidir. 
Ayrıca sayılardan da çok zevk alırsınız. Sayılar insana güven verir. Siz böyle paranıza dikkat ederken ahbaplarının müsrifliğinden de rahatsız olursunuz. Onları seviyorsanız 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üzülür, aksi halde de sinirlenirsiniz. Dostlarınız sık sık kırmaz ve dinlerler. Ama para konusunda herkesin ayrı fikri vardır. Bir Aslan ve Koç tipi bu sözlerinizden çok sıkılabilir. Buna karşılık Yengeç tipinin laflarınızdan hoşnut kalması da kabildir. Yalnız bu arada size değerli hediyeler verilmesinden de zevk alırsınız: O zaman karşınızdaki kimsenin israfa kaçtığı aklınıza bile gelmez. Bu biriktirme kabiliyetiniz sayesinde kimseye muhtaç olmadan yaşamanız da, servet yapmanız da kabildir. 


SİNİRLENME 


Çok neşeli, konuşkan, dost canlısı bir tipsiniz ama zaman zaman aksileştiğiniz de görülür. Küçük bir söz veya hareket sizin sinirlenmenize yol açar. O zaman da kırıcı olabilirsiniz. İlerisini hiç düşünmeden konuşmanız ihtimali de fazladır. Bu da dost kaybettiren şeyler arasındadır. Tartşmaya başlarsanız karşınızdaki kimseleri canından bezdirebilirsiniz. Çünkü hemen teferruata girme ve ısrar eune huyunuz da vardır. Mantığınızdan çok emin olduğunuz için de daima haklı olduğunuzu sanırsınız. Ama hayatta her şeyin mantıkla halledilmeyeceğini de bilmelisiniz. Ünlü yazar Andre Gide, "Mantıksız kimseleri hiç sevmem," demiş. 
"Ama mantığın fazlası da beni çileden çıkartır." Biraz yumuşaklık, bir iki şirin sözle çok daha kazançlı çıkacağınızı unutmayın. 


REDDETME 


Hayatta en zor söylenebilen sözlerden biri de "Hayır" dır. Pek çok burçta doğan kimse bu sözü kolay kolay söyleyemez. Hatta kinci veya çabuk öfkelenen, yakıcı bir hiddete kapılan tipler bile bu sözden çekinirler. Ama siz öyle değilsiniz. Hoşunuza gitmeyen bir şey olursa karşınızdaki kimseyi kolaylıkla reddeder ve sakin sakin "Hayır," diyebilirsiniz. Bu sözü söyleyebilmek insanı çoğu zaman da kârlı çıkarabilir belki. Siz de menfaatlerini kollamak isteyen bir insansınız. Ama bir şeyi reddeceğiniz zaman da daha yumuşak olmaya çalışmalısınız. 


YARDIM 


Siz paranın kıymetini iyi bilirsiniz ama diğer taraftan yardımınızı da esirgemezsiniz. Özellikle yaşlılara, hastalara ve çocuklara çok acırsınız. Bu arada hayvanları korumak gerektiğine de inanırsınız. Burcunuzda doğan insanlardan pek çoğu böyle yardım derneklerinde çalışırlar. Siz de elinizden geldiği kadar herkese yardım etmek istersiniz. Bu da maddeye olan düşkünlüğünüzle bir tezat teşkil eder tabii. 
Bu yardımlarınızdan söz açılacak olursada mahçup olup sıkılır ve bir, iki nükteli lafla konuyu değiştirmeye çalışırsınız. Bu arada hiç bilmediğiniz, tanımadığınız kimselere yardım etmeniz de kabildir. Ama aynı ilgiyi bir yakınınıza müsrif olduğuna inanmışınızdır. Parasını ziyan eden bir insan da pek akıllı sayılmaz. Böyle birine ders vermek ve onun bir daha hata yapmamasını sağlamak lazımdır. Fakat kısa süre sonra vicdan azabı duymanız ve yine de onun yardımına koşmanız da olağan şeylerdendir. 


BAŞAK BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Bu burçta doğmuş pek çok ünlü kimse olması tabii sayılır. Bu isim yapmış kimseler hakkında size bir fikir vermeye çalışalım. -Kraliçe Birinci Elizabeth, milyarder Henry Ford Il, manken Twiggy, yıldız Sophia Loren, Greta Garbo, Raguel Welch, İngrid Bergman, aktör Peter Sellers, Mel 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Ferrer, Maurice Chevalier, Buddy Hackett, Topol, Peter Falk, Elliot Gould, Sean Connery, orkestra şefi ve besteci Leonard Bernstein, filozof Friedrich Nietzche, yazar Upton Sinclair, Theodore Dreiser, Johann Goethe, William Saroyan, J.B. Priestley, H.G. Wells, Robert Benchley, H.D. 
Lawrence, Büyük İskender ve bizden de Cüneyt Arkın'la, Müşfik Kenter'i bu arada sayabiliriz. 


BAŞAK BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Bu burçtan bir erkeği beğeniyorsanız başlangıçta hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Çünkü o size istediğiniz gibi iltifat etmiyecek, romantik laflar söylemiyecektir. Sözleri şirindir ve sizi çok eğlendirebilir. Ama bu tip pek de hassas sayılmaz. O tam anlamıyla realist bir erkek sayılır. Siz daima aşk sözleri duymak isteyen, sevgiye, hislere çok önem veren bir tipseniz bu erkekle geçinmenizin kolay olmayacağını da belirtelim. Her şeyden önce o kolay kolay sevip bağlanmaz. Sevse bile bunu sözleriyle ifade etmeye lüzum görmez. Hatta kendisinden böyle bir şey isteyebileceğiniz de aklından geçmez. Zaten o bağlanmadan evvel türlü şekillerde sizi deneyecek ve sınayacaktır. Ancak onun için önemli olan her şey sizde varsa bir gün evlenmenizi teklif edecektir. Bunu da alaycı bir tavırla açabilir veya son derece mantıklı şekilde, ciddi ciddi konuşabilir. Ama dediğimiz gibi bu erkeği evlenmeye razı etmek de güçtür. Onun için önce size bağlanabilmesi için neler yapmanız gerektiğini anlatalım. 


HER ERKEĞİN ARKASINDAKİ KADIN 


"Her ünlü erkeğin arkasında bir kadın vardır," derler. 
Bu söz özellikle Başak burcunda doğan erkekler için doğrudur. Bu tip, kadından yardım bekler. Erkeklerle dost olmasına karşılık yardımı kadından beklemesi biraz tuhaftır. 
Onu annesi, bir yakını, sevgilisi veya eşi desteklemeli ve yükseltmelidir. Kendinizde bu gücü görmüyorsanız o erkege sokulmayın. Bu erkek her bakımdan yardımınızı isteyecektir. Problemleri olduğu zaman onunla konuşup çare düşünecek, derdi varsa teselli edeceksiniz. Ayrıca yükselmesi için ona yol göstereceksiniz. En önemlisi de maddi konuda da onu destekleyeceksiniz. Bu erkeklerin paraya önem verdiği malumdur. 


PARALI EŞ 


Başak burcunda doğan erkek, varlıklı da olsa, daima çalışsa da yine de ayrıca para ister. Onun servete saygısı büyüktür. Dolayısıyla da zengin veya varlıklı kadınlar onun ilgisini çekecektir. Eğer siz varlıklıysanız veya iyi para getiren bir işiniz varsa bu erkek sizinle çok ilgilenebilir. Ama Başak burcunda doğan her erkeğin paralı kadın aradığını da sanmayın. Fakat çoğu böyle düşünür. Kendisini beğencn iki kadından güzelini değil paralısını seçmeyi uygun görür. fakat her şey parayla da bilmez. Onun eşinde ayrıca üstün vasıflar da olmalıdır. Mesela fazla süslü, aşırı boyalı, serbest tavırlı bir kadın milyoner de olsa bu burçtan çıkan erkek ona sokulmaz. Çünkü giyim. ahlak. vs. hakkında onun belirli fikirleri vardır. 

Bu erkek, aşktan korkar. Bu konuda yenemediği bir çekingenliği vardır. Onunla evlenmek istiyorsanız önce dost olmaya çalışmalısınız. Sizinle iyi bir dostluk kurup yaklaşırsa işiniz kolaylaşmış demektir. Aradığı diğer özellikleri de sizde bulursa evlenme teklif edebilir. O önce havai olup olmadığınızı anlamaya çalışacaktır. Çünkü havai tiplerden nefret eder. Ayrıca flörtcü, kendisine yapışan, daima sevgiden bahseden kadınlardan da ürker. Bu tipler onu çok rahatsız eder. Müthiş sevseniz bile bunu gizlemeli ve dostluğu ön plana almalısınız. Ancak evlendikten sonra ona tatlı sözler söyleyebilirsiniz. Fakat bunda da ölçülü olacaksınız. 
Çünkü Aslan burcunda doğan erkeğin aksine o üstüne düşülmesini, daima aşktan bahsedilmesini istemez. 


AİLESİ 


Bu arada onun ailesini incelemelisiniz. Çünkü Başak burcunda doğan erkek ailesine düşkündür. Onun çevresine de dikkat edin. Ailesiyle dost olmaya çalışın. Dostlarına da yakınlık gösterin. Ailesinden veya dostlarından da pek hoşlanmıyabilirsiniz. Ama asla onları tenkide kalkmayın. Bu erkek böyle şeye gelmez. Bir anda sertleşmesi, kırıcı olması ve sizi çok üzmesi kabildir. Zaten o biraz da sözünü esirgemeyen bir tiptir. En olmayacak şeyi yüzünüze pat diye söyliyebilir. Çekineceğini, düşünceli davranacağını da ummalısınız. Bu tip, aklına geleni rahat rahat söyler. Sizinle en iyi olduğu zamanlarda bile böyle olmıyacak laflar etmesi kabildir. 

O ilk iş sizin kılığınızı süzecektir. Bu erkek, giyime son derece önem verir. Belki onu şık bulmıyacaksınız ama daima temiz giyindiğini de kabul edersiniz. Bu erkek süs sevmez. Kadın şık fakat sade giyinmeli ve kendisine itina etmelidir. Kopmuş bir düğme, eteğin söküğü, kaçık çorap gibi şeyler onun gözünden hiç kaçmaz. Sizce belki küçük sayılabilecek böyle bir şey de ilişkinizin sona ermesine yol açabilir. Veya o bu durum karşısında birdenbire haşinleşir. 
Giyiminiz iyi de olsa o yine de dikkat edecektir. Çünkü bir kadın, sade, şık ve pahalı şeyler giymelidir. Siz, pahalı bir giyim eşyasını ucuz almış ve kendinize yakıştırmış olabilirsiniz. O kılığınızı çok beğendiğini söylerse sevinip, "Bunu 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ucuza aldım," demeyin. Böylece onun maddi tarafını etkileyeceğinizi sanacaksınız belki. ama netice tam aksi olacaktır. Ucuz şeyler onun hiç de hoşuna gitmez. Hemen giydiğiniz şeyin bayağı olduğunu düşünmeye başlar. Bir eşyayı ucuz da alsanız bunu gizlemelisiniz. Evlendikten sonra da durum böyle olacaktır. Modaya uymaya da kalkmayın. O klasik giyinmenizi isteyecektir. Bariz yeniliklerden nefret eder. Bunlara yavaş yavaş alışabilir. Makyajınız ve saç biçiminize de dikkat edin. O boyanmanızı arzu eder ama uzun takma kirpikler, top top rimeller, parlak boyalardan nefret eder. Saçlarınızın biçimi de yüzünüze yakışmalı ama dikkati çekmemelidir. 


ÜSTÜNLÜK 


Bu tip erkek bilgiye, kibarlığa, zarafete, nezakete önem verir. Bunlar da para kadar değerlidir. Siz kültürlü, nazik, zarif bir tipseniz hemen ilgilenmesi de kabildir. Yalnız konuşurken sözlerinize de çok dikkat etmelisiniz. Çünkü argo ve küfür onun tüylerini diken diken eder. Böyle şeyler kadınların ağzına yakışnıaz. Ama kendisi erkek arkadaşlarıyla olduğu zamanlar argo konuşur, küfreder, açık hikâyeler anlatır. Fakat sizin yanınızda bunların hiç birini yapmıyacaktır. Her türlü onun ilgisini çeker. Onun için bilgi önemlidir. 
Hele yabancı dil de biliyorsanız ve edebiyatla ilgileniyorsanız değeriniz daha da artacakur. Sizinle sevdiği konuları uzun uzun konuşup tartışacaktır, Onun için önemli olan seks, cazibe, güzellik değil, kafa, zekâ, kültürdür. 

Siz cömert bir tip olabilirsiniz. O tam aksine tutumludur. Bazan doğum anındaki yıldız etkileri Başak burcunda doğanları cömert yapabilir. Fakat bu çok ender görülür. 
Eğer cömertseniz onunla geçinmeniz kolay olmayacaktır. 
Hele Aslan burcunun lüksü seven, müsrif tiplerinden biriyseniz asla anlaşamazsınız. Çünkü o hem müsrifliğinize kızacak, hem kılığınızı tenkid edecektir. Kafanıza, bilginize hayran olabilir, para kazanmanızı takdir edebilir ama yine de diğer noktalar ağır basacaktır. Zaten siz Aslan burcu tipiyseniz bu erkeğe asla dayanamazsınız. Erkek, sizi gezmeğe götürecektir, ama varlıklı da olsa pek para sarfetmeyeceği yerleri seçecektir. Veya sizin de kendi hissenize düşen parayı ödemenizi isteyecektir. Hatta Başak burcunda doğan bazı tipler ender de olsa parayı kadının vermesini isterler. 
Zaman zaman size paranın değerini anlatacak ve tutumlu olmanızı tavsiye edecektir. Bir taraftan da para konusundaki fikirlerinizi anlamaya da gayret edecektir. Belki bu konuda da ona uyabilirsiniz. Fakat iş bununla da bitmeyecekür. 


TEMİZLİK 


Bu adamı temizliğe çok düşkündür. Siz de temizlik seversiniz ama onunla başa çıkmak zordur. O her şeyin pırıl pırıl, temiz olmasını ister. Kılığınızı beğense bile çok temiz olup olmadığınızı anlamak için gizli gizli sizi süzecektir. 
Kendisi öyle ağır parfümler de sevmez. Ama kendisi için temizliği temsil eden çiçek kokularından zevk alır. Daha da önemlisi sabundur. Durup dururken size kullandığınız sa- bunun markasını sorarsa hiç şaşmayın. Arka arkaya bir kaç markayı sıralamalısınız. İşte bu çok hoşuna gidecektir. O tutumlu olmakla beraber giyimine para harcar. Hele sabun, kolonya ve ter ilaçları için hiç masraftan kaçınmaz. Kendisine iyi marka bir kolonya hediye ederseniz çok memnun kalacaktır. 

Onu evinize de davet edeceksiniz. Çünkü o sizinle ilgilenmeye başladıktan sonra evinizi merak edecektir. Eviniz tertipli olmalıdır. Eşyalar yerli yerinde durmalı ve bunların 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üstünde bir zerre toz bile bulunmamalıdır. Ayrıca etraf, camlar temizlikten adeta pınl pırıl parlamalıdır. O vakit sizin kendisine layık bir eş olacağınıza inanmaya başlar. Sizinle evlendiği takdirde daima böyle temiz bir yuvada yaşayacağını düşünür. Hem temizlik hastalıkları önleme bakımından da şarttır. Evinizde ona ikram edeceğiniz şeylere de dikkat edin. Tabak, vs. de en iyi cinsten olmalıdır. O lezzetli ve pahalı cins yiyecekleri sever. Kendi masraf ederken ucuza kaçar ama başkasından pahalı şeyler bekler. 

Kendisine hediye verdiğiniz zaman memnun olacağını söyledik. Ama o size bir şey vermeye yanaşmayacaktır. 
Eğer yazarsa imzalı bir kitabını hediye edebilir. Ama buna da para vermemiş yayınevinden bedava almıştır zaten. Fakat kafasında bu eşsiz bir hediyedir. Doğum günleriniz veya bayramları da hediyesiz geçiştirmesi mümkündür. Ancak Başak burcunda doğan bir tip erkek bu konuda dikkatlidir. O tutumlu olmakla beraber hatır sayan tiptir. Onun için de doğum günü, bayram, yılbaşında muhakkak bir hediye alır. Ancak bu tipe de ender rastlandığını bilin. Erkek size bir şey vermemekle kalmayıp sizden türlü şeyler de bekleyecekür. Onun doğum gününü, bayramları, yılbaşlarını unutmamanız gerekir. Unutacak olursanız kırılması ve surat etmesi de kabildir. Belki bu tip erkeğe dayanamayacağınızı söyleyeceksiniz ama biraz daha sabredin. Çünkü bu erkeğin gizli yönleri vardır ve hoşlandığınız süprizlerle de karşılabilirsiniz. 


HASTALIK KORKUSU 


Başak burcunda doğan erkek yiyeceklere dikkat etmesi şartıyla çok sıhhatlidir. Fakat onda hastalık korkusu vardır. 
Bu korku ilerlerse o "Hastalık hastası" da olabilir. O her duyduğu, her işittiği hastalıktan korkar ve bunlara yakalanacağını sanır. Biraz başı ağnsa dehşete kapılır. Midesi ağrırsa ülser, hafifçe öksürürse verem olduğunu sanır. Onun bu huyuyla alay etmemelisiniz. Çünkü o zaman kendisini sevmediğinizi, anlamadığınızı, düşüncesiz ve hissiz bir tip olduğunuzu sanacaktır. Zaman zaman herkes gibi o da hafıf soğuk alabilir veya midesini bozabilir. O vakit dünyanın sonu gelmiş gibi bir köşeye gizlenmesi kabildir. Hastalandığı zaman siz bir melek gibi onun imdadına koşacaksınız. 
Kendisini yatıracak, ateşine bakacak, alnına kolonya sürecek, soğuk almışsa ıhlamur vs. pişireceksiniz. Sanki fevkalâde ağır bir hastalığı varmış gibi onun baş ucundan ayrılmıyacak ve kendisine büyük şefkat, ihtimam göstereceksiniz. İşte o zaman, bu oyunu kazandınız demektir. Erkek, kendisini bu kadar anlayan bir kadının daha bulunamıyacağını düşünecektir. Sizinle evlendiği takdirde daima böyle şefkat göreceğine inanacaktır. İyileştiğine karar verince de size evlenme teklif edecektir. Hastayken de bunu yapabilir ama o anda kendisini ciddiye almayın. Çünkü hastalığı yüzünden belki de sayıklıyordur. 


EVLİLİK 


Bütün bu saydıklarımızdan sonra neşe ve dostluk hariç bu erkeğin beğenilecek bir tarafı olmadığına kanaat getirebilirsiniz. Ancak, bu adam evlendikten sonra çok değişebilir. Evet eskisi gibi para sevmektedir ve tutumludur. Ama artık size bağlanmıştır ve hayatta en güvendiği de yine sizsiniz. Onun için de bütün arkadaşlarının en değerlisisiniz. 
Bu yüzden erkek, size her istediğinizi vermeyi düşünecektir. Başlangıçta belki acemilik edecektir. Getireceği hediyeler aslında size yakışmıyacak şeyler de olabilir. Ama o zamanda zevkinizi okşayan, değerli hediyeler getirecektir. 
Her istediğinize kendi imkânları nisbetinde cevap verecektir. Parası varsa size bahçeli bir ev de alabilir. Çünkü kendisi bahçe sever. Ayrıca gezme konusunda da sizin fikrinizi soracaktır. Pahalı yerlere gitmek onu yine de için içni üzebilir ama sizi asla kırmıyacakur. Çünkü siz, onu anlayan, seven, koruyan, destekleyen, hastalandığı zaman çırpınan, temiz, titiz, bilgili, zarif, hoş, değerli eşsiz kadınsınız. Sizin için her türlü fedakârlığı yapması gerektiğine inanacaktır. 
Bu arada bambaşka bir şey de olabilir. Kazandığı bütün parayı getirip size teslim edebilir. Çünkü o idealindeki insanı bulmuştur. Böyle masraf etmek gibi bir sorumluluktan da kurtulacaktır. Belki zaman zaman sizden hesap soracaktır ama parayı bildiğiniz gibi harcamanıza da ses çıkarmıyacaktır. Gördüğünüz gibi bu erkekle evlenene kadar geçinmek zordur. Ama evlendikten sonra durumun çok değişmesi kabildir. 


MACERA 


Evlendikten sonra bu erkekten yine de romantik laflar beklemeyin pek. Doğum anında başka yıldız etkisi varsa belki tatlı sözler söyleyebilir. Ama bundan emin olamazsınız. O size neşeli bir dost gibi davranacaktır. Sonra öyle ateşli bir aşık da olamaz. Fakat daima sizi düşünen, her istediğinizi hatırlayan, saygı gösteren bir eştir. Zaman zaman sizi tenkit etmesi de kabildir. Ama bunu iyi niyetine vererek aldırmamaya çalışmalısınız. Evlendikten sonra O Size tamamiyle güvenecekür. Başka birini beğenebileceğinizi hayalinden bile geçirmiyecekür. Ama siz hafif bir flörte kalkarsanız ve erkek bunu fark ederse o zaman darılıp, küsecektir. Güvendiği bir kadının böyle davranmasını aklı almıyacaktır. O bir kere evlendi mi ayrılmayı istemeyen tiptir. Bu tutumunuz uzun süre bocalamasına yol açacaktır. 
Sonunda sizi çok sevdiği için belki affedecek ama bu olayı 


186 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


da unutmayacaktır. Bu erkeğe yalan söylemeyin, onu aldatmayın. Sırf onu kızdırmak için başka erkeklerle ilgilenirmiş gibi davranmayın. Çünkü o daima dürüst bir kadın istemiştir ve aradığını da sizde bulmuştur. Merküri'nin idaresindeki bu zeki erkeğin böyle bir durumda ne yapacağını kestirmek kolay değildir. Ama ona uyarsanız o daima size sadık kalacaktır. Bu burçtan ender olarak da havai erkek çıkar. Onlar, hislerini iyi tahlil edememiş, çocuk ruhlu tiplerdir. Ama olgunlaşınca bu tip de durulur ve eşine bağlanır. 


BAŞAK BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Bu burçta doğan bir kadının bu burcun erkeğinden daha üstün olduğunu söylemeliyiz. Bu kadın da aynı burçtandır ve erkekle çok benzeyen tarafları vardır. Ancak o erkek kadar maddi değildir. Hayatında güzelliğin ve hislerin de yeri büyüktür. Böyle bir kadını beğeniyorsanız onu kendinize bağlamak için sözlerimize kulak verin. 


OLAĞANÜSTÜ EV KADINI 


Her şeyden önce Başak burcunda doğan kadın evine düşkündür. Bu kadın evini çekip çevirmekten zevk duyar. 
Hem zeki, mantıklı ve planlı olduğu için de işlerini kolaylıkla görür. Onun evi derli toplu, temiz ve zevklidir. Kendisinden hoşlanan erkekte de ev zevki olmasını arzu eder. Bu kadını kendinize bağlamak için evde işine yarayabilecek hediyeler verin. Onun yaptığı yemekleri övün. İdeal bir ev kadını olduğunu sık sık hatırlatın ve başkalarıyla kıyaslanmıyacağını da belirtin. Ayrıca uzun zamandan beri böyle bir evin hasretini çektiğinizi de belirtin. Bu sözler yavaş yavaş etkisini göstermeye başlıyacaktır. Ama onun bir günde karar verip sizinle evleneceğini de sanmayın. 
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Başak burcunda doğan kadın, dostluğa, ahbaplığa çok önem verir ve tatlı dillidir. Onun için de çevresi epeyce kalabalıktır. Bu burçtan olan kadın ayrıca biraz da endişeli bir tiptir. O pek çok işi çabucak planlamakla beraber evlilik gibi büyük sorumluluk taşıyan bir şeyde duraklar. Çünkü evlilik ömür boyu sürecektir. Bu kadın, ihtiyatlı ve dikkatlidir. Hem sevgiden de biraz kokar. Bu burçta doğan bazı kadınlar çok da hislidirler, ama yine de aşktan çekinirler. Sevilmeyi isterler fakat bir taraftan da korkarlar. Onlarla evlenmek isteyen de çoktur. Kadın, seçmekte güçlük çeker. 
Bazen de idealindeki tipi bulamaz. O vakit hiç evlenmez ve ömür boyu bekâr kalır. Ayrıca Başak burcunda doğan kadınların ateşli tipler olmadıklarını da ilave edelim. Ancak doğum anındaki yıldız etkisini bunu sağlayabilir. 


İŞ HAYATI 


Bu burçta doğan kadın, çalışmayı sever. Zaten bu yüzden evi de derli topludur. O üstüne aldığı işi mükemmel şekilde yapmak ister. Teferruata dikkat eder, planlı çalışır. 
Böyle kadınlar, ideal sekreter olurlar. Yine anülizci bir kataları olduğu için de araştırma konularında başarılıdırlar. 
Bu tipte bir kadını seviyorsanız onu iş hayatından vazgeçirmeniz pek de kolay olmayacaktır. Çünkü o hem kendisine zevk veren bir işi yapmakta hem de para kazanmaktadır. 
Ancak, sizde aradıklarını bulursa evlenmeye razı olur. Ama belki de çalışmaya devam etmek istediğini de bilirtir. 

Bu kadın, mükemmel olan şeyleri sever. Ömrü boyunca da mükemmel erkeği arar. Onu bulursa uğrunda çok fedakârlık yapabilir. Hatta sevdiği işinden bile vazgeçebilir. ona istediklerini verebilirseniz size bağlanır ve ömrü boyunca da sadık kalır. Bu kadın, maceralara atılmaktan, gizli işler çevirmekten hoşlanmaz. aynı şeyleri sizden de bekleyecektr tabii. Her şeyden önce ona güven vermeniz lazımdır. 
Bunun için de madde kadar sevgi de şarttır. O ateşli bir aşktan çok şefkati tercih edecektir. Dostluk seven, iyi niyetli, neşeli, para kazanmasını bilen, dürüst, çalışkan, giyimine itina eden bir tipseniz kadın sizi beğenecektir. Çok aşık da olsanız ona ısrara kalkmayın. kendisi, çekingenliğinden sıyrıldığı an size yaklaşacakır. Önce onun dostluğunu kazanmakla işe başlamalısınız. 


DOSTLUK 


Başak burcu dostluğu da temsil eder. Bu kadın da dostluğa, ahbahlığa çok önem vermektedir. Tatlı konuşması, zekice sözleri sayesinde insanları kendisine bağlamasını da bilir. Sonra dostluk konusunda Boğa tipi gibi bazı peşin hükümleri de yoktur. Ahbaplarının muhakkak üstün kimseler olmasını da istemez. Herkesi olduğu gibi kabul etmeye alışıktır ama zaman zaman tenkitçi de olabilir. Sizden hoşlandığı an ahbaplık kuracaktır. Zengin olmanız da şart değildir. Ama o anlayış göstermenizi, kılığınıza itina etmenizi isteyecektir. Hayalinde daima bilgili, kibar ve zarif bir erkek vardır. Bu hayale uymaya çalışmanız gerekmektedir. 
Sonra onu veya dostlarını tenkide de kalkmamalısınız. 
Çünkü bu açık sözlü kadın aynı zamanda çok da alıngandır ve kendisini küçük gördüğünüzü de sanabilir. 

Bu kadın, çok da medenidir. Sizden hoşlanıp dostluk kurduktan sonra beraber gezmenizi de kabul edecektir. Onu kibar yerlere götürmelisiniz. Kendisini sık sık ucuz yerlere götürmektense arada bir kibar bir lokantaya davet edin. 
Bundan daha memnun kalacaktır. Sinema, tiyatro ve diğer eğlence yerlerinden de hoşlanır o. Onu gezdirirken masraf edeceksiniz. Ancak bu arada gösterişe kaçmamalısınız. Örneğin ona belli etmeden bahşiş vermelisiniz. Edebiyata, 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resme, bilime ve güzel şeylere düşkündür. Ona kitaplar, kendisine yakışacak zarif fakat gösterişli olmayan eşyalar hediye etmelisiniz. Ayrıca her buluşmanızda nasıl olduğunu sormalısınız. Kadın, Burcun erkeği gibi hastalık hastası değildir. Kolay kolay da rahatsızlanmaz. Ama onunla ilgilenmeniz ve sorular sormanız size yakınlık duymasını sağlayacaktır. bu arada ona yavaş yavaş açılmaya da başlayabilirsiniz. Tatlı, romantik sözler söyleyebilirsiniz. Fakat onu eğlendirmek için açık hikâye anlatmaya kalkmayın. Çok utanması ve ani bir çekingenliğe kapılması da kabildir. Bu arada O size zaman zaman para durumunuzu sorabilir. Bunun sebebi de fazla masraf etmemenizi arzulamasıdır. O kibar yerlerden, güzel hediyeleden memnun kalmaktadır ama size yük olmayı da arzu etmez. Yalan söylemeyin ve durumunuzu olduğu gibi anlatın. Böylece kadının saygısını kazanırsınız. 


GİYİM 


Bu burçta doğan kadınla buluşacağınız günler kendinize çok itina edin. İşten çıkıp buruşuk bir elbise, kirlenmiş bir gömlekle onun yanına gitmeyin. Halinizden hem rahatsız olur, hem sizin hesabınıza üzülür, hem de hayal kırıklığına uğrar. Onunla buluşacağınız gün tertemiz ve şık olmalısınız. Gerekiyorsa iki defa tıraş olun. Ter ilacı ve kolonyayı da ihmal etmeyin. Bu arada şık fakat gösterişli olmayan kılıkları da tercih edin. bu kadın sakalı uzamış bir erkeğe, düşük çoraplara, yakası açık bir gömleğe tahammül cdcmez. Düğmeniz kopmuşsa, size bakan kimse olmadığı için acıyacağını da sanmayın. Tam aksine o size sinirlenecektir. 
Böyle küçük şeyler onun için önemlidir. Çünkü bu kadın daima tefefruat üstünde durur. Bir şeyin mükemmel olabilmesi için teferruata dikkat şarttır. 
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BAĞLILIK 


Bu kadının bu huyları sizi sıkabilir belki. Ama o idealindeki erkeği düşünürken sizin kusurlu taraflarınızı da düzeltmeye çalışmaktadır. O size çok da saygı gösterecektir. 
Fikirlerinize, düşüncelerinize, saygı besleyecek ve karışmayacaktır. Sizi çok beğenip taklid etmesi ihtimali de vardır. 
Bu kadın his konusunda kararsız, ancak maddeye güvenen tiptir. Eğer ona his bakımından yardım ederseniz bütün kalbiyle size bağlanır ve bütün gücüyle sizi mutlu etmeye çalışır. Ancak bu arada bir şeyi aklınızdan çıkarmayın. O maddeye güvenmektedir. Size güvenebilmesi için iyi bir işiniz olması lazımdır. Yani her ay belirli bir para kazanmalısınız. 
Bazen Başak burcundan, sevdiği için parayı düşünmeyin tipler de çıkar. Ama bunların sayısı çok azdır. Bütün Başak burcunda doğan kadınlar paranın verdiği güven ve rahatı isterler. Paranız az fakat geleceğiniz parlaksa kadın itiraz etmeyecek ve bütün gücüyle sizi destekleyecektir. Fakat geleceğiniz belli değilse, sık sık iş değiştiriyor veya tembelliği seviyorsanız bu kadına hiç yaklaşmamanızı söyleyeceğiz. O, size her istediğinizi verecektir ama karşılığında da güven isteyecektir. 

Bu kadın, hesabını bilen, tutumlu bir tiptir. Parasını öyle olur olmaz şeylere harcamak da istemez. Kendisinden borç istemeye de kalkmayın. Ziri size bir anda garez olması da kabildir. O, parayı kazanmakta ve gerektiği kadarını harcayıp kalamının biriktirmektedir. Böyle biriktirdiği parayı başkasına vermeye de niyeti yoktur. Başınız sıkıştığı zaman, eğer sizi çok seviyorsa para yardımı yapabilir. Ama ondan sonra da dilinden kurtulamazsınız. Sık sık size o olayı hatrlatarak düşüncesiz olduğunuzu söyleyebilir. buna karşılık bol paranız ve iyi bir işiniz varsa size hayran kalabilir. Çünkü o para kazanabilen kimselere saygı besler. Para kazanmak onun için hayatta başarıya erişmekle eştir. Başak burcunun cazibeli bir kadını olan Raguel Welch, aynı zamanda menejerliğini yapan kocası sayesinde yükselmiş fakat sonra paradan dolayı boşanmıştır. Yıldız, gazetecilere, "Kocamın kazandığım parada hak iddia etmesine razı olamazdım" demiştir. "En iyisi kendim kazanır kendim harcarım." Bu sözler Başak burcunda doğan kadının para konusundaki fikrinin tipik bir örneğidir. 


KİŞİLİK 


Daha çok kafasıyla hareket eden başak burcunda doğmuş kadın, neşeli, iyi niyetli, okumaya, bilgiye, edebiyata meraklı, fakat aslında kendisine pek de güvenemeyen bir tiptir. Bu kadını kişiliği kuvvetli bir erkek çok mutlu eder. 
Siz böyle bir erkekseniz bu kadının belirli isteklerine uyar ve sonra onu arzu ettiğiniz hale getirirsiniz. Size büyük saygi duyacağı ve dostluk besleyeceği için sözlerinizi dinleyecek, fikirlerinizi kabul edecektir. Hatta ona sevmesini de öğretebilirsiniz. Fakat bu burç kadınının Yengeç, Aslan veya Terazi tipi gibi derin bir aşkla sevebileceğini de sanmayın. Bu çok ama çok ender görülebilir. Fakat o bunu başka özellikleriyle gidermeye çalışacaktır. Sizi ilgilendiren her şeyle meşgul olacak, şık giyinmenizi sağlayacak, evde rahatınızı temin edecek, gerekirse işinizde bile size yardım edecektir. 

Bu burçta doğan kadın, hayata büyük ilgi duyar. Bu tip kadınlardan çoğunu kulüplerde, yardım derneklerinde görebilirsiniz. Kadın, boş vakitlerini ahbaplıkla geçirmeyi sever. Temiz, iyi giyimli, neşeli, güler yüzlü, cana yakın, terbiyeli ve zarif olduğu için de girdiği çevrelerde beğenilip takdir edilir. Bu tiplirden bazılarının talih oyunlarına meraklı olduklarını da belirtelim. Eğer kumar sevmiyorsanız 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her şeyden önce kadının bu yönünü anlamalısınız. Yoksa evlendikten sonra o yine kulüplere veya ahbaplarının evine giderek talihini denemeye kalkacaktır. Hatta sizi de aynı yerlere götürmek isteyecektir. Talih oyunlarından hoşlanmayan bir erkek için bundan daha sıkıcı bir durum düşünülemez tabii.. 

Bu burçta doğan, dikkatli, hesaplı, maddeye düşkün, titiz kadın belki de idealinizde yaşattığınız tiptir. Ama belki de bu huylar sizi çok sıkacakur. Fakat onun neşesini, güler yüzünü, nükte kabiliyetini, kafasını, tertipliliğini, temizliğini beğeneceksiniz. Bu arada onun son derece zeki olduğunu da bilin. Kadın, beğendiğiniz ve sevmediğiniz tarafları hemen hissedecektir. Size her bakımdan bağlanmışsa bu begenmediğiniz taraflarını da düzeltmeye çalışacaktır. Ancak onun maddeye olan düşkünlüğünü önleyemezsiniz. Zaman zaman cimriliğe varan tutumluluğuna da çare bulamazsınız. 
Fakat siz de paranın önemine inanıyorsanız, Başak burcunda doğan bu kadın ideal bir eştir. Çünkü o hayatınız boyunca size destek olacak, kazandığınız parayı asla israf etmeyecek, bunu biriktirip çoğaltacaktır. Yani böyle bir kadınla el ele vererek zengin olmanız da kabildir. Bu arada aşk degil candan bir dostluk arıyorsanız yine bu kadın sizin için idealdir. O zekâsı sayesinde durumu iyi idare etmesini de bilecektir. Sizi sevdiğini sanmanız da kabildir. Çünkü onun büyük itinası, ilgisi, dikkati, sizi koruması bir bakıma da büyük bir sevgi yerine peçebilir. 


DARGINLIK 


Bu burçta doğan kadın, çok çabuk küser. Küçük bir söz onu darıltmanıza yetecektir. O günlerce surat da edebilir. 
Böyle bir duruma imkân bırakmamanız daha uygundur tabii. Eğer, çapkınlığa kalkarsanız bu zeki kadın bunu hemen 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sezer. O derin bir aşkla sevmese bile tam anlamıyla size bağlandığı için birden bocalayacaktır. Bu kadın aslında kıskanç bir tip sayılmaz, ama karşısına bir rakibe çıkması onu çok gücendirir ve kızdırır. Ancak kadının ayrılmaya kalkacağını da sanmayın. Birden değişip sizi deli gibi sevdiğini de sanabilir. Hatta sahiden de o anda öâşık olur. Sizi neden kaçırdığını, uzaklaştırdığını düşünmeye başlar. Eğer kabahati kendisinde bulursa beğenmediğiniz huylarından vazgeçmeye çalışır. Ama kabahatli olan sizseniz o vakit fırsat kollar. Onun için para birinci planda gelmektedir. Eğer paranızı ona vermişseniz, o vakit sizi pek çok şeyden mahrum etmeye de kalkar. Ama para sizdeyse, sizi ince zekâsı sayesinde.devamlı iğneleyerek canınızdan de bezdirir. Yalnız, hatanızı anlar döner ve özür dilerseniz sizi hemen affeder. 
Çünkü neticede onun en değerli arkadaşı da sizsiniz. Bu kadının sizi asla bırakmıyacağını da söyledik. Fakat o kayıtsızlığınızı anlar ve sizden zengin biriyle karşılaşırsa o zaman fikir değiştirebilir. 


ÇOCUKLAR 


Başak burcunda doğan kadın iyi bir annedir. O çocuklarına da size olduğu gibi iyi bakar ve itina eder. Çocukların sıhhatli, temiz, terbiyeli, dürüst ve bilgili olmaları için elinden geleni yapar. Çocuklarının kendisini saymasını da sağlar. Neşesi, dostluğu sayesinde de onların sevgisini kazanır. 
Kısacası bu kadın evini, eşini ve çocuklarını düşünen. enlann rahatını sağlayan bir tiptir. 


BAŞAK BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Bu burçta doğan çocuk, daha çok küçük yaşlarda zekâsını ortaya koyar. O her şeyi merak edip sorarak sizi bezdirir. Fakat küçüğün her sorusuna cevap vermek ve duyduğu ilgiyi sarsmamak lazımdır. Okulda da merakı ve zekâsı sayesinde başarılıdır. Üstelik fazla çalışmadan başarı gösterir. 
Yalnız o sabırsız, çabuk bıkan huzursuz bir tiptir. Duyduğu ilgi çabuk söner. Çocuğun parlak zekâsı bu duruma yol açmaktadır. Onun için de anne ve baba, çocuğun kafasını oyalıyacak konular bulmalı, onun derslerini sevmesi için çareler düşünmelidirler. Daha küçük yaşta paranın değerini anlayan çocuk böylece kendisini şevkle derslerine verecektir. Dersleri dışında da yine onu oyalıyacak şeyler bulmak şarttır. Çocuk, tabiatı çok sever. Bu arada bakıp besleyeceği bir kedi, köpek gibi bir hayvan alın. Böylece onun his tarafını da geliştirirsiniz. Başak burcunda doğan çocuk, küçük yaşta sevgiyi öğrenirse hisleri de uygun şekilde gelişir. 
Hem böylece ileride sevgiden de korkmaz. 


Terazi Burcu 


Libra 


(24 Eylül - 22 Ekim) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 


Grubu : Hava 

Uğurlu günü : Cuma 

Uğurlu sayısı :6 

Uğurlu taşı : Opal 

Uğurlu renkleri : Açık pembe, açık mavi, turkuvaz, bütün pasteller 

Uğurlu çiçekleri Unutma beni, pembe krizantem, pembe gül 

Uğurlu kokuları : Gardenya, yasemin, orkide 

Uğurlu müzik (o: Romantik parçalar 


En belirli özelliği : Saygı 

En büyük ideali : Mükemmel dostluk 

En büyük hatası : Kendini beğenme 

En büyük arzusu : Değerinizin anlaşılması 


On iki burcun en dengelisi, en hoşu, en zarifi Terazi'dir. 
Bu burç adaleti, dengeyi, ortaklığı, evliliği, siyaseti, iş birliğini temsil eder. Onun için de siz dengeli, adil, hoş, zarif, ortaklığa, evliliğe, işbirliklerine önem veren ve türlü üstün nitelikleri yüzünden düşman edinen bir tipsiniz. Bu arada yıldızınız bu burcun bazı özelliklerini çok belirli hale koymakta ve sizin çok dikkati çeken bir tip olmanızı sağlamaktadır. 


YILDIZINIZ 


Yıldızınız Güzellik, Sevgi ve Güzel Sanatlar temsilcisi Venüs'dür. Bu yıldızı Boğa burcuyla palmaşmaktasınız. 
Ancak toprak gurubundan clan Boğa burcunda daha realist hal alan Venüs, sizin burcunuzda hislerin, fikirlerin birinci plana çıkmasını sağlarlar. Hava grupları genellikle kafa, ze- 


198 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


ka, fikir gibi şeyleri temsil eder. Venüs de burcunuzda sizin bu taraflarınızın daha belirli olmasını sağlar. Böylece sizin sevginiz daha romantik, sözleriniz daha tatlı olur. Boğa burcunda doğan insan gibi siz de sevgiye düşkünsünüz ama onun sadakatine karşılık gurubunuz yüzünden sizde havailik vardır. Yalnız doğum anında parlayan yıldızların karakterinizi etkileyeceğini de tekrar belirtelim. 


GÜZEL KONUŞMA 


Konuşması tatlı, sözleri anlamlı bir insansınız. Siz konuşurken bağırmaz, en derin hislerinizi bile yumuşak, hafif bir sesle anlatır ve hatta zaman zaman fısıldarsınız. Durum böyle olunca karşınızda sizinle tartışmaya, kavgaya niyetli biri de olsa buna imkan bulamaz. Farkına varmadan o da sesini alçaltır, size sinirlense bile mantıklı sözleriniz sayesinde yatışır ve hatta hata etmiş olduğunu bile sanır. İnsanın dengeli bir kafaya sahip olması, kendinden emin olarak sakin konuşması da neticenin sağlanmasını kolaylaştıran bir silahtır. Siz de bundan bol bol yararlanırsınız. Bu arada hatalı olduğunuz zaman bile genellikle tartışmaları kazandığınızı da belirtelim. 


DENGE 


Burcunuzun sembolünün bir Terazi olduğunu göreceksiniz. Bu Terazi dengeyi ve adaleti temsil eder. Yani siz hisleriyle kafası arasında denge kurabilen ender tiplerden birisiniz. Hem çok da adilsiniz. En küçük haksızlık sizi kırar Bu yüzden hiç tanımadığınız kimseleri savunduğunuz da çok görülmüştür. Bütün bu özellikler bir araya gelince ortaya kafa ve his bakımından ideal sayılabilecek bir tip çıkar. Etkileyici konuşma, denge, çabuk sinirlenmeme ve 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adalet sizin çok güvenilir insan olmanızı sağlamaktadır. bunun için de çok güvenilir insan olmanızı sağlamaktadır. Bunun için de burcunuzdan adil siyaset adamları ve hukukçular çıkar. ama durumun her zaman öyle olacağını da sanmamalısınız. Çünkü o dengeyi sağlayan terazi sandığınızdan çok daha hassastır. 

Hava gurubundan olduğunuz için dengenizi her zaman koruyabilmeniz de çok zordur doğrusu. Doğum anında bu dengeyi destekleyen yıldızlar parlamışsa ömür boyunca saydığımız niteliklere sahip olursunuz. Ama sert yıldız etkileri almışsanız o vakit terazinin bir kefesi daha ağır basa- 
"caktır. Yani ya hisler ya kafa size hâkim olacaktır. Bu arada çok dengeli olanlarınız bile zaman zaman his konularında bocalama geçirebelirsiniz. Veya güzellik, yahut fikirler yüzünden dengenizi kısa süre için kaybedebilirsiniz. Daima bu hassas dengeyi korumaya çalışmalısınız. Mesela ünlü yıldız Catherine Deneuve, burcunuzun güzel, hoş, zarif tiplerinden biridir. Ancak onun his yönü devamlı ağır basmaktadır. Yıldız bu yüzden aşktan aşka koşmakta ve evlilik dışı ilişkilerden zevk almaktadır. Sanatçı Rejisör Vadim'le gerek aktör Marcello Mastroanni'yle sevişmiş ve her iki erkekten de birer çocuğu olmuştur. Ama kadın Vadim'in evlenme teklifini reddederek serbest aşkı tercih ettiğini söylemiştir. İşte bu güzel yıldız Terazi burcunun dengesi bozuk tiplerinden biridir. Zira Terazi burcunun evliliği de temsil ettiğini söyledik. Sizin burcunuzdakiler evliliğe önem verir ve büyük saygı beslerler. 


SAKİN TİP 
Siz, iyi, güzeli, doğruyu seven, genellikle başkalarının 


işine karışmaktan hoşlanmayan, mantığından yararlanabilen, zarif, nazik, düşünceli iyi niyetli bir insansınız. Sizde 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vicdanınızın sesi çok önemlidir. Bu vicdan haksızlıklar karşısında hemen kendisini belli eder. Zaten bu yüzden başkalarının işine karışmayı sevmemekle beraber haksızlığa uğrayanları korumak için hemen harekete geçersiniz. Size bakanlar çok sakin, kendi halinizde bir insan olduğunuzu sanırlar. Aslında da süküneti seversiniz fakat iç âleminiz hiç de sakin değildir. İçiniz bir yanardağdan farksızdır. Bu volkan, sizi rahatsız etmeden adeta sönmüş gibi durmaktadır. 
Fakat adalet, dürüstlük, dostluk, sevgi, güzellik gibi konularda birden lavların akmaya başlaması da kabildir. Sizde Koç veya Aslan'ın yakıcı öfkesi de yoktur. Sinirlenseniz bile dengeli olduğunuz için sesiniz yükselmez. tam aksine çok sinirlenirseniz sesin birden kısılma ihtimali de kuvvetlidir. Haksızlığa gelemezsiniz ve ender hem de çok ender olarak kötülük yapabilirsiniz. Ama bu hatanız da sizi kısa süre sonra çok sarsar. Vicdan azabı duyar ve pişman olursunuz. Onun için de siz hatalarından daima ders alan bir tipsiniz. Aynı hatayı, tekrarladığınız görülmemiştir. Yalnız dengesi çabuk bozulanlar daima aynı şeyi yaparlar. Fakat hisleri baskın çıkan bu tipler yaptıklarının hatalı olmadığını düşünerek kendilerini kandırırlar. 


BÜYÜK ENERJİ VE TEMBELLİK 


Terazinin iki kefesi büyük enerji ve tembelliği de temsil eder. Sizin durmadan çalışmanız, didinmeniz, olmayacak işleri kısa süre içinde yapmanız kabildir. Başkalarını hayrete düşürecek, büyük hayranlık uyandıran bu çalışmadan sonra sizin âdeta hareketsiz kaldığınız görülür. O zaman eşi emsali görülmemiş bir tembelliğe kalkarsınız. Hatta, böyle devrelerinizde hakkınızı korumanız gerektiği an bile tembellikten ağzınızı açmaya lüzum görmezsiniz. 
Tembelliğiniz vücudun dinlenmesi, sinir sisteminizin canlanması için şarttır. Fakat bu devrelerde kayıtsız kalmanız, kendinizi korumamanız aleyhinizde olur. bu yüzden zaman zaman büyük zararlara bile uğrarsınız. Enerjiniz sayesinde eriştiğiniz büyük başarı sizi memnun etmiştir. bir süre daha ötesini düşünmek istemezsiniz. Ama tembellik sırasında da hafif bir gayret göstererek kendinizi korumalısınız. 

Siz, huzurlu, rahat ve ahenkli bir hayat arzulamaktasınız. Dostlarınıza da düşkünsanız. Sevdiğiniz kimselerle, dostlarla güzel bir hayat sürmek sizi mutlu eder. Kavga, gürültü, patırtı, fazla kalabalık sizin sinirlerinizi bozar. Düzenli çalışma sayesinde pek çok şeyler yapmanız kabilken huzursuzluk, gürültü, tartışma gerilemenize yol açar. Sizi tanıyanlar bu huylarınızı da çabuk anlarlar. Girdiği yere de huzur götüren bir tipsiniz. Sizdeki bu huzur gücü etrafınızdakilerin sakinleşmesine, huzursuzlukların ortadan kalkmasına sebep olur. Ancak zaman zaman tartışmaya meraklandığınızı da belirtelim. Bu da yine adalet hissi dolasıyla ortaya ıkan bir şeydir, siz idandığınız şey uğruna saatlerce, konuşup tartışabilirsiniz. Sözleriniz de kırıcı değil etkilidir. 
Hem tartışırken bile zaman zaman gülümsediğiniz görülür. 
Gülümseyişiniz çok çekicidir. Fikirlerinize itiraz eden kimse bu tebessüm karşısında şaşırır, bocalar ve bazı zaman söyliyeceğini bile unutabilir. Bazen bir gülüşle çok önemli bir meseleyi halletmeniz bile kabildir. Yıldızınızın size vermiş olduğu güçlü silahlardan biri de budur. 


GÜZELLİK 


Yıldızınız Venüs, güzelliği temsil eder. Siz de her türlü güzelliğe hayran ve düşkünsünüz. Onun için de renkler, sesler, müzik, kokular hayatınızda çok önemli bir rol oynarlar. Mantıklı olmanıza rağmen çirkin sesli birinin söylediği doğru sözleri dinlememeniz de kabildir. Buna karşılık tatlı 


202 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


sesle konuşan ve kelimeleri nasıl kullanacağını bilen biri sizi çok daha fazla etkileyebilir. Güzel kokular, romantik müzik, güzel renkli kumaşlar, eşyalar, çiçekler size büyük zevk verir. Güzelliklere hayransınız ve bu hayranlık da ömür boyu sürecektir. A yrıca zarif ve kibar olan şeylere de düşkünsünüz. Bu da giyim konusunda kendisini belli eder. 
Sizin için gözünüze güzel görünen şe yler değerlidir. Venüs, size büyük zevk vermektedir. Onun için de kılığınız hem zarif, hem kibar, hem şık hem de güzeldir. Siz, rengini be-Benmediğiniz bir giyim eşyasını pahalı da olsa giymezsiniz. Bu arada giyiminiz çok dikkati çeker. Çünkü siz modaya uymaktan çok kendinize yakıştırdığınızı giyersiniz. A yrıca başkalarının sırtında hiç de iyi durmayacak bir kılık size çok yakışabilir. Sizin için güzel sadece yakışandır. Bu arada zevklerinizin ucuz olmadığını da ilave edelim. Yani o güzel olan şey aynı zamanda şık ve çok da pahalıdır. Ama sizin için fiat önem taşımaz. Her şeyden önce güzellik ruhunuzu okşamalıdır. 


GÜZEL SANATLAR 


Yıldızınız Venüs, güzelliklere ve aynı zamanda güzel sanatlara düşkünlük vermektedir. Pek çoğunuz güzel sanatlarla ilgilenirsiniz. Hatta başka bir işiniz de olsa ayrıca evinizde resim yapmanız, güzel sanatların bir dalıyla ilgilenmeniz kabildir. Bunu sırf zevk verdiği için yaparsınız. yine Venüs dolayısıyla müzik de sizin için şarttır. Sevdiğiniz müzik kişiliğinizi iyi açıklar. Siz romantik müziği seversiniz. Kelimelerle anlatılmayan pek çok hissi bir tek şarkının dile getirebileceğini de bilirsiniz. Bu sözlere önem vermek, ahenk, hislilik sizin edebiyat konusuna da merak duymanıza sebep olmaktadır. Burcunuzdan renkli, akıcı dilleriyle hayranlık uyandıran büyük yazılar da çıkar. Kısacası sizde 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güzelliklerle yaratma gücü birleşmiştir. 

Terazinin bir gözü neşeyi öbür gözü hüznü temsil eder. 
Onun için de siz neşe ve hüzün arasında da denge kurabilen bir insansınız. Bu da eşine rastlanmayan şaşılacak bir özelliktir. En üzülecek olayı komik bir dille anlatıp bunu gülünecek hale sokabileceğiniz gibi neşeli bir kaç sözle büyük bir kederinizi de etkili şekilde ifade edebilirsiniz. Ünlü yazar Oscar Wilde'ın çocuk masalları son derece acıklıdır. Fakat bunlarda ayrıca çok irce bir alay, hiciv gizlidir. Bu masallar sizi çok duygulandırdığı gibi aynı zamanda düşündürür ve hatta güldürür. İşte Terazi insanları kelimeleri de böyle ustalıkla kullanarak his ve düşüncelerini açıklayabilirler. 


DOSTLUK VE DÜŞMANLIK 


Terazi burcunda doğan ince, zarif, anlayışlı, nazik, dengeli insan dostluğa çok önem verir. Evet, siz dostlarınıza çok düşkünsünüz. Kafanıza göre olan sizin gibi güzelliklere düşkün, hisli ve aynı zamanda akıllı kimselerle ideal dostluklar kurabilirsiniz ama maalesef yine de onlardan kurtulamazsınız. Adil olduğunuz ve haksızlığa dayanamadığınız için sakin bir tavırla ve açık açık fikirleriniz söylersiniz. bazı kimseler bunu olgunlukla karşılarlar, ama bazı tipler bu yüzden size, garez olurlar. Ayrıca pek çok üstünlüğü, güzelliği kendinizde topladığınız için de sizi kıskanan ve düşman olan da çoktur. Siz, ender olarak hislerle hareket ederek düşman olabilirsiniz. Çünkü ancak çok beğendiğiniz, önem verdiğiniz kimseleri çevrenize alırsınız. Diğer kimselere tamamiyle kayıtsız kalırsınız. Onlara nazik davranır fakat ilgi göstermezsiniz. Bu durumda da düşmanlığa pek yer yoktur tabii. Fakat çok değer verdiğiniz bir kimse size kötülük ederse bu yaralanmanıza sebep olur. O anda adeta dengenizi kaybedersiniz ve açık açık meydan okursunuz. Zira gizli kapaklı şeyleri sevmezsiniz ve düşmanlığınızı da belirtirsiniz. Ama diğer taraftan sizi kıskananlar, garez olanlar böyle mert davranmazlar. Onlar gizli gizli size kötülük yapmaya çalışırlar. Bu tipler kayıtsız kaldığınız kimselerse oralı bile olmaz ve hatta durumu anlamamazlıktan gelirsiniz. Bu üstün haliniz de onları büsbütün çileden çıkarır. 
Ömrünüz boyunca sizi kıskanacaklarını bilin. Hem gerektiği zaman da kayıtsızlığı bırakarak kendinizi savunun. Çünkü üstün denge ve konuşmanız sayesinde karşınızdakileri kolaylıkla yenebilecek bir insansınız. 


SEVGİ 


Denge, fikir ve dürstlük kadar his yönünüz de kuvvetlidir. Hayatınızda güzellikler kadar sevginin de rolü vardır. 
Burcunuz Hava gurubundan olduğu için bu hisler çok daha ince, zarif ve üstündür. Siz bir hayli romantiksiniz. Ancak sizi yumuşak pörenler sevgide aldanacağınızı da sanırlar. 
Bu hatalı bir düşüncedir. Çünkü o tatlı yumuşaklığınızın altında umulmadık, akla hayale gelmedik bir sertlik gizlidir. 
buna kadife eldivenli demir yumruk da diyebiliriz. Okşarken eliniz pek yumuşaktır ama indirdiğiniz darbenin ne kadar sert olduğunu kimse bilemez. Hatta bunu zaman zaman siz bile anlıyamazsınız. Okşadığınız ve sonra vurduğunuz kimse şikayet ettiği zaman da onun bunu hakkettiğini düşünür ve "Zaten fazla bir şey yapmadım ki," de diyebilirsiniz. 
Görünüşte sakin, yumuşak, hatta biraz içine kapalı, bir tipsiniz. Ama daha önce de bahsettiğimiz gibi içinizde bir yanardağ vardır. Aşka çok düşkün ve ihtiraslısınız. Sevdiğiniz zaman büsbütün hoşlaşır ve bütün cazibenizi de ortaya koyarsınız. Sevdiğiniz kimseyi de kendinize bağlamasını bilirsiniz. 
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Sevdiği zaman kalbini tam anlamıyla veren, bağlanan bir insansınız. Ayrıca sizin burcunuzda doğanlarda karşılıksız sevgi diye bir şey de pek gözükmez. Çünkü sevdiğiniz kimse de muhakkak size aşık olur. Seçtiğiniz kimse aslında sizin tipinizi beğenmiyebilir, veya durgun olduğunuzu düşünebilir. Ama kısa süre sonra size deli gibi âşık olduğunu anlıyarak şaşar. Siz bir anda o insan için ideal halini alabilirsiniz. Bu da Venüs'ün verdiği sihirli aşk gücüdür. Çok yönlü bir tipsiniz ve sizin hayatın zevklerini temsil ettiğiniz de söylenebilir. Böyle karşınızdakini bağlamanız da adeta sihirli bir şeydir. Sevdiğinize her şeyinizi verir fakat ondan da aynı şekilde karşılık beklersiniz. Yani siz Yengeç burcunda doğan bir tip gibi bağlanıp fedakarlık yapabilirsiniz ama karşınızdaki kimseden de aynı şeyleri istersiniz. Sizce sevgi de dengeli olmalıdır. Aşkınızda öyle küçük hesapların rolü yoktur. Yalnız bu arada önemli bir noktayı belirtelim. 
Siz sevdiğiniz sürece sadıksınız. Eğer karşınızdaki insan sizi anlamazsa, hoşunuza gitmeyen bir hata yaparsa, hislerinize gerektiği gibi cevap vermezse yandı demektir. Çünkü o eşsiz, Sözlerle tarif edilmeyecek şiddetli aşkınız birden sönüverir. Halbuki o kimse size âşıkur. Sadece sizin istediğiniz gibi karşılık verememiş, kendi karakteri gereğince hareket etmiştir. Bir anda'onu bırakmanız yüzünden tanımış, türlü türlü maceralara atılmış olsa bile ömründe ilk defa böyle bir aşkı tatmıştır. Sizi tanıyınca geçmişte kalan her şeyin önemsiz olduğunu anlamıştır. Bir daha sizin gibi eşsiz birini bulamıyacağını da bilmektedir. Evet o kadife eldivenli, yumuşak elin darbesini yemiştir. Bir daha da kolay kolay kendisine gelemiyecektir. Bu arada siz de başka birini beğenip severek yine eskisi gibi bütün kalbinizle bağlanabilirsiniz. Geride kalanların sizce bir değeri yoktur. 

Bu sözlerimizden kalp kıran, havai bir insan olduğunuz manasını çıkarmayın. Evet, hava gurubundan olan burçlarda doğan kimselerde zaman zaman böyle durumlar görülebilir. Fakat aslında bu havailik değildir. Terazi burcunda doğduğunuzsa sevgiye çok önem verir, aşık olur, bağlanırsınız. Her aradığınızı da sevdiğiniz kimsede bulursanız, onu asla terk etmezsiniz. Ama bu sevgide hayal kırıklığına uğrarsınız o kimseyi bırakmanız tabii sayılır. Bu durumda evlilik konusunun bir problem olduğunu düşüneceksiniz belki. Terazi burcu evliliği temsil eder. Bu burcun, doğum anandı kötü etki almamış tipleri evliliğe saygı beslerler. 
Kendilerine her bakımdan uygun bir şey seçerek mutlu olurlar. Siz de her bakımdan anlaşacağınız biriyle ömür boyu sürecek mutlu bir yuva kurabilirsiniz. Burcunuzda çok mutlu evliler de bulunur. 

Fakat evlilik bir hataysa o zaman bunu kabul etmez ve ayrılmayı da tercih edebilirsiniz. Eşinizin sizi kendisine bağlayabilmek için ömür boyunca dikkatli davranması lazımdır. 


ZIT TİPLER 


Terazi burcu dengelidir ama onun dengesini doğum anındaki sert yıldız etkileri bozabilir. Onun için de bazen bu burçtan hiç de ummadığınız tipler çıkabilir. his yönü çok ağır basacak olursa o tip mantık, denge, vicdan gibi şeyleri ihmal edebilir ve hatta unutabilir. O tamamiyle zevklerine düşen bir insan olur. Bu kimseye söz anlatmanıza ve yol göstermenize imkan olmadığını da bilin. Bu tipler, herşeye rağmen yine de şirin ve cana yakındır ama onlara güven olmaz. Çünkü hisleri kendilerini nereye çekerse oraya giderler. Neyse Terazi burcundan çıkan bu tipte çok ender rastlanır. Buna karşılık diğer Terazi tipinde de manuk, vicdan, adalet, dürüstlük, iyi niyet gibi şeyler ağır basar. O tam anlamıyla dürüst, her bakımdan güvenilecek bir 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kimsedir. Ancak onun da sevgi yönü biraz kısırdır. Hatta hislerini reddetmesi ve iradesiyle kendisine baskı yapması da kabildir. Bu az rastlanan tip de kendisini sevene iyi eş olur ama ona sevgisini veremez. Yıldızınız Venüs, size güzellikle birlikte zevklere de düşkünlük verir. Bu zevkler giyim merakı, müziğe düşkünlük, tatlı konuşma, vs. şeklinde ortaya çıkar. Ama bazılarınız bu arada lezzetli yiyecekler ve iyi içkilerden de fazla hoşlanabilirsiniz. Çikolatalar, şekerlemeler, şarapla pişirilmiş yemekler çok hoşunuza gidebilir. Ancak böyle yiyeceklere fazla düşkünlük sizi şişmanlatabilir ve dolayısıyla sağlığınızı da bozar. Onun için yemek ve içki konusunda biraz dikkatli olmalısınız. Terazi burcu, böbrekleri de temsil eder. Özellikle baharatlı yiyecekler ve fazla içkiden kaçınmalısınız. Rahatsız olduğunuz zaman da sakin bir yerde dinlenmenizi söyliyeceğiz. başınızı dinlendirmek, gürültüden kaçmak ve hafif besinler almak çabucak sağlığınıza kavuşmanızı temin edecektir. 

Terazi burcunu idare eden Venüs, size büyük bir hayat sevgisi vermektedir. Siz hayata adeta aşkla bağlısınız. Ancak zor şartlar, çare bulamadığınız problemler, büyük üzüntüler sizi hayata küstürebilir. O zaman tamamiyle içinize kapanabilirsiniz. Böyle durumlarda hislerinizle değil mantığınızla hareket etmeye çalışmalısınız. Ancak bu sayede eşsiz dengenize tekrar kavuşur ve olayları hem iyi hem kötü taraflarıyla görebilirsiniz. Ender olarak sevgi yüzünden hayata küsmeniz de kabildir. Buna sevdiğiniz kimsede aradıklarınızı bulamamanız yol açabilir. Ama dediğimiz gibi bu da ender görülen bir durumdur. Hayatınızda sevgiye olduğu kadar akıl, denge, güzelliklere de yer verirseniz asla mutsuz olmazsınız. 

Venüs'ün idare ettiği bu güzel burçtan pek çok alanda ün yapan insanlar çıkmaktadır. Bu burçtan bir kaç isim verelim. Yıldız Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Britt Ekland, Deborah kerr, Romy Schneider, Julie Andrews, aktör Marcello Mastroianni, Roger Moore, Terance Stamp, şarkıcı Johnny Mathis, Beatles grubundan John Lennon, yine şarkıcı David Bowie, astronot John Watts Young, besteci Fransız Liszt, piyanist Vladimir Horowotz, devlet başkanı Dwight Eisenhower, Hoş Memo'nun yaratıcı Al Capp, yazar Graham Greene, William Faulkner, Thomas Wolfe, Arthur Miller, Lin Tutang, Gore Vidal, Oscar Wilde, Eugene O'Neill, Truman Capote ve bizden Semiramis Pekkan, Engin Cezzar, Yıldız Kenter'i bu buncun ünlüleri arasında sayabiliriz. 


TERAZİ BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Terazi burcunda doğan erkeklerin çok üstün tarafları bulunan kimseler olduğunu tahmin edersiniz tabii. Bu burçta doğan erkek zevkli, güzelliklere düşkün, hislere değer veren, dürüst, dengeli, iyi niyetli, kibar, adil, hoş bir tiptir. 
Eğerbu burçtan biriyle ilişki kurmak ve evlenmek istiyorsanız dikkat etmeniz gereken çok önemli noktalar vardır. Bu konularda size yardımcı olmaya çalışalım. 


VERİLEN SÖZLER 


Bu erkek, dürüst ve adildir. Verdiği sözleri tutmaya da özellikle dikkat eder. Karşılık olarak da sizden aynı şeyi bekleyecektir. Ona söz verdikten sonra caymanız, bunu unutacağını sanmanız veya önemsememeniz çok kötü netice verir. Evet, bu erkek zaman zaman dalgın gibi gözükebilir. Ama o değer verdiği kimselerin her şeyine dikkat eder. 
Verdiğiniz sözü tutmazsanız onu hayal kırıklığına uğratırsınız, Ayrıca sizin güvenilmiyecek bir kimse olduğunuza da karar verebilir. Dünyanın en güzel, en cazibeli kadını olsanız bu yüzden sizden uzaklaşması ihtimali bile vardır. Aynıca sözlerinize de dikkat etmelisiniz, bu erkek küfürden, bağırmaktan, sertlikten hiç hoşlanmaz. Böyle bir hareketiniz hemen kaçmasına yol açar. 

Bu yumuşak sesli, sakin tavırlı erkeğin his yönü çok kuvvetlidir. Onun daima tatlı sözlere ihtiyacı vardır. Ama sadece tatlı olan ve devamlı tekrarlıyacağınız bir kaç kelimenin de yeterli olacağını sanmayın. Bu erkek, dengeli, kafalı bir mantıklıdır. Onun için de sözleriniz aynı zamanda onun kafasına hitap etmelidir. Boş laflar eden, hep aynı şeyi söyleyen kadınlar ona usanç verir. Sözleriniz güzel, manalı, etkili, ince olmalıdır. Hem böyle konuşmanın kolay olacağını da sanmayın. Terazi burcunda doğan bir erkek, fevkalade bir eğitim yapmasa bile güzel konuşmasını bilir. 
Güzel konuşma ona Venüs'ün hediyesidir. O sizden de aynı şeyi bekleyecektir. Bu arada iyi bir eğitim, kültür sözlerinizin çok daha ilginç olmasını sağlayabilir. Güzelliğe ve Güzel Sanatlara önem veren bu erkek, aynca aşağı yukarı her konuyu da merak eder. Onun için ne kadar bilgili olursanız o kadar iyi netice elde edersiniz. 


EN BEĞENİLEN ERKEK 


Bu arada en beğenilen erkeklerin Terazi burcunda doğduklarını da belirtelim. Bu hisli, güzelliğe düşkün, aşka önem veren tip, kadın ruhundan çok iyi anlar. Üstelik sözleri, etkili, kendisi daima zarif, nazik ve şıktır. Bu burçta doganların çapkınlık dikkati çeker. Eğer bu çapkın erkek tipine bir isim vermek isterseniz ona "Don Juan" diyebilirsiniz. 
Çünkü o sever ve bir kadını kısa süre mutlu eder sonra başka bir maceraya atılır. Yalnız Don Juan'ın bile bağlanabileceğini bilin. Eğer akıllı, mantıklı, cazibeli, zarif, şık, güzel, hoş bir tipseniz bu Don Juan'ı ömür boyu yanınızda tutabi-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Güzelseniz işiniz kolaylaştı demektir. Çünkü bu erkek güzellere hayrandır. Onu güzelliğinizle büyülemeniz de kabildir. Zaten daha siz bir şey yapmadan o kendiliğinden yaklaşacak, sokulacaktır. Güzelliğiniz gözlerini kamaştırdıgı için sizi elde etmek içni ne kabilse yapacaktır. Ama siz sadece güzelseniz bu erkeği bir süre sonra bıktırabilir. Çünkü onun için hayatta güzellik şart ama yeterli değildir. Bu erkeğin herkesi kolay kolay beğenmediğini, idealindeki kadını tarif etmenin kolay olmadığını da söyleyelim. 


KAFA 


Bu erkek, güzelliklere hayran ve konuşmasını bilen bir kadına bağlanabilecek bir tiptir. Ayrıca güzelliğe çok önem vermekle beraber konuşma ve kafa daha da ağır basabilir. 
Çünkü siz kısa süreli bir ilişki kurmayacak ve onu kendinize bağlayacaksınız. Durum böyle olunca bütün aklınızı kullanmanız gerekecektir. Zekâ, şirinlik, cana yakınlık da sizi destekleyecektir. Bu arada huzurlu bir insan olduğunuzu da kesinlikle belirtmelisiniz. Belki aslında çabuk heyecanlanan, hislerine kapılan, kolay kolay rahat edemeyen bir tipsiniz. Fakat bunları erkekten gizlememelisiniz. Onun yanında daima huzurlu, neşeli, sakin güzel yüzlü olacaksınız. 
Yani erkek, "Ben bu kadının yanında olduğum zamanlar huzur duyuvorum," diyebilmelidir. Eğer çabuk sinirlenen, öfkelenenen, bağırarak tartışan bir kadınsanız bu erkeğe yaklaşmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü o huzurunun bozulmasına tahammül edemez. Böyle parladığınız ilk an onun tutumu değişiverir. İlgilenen, üstünüze düşen, daima sizinle meşgul olan erkek birden kayıtsız bir tavır takınır. Size son derece sakin bir tavırla sinirlenmemenizi söyler. Sonra ya- 
“ınızdan uzaklaşabilir. Yahut, size sinirlenme konusunda 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çok etkili bir nutuk çektikten sonra gider. Ama iki şekilde de gideceğini bilin. Size çılgınca aşık olsa bile böyle tatsızlıklar onun rahatsız olmasına yol açar. Ayrılamıyacak durumdaysa dalgınlaşır ve içine kapanır. Bu da bir nevi sizden kaçmadır. Onun tatlı sözlerini de duyamazsınız artık. O sihirli gülüşünü de göremezsiniz. Onun için bu erkeği haşinlik, sertlik ve huzursuzlukla kırmamalısınız. 

Şimdiye kadar saydığımız şeyler Terazi burcundan olan bir erkek için gereklidir. Yalnız onun için güzellikten daha önemli, güzelliğin yerini alabilecek başka bir şey vardır. Bu da zarafettir. Bu erkek zarif nazik ve şık kadına bayılır. Ünlü yazar Arthur Miller, Marlyn Monroe'ya âşık olmuş ve evlenmişti. Fakat yıldız güzelliği, cazibesi ve zekasına rağmen yazarı elinde tutamadı. Çünkü sanatçı pek çok erkeğin beğendiği bir tip olmakla beraber "Şık, zarif, kafalı" diye adlandıralabilecek bir kadın değildi. Evet, bu erkek için zarafet, incelik ve şıklık çok şey ifade eder. Bir kadının güzelliğinden bırabilir o. Fakat zarafet, incelik onun gerek gözlerini gerek kafasını çok oyalar. Beğendiği kadını süzerek kılığını tepeden tırnağa kadar inceler. O kadın kılığını kendisine yakıştırmışsa bundan çok memnun kalır. Aksi halde birden neşesini kaybetmesi de kabildir. 


KUSURSUZ TİP 


Bu erkek, kafasındaki kusursuz tipin peşindedir. Bu arada kadının zarafeti de yeterli olmayabilir. Kadın şık giyinmiş ve her şeyi de kendisine yakıştırmıştır. Ama acaba hareketleri nasıldır? Onun yürüvüşü ve her hareketi de ahenkli olmalıdır. Hareketleriniz bir öalerininki kadar hoş ve zarifse bu erkeğin hayranlığı daha da Artacaktır. Onun kafasındaki ideale iyice yaklaştığınız anlaşılır. Ama bu kadarı da yeterli değildir. O kibar olmanızı da isteyecektir. 
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Görgü kurallarını iyi bilen bir kadının onu mutlu edeceğini de ilave edelim. bacaklarını uzatıp, yayılarak oturan bir kadın, sofrada nasıl yemek yiyeceğini bilemeyen bir kimse ona göre değildir. O, kadının böyle konularda çok dikkatli olmasını ister. 

Bu erkek, asla obur değildir. Fazla iştahlı bir tüp de sayılmaz belki. Ama güzel, seçme yemekleri sever. Japonların dediği gibi "Yemekleri önce insanının gözleri yemelidir," sözü ona uygundur. Yani ona sunacağınız yemeklerin görünüşü güzel olmalıdır. Bu tip, yemekte bile güzellik arar. Onun için her şeyden önce kusursuz sofra kurmasını bilmeniz lazımdır. Sofra örtüsü en iyi cinsten olacak ve tiril tiril duracaktır. Yine en iyi cins tabaklar, çatal bıçak takımı ve kristaller sofrayı süslemelidir. Bu burçta doğan varlıklı erkeklerin sofralarında en iyi cins porselenler, en zarif gümüş takımlar ve kristaller bulunur. Onun için böyle bir sofrada güzellik ve ahengi temsil eder. Siz, kendi imkanlarınıza göre en fevkalade sofrayı kuracak ve yemekleri hazırlayacaksınız. Sonra gidip giyinecekâsiniz. 


BAKIMSIZLIK 


Bu erkek, bakımsızlıktan çok sıkılır. Onun kılığına ve haline dikkat edin. Belki iki elbisesi vardır. Fakat bunların daima temiz, tiril tiril ütülü olduğunu göreceksiniz. O öyle ki günlük sakalla, saçı başı karma karışık dolaşmayı da sevmez. Erkek, kendisine itina ettiği için sizden de aynı şeyi bekleyecektir. Ona ziyafet çekmek için fevkalade bir sofra hazırlar ve başınızda bigudilerle kapıyı açarsanız büyük hayal kırıklığına uğrar. Belki hemen sizi bırakmaz ama Sizi daha dikkatle incelemeye koyulur. Çorabınız gergin durmuyorsa sinirlenir. Saçınızın karışık olması, kremli bir yüz bu dengeli erkeği çeleden çıkarabilir. Bu burçta doğan erkek de tıpkı Aslan tipi gibi kadının iyi makyaj yapmasını ve giyinmesini ister. Onun için kendisine boyasız bir yüz ve soluk suratla da gözükmeyin. Ama boyanız da mübalağalı olmamalıdır. Kibar bir kadına yakışacak şekilde boyanmalısınız. 

Bu erkeğin güzelliklere hayran olduğunu biliyorsunuz. 
Onun içn siz de güzelliklerle ilgilenmelisiniz. Eğer Başak burcunda doğan bir kadın gibi mantıklı, neşeli ve zekiyseniz bu erkek sizinle ilgilenebilir. Ancak güzellik ve his konusu orataya çıkınca o hemen sizi terk edebilir. Onun hayatında müziğin de önemli yeri vardır. sizin yanınızdayken romantk müzik onu daha fazla etkileyecektir. Bundan da yararlanmasını bilmelisiniz. Sizi, kafanızı, sözlerinizi, zarafetinizi, her şeyinizi beğenen bu erkek müzik dinlerken çok duygulanır. İşte böyle bir anda size aşkını açıklaması ve evlenme teklif etmesi de kabildir. 


PARA 


Bu erkek, paraya önem veren bir tip değildir. Onun içni de zengin bir kadınla ilgilenmeye lüzum bile görmez. Ama o kadında aradığı her şey varsa o zaman parasını düşünmeden yaklaşabilir. Asla maddi değildir fakat hayatta pek çok güzelliği elde edebilmek için paranın gerekli olduğunu bilir. İnsanın huzurlu ahenkli, rahat bir hayat sürmesi için de para şarttır. Bu erkek, çok kabiliyetli olduğu için de sevdiği, kendisine zevk veren bir konudan bol bol para kazanabilir. Fakat onun Boğa burcundan veya Yengeç burcundan olan bir erkek gibi maddeye bağlanacağını da ummamlısınız. O parayı harcamak için kazanacaktır. Parayı savurup ziyan etme huyu yoktur. Ama rahatı, zevkleri için hiç düşünmeden para harcar. Hayatta ona en zevk veren insan siz olduğunuza göre parasının büyük kısmını da size harcaması 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da tabii bir şey sayılır. 

Şimdi siz, "Bu kadar çok şey isteyen erkek için durmadan uğraşıp didinmeye değer mi?" diyebilirsiniz. Evet, bu erkek uğrunda her türlü fedakarlık yapmaya değer. Çünkü o ideal aşıktır. Hem kendisini mutlu ettiğiniz sürece asla sizi bırakmıyacak ve sevecektir. Bu ihtiraslı, ateşli aşık size sık sık tatlı sözler söyleyecek, güzelliğinizi övecek, zarif ve değeli hediyeler getirecek, mutlu olabilmeniz için elinden geleni yapacaktır. O gece hayatını da sever. Sizi en kibar yerlere götürecektir. İmkanı olursa size dünyanın en güzel evini de yaptıracak ve bunu çok zevkli şekilde döşeyecektir. Hem iyi niyetli, dengeli, anlayışlı olduğu için de sizi asla üzüp sıkmayacaküur. Her gittiğiniz yerde size büyük ilgi gösterdiği için her şeyi yapacak, gülüp gözlerinizin içine bakacak bu erkek gibi bir aşık daha olamaz. O sizi sevdiği yani aşkını koruduğunuz sürece de asla ayrılıp gitmiyecektir. 


ÇAPKINLIK VE HAYAL KIRIKLIĞI 


Bu erkek, sizi sevdiği sürece mutludur. Ancak ihmalleriniz yüzünden onu üzebilir ve hayal kırıklığına da uğratabiliriz. O vakit gözü başka cazip kadınlara kayacaktır. böyle bir erkeğin peşinde çok kadın olacağını da tahmin edersiniz tabii. O kısa süre içinde biriyle ilişki kuracak ve birden hayatınızdan çıkıverecektir. Siz ona kızamıyacak kendi hatalırınız yüzünden üzüleceksiniz. Bu erkek, ilişkileri ustalıkla kesmesini bilir. Terazi burcunda doğmuş erkeklerin bıraktığı kadınlar daima onları hatırlarlar ve işin garibi de bu erkeklerin aleyhinde konuşmazlar. Çünkü erkek gitmiş fakat eşsiz hatıralar bırakmıştır. Eğer bu erkeğe her istediğini verebilen, hisli, ateşli, sevmesini bilen bir kadınsanız ömür boyu mutlu olabilmeniz kabildir. Ama paraya önem 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veren, hisleri ikinci plana atan, huzursuz bir kadınsanız bu erkekle ilişki kurmamanız çok daha yerinde olacaktır. 


DOSTLAR 


Bu erkeğin dostlarıyla ilgilenmeniz gerekir. Çünkü kendisi dostlarına çok değer verir ve sizi çok da sevse de onları arar. Dostlarının yanında sizinle gururlanmayı da isteyecektir. Bu erkek, evinize misafir davet ettiği zaman ve sizi dostlarına götürdüğü vakit kılığınaza, kıyafetinize çok itina etmeli ve en mükemmel halinizde olmalısınız. Siz de bu dostlarla ilgilenmeli ve onlarla ahbap olmalısınız. 

Terazi burcunda doğan erkek kovalamayı sever. Başlangıçta onun üstüne düşmeyin. Aksi halde o sıkılabilir. Bırakın sizi kovalasın. Bu erkek, aklına koyduğu kadını elde edecek güçtedir. Buna karşılık kovalanmaktan nefret eder. 
O en erişilmez gibi gözüken kadını bile zekası, hareketleri, tatlı sözleri, gülüşü, zarafeti ve sevgisiyle elde edebilir. bunu da unutmayın ve çevrinizde yerini almayı isteyenler olduğunu da bilin. Bu erkek hisli olduğu gibi biraz da kıskançtır. Onu aldatmaya kalkmamalısınız ancak peşinizde başkalarının olduğunu anlarsa sizi daha da cazip bulacaktır. 
Çünkü onda daima rakiplerini yenme arzusu da vardır. 

Bu erkek, Aslan burcu tipi gibi rol yapmaz. Sevdiğini söylediği zaman samimidir. O tatlı sözlere yakıcı hisleri sebep olmaktadır. Ancak bu arada çapkın tipin çok güzel konuştuğunu da bilin. Yani bu tip erkek çok güzel konuştuğunu da bilin. Yani bu tip erkek biraz mübalağaya kaçabilir. 
Birden gururlanarak her şeyi elde ettiğinizi sanmayın. Çünkü kendinize en güvendiğiniz an, ihmaliniz yüzünden kendinize en güvendiğiniz an, ihmaliniz kuvvetlidir. Bu erkeği dinlerken hisleriniz çok etkilenecektir ama kafanızı da kullanmaya çalışmalısınız. Eğer bu erkek, kararlıysa ne yapıp 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yapıp sizinle evlenecektir. Onun için bu burçtan bir erkek sizi seviyorsa kaçamayacağınızı da bilin. 


TERAZİ BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Bu burçta doğan kadınların eşsiz sayılabileceklerini söylemekle işe başlıyalım. Venüs'ün etkilediği bu çok cazibeli, hoş, güzel kadın tam anlamıyla da "Dişi"dir. Özellikle aşk konusunda başka burçdan olan tipler bu kadınla kolay kolay ölçüşemezler. Bu ahenkli. rahat, güzellikler ve sevgiyle dolu hayat isteyen kadın üsteluk çok yönlüdür. 

Terazi burcunda doğan kadın güzel olsun veya olmasın daima cazibelidir. O kendi çekiciliğinin farkındadır. Bununla neler yapabileceğini de iyi bilir. Çevresinde hayranlık uyandıran bir tiptir ve bundan da zevk alır. Siz bir Terazi burcunda doğan bir kadını seviyorsanız bazı noktalarda çok dikkatli davranmak zorundasınız. Çünkü bu kadının ilgisini çekseniz bile etrafında sizin gibi çok erkek olacaktır. 
Her şeyden önce onun karakterini bilmeniz ve buna göre davranarak kendinizi sevdirmeniz gerekecektir. Ona hayran olduğunuz sık sık ve değişik şekillerde açıklamalısınız. 
Sözleriniz kadar yollayacağınız çiçekler ve hideyeler de bu hayranlığı ifade edecektir. 


LÜKS 


Bu kadın, aynı burçta doğan erkeğin aksine paraya önem verir. Para ona hayatta istediği pek çok şeyi sağlaması içni lazımdır. Bu kadın güzelliklere, sevgiye düşkündür. 
Güzellikleri elde etmenin de pek kolay olmadığını bilir. 
Boğa burcunda doğan bir kadın için çiçekli kırlarda dolaşmak zevklidir. O kırlar kadın için güzelliği temsil eder. 
Ama Terazi burcunda doğan kadın, kır çiçeklerini değil pahalı çiçekleri tercih eder. Hem onun istediği parfümler, danteller, ipekler, kadifeler, kürkler, yani her şey çok da pahalıdır. İşte bu yüzden o parası olması gerektiğine inanır. 
Lükse çok düşkündür. Çünkü lüks olan şeyler sayesinde de cazibesini arttıracağını, daha güzel olacağını da bilir. Onun için böyle bir kadını beğeniyor veya seviyorsanız paranın önemli olduğunu da unutmayın. 


DEĞİŞİK BİR TİP 


Zaman zaman Terazi burcundan değişik bir tp çıkar. 
Bu kadın, maddi değil tam aksine cömerttir. Onda mantık, akıl ve zekadan çok hisleri hakimdir. Yani bu kadın sever, bağlanır ve her şeyini de kalbindeki erkeğe verir. Bu tip de giyime, kuşama düşkündür. Ancak sevgisi daha ağır basar. 
Sevdiği sürece de cömertliği devam eder. Hisle hareket eden kadını etkilemek çok daha kolaydır. Ancakbu hislerin ağır basmasının da tehlikeli bir yönü vardır. Çünkü kadının birden değişmesi, soğuması, bıkması da kabildir. Bu kadın cömert de olsa diğer Terazi tipi dengeli hareket ettiği için pek ani hareketlere kalkmaz. 

Terazi burcunda doğan kadınların çoğunun vücutları güzeldir. İnce kemikli olan bu tiplere giyim çok yakışır. 
Kadın, aynca çok da zevklidir. Her şeyi kendisine yakıştırmasını da bilir. Yalnız Terazi burcunda doğan kadın modaya uymaz. Kendi tipine yakışan şeyleri seçer. Bunun en canlı örneği de kılığı başka kadınlara benzemeyen ünlü yıldız Brigette Bordot'dur. Paris'te heykeli dikilen, ünlü Larousse'a adı geçen yıldız bir tişört ve blucinle veya basit bir basma elbiseyle bile çok hoştur. Bu burcun kadını giyimi adate bir sanat haline getirmiştir. Ünlü moda yaratıcısı Balmain, "Kadınlar kürk giydikleri zaman sırtlarında basma bir elbise varmış gibi davranmalıdırlar," demiştir. "Basma giydikleri zamanda kürklüymüş gibi hareket etmelidirler." İşte Terazi burcunda doğan kadın, moda yaratıcısının kafasındaki kadındır. Onlar giydikleri kılıklara göre nasıl hareket edeceklerini de bilirler. Bu yüzden de bu burçtan çok manken çıkar. 


MANTIK VE HİS 


Bu burçta doğan kadın dengelidir. O mantıkla his arasında denge kurmuş, kişinin de değerini bilen bir tiptir. Bu kadının hem hislerine hem de kafasına hitap etmeniz lazımdır. O, iyi eğitim görmemişse bile yine de kendi gayretiyle kafasını geliştirmiştir. Pek çok konu hakkında fikri ve bilgisi vardır. Sadece güzelliğinden bahsetmeniz, hislerini okşamanız ve sevmeniz yeterli olmayabilir. Onun kafasını da oyalamalı, sizi merak etmesini sağlamalısınız. Bu kadın, iyi, niyetli, adil, dürüst, neşeli, nazik ve cana yakındır. Ancak onun pek de şefkatli bir tip olduğunu sanmayın. 


SEVGİ 


Sevgi bu kadına hava veya su kadar gereklidir. Sevgi olmayınca hayatının anlamı da kalmaz. Ancak kadının hisleri kadar kafası da ağır bastığı için seveceği adamı da dikkatle seçer. Rasgele birine âşık olduğu pek görülmemeştir. 
Sevdiği erkekte hiç olmazsa aradığının yarısından fazlası vardır. Şimdi bu kadının ilgisini çekmek için neler yapmanız gerektiğini açıklıyalım. Kadın, sevgiye düşkündür ve çok da önem verir. Onun için sakın his konusunu alaya almayın. Size garez bile olabilir. Kafasını kullanıp size ders vermeye kalkarsa pişman da olursunuz. Onun her bakımdan sevilmeye layık olduğunu söz ve hareketlerinizle açıklamalısınız. Ama ilk anda sevdiğinizi söylerseniz bundan 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rahatsız olacaktır. Yani hisleri açıklamadan önce onu cezbetmeniz şarttır. 


GİYİM VE GEZME 


Bu burçta doğan kadın, şık erkekleri beğenir. Siz en pahalı terzilerden giyinebilirsiniz. Ama kılık üstünüzde iyi durmazsa kadın oralı bile olmayacaktır. Buna karşılık vücudunuza iyi oturan bir kazak ve pantalonla çok şık da olabilirsiniz. Zaten şık olduğunuzu kadının bakışlarından da anlıyacaksınız. Onun gözlerinde bir pırıltı belirecektir. Bu tip kadın, gezmeyi ve gece hayatını sever. O kendisine bikinilerin de, şahane tuvaletlerin de. incecik geceliklerin de yakıştığını bilir. Bu kadını lüks yerlere götürmeli ve şık kılıklarını giymesini sağlamalısınız. O ne kadar dikkati çekerse o kadar memnun kalacaktır. Gittiğiniz yerlerde de masraftan kaçınmamanız gerekir. Havyar, şampanya gibi şeyler bu kadına göredir. Dediğimiz gibi bu burçta doğan kadın tam Dişidir ve bir erkeğin verebileceği her şeyi de ister. 
Böyle masrafa dayanabilecek durumunuz yoksa bu ilişkiden vazgeçin. 

Kadın, beğenilmeye önem verir. Hoşlanacağı, güzel ve zarif hediyelerle ona süprizler yapmalısınız. En beklemediği anda hediye vermeniz çok hoşuna gidecektir. Kadın, itina ettiğinizin, üstüne düştüğünüzün farkında olmalıdır. 
Hem onu şımartnalısınız. Elinizden her geleni yaparak bu kadını şımartın. Böyle ihtimam görmek onun size bağlanmasını sağlayacaktır. Şımartılan kadının isteklerinin çoğalacağını da sanmayın. O aşık olduktan sonra tamamiyle değişebilir ve sadece sevgi ve ilginizi isteyebilir. 

Kadın, sizi beğenince daha da nazikleşecek, tatlı sözler söyleyecek, bir bakıma da başınızı daha fazla döndürecektir. Ancak bu yumuşak tutum ve sözler sizi kandırmasın. 
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Bu kadın, bir dişi kediden farksızdır. Yumuşak elleriyle sizi okşarken birden tırnaklarının çıkıverdiğini görürsünüz. 
Vurduğu zaman insafı da yoktur, bir anda sizi paralıyacağını söylemiyoruz tabii. Ama o sizin gururunuzu ve kalbinizi yaralamasını çok iyi bilir. Çünkü hem hisleri çok kuvvetli hem de mantıklıdır. Terazi burcunda doğan kadın, tam anlamıyla bağlandığı zaman sahiden yumuşar. Ama o vakte kadar çok dikkatli davranmalısınız. 


RAHAT HAYAT 


Bu kadın, rahat bir hayat sürmek istemektedir. Kendisini göstermek, beğendirmek istediği zaman çok gayret sarfeder. Aynı şekilde kılığı, kıyafeti, evi ve çocuklarıyla da uğraşır. Ancak bir taraftan da tembeldir. Kabil olursa yatakta kahvaltı etmek isteyecek ve sonra kalkıp süslenecektir. Bütün gün, evde tembellik edebilir. Fakat tembellik ederken bile kılığı güzel olacaktır. O saten, dantel, ipek kadife ev kılıklarını çok sever. Bir ev kılığı için başka kadının bir tuvalete vereceğinden çok daha fazla para harcayabilir. Böyle bir hayata kavuşmak için de zengin bir eş isteyecektir. Sizi beğenmişse ve paranız da varsa yaklaşması ihtimali artar. 
Ancak bu kadının, sırf para için size sokulacağını da sanmayın. Çünkü Terazi burcunda doğan kadın adil, dürüst, iyi niyetli ve gururludur. 

O sevmediği, kafa dengi olmayan bir erkekle evlenmeyi reddeder. Buna karşılık parasız bir erkeği sevme ihtimali de azdır. Bu kadın, rahat ve lüks bir hayat arzu etmekle beraber güzellik isteği daha fazladır. Onun için eğer kendi parası yoksa giyinmek, kuşanmak, güzel şeyleri alabilmek için çalışmayı da kabul eder. Çünkü bu tp şeylerden kolay kolay vaz geçmesine imkan yoktur. Bu uğurda uğraşmaya, enerji sarfetmeye de razı olur. 
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Terazi burcunda doğan kadın, bir kedi kadar da meraklıdır. Eğer kendisine kayıtsız davranırsanız bu merakı arttırabilirsiniz. Ancak her şeyden önce onun beğeneceği gibi bir erkek olmanız lazımdır. Onunla tanıştıktan sonra da kendisine ilgi göstermezseniz kadının merakı bir alaka halini alır ve sizi ele geçirmek için uğraşmaya da başlar. Zaten bu burcun erkeği gibi kadınında da ele geçirme arzusu vardır. Bu kadın kendine durmadan dil döken tipi değil de kayıtsız kalan erkeği daha fazla beğenebilir. Sizi elde etmek için de kabul olan her şeyi yapar. Ama asla bayağılığa kalkmaz. Sizi kovalarken de yine nazik, zarif, hoş ve cana yakındır. Kızdığını, ağzından kaba bir lafın çıktığını da duymazsınız. Çok ince hisli olan kadın bu tip şeyleri kendisine yakıştırmaz. Tam aksine son derece kibar davranır. 


EV 


Bu kadının evi çok küçük veya fazla büyük olabilir. 
Ama o bir odada da otursa bir konakta da yaşasa bazı belirli şeyler hemen dikkatinizi çekecektir. Kadının evi, zevkle döşenmiştir. Renkler son derece ahenkli, etraf pırıl pırıl temiz ve tertiplidir. Kadın, aslında lüks bir ev arzular ama bunu elde edene kadar yaşadığı yerin de güzel olmasını ister. 
Sizi evine davet ettiği zaman fevkalade şekilde ağırlıyacaktır. Çünkü o mükemmel bir ev sahibesidir. 

Onun iltifatı, ikramı karşısında kendinizi bir kral sanabilirsiniz. Sofranın güzelliği de dikkatinizi çekecektir. Çünkü bu kadın iyi sofra tanzimi bilir. Aslında yemek yapmaya pek kabiliyeti daha doğrusu hevesi yoktur. Ama o tatlı diliyle birini kandırarak yemekleri yaptıracak ve sonra bunları kendi eliyle süsleyecektir. Yemeği beğendiğinizi söylediğiniz zaman da, gülümsiyerek teşekkür edip fevkalade bir ahçı olduğunu da açıklayacaktır. Bu tip kadının yalan söylemesine şaşacaksınız belki, ama o bunu yalan saymaz. Gerekirse sizin için yemek yapmasını da öğrenecektir. Zaten varlıklıysanız onu asla mutfağa sokmayacağınız da bilmektedir. Bu kadın ahçı olmak için değil evi süslemek için yaratılmıştır. Kendisi eşsiz bir biblo kadar da değerlidir. 

Bu burçta doğan kadının hareketlerini kısıtlamaya kalkmayın zira buna dayanamaz. Size delice aşıksa belki bir süre güçlükle buna razı olur. Ama eninde sonunda isyan edecektir. Yalnızlıktan hoşlanmayan, çevresinde hayranları veya yanında sevgilisi olmasını isteyen bu kadın asla emir altına girmez. Çünkü bütün yumuşak görünüşüne rağmen aslında dik başlıdır. Bildiği gibi hareket etmeye alışıktır. 
Sizi aldataağını düşünerek onun hareketlerini kısıtlamayın. 
Çünkü böyle bir şeyi yapmayacak kadar dürüst ve gururludur. Bu kadın aynı zamanda birden fazla erkekle ilgi kurmaya kalkacak tip değildir. Onun hayatında belirli bir erkek olmalıdır. O da sevdiği erkektir. Ama aşkı ömür boyu sürerse bütün hayatını bir tek erkeğe bağlanarak geçirir. 
Aksi halde hayatında bir kaç aşık sırayla yerini alacaktır. 
Brigitte Bardot'nun sık sık aşık olduğunu duymuşsunuzdur. 
Fakat yıldız, her sefer bir erkeği sevmektedir. O devrede hayatında başkasına yer yoktur. Yalnız gerek Brigitte Bardot ve gerek Catherine Deneuve'ün bu burcun aşırı tipleri olduğunu belirtelim. Genel olarak Terazi burcunda doğan kadınlar aşkı severler ama böyle durmadan maceradan maceraya da koşmüazlar. Terazi burcunda doğan hassas, zarif, kibar, nazik, deneli, güzelliklere düşkün kadın başkalarının yanında da sizi asla utandırmayacaktır. Tam aksine onunla gururlanacaksınız. Çünkü bu kadın nasıl konuşacağını, nasıl hareket edeceğini, nasıl daeranması gerektiğini bilir. 
Çok cazibeli olduğu için de etrafı daima kalabalık olacaktır. Ama sizi seviyorsa, kimseye aldırmayacak ve başkalarıyla ilgelenmiyecektir. 
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BAĞLANMA 


Maddenin değerini bilen bu kadın sizi sever ve bağlanırsa çok fedakâr da olabilir. Yine güzel şeyleri isteyecek ve bunları kendisine vermezseniz üzülecektir. Bu işin maddi yönü bir süre sonra soğukluk yaratabilir. Ama çok seven kadın, lük konusunu ikini plana da atabilir. O size ayrıca saygı da gösterecekir. Bir çekmenizi karıştırmıyacak, gelen mektuplarınızı açmayı asla aklından geçirmiyecektir. 

Evde sizin rahat etmenizi, huzurlu, ahenkli bir hayat sürmenizi de sağlayacaktır. O sizi sevmiştir ve karşılığında da aynı ilgiyi, aynı aşkı beklemektedir. Onu bir gün ihmal edecek olursanız, kırılıp gücenebilir. Bunu önce belli etmez. Fakat böyle kayıtsızlığa devam ederseniz kendisini sevmediğinizi sanabilir. Hatta başkasıyla ilişki kurduğunuz da düşünebilir. İşte bu düşünce de onu çılgına çevirir. Çünkü bu tam anlamiyle aşık kadın aynı derecede de kıskançtır. 
Bu durumda kafasını, mantığını kullanmasına da imkân yoktur. O anda akla hayale gelmiyecek şeylere de kalkışa- bilir. Terazi burcunda doğan ünlü yazar Oscar Wilde, "Kadınlar, anlaşılmak için değil sevilmek için yaratılmışlardır," derken bu tipi kasdetmişti sanırız. 

Onun için bu kadar âşık bir kadının haline şaşıp onu anlamaya çalışacak yerde kendisini sevin ve şımartın. Aksi halde size de hayata da küsebilir. Yahut sizden intikam almaya kalkar. 


ÇOCUKLAR VE YUVA 


Terazi burcunda doğan kadın, çocuklarıyla gururlanır. 
Onları çok iyi anlar ve kısa süre içinde sevgiyle idaresine alarak istediği gibi yetiştirir. Bu çocukların temiz, giyimli ve terbiyeli olacaklarını söylememize bile lüzum yok. Zaten aslında Terazi burcunda doğan kadın eşi, evi ve çocuklarıyla gururlanır. 

Sevip evlenen bu kadın, asla eşini aldatmaz. Daima eşini yükseltmeye çalışır. Aynı zamanda onunla dosttur ve problemlerini hafifletebilmek için yardıma çalışır. Dostlarınızı elinden gelen en fevkalâde şekilde ağırlar, herkesin ilgisini çeken konuları açar, daima nazik, düşünceli ve dengelidir. Ama bu arada lüksü de sever. Daha da önemlisi eşini sever. 

Evlilik dışı ilişkileri de kendisine asla yakıştırmaz. 
Ama aşkta hayal kırıklığına uğrarsa, eşi kayıtsızlaşırsa veya kendisini aldatırsa kadının birdenbire değişmesi kabildir. O kısa bir bocalama devresi geçirdikten sonra kendisini toplar. Hayatına bir yön vermesi gerektiğini düşünerek eşini bırakır. Bir süre sonra tekrar aşık olup evlenmesi de kabildir. Kurduğunuzu da düşünebilir. İşte bu düşünce de onu çılgına çevirir. Çünkü bu tam anlamıyla aşık Çünkü bu kadının hayranı çoktur. Bu kadını mutlu edebileceğinizden eminseniz evlenin. Ve hayatta en güzel şeylerin ona yakıştığını da asla aklınızdan çıkarmayın. 


TERAZİ BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Bu burçta doğan çocuk çok yönlü ve epey çekingendir. 
O hislerini kolay kolay açıklamaz, fakat çok sevilmeyi ister. Anne ve babanın çok anlayışlı ve sabırlı olması çocugun yavaş yavaş mahçupluktan sıyrılmasını sağlar. Çocuk güzelliklere düşkün, hisli, kafasını kullanabilen, nazik, terbiyeli bir tiptir. Erken yaşta onun hangi konuya kabiliyeti olduğunu anlamak ve onun bu yönünü geliştirmek çok yararlıdır. 
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Özellikle anne, çocuğuna çok itina etmeli ve gelişme çağında ona sevgi, seks, vs. gibi konularda bilgi ve öğüt vermelidir. Böylece çocuk hisleriyle kafası arasında daha iyi denge kurabilir. Bu sayede yeni geliştiği yaşta his konularında hata yapması da önlenir. Terazi burcunda doğan çocuk iyi yetiştirilirse övünülecek bir insan olur. 


Akrep Burcu 
Scorpio 


(23 Ekim - 22 Kasım) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu Su 
Uğurlu günü Salı 
Uğurlu sayısı :9 
Uğurlu taşı Topaz 


Uğurlu renkleri Canlı kırmızı, siyah 

Uğurlu çiçekleri : Kırmızı karanfil, hanımeli, ateş çiçeği Uğurlu kokuları Misk, zümbülteber, manolya 

Uğurlu müzik Marşlar ve canlı parçalar 

En belirli özelliği : Kararlılık 

En büyük ideali Zenginlik 

En büyük hatası (o Merhametsizlik 

En büyük arzusu : Ömür boyu güven 


Sizin burcunuz diğerlerinden sembol bakımından da biraz farklıdır. Her burcun bir sembolü vardır. Sizin burcunuz da "Akrep" diye bilinir. Ama aslında bu sembolde kanat açmış bir kartal ve yerde ilerleyen bir Akrep vardır. Bunun manası da açıkur. Hislerinize kapılıp hatalar yaparak bir Akrep olmaktan kurtulmalı, bir kartal gibi yükselmelisiniz. 
Sizin burcunuz çok bakımdan ilgi çekicidir. Su grubundan olduğunuz için çok derin hisleriniz vardır. Ama bir taraftan da analizci bir kafaya sahipsiniz. Bu kafa, hislerin etkisinde kalırsa bir Akrep; kafa, hisleri idaresine alırsa mağrur bir Kartal olacaksınız. Hisleri yüzünden suç işleyenlerle birlikte onları yakalayan ünlü dedektiflerin de sizin burcunuzdan çıktığını biliyor muydunuz? Bu durumda size kanatlarını açmış bir kartal olmanızı tavsiye edeceğiz. Akrep olarak kalırsanız suç işleyecek değilsiniz tabii. Ancak burcunuzun ve yıldızlarınızın size vermiş olduğu o fevkalâde özellikleri ziyan edeceksiniz. 

Yanlış okumadınız! Sizin bir değil iki yıldızınız var. Bu 


230 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


bakımdan da çok talihli sayılırsınız. Birinci yıldızınız Yeni Şartlar yıldızı Plüton'dur. Bu yıldız sizin bilinmeyene merak duymanıza, esrarlı şeylerden hoşlanmanıza, arzu ve isteklerini kolay kolay açamamanıza, bu arada sihirli denilecek bir sezgiye sahip olmanıza yol açmaktadır. Pluton, en ağır etkili yıldız sayılır. Çünkü bu eski şartları silip süpürür ve yerine yenilerini ve hiç ummadıklarınızı getirir. Ama siz yıldızınızın bu etkisinden de yararlanabilir, yeni şartlar sayesinde hayatınıza yön vererek o çok arzuladığınız güvene kavuşabilirsiniz. İkinci yıldızınızsa asıl Koç burcunun sahibi olan, Savaş, Cazibe ve Seks yıldızı Mars'dır. Bu arada burcunuzun aynı zamanda seksi temsil ettiğini de açıklayayım. Mars, size güç, kararlı davranma, atılganlık cazibe, yükselme arzusu, enerji ve merhametsizlik vermektedir. 
Yıldızın aynı şeylerin hepsini neden Koç burcuna vermediğini merak edebilirsiniz. Ancak siz su grubundan "Kartal - Akrep" burcunda doğmuşsunuz. Yıldızın özellikleri de buna göre değişmektedir. Sizin Kartal olacağınızı umarak burcunuzdan sadece "Akrep" diye bahsedeceğiz. 


İLERİYİ GÖRÜŞ 


Siz ileriyi iyi gören, olabilecekleri tahmin eden bir insansınız. Birbirine zıt etkilerden dolayı zaman zaman bu konuda yanıldığınızı sanıyorsunuz. Ama aslında analizci kafanız şartları süratle incelemekte, neler olacağını kesinlikle belirtmektedir. Bu ileriyi görme, yapılacak şeyleri tasarlama ve şartlardan gerektiği gibi yararlanma kabiliyetleri özellikle devlet adamları için gereklidir onun için de burcunuzdan çok siyaset adamı çıkmaktadır. Vurularak öldürülen Robet F. Kennedy, ünlü piyanist ve Cumhurbaşkanı Paderewski bu gücünüzün iyi birer örneğini teşkil etmektedirler. Hepiniz siyaset hayatına ilgi duymazsınız tabii. Fakat bu ileriyi görüş şartlardan yararlanabilme yeteneklerinizden faydalanarak gayenize kolaylıkla erişebilmeniz de kabildir. Hislere yer vereceğinize kafanızı kullanırsanız başarı daima sizindir. Bu arada gözlerinizden söz etmeden geçemeyeceğiz. Son derece etkili gözleriniz olduğunu biliyor musunuz? Sizin bakışlarınız karşınızdakileri adeta dondurur. Bir kartalınki gibi içe işleyen bakışlarınız var. Siz böyle bakarken sahiden de kafalardan geçeni okumayı arzularsınız. Ama gözlerinizin gücü hakkında bir fikriniz yok. Çoğu zaman baktığınız kimse önce şaşırır ve sonra adeta donup kalır. Çünkü gözlerinizde kendisini için için tehdit eden, tehlikeli olabilecek bir şey sezmiştir. Aslında bu bakışlarda tehdit yoktur ama tehlike konusu doğrudur. Çünkü siz, tehlikeli bir tipsiniz. İçten geçenleri okumanız pek çok kimseye zarar verebilir. Eğer iyi niyetliyseniz bu bakışlar dürüst bir kimseyi önce sarsar ama sonra size güven duyar. 
Kötü niyetliyseniz, o kimse sizden uzaklaşması gerektiğini anlar. Ama bir hayli cazibeli olduğunuz için de onun kaçması epey zordur. Böyle size "Kötü niyetli" dediğimize de darılmayın. Aslında fevkalâde bir tip sayılırsınız. Fakat suyla birleşen Mars, size kıskançlık, şüphe ve hislerin en korkuncu olan kini vermiştir. Kin hariç bu hisler gerektiği zaman ve kontrollü şekilde kullanılırsa faydalı olabilirler. 
Aksi halde size zarar verirler. Siz zaten başkalarına değil daha çok kendinize kötülük edersiniz. Anlatmak istediğimiz de buydu. Halbuki sizin gibi, parlak zekalı, kafası iyi işleyen, sezme gücü kuvvetli biri bunlardan zarar görecek yerde kazançlı çıkmalıdır. 


YÜKSELME ARZUSU 


Cazibe, Savaş yıldızı Mars, size yükselme arzusu vermektedir. Pluton da bunu destekleyerek size yardımcı olmaktadır. Bu sayede istediğiniz konuda başarı elde etmeniz kabildir. Ama siz, cidi bir tipsiniz. Her hangi bir şekilde ün yapıp yükselseniz bile daima önemli konulara el atarsınız. 
Örneğin perde veya sahnede ün yapmak size yeterli gelmeyebilir. Yıldızlar sönerler ve unutulurlar. Siz ününüzün devam etmesini istersiniz. Monaco Prensesi olan yıldız Grace Kelly de burcunuzun tipik bir insanı ve bir Kartal'dır. Bu arada hiç bir konuyu da küçümsemezsiniz. Bunlar dikkatle incelenmeli, her şey öğrenilmelidir. Ama yükselince insan muhakkak kolay kolay unutulamıyacak bir isim bırakmalıdır. Siz de bu gayeyle harekete geçersiniz ama bazan Sizi çok sarsan bir konu yükselme arzunuzu ikinci plâna itebilir. 
O vakit bu konunun en başarılı insanı olmanız da kolaydır tabii. Meselâ ünlü piyanist Padarewski, sırf vatanına düşkün olduğu için Devlet başkanlığını kabul etmiştir. Ancak o piyano ustasıydı. Bugün de cumhurbaşkanlığından dolayı değil, bir piyanist olduğu için hatırlanır. 

Kafanız, başkalarına karışık gelen problemleri, meseleleri, olayları kolaylıkla anlayacak ve çözecek kadar güçlüdür. Bu analizci kafa sayesinde gerek hesap isteyen işlerde, özellikle para işlerinde, gerek bilim dallarında istediğiniz başarıya erişmeniz kabildir. Hislerinize kapılmaz ve gücünüzü bir konuya verirseniz her istediğiniz olabilir. Radyumu bulan ünlü bilgin Madam Curie sizin yine Kartal tiplerinizden biridir. Çocuk felcinin aşısını bulan ve buna adı verilen Doktor Jonas Salk da yine sizin burcunuzun güçlü bilginlerindendir. Belki, hayatta fazla uğraşmadan yükselmeyi arzulayacaksınız. o vakit kafanızı maddi konularda kullanmanızı tavsiye edeceğiz. Siz paranın değerini biliyorsunuz. Durumları sezmeniz ve iyi bir plan sayesinde hep özlediğiniz ve ömür boyunca sürecek maddi güvene de kavuşabilirsiniz. 

Para konusunda acaip bir tutumunuz var. Aslında hisli 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hem de çok hisli bir insansınız. Fakat hayatta her şeyden önce para gerektiğine de inanıyorsunuz. Bu para yüzünden, türlü endişelere, kuşkulara kapıldığınız oluyor. Halbuki siz istediğinizi elde edersiniz. Böyle düşünüp harekete geçerseniz bu konuda da kolaylıkla hallolur. Parayı istemenizin iki sebebi var. Biri bahsettiğimiz ömür boyu maddi güven, digeri de ündür. Siz çok zengin olanların tanıdıklarını, sayıldıklarını, dikkati çektiklerini düşünüyorsunuz. Bu arada paranın mutluluk getireceğini sanarak kendinizi aldatmaktasınız. Durum böyle olsaydı dünyadaki bütün zenginlerin mutluluğa erişmeleri gerekirdi. Ama durum hiç de sandığınız gibi değil. Dünyanın ikinci zengin kadanı olan Barbara Hutton, Tanca'daki saray gibi villasına çekilmiş yalnız yaşamaktadır. Çünkü para ona istediği aşkı da mutluluğu da getirmemiştir. Parayla hisleri satın almanın imkânsız olduğunu siz de kabul edersiniz tabii. Onun için beğendiğiniz yolu seçin, hayatta ilerleyip yükselin. Bol para kazanma imkânlarını bulacaksınız ama bunu hislerin yerini koyamıyacağınızı da bilin. 

Siz, her şeyi gizlemekten hoşlanan bir insansınız Yaptıklarınızı başkalarının duymasını istemiyorsunuz. Bu konuda sizin gibi Su grubundan olan Yengeç'te doğan insanı hatırlatyorsunuz. Fakat sizin bu arzunuz onunkinden çok daha kuvvetlidir. Bu gizliliğin yararlı ve zararlı tarafları vardır. Her şeyinizi gizlemeniz sizi sevenlerin endişelenmelerine, şaşırmalarına, üzülmelerine sebep olur. Siz de pek az kimseye açılabiliyorsunuz. Dostlarınızın çoğu bile sizi pek az tanıyorlar. Buna karşılık dost ve sevdiklerinizin her şeyini de gizlemektesiniz. Çok sıkı ağızlı olduğunuz için dostunuzun sımını asla açıklamazsınız. Zaten dostlar sizin için çok değerlidir. Ancak işe kıskançlık girerse işin rengi değişir. Gizlilik başka bir yönden de lehinizedir. Bu yüzden sizi esrarlı bir tip sanıyorlar ve ilgi çekiyorsunuz. 
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DOSTLUK 


Siz, şüpheci, kuruntulu bir tip olmakla beraber dostluğa da çok önem vermektesiniz. Dostlarla konuşmak, onlarla türlü konuları tartışmak, birlikte gülüp eğlenmek size çok zevk vermektedir. Bu dostlara da tam anlamıyla açılmıyorsunuz ama yine de onlar çekici kişiliğiniz hakkında başkalarından daha bilgililer. Bu arada yalan söylemekten, mübalağadan ve sırf karşınızdakini memnun etmek için iltifattan da hoşlanmıyorsunuz. Bir dostun yalanını yakalarsanız bu sizi çok sarsabilir. Hatta bu yüzden ona garez de olabilirsiniz. O yalanı başkasını kandırmak için söylemiş olsa bile siz aldatıldığınıza karar verirsiniz. Çünkü şüphecisiniz. 
Bu arada dostlarla açık konuşmayı da tercih edersiniz. Yani müşterek konularda sözünüzü esirgemez ve işi uzatmadan fikrinizi olduğu gibi açıklarsınız. Durum böyle olunca sizin tatlı bir sözünüzün doğru olduğu da anlaşılır. Böyle bir sözünüz de dostlarınız ve Sizi seven kimse için çok değerlidir. 
Çünkü sözlere önem verdiğiniz ve alay etmek yahut bir menfaat sağlamak için iltifata yanaşmadığınızı da bilirler. 

Siz, ender olarak bir dosta veya sevgilinize açılır ve gizli bir düşüncenizi, fikrinizi, yaptığınız bir şeyi anlatabilirsiniz. Ama kısa süre sonra da pişman olursunuz. Sırrınız elinizden gitmiş, başkasının malı olmuştur. O bundan istediği gibi yararlanarak sizi zarara sokabilir. Bu şüpheyle karışık pişminlık sizi fena sarsar. Çünkü bir Kartal değilseniz kendineze pek güveniniz de yoktur. O zaman haksız yere dosta, sevgiliye kızar ve onu suçlu bile bulursunuz. Onun ağzını aramaya kalkar, türlü bahaneler bularak sorguya çekersiniz. Sonunda epey uğraştıktan sonra içiniz rahatlar. 
Veya karşı taraf kendisine güvenmediğinizi anlıyarak kırılır. Zaten siz ancak kızdığınız için dost kaybedersiniz. 
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TUTUMLULUK 


Paranın en büyük güç olduğunu düşündüğünüz için de eliniz sıkıdır. Parayı sarfetmemeye çalışırsınız. Ancak dogum anında Venüs'le Neşe, Bolluk yıldızı Jüpiter'in etkisini alan tiplerde bu durumun kalktığını ve aksine cömertlik görüldüğünü de belirtelim. Sevdiğiniz kimselere zaman zaman türlü vaadlerde bulunursunuz fakat işin sonu paraya dayanıyorsa kısa süre içinde yine pişmanlık duyabilirsiniz. 
Müşkül durumda kalan hir dostun hali sizi çok üzer ama iş para yardımına gelince durursunuz. Neticede para dostluğa karışmamalıdır. hem dostunuz parayı ödeyemediği takdirde aranızın açılabileceğini de hatırlarsınız. Onun için para yardımına kalkmazsınız. Bu sizi rahatsız eden, huzurunuzu kaçıran bir şeydir. Ama bir taraftan da dostunuza acır ve ona akıl öğretmeye, türlü yol göstermeye kalkarsınız. Bu arada başka biri dostunuzun imdadına koşarsa mesele kalmaz. 
Aksi takdirde siz çaresiz yardım eder veya bu ilişkiyi kesersiniz. Paradaki bu tutumunuzun bencilliğe gittiğinin farkında bile değilsiniz. Ama zaman zaman da umulmadık bir durum olabilir. Bir dostunuzun sıkıntılı durumunu öğrenir ve o bir şey söylemeden yardıma kalkarsınız. O zaman bu dostluğun pada biçilmeyecek kadar değerli olduğu ve bu uğurda paranızı harcamaktan çekinmediğiniz de anlaşılır. 

Cazibe, Savaş yıldızı Mars, su grubundan olan burcunuzda şüphe ve endişe gibi hisleri ortaya çıkarır. Sizi bir tek söz, bir bakış ile şüphelendirebilir. Bu şüphenin de iyi ve kötü tarafları vardır. Şüphe sizin adımlarınızı dikkatle atmanızı, her durumu ihtiyatla incelemenizi sağlar. Bu da zarardan kurtulmanız bakımından faydalıdır. Ama diğer taraftan dostlardan, ahbaplardan ve sevgilinizden de şüphe edersiniz. Bu şüphe yüzünden de onları da, kendinizi de üzmeniz kabildir. İyi niyetle söylenen bir söz sizi kuşkulandınır 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Bunu neden söylediğini düşünmeye başlarsınız. İçiniz rahat edene kadar da bunu düşünür durursunuz. Sonra iki arkadaşınızın, bilmediğiniz bir şeyden bahsetmeleri veya siz olmadan her hangi bir şey yapmaları da hemen şüphenizi çeker. Bu şüphede bir kıskançlık da gizlidir. 


KISKANÇLIK 


Kıskanç, hem de çok kıskançsınız. Ancak bir Kartal olup yükseldiyseniz bu kıskançlık hafiflemiş ve belki biraz kalmışur. O zaman sadece sevdiğinizi kıskanırsınız. Aksi halde sizin pek çok şeyi kıskanmanız da kabildir. İki arkadaşınızın siz olmadan gezmeye gitmesi, sevgilinizin gözlerinin bir an dalması şüpheyi çeken ve kıskançlık doğuran hareketlerdir. Bu şiddetli hisse de güvensizliğiniz sebep olmaktadır. Siz bu güvensizliği giderebilmek için maddeden yardım beklemektesiniz. Halbuki, aslında ancak sizi candan seven dostlar, yakınlar ve aşık olduğunuz kimse bu güvensizlikten kurtarabilir. Siz her şeyinizi biriyle paylaşır, hislerinizi, arzularınızı problemlerenizi açıklarsanız bu hissi yenebilirsiniz. O çok sevdiğiniz kimse içinizdeki güvensizliği ortadan kaldırabilir. Fakat şüphe ve onu izleyen kıskançlık kuvvetlenirse siz o fevkalâde kafanızdan yararlanamaz hale gelirsiniz. O vakithisler daha yıkıcı bir hal alır. 


KİN 


Şüphe ve kıskançlığın peşi sıra kin gelir. Siz aslında neşeli, dost seven, kafası iyi çalışan, cana yakın bir tipsiniz ama hisler baskın çıktığı an bütün iyi taraflarınızı unutur ve sadece herkesin kötü niyetli olduğunu düşünürsünüz. Halbuki aslında karamsar bir tip de değilsiniz. Tam aksine başkalarını kolaylıkla teselli edip onların iyimser olmasını da 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sağlarsınız. Fakat yakıcı hisler sizi böyle kine sürükler. Bu arada analizci bir kafanız olmasına rağmen sadece kendinizle ilgili konuları hatırlar ve diğerlerini unutursunuz. Sizin için, kendi hisleriniz, düşünceleriniz, fikirleriniz ve çevrenizdekilerin tutumları önemlidir. Özellikle onların sizle olan ilişkileri konusunda hiç bir şeyi unutmazsınız. Ama bu arada aynı gruptan olduğunuz Yengeç tipinden farklı davranırsınız. O iyi veya kötü hiç bir şeyi unutmaz. Siz iyi olan şeyleri memnunlukla karşılar ama sonra pek üstünde durmazsınız, buna karşılık kötü olanları hemen hemen ömrünüz boyunca hatırlarsınız. Biri size istemeyerek bir fenalık eder ve sonradan özür de dileyebilir. Durumu tamir için elinden geleni yapar. Ama aradan yirmi yıl da geçse siz yine o kötülüğü hatırlarsınız. 

Eğer kafasını iyi kullanan yükselmiş bir Kartal'sanız hayatınızda intikamın yeri yoktur. Öç almayı aklınızdan bile geçirmezsiniz. Size kötülük yapıldığı zaman aciz kaldığınızı veya aldırmadığınızı iddia etmiyoruz. Ama siz kin duymazsınız. Sadece önce bu hareketin sebeplerini araştırırsınız. Bu işte kendi hatanız varsa o zaman ses de çıkarmaz fakat intikam alabilecek kafadaki bir insanda bütün ilişkilerinizi kesersiniz. Eğer, karşı taraf haksızca o vakit ona bir ders vermenin uygun olacağını düşünürsünüz. Kafanızı kullanarak uygun bir fırsattan yararlanırsınız. O kimse de üstünlüğünüzü ve bu arada kendi hatasını da anlar. Yalnız sadece bir Akrep'seniz o vakit muhakkak öç almayı istersiniz. 
Bu yüzden de uykulanız kaçabilir. Siz epey sabırlı bir tipsiniz. Kininizi asla unutmaz ve beklersiniz. O insan, her şeyi unuttuğunuzu sandığı bir anda birden karşılık vermeniz kabildir. Yıldızınız Plüton, insanın iç alemini ve gizli hisleri de temsil eder. Bu yıldızla yakıcı Mars bir araya geldiği için böyle hislere kapılmanız bir bakıma tabii sayılabilir. 
Ancak yine bu yıldızların verdiği güçle kafanızın hisleri 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frenlemesini de sağlamalısınız. 

Sevdiğiniz eşyaları, satın aldığınız veya size ait olan şeyleri benimsersiniz. Evet, herkes kendine ait olan şeyleri benimser. Ama sizde durum biraz farklıdır. Size ait olan şeye kimse el bile sürmemelidir. Aynı tutum dostluklar ve sevgide de kendisini gösterir. O dostları ve sevgilinizi de benimsersiniz. Sizin izniniz olmadıkça bu dostlar, sevilen kimseler yahut sevgiliniz her hangi bir şeye kalkışmamalıdır. Size sormadan yapılan şeyler sinirlenmenize, şüphelenmenize ve yine dolayısıyla kine yol açabilir. Siz, kafanızı kullandığınız zamanlar insanlara sahip çıkılmıyacağını da gayit iyi bilirsiniz. Bir insanı zincire vursalar bile onun kafası ve kalbine hükmetmeye imkân yoktur. Siz, insanların bağımsız olmaları gerektiğine de inanırsınız. Anak kendi ilişkilerinizde aynı şekilde düşünmeniz hemen hemen imkânsızdır. Bir Kartal'sanız bağımsızlığın tadını çok iyi bilir ve bu benimseme huyunuzdan da vaz geçersiniz. Ama Akrep'seniz o vakit bu sahip çıkma huyunuz hem sizi hem de karşınızdakileri çok üzer. Eğer karşı taraf arzularınıza uyarak bağımsızlığından vaz geçerse önce müthiş memnun olur ve sonra da üzülürsünüz. Çünkü sizin için kişilik de çok önemlidir. Bu şekilde bağlanan kimsenin kişiliğinden çok şey kaybedeceğini de anlarsınız. Buna karşılık sevdiğiniz kimse benimseme huyunuzdan hoşlanmaz ve buna asla dayanmıyacağını söylerse ortaya garip bir durum çıkabilir. 
O vakit bu insana garez olmanız, arkadınızı dönüp uzaklaşmanız kabildir. Veya bu kuvvetli kişilik sahibi kimseye kızmakla beraber bir taraftan da onu takdir edersiniz. Hayranlığınız gitgide artar. Böylece bir süre sonra hiddetinizin yerini derin bir saygı alır. Bu durumda o dosta veya sevgilinize daha fazla bağlanırsınız. İşte bu tip bir dost veya sevgili sizi şüphelerinizden sıyınp güvensizliğinizden kurtarabilir. Onun için ilişkilerde kafanızı da en az hisler kadar 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kullanmanız yerinde olur. 

Sevdiklerinize bağlısınız. Kafası iyi çalışan ve aynı zamanda hisleri çok kuvvetli bir tipsiniz. Sevgi de sizin için çok önemlidir. Sevdiğiniz ama tam anlamıyla sevdiğiniz zaman o kimseye güvendiğiniz gibi para konusu da ikinci plâna düşer. Bu da sevginin sizin için yararlı olduğunu açıkça göstermektedir. Yalnız bir Kartal'ın sevgisi eşsizdir. 
O sevdiği için her türlü fedakârlığı yapar. Siz halâ Akrep'seniz bu sevgi hayatınıza türlü güzellik getirmekle beraber sizi yine de tam anlamıyla mutlu edemez. Çünkü sevgiliyi benimseme, şüphe, kıskançlık bu aşkın verdiği huzuru bozar. Yani rahat ve huzurunuz kaçar. 


GURUR 


Kartal gururlu bir yaratıktır. Akrep de çok gururludur. 
Müşkül durumda kaldığı an kendisini öldürmelerini beklemez ve kuyruğundaki iğneyi vücuduna batırıp intihar eder. 
Siz de gururuna düşkün bir tipsiniz. Gururunuzu kıran kimse, ister Kartal ister Akrep olsun, korkunç bir düşman kazanır. Gurur sizin için en güvendiğiniz para veya hayatınızı değiştiren aşktan da değerlidir. Böyle gururlu olmanız da toplumda saygı görmenizi sağlar. Yalnız bu değerli gururun kibir halini almasına da imkân bırakmamalısınız. 

Bu burcun ünlüleri arasında İngiltere Veliahtı Prens Charles, Hindistan Başbakanı İndra Gandhi, Robert F.Kennedy, Monaco Prensesi Grace Kelly, Polonya eski Devlet Başkanı Pederewski, şarkıcı Lulu, Joni Mitchell, Mudam Curie, Doktor Jonas Salk, araştırmacı Werner Braun, ressam Pablo Picasso, yazar Robert Louis Stevenson, Fransa Kraliçesi Marie Antoinette, altın madenleri sahibi milyarder Hugh M. Sutherland, dünyanın ikinci zengin kadını Barbara Hutton, orkestra şefi Eugene Ormandy, aktör 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Richard Burton, Rock Hudson, Muammer Karaca, Zeynep Aksu ile Sevda Aydan'ı sayabiliriz. 


AKREP BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Akrep burcunda doğan bir erkeğe yakınlık duyuyor veya onu seviyorsanız hem mutlu hem de mutsuz olabilirsiniz. Bu söz size tuhaf gelebilir ama hakikat böyle. Sizi sevecek, üstünüze düşecek erkek aynı zamanda bir hayli üzülmenize de sebep olacaktır. Çünkü zaman zaman fevkalâde olan bu erkek bazen hisleri yüzünden size pek rahat da vermeyecektir. En iyisi bu burcun eşine rastlanmayan cazibeli erkeğini anlatalım. Artık karan da siz verirsiniz. 


YİNE GÖZLER 


Bu erkeğin gözleri güzel veya çirkin olabilir. Fakat mesele gözün yeşili veya uzun kirpiklisi değildir. Her şeyden önce bu erkek nasıl bakacağını bilir. Yani tam anlamıyla etkilidir bu gözler. Erkek, size baktığı zaman içinizin titrediğini hissedersiniz. Bir bakışla pek çok şey vaad eder ve sizden de neler neler ister. Böyle bir bakışın sizi ilk anda büyülemesi de kabildir. O anda erkeğin arzusunu hislerini daha pek çok şeyi gözlerinden okursunuz. Akrep burcunda doğan erkeğin bakışları sözlerinden çok daha etkilidir. Sizi beğendiği, sevdiği zaman da, kıskandığı vakit de böyle bakacaktır. His âleminizi bu bakışlara göre ayarlamanızı söyliyeceğiz. 

Bu burcun erkeğine misal olarak vereceğimiz ünlü aktör Richard Burton ses tonunun tatlılığı ve güzel konuşmasıyla ün yapmıştır. Erkek, dostlarıyla uzun uzun konuşacak, şakalar yapacak veya tartışacaktır. Sizinle konuşmaktan da büyük zevk duyacaktır. Ama iş his konusuna gelince onun 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sözlerini esirgediğini göreceksiniz. Sizi belki deli gibi sevecektir ama bunu söylemeye yanışmıyacaktır. Çünkü bu adamın hisleri fazla derindir ve yanılmaktan, kırılmaktan da korkmaktadır. Ama kendisine bunu sorarsanız şiddetle inkâr ederek her bakımdan kendisinden emin olduğunu da söyleyebilir. Ender olarak hislerini açıklar o. Bir Terazi tipi gibi uzun uzun aşkını anlatmaz. Veya bir Aslan erkeği gibi büyük bir ateşle konuşmaz. Fakat duyacağınız bir kaç kelime mutluluktan soluğunuzun kesilmesine de sebep olabilir. 


ARANILAN ERKEK 


Akrep burcunda doğan erkek, kadınlar tarafından çok beğenilen bir tiptir. O analizci kafası sayesinde karşısındaki insanı çabucak inceler ve anlar. Kendince bir karara varır. 
Bu kararı da genellikle doğrudur. O bir anda zayıf taraflarınızı, özelliklerinizi sezebilir. Yıldızlarından Pluton, ona bu gücü vermiştir. Ondan sonra da erkek bu bilgiden yararlanarak sizi ele geçirmek için bir plân yapar. Bu plân da kısa sürede, belki beş dakikadan tasarlanabilir. Zira bu erkeğin kafası çok güçlüdür. Akrep burcunda doğan erkek için "Cazibeli, tehlikeli bir tip" denilir. Bu söz çok da doğrudur. 
Çünkü erkek, kendine bağlıyacağını da bilir. Zaten bu erkek, aklına koyduğu her şeyi muhakkak yapacaktır. Gerek kadın gerek başka konularda çok kesin kararlıdır. 


ÇAPKINLIK 


Bu burçta doğan erkek çapkındır. Sevgiye, sevişmeye çok düşkündür bu tip. Ama Akrep burcunun seksi de temsil ettiğini, Cazibe, Savaş ve Seks yıldızı Mars'ın da onu şiddetle etkilediğini düşünürseniz kendisine hak verirsiniz. Bu erkek, daha çok genç yaşlarda cazibesiyle kadınları elde etmeye başlar. Hayatında daima bir kadın olmalıdır. Hem bu kadınla arasında her türlü ilişki de kurulmalıdır. Terazi tipiyle, Aslan tipi de ateşli âşıklardır. Ama Akrep burcunda doğan erkek, onlardan çok daha fazla ihtiraslıdır. Onun için de seks, hayatında çok önemli bir rol oynar. Erkek, böyle uzun süre çapkınlık yapar. Onun ilk tanıdığı kadınla evlenmesi ender görülen bir durumdur. O, pek çok sevgili değiştirecek ve nihayet evlenecektir. 

Bu erkek tam anlamıyla huzursuzdur. Yüksek bir Kartal tipi de olsa iş kadın konusuna gelince değişir. Bir kere sevdi mi kafasını pek kullanmayacak ve o derin hisleriyle mücadeleye başlıyacakür. Yıldızlarından Plüton, onun iç âleminin zenginliğini temin etmektedir. His bakımından bu adama kimse erişemez ve onunla başa çıkamaz. Sizi sevdiğini kabul edelim. Daima sizi arayacak, randevularına saatinde gelecek ve nazik davranacaktır. Ama buluşmanızdan kısa süre sonra onun huzursuzluğu da su yüzüne çıkacaktır. 
Erkek, başınızı sağa çevirecek olsanız o tarafta oturan birine baktığınızı sanacaktır. Kendi kendinize gülümserseniz birine tebessüm ettiğinizden şüplenecektir. Hele yanınızdan geçen bir erkek size bakacak olursa onunla gizli bir ilişkiniz olduğunu düşünerek çılgına dönecektir. Huzursuzluğu süratle şüphe ve kıskançlık halini 4fâcaktır. Aşktan bahsetmeyen, hislerini açıklamayan bu erkek o vakit durmadan konuşacaktır. Kendisini aldattığınızı tekrarlayacak, sizi suçlayacak ve rahatınızı kaçıracaktır. Kendisine sert davranmanızı tavsiye etmeyeceğiz. Çünkü birden müthiş öfkelenmesi de kabildir. Onu dinleyecek, yanıldığını ve kendisinden başka kimseyi sevmediğinizi de söyleyeceksiniz. 
Aşkını itiraftan kaçınan bu erkek sizden sık sık sevgi sözleri duymayı isteyecektir. O an için tatlı sözlerle kendisini yatıştıracaksınız. Fakat kısa süre sonra yine aynı şey tekrarlanacaktır. Her buluşmanızda da böyle bir olay geçeceğini 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bilin. O ancak başbaşa kaldığınız an size güvenebilecektir. 
Çünkü orada sizi baştan çıkarabilecek veya beğenebileceğiniz hiç kimse olmayacaktır. 


İÇKİ 


Bu burcun erkeklerinin çoğu içkiye düşkündür. Onlar hem yemeyi hem içmeyi severler. Çoğu da içtiği zaman daha neşeli, daha konuşkan, daha cana yakın olur. Ancak içtiği zaman kıskançlığı unutacağını da sanmamalısınız. Tam aksine içki onun arzularını, hislerini büsbütün körükleyecektir. Daha da şüpheci ve kıskanç olacaktır. Tam gülerek size hoş bir olayı anlatırken durup kaşlarını çatması ve orada birine baktığınızı söylemesi kabildir. Hem o bu arada size hakaret de edebilir. Daha sonra da pişman olacaktir tabii. 
Ancak bu pişmanlığın uzun süreli olacağını da sanmayın. O kısa süre sonra yine eskisi gibi huzurunuzu kaçırmaya devam edecektir. Bu erkek, her istediğini elde etmeye niyetlidir. Gerek para gerek his konusunda durum aynıdır. O, bayağı bir kadınla da ilişki kurabilir kibar bir tiple de. Fakat bayağı bir tiple evlenmesine hemen hemen imkân da yoktur. Çünkü, o bütün arzularına, ihtirasına rağmen hayatta belirli, yüksek bir yeri olmasını arzu etmektedir. Onun eşi de bu hayata uygun biri olmalıdır. Onun için de beğenip, seveceği üstün bir tipi tercih edecektir. Ahlâk konusunda da bu kadından emin olacaktır. Kadının, kendisinden başka hiç kimseye bakmayacak, gururlu, dürüst biri olduğunu da bilecektir. Her halde erkeğin, bu kadını seçtikten sonra mutlu olacağını ve huzura kavuşacağını sanacaksınız. Hayır, yine de böyle bir şey olamayacaktır. Erkek, seçtiği kadının dürüstlüğünü ve fevkalâdeliklerini bilecek ama ilk fırsatta yine onu suçlayacaktır. Yine rasgele bir adama daha doğrusu o anda şüphelendiği bir kimseye baktığını söyliyecektir kadının. Bu durumda kadının ya susup hiç ses çıkarmaması ya da sakin bir tavırla kendisine hakaret etmemesini söylemesi doğru olur. O vakit erkek, sakinleşip hemen kendisini toplayabilir. İçki içmişse bir süre daha söylenmesi kabildir ama sonra yatışacaktır. Ertesi gün de sıkıla sıkıla kadından özür dileyecektir. Çünkü o seçtiği kadının asla kendisini aldatmayacağını da bilmektedir. Hisleriyle kadını üzdüğünün farkındadır, ama kafasından çıkmayan bir soru vardır. "Ya biri onu kandırırsa?" Sevdiği kadını dikkatle seçmiştir. 
Onun pek çok üstün özellikleri vardır. Bu durumda o başka erkeklerin kadınla ilgileneceklerini ve elinden almaya kalkacaklarını düşünür. Aslında bu erkeğin elinden kadın almaya da pek imkan yoktur. Kendisi bunu bilir ama yine de şüpheye kapılır. 


DİKKATİ ÇEKME 


Bu erkek, kadını kıskanmakla beraber hayatta yükselmeyi isteyen, dikkati çekmeyi arzulayan bir tiptir. Onun için kıskanmakla beraber eşini beğenmelerinden, ona hayran olmalarından da hoşlanır. Bir taraftan kadının huzurunu da kaçırmaya devam eder. Fakat hem kendisi üstün durumda olmalıdır hem de eşi. Onun için de erkek, önemli bir ailenin kızını veya ünlü bir kadını da seçebilir. Hele, kadının madi durumunun fevkalâde olması daha da hoşuna gidebilir. 

Bunun en tipik örneği de yine ünlü, güzel yıldız Elizabeth Taylor'la evlenen Richard Burton'dur. İyi bir aktör olarak tanınan Richard Burton, eşi sayesinde fazla dikkati çekerek büyük ün ve paraya kavuşmuştur. Yalnız her Akrep burcunda doğan erkeğin böyle olacağını da sanmayın. 

O sever ve kadında aradığı şeyleri bulursa hemen evlerer''ir, 
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RAHAT BİR HAYAT 


Bu burçta doğan erkek, her şeyin iyisini ister. Kendisi için lüks bir hayat arzular. Bu erkek, evlendiği kadına da mümkün olan her şeyi verecektir. O iyi döşenmiş bir ev, yemek, içmek, araba, kotra ve lüks olan, dikkati çeken her şeyi de arzu eder. Yani maddi bakımdan karısını rahat ettirir. Ancak evliliğin maddi rahat getirmesine karşılık his bakımı yine kadını mutsuzluğa götürür. Çünkü yıllardır evli olan çocukları bulunan bir erkek bile, yine zaman zaman karısını kıskanacak ve şüpheleriyle onu canından bezdirecektir. Siz, kıskanılmayı arzulayan bir kadınsanız bu erkekle mutlu olabilirsiniz. Ama adımlarınızı ölçülü atmanız ve erkeğe uymanız da şarttır. Çünkü o kendisine uymayan hareketleriniz karşısında sinirlenir ve yine rahatınızı kaçırabilir. 


İNATÇILIK 


Akrep burcunda doğan erkek, inatçıdır. Onun bu inadıyla da başa çıkmaya imkân yoktur. Çoğu zaman dostlarıyla iyi ilişkiler kuran, sevgilisi veya eşiyle, his konusu hariç, çok iyi geçinen bu erkeğin damarına basmamalısınız. 
Erkeklerin çoğu tartışmaları kazanmak isterler. Ancak bu burcun erkekleri, kendisine itiraz edildiği veya bir noktada ısrara kalkıldığı zaman hemen şüphelenir. O anda şiddetle inadı tutar. Doğru söylediğinizi bilse de bu inattan asla vazgeçmez. İnadıyla sizi sindirmesini de bilir. Siz bu erkekle geçinmeyi istiyorsanız sözlerine itiraz etmeyin ve damarına da basmayın. Çünkü günlerce başınızın etini yemesi ihtimali de vardır. 

Pek çok üstün özellikleri bulunan Akrep burcunda doğmuş erkek, sevdiği kadının her bakımdan kendisine uymasını ister. eşinin bağımsızlığına tahammülü yoktur. Ancak, karşısında kişilik sahibi, dürüst ve sözlerinden asla caymayan birini bulunca da şaşırır. Onu kendi idaresine almak için kafasını kullanır. Bir taraftan da kadından şüphe etmektedir tabii. Ancak kadını yenemezse o vakit değerini tekdir eder. Çünkü karşısında tam anlamıyla kişilik sahibi, sarsılmaz bir kadın vardır, O içindeki güvensizlik bu kadın sayesinde kaybolacaktır. Erkek, bu kadına saygı ve sevgi besler. Ama zaman zaman da onunla boy ölçüşmeye, onun iradesini kırmaya çalışmaktan da geri duramaz. 


PARA 


Bu erkek için para çok önemlidir. Paraya değer vermezseniz onu çok şaşırtır, hem de şüphelendirirsiniz. Çünkü rol yaptığınızı sanacaktır. Onun için madde çok kıymetlidir. 
Ona göre ancak maddi güvene kavuşan insanlar rahat edebilirler. Ayrıca bu erkeğin hatalı bir görüşü de vardır. O çok hisli olmakla beraber her şeyi parayla ölçmeye de kalkabilir. İnsanlara maddi durumlarına göre değer verebilir. 
Aslında kafası iyi işleyen erkeğin para konusunda çok endişeli olduğunu da belirtelim. O paraya sahip olacak ve bunu tutacaktır. Ancak başkalarına paraya göre değer vermesi de sık sık yanılmasına yol açacaktır. O her paralı kimsenin degerli olmadığını genç anlayacaktır. Akrep burcunda doğan erkek tutumludur. O size istediklerinizin çoğunu da alacaktır ama masraflar karşısında da sinirlenecektir. Bu tip, ancak başkalarına gösteriş yapması gerektiği an para harcar. 
Çünkü parası olanlar üstündür. Herkesin dikkatini çekecek şekilde para harcadığı an kendisini de üstün hisseder. Halbuki bu erkek aslında çok üstün özellikleri sayesinde sahiden üstündür. Ancak hisleri ve duyduğu güvensizlik onu bu konuda yanıltmaktadır. Akrep burcunda doğan her erkeğin 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tutumlu olduğunu da sanmayın. Doğum anında Venüs ve Neşe, Bolluk, Zenginlik yıldızı Jüpiter'in etkisini alan tiplerin elleri son derece açık olur. 


MERHAMETSİZLİK 


Sizi çok seven, isteklerinizi yerine getirmeye çalışan bu erkek zaman zaman merhametsiz olabilir. Aslında çok hisli olan bu erkeğin bu haline şaşıracaksınız tabii. Hem bu duruma bir anlam da veremeyeceksiniz. Buna da onun derin ve anlaşılmaz hisleri sebep olmaktadır. Kendisi size hiç bir zaman itiraf etmeyeceği bir şeye sinirlenmiş, şüphelenmiş, kızmış olabilir. Bu meseleyi kurmuş ve birden böyle insafsız olmuştur. Bu durumda ağzınızı açmamanız daha uygundur. Onun sakinleşmesini bekleyin. Aksi halde sizi en ince yerinizden yaralıyacaktır. Sonra pişman olacaktır ama bunu yine de yapacaktır. 


AKREP BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Bu burçta doğan erkekler gibi kadınlar da son derece cazibeli olurlar. Onlarda erkekleri çeken bir taraf vardır. Bu burçtan bir kadını seviyor veya evlenmeyi düşünüyorsanız bu gururlu tipi kendinize bağlamak için ona saygı göstermelisiniz. 


GURUR 


Bu burcun erkeği de kadını da gururludur. Akrep burcunda doğan kadın, daima dikkatli, ihtiyatlıdır ve gururu konusunda da son derece hassastır. O, dostları ve sevdikleri için pek çok şeye katlanabilir. Ama için için kendisinin üstün olduğunu hissetmektedir. Alçak gönüllü gibi gözükse 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de zaman zaman bu kendini beğenmişliği hissedersiniz. Bir bakıma çok özellikleri olan ve değerli bir tiptir o. Ancak o üstün özellikleri dolayısıyla değil daha doğuştan kendisini beğenmiş bir tiptir. Hatta gururunun kibir halini alması da imkân dahilindedir. Eğer bu tip kadına tahammülünüz yoksa ona hiç yaklaşmayın. Ancak onun çok sevdiği zaman bu gururdan fedakârlık yapacağını da belirtelim. 

Bu burçta doğan kadın, paraya düşkündür. Hayatta yükselmek ve başanya erişmek için paranın gerekli olduğunu düşünür. Aslında ihtiraslı, ateşli bir tip olan bu kadının hayatında değer verdiği iki şey vardır. Bunlardan biri para digeri de aşktır. Dostluk, vs. gibi şeyler bunlardan sonra gelir. Paranın değeri çok büyüktür. O Terazi burcunda doğan kadın gibi parayı lüks bir hayat sürmek için de istemez. Para güven, para itibar, para üstünlük demektir. Onun için de bir yolunu bularak paraya kavuşmalıdır. Kadın, bu yüzden ya çalışır ya evlenir. Sevmeden evlenirse muhakkak zengin bir eş seçer. Bu eş ona istediği maddi güveni sağlayacaktır. 
Ancak kadın, aşka düşkün olduğu için sevmeden evlilik yaparsa sonuç pek de iyi olmaz. Ama sevdiği varlıklı erkekle evlenen kadın çok mutlu olabilir. 

Akrep burcunda doğan kadın maddidir. Bunun tipik bir örneği de radyumu bulan ünlü bilgin Madam Curie'dir. Madam Curie, çok zor şartlara dayanarak bilim uğruna her türlü fedakârlığı yapmıştır. Menekşe gözlü, güzel kadın istese zengin bir evlilik de yapabilirdi. Ama o bütün ömrünce eşi ve yardımcısı Pierre Curie'yi sevmiş ve fevkalâde kafasından insanlığın yararlanmasını sağlamıştır. Akrep burcunda doğan kadın, başka yıldız etkisi almamışsa maddidir. O, istediği paraya erişmek için iş hayatından yararlanacaktır. 
Kafası iyi işlediği için seçiği konuda başarıya erişecektir. 
İş hayatında dostluktardan ve cazibesinden de yararlanacaktır. Arzu ettiği şeylere engel olmaya kalkanları da bir 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yolunu bularak devirecektir. Evet, dostluk onun için önemlidir. Fakat ona destek olmayıp engelleyecek kimse de dost değil düşman sayılır. Bu kadın, sevdiği, varlıklı bir eş bulunca çok yükselmiş de olsa işini hemen bırakır. Monaco Prensi'yle evlenerek beyaz perdeden çekilen Grace Kelly de sevdiği erkek yüzünden işinden vaz geçen kadın tipidir. 


KIŞKANÇLIK 


Bu kadın kıskançtır. Hem on iki burcun en kıskanç tipidir. Bu burçta doğan kadın, aşağı yukarı her şeyi kıskanır. 
Kendisini üstün bulur ve bu yüzden de başkalarının sahip olduğu şeylere haset eder. Dostlarına düşkündür. Daima üstün durumdaki kimselerle ahbap olmak ister. Böyle kafalı, hayatta yükselmiş, parası olan dostlarla da iftihar eder. 
Ama bir yandan da gizli gizli onları kıskanır. Kendisi aynı durumda değilse bu kıskançlık onun benliğini yakıp kavurur. Bazen de dayanamayarak dostlarını iğneler. Kendisini seven bu sadık insanları bir Akrep gibi soktuktan sonra da pişman olabilir. Ama kıskanç olduğu için zaman zaman iradesini kullanması kabil olmaz. Hisleri birden baskın çıkıverir. Başkalarının parasını, evini, eşyalarını kıskananlar da bu burçta çok görürlür. Ama dediğimiz gibi doğum anında başka yıldız etkisi varsa bu his hafifler ve hatta kaybolabilir. 


DÜŞMANLIK 


Bu kadın, dostlarını çok sever ve onlara düşkündür. 
Dostlarına yardımdan da zevk alır. Ama ondan para istemek doğru değildir. Para hariç başka konularda yardımını asla esirgemez. Sizin için saatlerce uğraşabilir. Ama o dostlarını kıskandığı gibi küçük bir olay karşısında da onlardan 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soğuyabilir. Kendisine farkına varılmadan yapılan küçük bir kötülük, yahut gururunu kıracak bir söz onun düşmanlığına yol açar. Bu kadın, hem güçlü bir düşmandır. Çünkü o kafasını kullanarak garez olduğu kimsenin bütün zayıf taraflarını öğrenir. Ondan sonra da fırsat kollar ve nihayet bir Akrep gibi sokar. Bu kadını sinirlendirmemenizi, gururunu kırmamanızı, önem verdiği şeylere el sürmemenizi söyli yeceğiz. O sevgi konusunda da size garez olabilir. Bunu da unutmamalısınız. 


AŞK 


Bu kadın için para kadar aşk da önemlidir. Hatta bazen aşk daha da ağır basar. O zaman da kadının birden değiştiğini görürsünüz. Kadın, ender olarak yoksul bir erkeğe de bağlanabilir. Onun için türlü fedakârlık da yapar. Çalışması ve erkeğe bakması da kabildir. Ancak her zaman durumun böyle olacağını da sanmayın. Kadın, sizi çok severken yardım etmek için elinden geleni yapar. Ancak onun seveceği erkek de kişilik sahibi, aşkı bilen, ihtiraslı bir tip olmalıdır. 
O sevdiği erkek uğruna parasızlığa da razı olur. Ama sizi desteklerken bir gün hayatta ilerleyeceğinizden de emindir. 
Zamanı gelince sizin bol para kazanacağınızı ve ona istediği maddi güveni vereceğinizi de bilir. Sizi severse mutlu etmek için de elinden gelini yapacaktır. Fakat daima kendisine ait olmanızı isteyecektir. Başka bir kadına yan gözle bile olsa bakmanız, birini övmeniz onu çılgına çevirebilir. Siz, onun sevdiği erkeksiniz ve tam anlamıyla da onun olduğunuz bilmelisiniz. 

Bu kadın sevdiği an değişir. Her şeyini sevdiği erkekle paylaşır. Ona karşı cömert, müşfik, iyi niyetli ve dürüsttür. 
Ama seven kadın için en önemli olan şey de aşk ve ihtirastır. Bunları sizde bulduğuna göre eşsiz bir erkek olduğunuz 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da kabul eder. Durumunuz ne olursa olsun daima sizden bahsederek gururlanır. Erkeklerin en üstünü olduğunuzu düşünür. Ama otam sadakat ve bağlılık istemektedir. Yani bir erkek arkadaşınızı görmeye gitmenize bile kolay kolay izin vermek istemeyecektir. Hep baş başa oturmanızı arzulayacaktır. Ayrıca, onun fazla kıskanç olduğunu da belirtmiştik. Erkek her gün kendisini sevdiğinizi söylemez ve gereken ilgiyi göstermezseniz sizden şüphelenecektir. Bu yüzden de kurmaya ve başkalarıyla ilginiz olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Onun yakıcı kıskançlığı çok kötü neticeler doğurabilir. Kafası iyi çalışan kadın aşk konusunda şüpheye kapıldı mı mantık, vs. gibi şeyleri de unutacaktır. Karşısında durup makul bir şekilde durumu izaha kalkmanızın da bir etkisi gözükmeyecektir. Ona olan bağlılığınızı sevgi ve ihtirasınızla ispatlayabilirsiniz ancak. 


ALDATILMAK 


Akrep burcunda doğan kadını aldatmak çok tehlikelidir. 
Hoş bunu yapabilen erkek de pek azdır doğrusu. Kadın, sevdiği an tam anlamıyla bağlanır ve fedakârdır. Ancak onun durmadan üstünüze düşmesi, her halinizi incelemesi, bir an gözünüz dalsa şüphelenmesi bütün sevginize rağmen biraz da bezmenize yol açabilir. Hatta belki bu yüzden zamanla sevginiz de sönebilir. Kadın bunu anladığı an çılgına döner. Bu arada başka bir ilişki kurdunuzsa neticenin çok kötü olacağını da bilin. Kadın, aşık olduğu için gururundan da fedakârlık edip size yalvarabilir. Belki bu sayede geri de dönersiniz ama artık size aşık olmakla beraber ömrü boyunca da şüphe edecektir. Eğer, başkasını ona tercih eder ve uzaklaşmaya kalkarsanız o vakit karşınızda bir Kartal değil çok zehirli bir Akrep bulursunuz. "Karşınızda" sözü de hatalı oldu. Çünkü kadın, Aslan tipi gibi karşınıza çıkarak size meydan okumayacaktır. O sizi arkadan vuracaktır. Bunun içinde zayıf noktalarınızdan birinden yararlanacaktır. 
Kadın aslında sabırlıdır ve bekleyebilir. Ama kıskançlığı zaptedilmez bir çılgınlık haline gelmişse ilk anda hücuma geçeceğini bilin. O sevmektedir ve aldatılmıştır. Sizi de başkasına vermeğe asla razı değildir. Bu durumda türlü tehlikeli şeyin olabileceğini kabul edersiniz tabii. Onun için sevdiğiniz ve sizi seven bu kadının hislerine tam anlamıyla karşılık verin. Bunu yapamayacağınızı düşünüyorsanız, kadına yaklaşmayın ve yol yakınken uzaklaşın. 


YA HEP YA HİÇ 


Akrep burcunda doğan kadının hayat görüşü başkalarından farklıdır. O, "Ya hep ya hiç," diye düşünür. Bir şeyin birazını elde etmenin değeri yoktur. Ya istediğinize tamamiyle kavuşursunuz ya uzaklaşırsınız. Bu düşünce kendisini iş, dostluk ve sevgide de gösterir. Kadın her konuda bu düşünceyle hareket eder. Meselâ bu burçtan eşsiz denilecek kadar şık kadınlar çıkar. Buna karşılık çok kılıksız, rüküş kadınlar da yine bu burçtadır. Yani onlar hiç bir şeyin ortasını kabul etmezler. Bu burçtan bu kadın seçtiği konuda başarılı olmak ister. Bu konuda kendisinden üstünü bulunmamalıdır. Adeta büyük bir ihtirasla kendisini bu konuya verir. Zaten, bu kadın en ihtiraslı tiptir. Aşkta, işte ve herşeye bu ihtiras kendisini gösterir. 

Bu kadın, çok da cesurdur. Bu burçta doğan kadınlar erkeklerden çok daha cesareti olurlar. Bu gözü pek kadının aşağı yukarı hiç bir şeyden korkusu yoktur. Sevip de dengesini kaybederse o vakit kaybedeceğini düşünerek biraz korkabilir. Ama başka konularda rahattır. Hem analizci bir kafaya sahip olduğu için de şartları iyi görür. Yani hislerini bir yana bırakırsak o realisttir. Hayatın kendisine neler getirebileceğini bilir ve planlı davranır. Bu arada sevgide de realist olmaya çalışır ama bunu pek başaramaz. Başlangıçta beğendiği erkeğin hatalı taraflarını da görür ama aşık olunca bu kusurların önemi kalmaz. Buna karşılık, ahbaplarının ve dostlannın kusurlarını da fark eder. Epey merhametsiz olduğu için de bu kusurlan onların yüzüne vurmaktan çekinmez. Bu merhametsizliğin devamlı olmadığını da belirtelim. Bu burçta doğan kadın, derin hisleri yüzünden bazan kendisini mutsuz hisseder, o zaman haşinleşir ve merhametsiz olur. Buna karşılık mutlu olduğu devirlerde şefkat gösterir. Ancak bu kadın aslında şefkatli bir tip de değildir. 
Yani Yengeç burcu tipinin o derin şefkatini bu kadında aramamalısınız. 

Sözü dönüp dolaştırıp sevgiye getiriyoruz. Çünkü bu kadının hayatında en önemli olan da aşktır. Kadın, sevdiği an her türlü şeyi yapabilir. Cesur ve güzü pek bir tip olduğu için hiç bir şeyden ve kimseden korkusu yoktur. Sevgilisine kavuşabilmek için çılgınlıklara da kalkabilir. Ailesi onun seçtiği erkeği beğenmezse isyan eder. Hatta başka çare bulamazsa evden kaçması da kabildir. Seven her kadının kaçacağını iddia etmiyoruz tabii. Ama onun önüne engel çıkarmak çok hatalıdır. O vakit arzusu azalacak yerde daha da şiddetlenir. Bu cesur kadında engelleri aşma isteği de vardır. Onun için bu burçta doğan kadının önünde durmaya kalkışmamalıdır. 


ACAİP BİR YÖN 


Bu burçta doğan kadın sert yıldız etkisi almışsa onun pek de hoşa gitmeyecek acaip bir yönü ortaya çıkar. Bu da entrika merakıdır. Kadın işlek kafasından yararlanarak türlü entrakalar çevirir. Özellikle dostların arasını açmaya meraklıdır. Bu entrikanın gizli sebebi de yine güvensizlik, şüphe ve kıskançlıktır. Kadın, neşeli, sevimli, cana yakın, konuşmasıyla etrafındakileri etkileyebilen bir tiptir. O bu sayede son derece anlayışlı ve makul bir tavır takınır. Ve ahbaplarının arasına fit sokar. Kısa süre içinde dostları darıltır ve birbirlerinden ayırır. Bu da kadına garip bir zevk verir. 
O anda başkalarının hayatını etkilediğini düşünür. Çalışan kadınlarda bu entrika merakı varsa durum daha da tatsızlaşır. Çünkü kısa süre sonra iş yerinde büyük huzursuzluk olur. Bu tip kadın çok zekidir ama eninde sonunda bu tuhaf huyu anlaşılır ve çevresinde de kimse kalmaz. 


ÇEVREYE UYMA 


Entrikaya düşkün tipinin az olmasına karşılık çevresine uyabilen kadın çok daha fazladır. Akrep burcunda doğan kadın gerek iş hayatında gerek toplumda başarılıdır. Çünkü o etrafı dikkatle incelemesi sayesinde pek çok şeyi fark eder ve sezer. Haraketlerini de girdiği çevrelere göre ayarlamasını bilir. O neşelilerle neşeli, ciddi tiplerle ciddi olmasını bilir. Bu kadın, iyi eğitim görmemiş olsa bile bilgiye meraklıdır. Aklı sayesinde kültürünü de arttırır. Ayrıca çevreye uymasını iyi bildiği için de en seçme yerlerde bile hata yapmaz. Ancak bildiği şeylerden bahsedip bilmediği konularda sustuğu için ona olduğandan daha kültürlü, görgülü sanabilirsiniz. Bu çevreye uyma gücü sayesinde de çoğu zaman kazançlı çıkar. 


TOPLUM 


Bu kadın toplumda beğenilir. Entrika merakı olmayın tipse etrafında daima onu beğenen, hoşlanan ahbapları vardır. Ayrıca kadının cazibesi de dikkati çeker. Güzel olmayanları bile çok cazibelidir. Bu yüzden de etrafına epey erkek toplanabilir. Kadın onlarla konuşmaktan, ahbaplıktan zevk alır. Zaten o için için kadınların kafasız olduğunu düşünür ve erkekleri beğenir. Bu kadın çok sevdiği zaman toplumdan bir süre uzaklaşabilir. Ama sevip bağlandıktan sonra bile toplumda yeri olmasını arzular. Yine kendisine tatlı sözler söyleyen, akıllı bulduğu erkeklerden hoşlanır. 
Aynı şeyi eşi kendisine yaptığı takdirde çılgına dönecek olan kadın bu hareketlerinde bir kötülük de görmez. Aslında o sadece kafalı kimselerle ahbaplık etmektedir. Kendinde bu hakkı da görür. Lâkin eşi bir kadınlı biraz fazla konuşsa o hemen şüphelenir. Yani bir bakıma kendi bağımsızhğını korumakta ama erkeğe bu hakkı tanımamaktadır. 

Bu burçta doğan kadın, kendisine ait olan her şey gibi yuvasına da düşkündür. Bu yuvayı büyük bir titizlikle korur. O rahat, lüks, güzel bir ev ister. Her şeyin maddi değeri yüksek olmalıdır. Kadın, çocuklarına da düşkündür. Ancak onlara fazla şefkat göstermez. Şefkatin terbiyeyi etkileyeceğini düşünür. Ama çocuklarını en iyi şekilde yetiştirir, onlarn daima en mükemmel halde olmalarını arzular. Ayrıca çocuklarını daha küçük yaşta hayatta ilerlemeleri için teşvik etmeye de başlar. 

Bu kadın çocuklarını sever ama yine onun için hayatta en önemli kimse eşidir. Eğer sırf parayı düşünerek bir evlilik yapmışsa eşine saygısı vardır. Çünkü o para kazanmasını bileni, parayı tutan bir erkektir. Onun için de kendisine her türlü ihtimamı göstermek gerekir. Ama kadın, sevmeden evlenmişse ve bir gün aşkı tadacak olursa o vakit eşinin değiri kalmaz. Kadın, ondan nasıl ayrılacağını düşünmeye başar. Eninde sonunda da bir yolunu bularak, eşini bırakır ve sevgilisine gider. Bundan da Akrep burcunda doğan kadının kötü bir eş olduğunu sanmayın. Yine aynı sözü söyliyeceğiz. Bu kadının hayatında en önemli şey aşktır. Bu ihtiraslı, ateşli kadın ancak sevdiği ve sevildiği an mutlu olur. 
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O sadece bir erkeğe ait olmayı ister. İşte bu yüzden de kadın sever ve evlenirse ömrü boyunca eşini bırakmaz. Onu hem kişilik sahibi hem de kendisini çok sevecek bir erkeğin mutlu edeceğini unutmayınız. 


AKREP BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Bu burçta doğan çocuk, neşeli, hareketli, enerjik, cana yakın bir tiptir. Zekâsı sayesinde her şeyi çabuk kavrayıp öğrenir. Onun için eğitilmesi de zor değildir. Tam aksine bu cesur çocuk problemlerden, zorluklardan hoşlanır ve bunları ortadan kaldırmak ister. Onun içir de derslerinde başarılı olur. Ancak o gizlilikten hoşlanan ve biraz da sinsi bir tiptir. Kendisine verilmeyen şeyi hileye kaçarak elde etmeyi ister. Buna da yine fazla zeki ve cesur olması yol açar. İşte çocuğun bu zekâ ve cesaretini uygun alanlara yöneltmek lâzımdır. Böylece o hislerini daha kolay açıklar ve gizli kapaklı işlere de kalkmaz. Böylece ileride hayatta çok başanlı da olur. Ona haşinlik, çekingenlik ve içine kapanmanın doğru olmadığını öğretirken büyük bir sevgi ve şefkat gösterin. Çocuk sevildiğini anlayınca kendine de size de güvenir ve bu sayede mutlu olur. 


Yay Burcu 
Sagittarius 


(23 Kasım - 22 Aralık) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu Ateş 
Uğurlu günü Perşembe 
Uğurlu sayısı 3 
Uğurlu taşı : Turküvaz 


Uğurlu renkleri Mor, menekşe moru, morumsu mavi Uğurlu çiçekleri : Leylak, salkım, mor menekşe Uğurlu kokular Nergis, menekşe, zambak 

Uğurlu müzik : Pop müziği 

En belirli özelliği : Canlılık 

En büyük ideali : Dünya çapında ün 

En büyük hatası : Alaycılık 

En büyük arzusu : Gezip, görmek 


Siz çift karakterli Yay burcunda doğdunuz. Yayın sembolüne baktığınız zaman belki biraz duraklayacaksınız. 
İkizler ve Balık burçlarının sembollerine bakar bakmaz bunların çift karakterli olduğunu anlarsınız. Sizin sembolünüzde ok atmaya hazırlanan bir adam göreceksiniz. Fakat aslında bu yarısı insan yarısı at olan bir yaratık yani mitolojide bahsi geçen bir Santor'dur. İşte bu insan-at karışımı yaratık da sizin çift karakterli olduğunuzu göstermektedir. Siz Koç ve Aslan burçları gibi Ateş grubundansınız. Onlar gibi ateşin özelliklerini gösterirsiniz. Ancak aynı zamanda sizde hava grubunu hatırlatan bazı şeyler de vardır. Havalanacak olan ok da bunu işaret eder. Siz çok yönlü bir tipsiniz ve çok ilgi çekici taraflarınız bulunmaktadır. Yıldızınız da bu özellikleri çok daha belirli hale getirmekte ve size apayrı bir sevimlilik vermektedir. 

Yıldız bakımından da çok talihlisiniz doğrusu. Yıldızınız Bolluk, Neşe, Zenginlik temsilcisi Jüpiter'dir. Yıldız size bu saydığımız şeyleri vermekle kalmaz talihinizi de 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alabildiğine açar. Zaten yıldızın diğer adı da "Büyük Talih"tir. Eğer kafanızı iyi kullanır, şartlardan gerektiği gibi yararlanırsanız bütün ömrünüzce başarıdan başarıya koşmanız da kabildir. 

Siz, her şeyden önce çevresiyle ilgilenen, yalnızlıktan hoşlanmayan, dostlara düşkün, neşeli, şirin, cana yakın bir tipsiniz. Kendisine güvenen bir insansınız ve toplumda bir yeriniz olduğunu da gayet iyi biliyorsunuz. Ama siz bu konuda bir Akrep tipi gibi ısrar etmezsiniz. Çünkü kafanız bambaşka şekilde işlemektedir. Zaten doğum anında sert yıldızların etkisini almadınızsa parlak Jüpiter ömrünüz boyunca, size bu konuda yardım edecek, siz de toplumdaki başarılı yerinizi böylece koruyacaksınız. 

Çift karakterli olduğunuz için durumunuz pek çok burcunkinden farklıdır. Sizden iki ayrı tip çıkar. Bunlardan birincisi vücudüne önem veren insandır. Bu tip için vücut çok büyük değer taşır. Dolayısıyla da vücudu çalıştırmak, işletmek, spor yapmak ve ona iyi bakmak lâzımdır. İnsan, ancak vucudu sayesinde başarı elde edebilir. Bu tiptenseniz o vakit açık havayı sevdiğiniz, türlü sporlardan zevk aldığınız yarışmalardan hoşlandığınız da anlaşılır. Hayat sizin için bir koşu sayılır. Siz, en hızlı koşanın yarışı kazanacağını bilirsiniz. 


KAFA 


Bu burçtan çıkan ikinci tip için kafa önemlidir. Bu insan her şeyi kafasıyla başaracağını bilir ve bunda da haklıdır. Zaten Yay burcu aynı zamanda yüksek eğitim, büyük ticaret, uzun yollar, yabancı memleketlerle birlikte Din ve Felsefeyi de temsil eder. Bu yüzden de kafasını kullanarak hayatta yükselen pek çok insan Yay burcunda doğar. Mesala eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles De Gaulle, aklıyla 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ün yapmış bir tipti. Yalnız bu arada muhakkak her Yay burcunda doğanın sadece kafasını veya vücut gücünü kullanacağını da sanmayın. İkisinin karışımı olan yani vücudunu çalıştırıp spor yapmaktan ve aynı zamanda kafasından da yararlanmaktan hoşlanan bir üçüncü tip daha bulunmaktadır. Size Yay burcunda doğanların çift karakterli olduğunu söyledik. Üstelik karşınıza da üç tip çıkardık. Bu da sözlerimizde haklı olduğumuz ve burcunuzun çok yönlü olduğunu gösterir. Hangi tipe girerseniz girin, biraz gayret göstermekle başarı elde edeceğinizi tekrar hatırlatalım. 


GÜZEL KONUŞMA 


Konuşmanız çok tatlıdır. Çevrenizdekileri oyalıyacak konulan kolaylıkla seçer ve bunları zevkle anlatırsınız. Çok neşeli, her şeyin komik yönünü gören bir tip olduğunuz için de sözleriniz çok eğlencelidir. Mizahtan çok zevk aldığınızı da belirtelim. Eğer yaratma gücünüz de varsa çok iyi bir mizah yazarı veya koşfedyen de olabilirsiniz. Burcunuzdan Amerika'da mizahın babası diye tanınan Mark Twain, yine büyük espri gücü olan yazar James Thurber, ince hiciviyle toplumla alay eden İngiliz oyun yazarı Noel Coward da yine sizin burcunuzun ünlülerindendir. Belki yazarlığa, yahut perde ve sahneye hevesiniz yok ama yine de bu neşeli, esprili konuşmanız size yardımcı olacaktır. Bir an durup düşünürseniz insanların konuşma yüzünden kolaylıkla etkilendiklerini anlarsınız. Bu neşeli, hoş sözlerinizle istediğiniz kimselerle ahbaplık kurmanız, onların desteğini sağlamanız kabildir. Bu konuşma gerek iş gerek toplum hayatı gerek aşk konusunda size büyük yardımcıdır. Daha doğrusu yıldızınız Neşe kaynağı Jüpiter sizi tam anlamıyla desteklemektedir. 

Yay burcunda doğanlar yüksekeğitimde de başarılıdırlar. Yay ve zıttı olan İkizler burcu eğitimde söz sahibidir. 
Siz isterseniz fevkalade bir eğitim yapabilirsiniz. İşlek kafanız her türlü bilgiyi benimseyecek güçtedir. Belki de eğitm çağını geçirdiniz. Yine de ilginizi çeken bir konuyu inceleyebilir ve bunda başarılı olabilirsiniz. Bu arada yükseköğretim sizin için en önemli konu da olabilir. Burcunuzdan çok değerli yüksek öğretim üyeleri çıkar. Ayrıca doğum anında Jüpiter parlayan kimselerde de bu durum görülür. 
Sizin burcunuzdan çıkan öğretmenler de çok sevilir. Çünkü geniş kültürünüzle bir araya gelen neşe ve mizah gücünüz öğrencilerin sizi çok sevmelerini sağlar. Siz yükseköğretümde sevdiğiniz konuyu seçersiniz. İsterseniz bu meslekte ilerler isterseniz akademik bir kariyer yaparsınız. Evet, dedeğimiz gibi çok talihlisiniz. Siz aslında ikizler burcunda doğan kimseler gibi çift fikirli değilsiniz. Ancak tek konuyla uzun süre uğraşmanız zor olur. Çünkü meraklı bir tipsiniz. Üstelik her şeyi çok çabuk kavrayabiliyorsunuz. Bu derumda konudan konuya atlamanız da kolay olmaktadır. 
Pek çok kimsenin uzun süre düşünüp karar verdiği konularda siz çabucak bir neticeye varabilirsiniz. Ancak bu konudan konuya atlama hem bilginin derinleşmesine engel olmakta hem de sizi dikkatsizliğe sürüklemektedir. Yıldızınızın fevkalade gücünü ziyan etmemelisiniz. Sıkılmakta, konudan konuya geçmekte haklı olabilirsiniz. Siz bir tek konuyla yetinemezsiniz. Ama öyle havaileşmeniz de doğru değildir. Biraz araştıracak olursanız büyük ilginizi çekecek belirli bir, iki konuyu fark edersiniz. Böylece hayatta çabuk yükselir ve hakkınız olan yeri alırsınız. Belki bir konuyla fazla ilgilenme, bunu sevme de o zaman size yetecektir. 
Böyle olmuyorsa iki konu seçin. Bunlara vereceğiniz emek sayesinde arzu ettiğiniz gibi dünya çapında bir üne kavuşmanız da kabildir. Bahsettiğimiz İngiliz oyun yazarı Noel Coward aynı zamanda tanınmış bir sahne aktörüydü. 
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SİYASET 


Konuşma gücünüz sayesinde siyaset alanında da başanlı olmanız kabildir. Zekânız, iyi niyetiniz, dostluğunuz, neşeli konuşmanız politikada size yardımcı olacaktır tabii. 
Yalnız idealist bir yönünüz olduğunu da unutmamalısınız. 
Siz idealinize kavuşamayınca üzülürsünüz. Onun için siyaset hayatının karşınıza böyle zorluklar çıkaracağını da unutmayın. Buna karşılık, nezaketiniz, cana yakınlığınız, kibarlığınız sayesinde bu alanda dikkati çekebilirsiniz. Sevilen pek çok diplomat ve elçi sizin burcunuzdan çıkmıştır. Dostluğunuzu verebilmeniz, insanlara güven telkin etmeniz, geniş kültürünüz bu alanda ilerlemenizi sağlar. 


NEŞENİN GÜCÜ 


Burcunuzdan çok neşeli, cana yakın, mizah gücüne sahip insanlar çıktığını söyledik. Bu neşe, sizin hayatta yükselmenize yardımcı olabileceği gibi zor şartlara dayanmanızı da sağlayacaktır. Çok yoksul bir hayat sürmesine rağmen neşeyle dayanan ve nihayet "Miki Fareyi yaratarak adını ölümsüzleştiren Walt Disney de bunun güzel bir örneğidir. 
Çizdiği tiplerle bütün dünyada üne kavuşan Walt Disney, neşesi sayesinde dayanabilmiş ve yine bunun yardımıyla istediği üne ve servete de kavuşmuştur. Yoksulluktan gelen Sammy Davis Jr. da çok neşeli, güler yüzlü bir insandır. O da zor şartlarla karşılaşmakla beraber neşesi sayesinde dayanarak bu günkü durumuna erişmiştir. Yani sizde neşe ayrıca çok güçlü bir silahtır. Bu neşe, iyimser olmanızı ve dayanmanızı sağlayacaktır. Karşınıza bir engel çıkınca yılmayın. Gülerek buna çare düşünün. Kısa süre içinde bu engelin ortadan kalktığını göreceksiniz. 

Neşe, Bolluk ve Zenginliği temsil eden yıldızınız size 


264 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


seçeceğiniz her konuda başarı verebilir. Siz bir konuda ısrar ederseniz yükselmekle kalmaz, eriştiğiniz yerden de inmezsiniz. Yani daima ününüzü ve durumunuzu korumanız da kabildir. Yoksul bir ailenin oğlu olan Frank Sinatra, meşhur olabilmek için çok uğraşmış, didinmiş ve bugünkü durumuna gelmiştir. Frank Sinatra otuz yıldan beri bu eşsiz ününü de korumaktadır. Siz de direnmesini, uğraşmasını ve seban öğrenmeli ve ağır adımlarla değil hızla başarıya koşmalısınız. istediklerinizi elde etmek için de her fırsatı değerlendirmesini bilmelisiniz. Çok zeki olmanız, fazla konuya ilgili duymanıza, dikkatinizin dağılmasına yol açmaktadır. Dikkat dağılınca da insan fırsatları görmeyebilir. Size iş konusunda dikkatli olmanızı ve Jüpiter'in vereceği her fırsattan yararlanmanızı tekrar söyleyeceğiz. 


CESARET VE DOĞRULUK 


Yıldızınız Bolluk, Neşe, Zenginlik temsilcisi Jüpiter sizi desteklerden burcunuz da size cesaret ve güven vermektedir. Siz öyle şartlardan korkup yılacak bir insan değilsiniz. Bildiğiniz veya bilmediğiniz konulara cesaretle el atacağınız gibi yabancı çevrelere de rahatlıkla girebilirsiniz. 
Hem bu yabancı çevrelerde de sizi iyi karşılayacaklarını bilin. Zira her şeyden evvel cana yakın bir haliniz var ve çok naziksiniz. Karşılaştığınız yabancıları da kısa süre içinde etkinize alabilirsiniz. Ayrıca siz aleyhinize olacağını bilseniz de yalan söylemeyi istemezsiniz. Yani bu konuda da cesursunuz. Hakikatleri söyleyebilmek bazen çok güçtür. Ayrıca bazı burçların insanları hakikatleri söylemekten de hiç hoşlunlamzlar. Bu yüzden kendilerine zarar geleceğini sanırlar. Ama siz onların tam aksine hakikatleri kendinize güvenerek söyleyebilirsiniz. Ender olarak yalan söylemeniz gerekebilir. Bu da sizi çok rahatsız eder. Çünkü siz doğruluğa inanırsınız. Bu doğruluğunuz yüzünden zaman zaman başınıza gelmedik de kalmaz. Özellikle aşk konusunda bu epey zorluklara yol açar. Fakat siz, neşeniz ve zekânız sayesinde tatsız hakikatleri bile kabul edilecek hale sokabilirsiniz. Ancak hayatta herkesden böyle doğruluk beklemeyin. 
Bu yüzden hayal kırıklığına uğramanız ihtimali de fazladır. 
Herkeste sizin gibi hakikatleri açıklayacak cesaret yoktur. 


HUZURSUZLUK 


Siz, hayatı seven, bunun getirdiği şartlan kabul edebilecek kadar cesur ve iyimser, gerektiği takdirde çok çalışkan bir tipsiniz. Ancak çift karakterli bir burçtan olmanız size zaman zaman huzursuzluk vermektedir. Bu Akrep tipinin huzursuzluğuna benzemez. Sizinkisi sıkılmanın verdiği bir histir. O zaman herşeyden bezmeniz, adeta küsmeniz kabildir. Ortada böyle bir durum varsa yaptığınız işe, ilgilendiğiniz konulara bakın. Siz sadece sevdiğiniz işi yapmalısınız. 
Ancak bu şekilde huzur duyar ve hayatınızdan memnun olabilirsiniz. Frank Sinatra, "Hayatta en sevdiğim şey şarkı söylemekt ve daima bunu yaptım," diyor. Belki siz de şarkı söylemeyi seviyorsunuz ama sesiniz bu işe uygun değil. 
Çünkü güzel ses Venüs, Merküri gibi yıldızlara bağlı bir şeydir. O zaman karamsarlığa kapılmamalısınız. Belki ünlü bir şarkıcı olamazsınız ama şarkı sözleri yazarsınız. Yahut beste yaparsınız. Bu misalden kastımız sevdiğiniz konulara yaklaşmanızı söylemekti. Yani size zevk veren işe kabiliyetiniz yoksa benzerini ve hoşunuza gideni seçin. Çünkü siz ancak böyle zevk duyduğunuz işte başarılı olur ve mutluluk duyarsınız. "Aşk olmayınca meşk olmaz" sözü çok doğrudur. Sizi başarıya götürecek yolu seçmeden konuları inceleyin. Böylece huzursuzluk da duymazsınız arık. - 

Sizin burcunuz uzun yollan ve deniz aşırı memleketleri 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de temsil eder. Bu yüzden yolculuk size büyük zevk verir. 
Yeni yerlere gitmek, türlü yeni şey görmek kafanızı çok oyalar. Fırsat bulursanız dünyayı dolaşmaya çıkmanız da kabildir. Böylece bilginizi, kültürünüzü de arttırmanız kabil olur. Ayrıca çevrenizden ayrılarak uzak yerlerde çabucak dostluklar da kurabilirsiniz. Geniş fikirli ve anlayışlı bir insansınız. Onun için sizin türlü yabancı ahbaplarınız da olabilir. Bu arada sizin burcunuzda doğanların çoğunun yabanıcı dillere kabiliyetleri olduğunu da belirtelim. Arzu ederseniz kolaylıkla yabancı dilleri öğrenebilirsiniz. Hele yabancı bir memlekette kalarak oranın dilini öğrenmek size daha da zevk verecektir. Bu arada burcunuzdan bazı tiplerin ömürlerinin pek çok yılını yabancı memleketlerde geçirme imkânlarını bulacağını da ilâve edelim. Yolculuğa hangi gayeyle çıkarsanız çıkın bu sayede kafanızın daha da gelişmesini sağlayacak ve ayrıca epey eğleneceksiniz. 


EĞLENCE 


Siz, eğlenceyi seven bir tipsiniz. Maçlarda, spor gösterilerinde, at yarışlarında, gece kulüplerinde pek çok Yay burcundan doğan insana rastlanır. Çünkü aslında Aslan burcu eğlenceyi temsil cder ama yıldızınız Jüpiter size bu eğlence merakını vermektedir. Siz eğlenirken her şeyi unutabilirsiniz. Sevdiğiniz işte bütün gücünüzle çalışacağınız için istediğiniz gibi eğlenme de sizi dinlendirecekür. Yalnız başınıza gezmeyi de sevmezsiniz. Eğlenebilmeniz için yanınızda sevgiliniz, dostlarınız yahut hem sevgiliniz hem de dostlarınız bulunmalıdır. O zaman kendinizi tam anlamıyla eğlenceye verebilirsiniz. Neşe, bolluk, zenginlik veren Jüpiter yemeyi ve içmeyi de sevmenizi sağlamaktadır. 
Çünkü bu yıldızın her şeyi boldur. Büyük bir zevk ve neşeyle yer içersiniz. Yalnız, bu arada parlak Jüpiter'in insanı 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şişmanlattığını da belirtelim. Genellikle Yay burcunda doğanlar ince tipli olurlar. Ama güçlü Jüpiter onların şişmanlamasına yol açar. Ayrıca bu yıldız karaciğeri de temsil eder. Siz eğlenmenize, yemenize, içmenize devam edin. 
Ancak bu konuda vücudunuzu çalıştırarak şişmanlamama- ya gayret edin. Ağır yiyecekler ve içkilerle karaciğerinizi de yormayın. 


YENİLİK 


Size soracak olsalar yeniliğe pek de düşkün olmadığınızı söylersiniz belki. Ama siz yeni yerler görmeyi sevdiğiniz kadar yeni çehrelerden de hoşlanırsınız. Yeni biriyle tanıştıınız zaman da genellikle hata yaparsınız. İşte burcunuzun hatalı taraflarından biri bu yeni kimselere önem vermektir. 
Aslında herkese önem vermek gerekir belki. Ama siz yeni birini görür görmez onun fevkalade bir insan olduğunu düşünürsünüz. Bunun da iki sebebi vardır. Aslında o fevkaladeliklerin çoğu sizde toplanmıştır. Üstelik bir çocuk gibi saf bir yönünüz vardır. İşte bu saf tarafınız gördüğünüz her yeni insanın fevkalade olduğunu sanmanıza yol açar. O kimseye büyük ilgi gösterir, iltifat eder, kendisini yere göğe koyamazsınız. Ancak zekânız kısa süre sonra sizi uyarır. 
"Bu insan hiç de sandığın gibi değil, yine hata yaptın,” der. 
Çünkü kafanız sizin bu tip hatalarınıza alışıktır. Ama sizde yenilik merakı vardır. Kafanız bu merakınızı kolay kolay önleyemez. Ancak doğum anında başka yıldız etkisi olan tipler bu meraktan sıynlabilirler. Aslında bu bir merak değil, yaşama zevkidir. Her yeni insan sizin için bir bilmece, üstün bir varlıktır. Ama zekânız hata yaptığınızı açıklayınca size birden durursunuz. Karşınızdaki insanın değersizliğine bakar ve kendinize kızarsınız. Genellikle ozaman kendinizle alay edersiniz. Ama zaman zaman o güne kadar önem 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verdiğin kimseyle alaya kalkmanız da kabildir. Neşe ve mizah gücünüz çok hoştur ama bu alayınız hiç de doğru olmaz. Çünkü duyduğunuz merak yüzünden o insanı yükselten sizsiniz. Ondan sonra kendisiyle alaya hakkınız da yoktur tabii. 

Böyle yeni insanlara merak duyarak ilk anda onları değerli sanmanı3 size zarar verir. Bu konuda dikkatli olmanızı söyleyeceğiz. Çünkü karşınızdaki kimse bu büyük ilgiden yararlanarak o ara size bazı isteklerini yaptırabilir. Hele o sadece alelade olmakla kalmayıp üstelik kötü niyetliyse zararınız daha da artabilir. Bu merak ve ilk ilgi aşkta da sizi tehlikeye atacaktır. Bütün ilişkilerinizde bu tutumunuz sizi güç durumda bırakabilir. Çünkü yanıldığınızı anladıktan sonra hatalar tamir kolay olmayabilir. Özellikle cazip birinin etkisine kapılır ve onu sevdiğinizi sanarak hemen evlenmeye kalkarsanız çok mutsuz olabilirsiniz. Çünkü kısa süre sonra hatanızı anlayınca o kimseden uzaklaşmaya çalışırsınız. Ama sizin gibi birini şu veya bu şekilde eline geçirmiş olan insan kolay kolay kaçmanıza razı olmaz. Yani o merakınızın ve ilk anki hayranlığınızın bedelini çok pahalı ödeyebilirsiniz. Çok ama çok dikkatli olmalısınız. 


PARA 


Yay burcunda doğan kimseler başka yıldız etkisi almamışsa çok cömert olurlar. Aslan burcundakiler gibi onlar da paranın harcamak için olduğunu düşünürler. Her gittikleri yerde de keyifleri için para harcarlar. Hem bencil de değillerdir ve dostlarını ağırlamayı da severler. Siz de kendi imkânlarınıza göre parayı zevkle sarfedersiniz. Bu kuşkuya kapılmanız, üzülmeniz de şğ. 
Bolluk, Neşe, Zenginlik temsilcisi olan İüpiter, size el bolluğu da vermiştir. Eliniz aynı zamanda çok da bereketlidir. 


YAY BURCU 269 


Sizin paranızı alıp üğurunuzu deneyen çoktur. Yengeç burcunda doğanlarla sizin burcunuzdan olanlarda bu bereket vardır, Paranızı bildiğiniz gibi harcayın ama çevrenizde beliren fırsat düşkünü kimselere yüz vermeyin. Bu tipler sırf paranızdan yararlanmak için etrafınızı alırlar. Kolaylıkla para kazanabilecek bir tip olduğunuz için maddenin değeri de önemli değildir sizin için. Parayı sarf etmek, istediklerinizi yapmak için isterseniz. Çevrenizdekilere de yardım etmeyi arzularsınız. Parayı kolaylıkla kazanabilecek, isterse servet yapabilecek bir tip olduğunuz ve aynca maddeye önem vermediğiniz için de sizi kıskananlar çoktur. Siz, yine bildiğiniz gibi çalışmaya ve kazanmaya devam edin. Ancak biraz para biriktirmeniz de fena olmaz. Zira Jüpiter size bolluk hatta servet de verir ama bu paranın birazını olsun tutmanızı da ister. Bu burçta doğan kimse sert yıldız etkisi almamışsa bağımsızlığına düşkün olur. Bu bağımsızlık hareketlerinizden, düşüncelerinizden, sözlerinizden de anlaşılır. Onun için başkalarının yanında çalışacak yerde kendi işinizi kurmanız, emir altına girmemeniz daha doğru olur. 
Sevgi konusunda dd bu bağımsızlık meselesi bir problem halini alabilir. Siz çok severseniz bağlanırsınız ama bağımsızlığa olan düşkünlüğünüz birden kendisini gösterebilir. 
Bu yüzden tıpkı merak konusunda olduğu gibi bu meselede de dikkatli davranmalısınız. Sizi bağlayacak, sorumlulukları yüklenmenize sebep olacak bir işe girişmeden önce buna dayanıp dayanamayacağınızı düşünmelisiniz. 


YAY BURCUNDAN ÇIKAN ÜNLÜ KİMSELER 


Yay burcundan aşağı yukarı her alanda ün yapmış kimseler çıkar. Size bu konuda bir fikir verelim. Şarkıcı ve aktör Frank Sinatra, şarkıcı Andy Williams, Tina Turner, Sammy Davis Jr. müzisyen Dave Brubeck, Primadonna 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Maria Callas, yıldız Julie Harris, Jane Fonda, Liv Ullman, komedyen Woody Allen, aktör Maximillien Schell, devlet başkanı De Gaulle, Francisco Franco, devlet adamı Sir Winston Churchill, Willie Brant, ressam Diego Rivera, yazar Mark Twain, James Thurber, Alexsandr Solzhenitsyn, dahi Walt Disney, bizden de Zeki Müren ve Hülya K oçyiğit'i bu burcun ünlüleri arasında sayabiliriz. 


YAY BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Yay burcunun çok yönlü erkeğini pek çok kadının cazip bulduğu doğrudur. Siz böyle bir erkeği beğeniyor veya seviyorsanız onu elde etmenin hiç de kolay olmadığını da söylemeliyiz. Ama Yay burcunda doğan bir erkeğe de kendinizi sevdirmeniz ve onu bağlamanız da kabildir. Yalnız bunun için de bir hayli uğraşmanız gerekecektir. 


CAZİBELİ, HOŞ ERKEK 


Yay burcunda doğan erkek, neşeli, hareketli, cana yakın, hayatı seven bir tiptir. O merakı yüzünden pek çok konuya ilgi duyar ve dolayısıyla da geniş bilgisi vardır. Hangi konuyu açarsanız size söyliyecek bir kaç laf bulur. Ayrıca sözleri çok eğlenceli ve ilginçtir. O aklına koyduğu zaman karşısındakini oyalamasını da iyi bilir. Ama kendisi çif karakterli bir burçtandır. Bu da onun bir çok yöne birden gitmeyi istemesine, yeniliklerden hoşlanmasına, çabuk bıkıp sıkılmasına sebep olur. Bu burçtan çıkan erkeğin ideal kavalye olduğu da doğrudur. O sizi gezdirir, her istediğiniz yere götürür, gereken ilgiyi gösterir. Bu arada bol bol para da harcar. Aslında o çapkındır ama aynı zamanda kadınlarla dostluk etmesini de sever. Onun için de pek çok kadın arkadaşı vardır. Siz kıskanç bir tipseniz bu erkeğe yaklaş- 


YAY BURCU 271 


mayın. Çünkü o sizi sevse de dostlarından vaz geçmez, hele öyle kısıtlanmaya hiç gelmez. Bu erkek, pek çok kadının aradığı özellikleri toplamıştır. Onun için de çevresi epey kalabalıktır. O, yeniliklere merak duyduğu için de bu kadınlarla ayrı ayn ilgilenebilir. Kimiyle arkadaş olur kimiyle flörte kalkar. Bu arada siz de onun dikkatini çekebilirsiniz. 
Aradığı şeylerin sizde olduğunu umarak yaklaşması kabildir. İşte o andan itibaren çok dikkatli davranacaksınız. Çünkü her şey onun değil sizin hareketlerinize bağlıdır aruk. 
Onun ilgisini çekmek yeterli değildir. 


MERAK 


Bu erkek, sizi merak edecek ve hemen yaklaşıp incelemeye koyulacaktır. İlk anda onun için eşsiz bir kadın sayılırsınız. Fakat onu oyalıyamazsanız kısa süre sonra sıkılacak ve yeni bir çehre aramaya başlıyacaktır. Bu cazip erkeğin civarında böyle yeni kimseler olacağını da bilin. Bu çetin bir andır. Hislerinizle değil kafanızla hareket etmek zorundasınız. Yanlış anlarnayın. Bu erkek hisli kadın sever, ama siz, aklınızı bir yana bırakıp hislerle işe girişirseniz başından yenileceğinizi de bilin. Onun merakını devamlı tahrik etmeniz, ilgisini çekmeniz, kafasını oyalamınız gerekmektedir. Her şeyden önce bu adam kafaya önem verir. Fikirler, sözler her türlü konu onun için ilginçtir. 


BİLGİ 


Bu erkek, size türlü şeyler anlatacak, oyalanmanızı, eğlenmenizi sağlayacaktır. Onun sözlerini büyük bir ilgiyle ve dikkatle dinlemelisiniz. Ama başınızı sallamakla ve "Evet" yahut "Hayır" gibi sözlerle başarıya erişeceğinizi sanırsanız yanılırsınız. O sizin fikirlerinizi de öğrenmek, merakını tat- 


272 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


min etmek isteyecektir. Siz de bildiğiniz konulardan bahsedecek ve bu arada sözlerinizin neşeli ve hoş olmasına da çalışacaksınız. Kısacası onu sözlerinizle büyüleyeceksiniz. 
Sevdiği konularda bilgi edinmekle kalmayın, onun merak edeceği ve hiç bilmediği konuları da öğrenin. O karşınızda fevkalâde bir masal dinleyen bir çocuk gibi oturacaktır. 
Çünkü o aynı şeyleri sevdiği dosılarında da bulmaktadır. 

Bu, oldukça havai erkek, güzellikten hoşlanır. Siz de güzelliğinizle veya yeni biri olduğunuz için onun dikkatini çekmişsinizdir. Ama güzellikten daha önemlisi de cazibedir. Onun için cazibeli kadın, başka erkeklerin peşinden koştukları şık, havalı, hareketli, zarif kadındır. İşte böyle biri olmaya gayret edeceksiniz. Kılığınıza çok dikkat etmeli, size en yakışan şeyleri giymelisiniz. Kendinizden çok eminmişiniz gibi davranmalısınız. Bu erkek için kişilik de çok önemlidir. Onun meraklı olduğunu biliyorsunuz. Kılığınızı, kıyafetinizi inceleyecek hatta size saçlarınız veya makyajınız hakkında sorular bile soracaktır. Onun için çirkin bir makyaj veya karışık saçlar söz konusu değildir tabii. 
Bu arada yüksekten atmaya da kalkmayın. Sırtınızdaki size yakışan elbiseyi ucuz bir terzi dikmiş olabilir, yahut saçlarınızı evde kendiniz ustalıkla taramışsınızdır. Ona ünlü moda evlerinden giyindiğiniz, saçınızı en tanınmış berberin yaptığını söylemeyin. Başlangıçta size inanır ve hatta memnun da olur. Ama sonra yalanınızı yakalarsa sizi affetmez. 
Çünkü bu adam dürüsttür ve hakikati söylemeye önem verir. Bu arada saçlarınızı kendinizin yapması veya ucuz aldığınız bir şey hoşuna gidebilir. Bundan tutumluluktan hoşlanacağı anlamını çıkararak paranın kıymetini bildiğinize dair uzun bir konuşmaya da girişmeyin. Çünkü bu adam böyle laflardan nefret eder. En iyisi o bahsetmedikçe para lafını da açmayın. 
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CÖMERTLİK 


Doğum anında başka yıldız etkisi almamışsa bu erkek çok cömerttir. Parasını her türlü şeye harcayacaktır. Belki siz parayı sadece kendisine harcamasını isteyeceksiniz. Veya bu paradan sadece ikinizin yararlanması gerektiğini düşüneceksiniz. Onun etrafındaki kimselerin fırsat düşkünü tipler olduğuna inanacaksınız. Bu fikirleriniz doğru da olsa sakın ağzınızı açmayın. Çünkü bu erkek para harçamayı sever. Yıldızı dolayısıyla eli çok açıktır. Eğer bu konuda konuşacak olursanız kendisini tenkid ettiğinizi sanacak ve hareketlerini de kısıtlamaya kalktığınız için size sinirlenecektir. Hatta bir ara parasız kalsa ve kısa süre sıkıntı çekse bile ona ders vermeye kalkmayın. Bu adam, istediklerini yapmış ve o arada parasını da sarf etmiştir. İmkânınız varsa ona vermeyi teklif edin. Borç vermek istediğinizi duyunca çok memnun olacaktır. Ama kendisine güvenen bir tip olduğu için de bu teklifinizi nezaketle reddedecektir. Kısa bir süre sonra onun yine eskisi gibi para sarfetmeye başladığını göreceksiniz. Bu erkek, kolay kolay para biriktiremez. Fakat bir anda da zengin olabilir. Böyle para biriktirme hayallareni evlendiğiniz zamana saklayın. Çünkü ancak o vakit sizin dedikleriniz dinleyecektir. 


EĞLENCE 


Bu erkek, kolaylıkla çalıştığı gibi eğlenceye de çok düşkündür. Sizi türlü lokantalara, gece kulüplerine, maçlara, yarışlara götürecek, yürüyüş yapmanızı, kürek çekmenizi, yelkenliye binmenizi teklif edecektir. Enerjisi fazla olan bu tip sporu da eğlence sayar. Siz de ona uymak zorundasınız. 
Eğer spordan nefret eden ve buna tahammülü olmayan bir tipseniz yol yakınken bu ilişkiden vazgeçin. Çünkü Yay 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burcunun kafaya önem veren tipleri bile yine spor ve oyunlara ilgi duyarlar. Hele yelkencilik, binicilik, golf, vs. gibi şeylerden büyük zevk alırlar. Onlar yalnızlığı da sevmezler. 
Siz, onauyup birlikte gitmezseniz kendisi yanına başka ahbaplarını alacaktır. İşte o sırada spordan hoşlanan başka, cazip bir kadın karşısına çıkabilir. Bu yüzden ikinci plânda kalırsınız. Hatta bir an için de sizi unutması bile kabildir. 
Böyle bir tehlikeyi göze almamalı ve ona uymalısınız. Siz yelken kullanmasını bilmeyebilirsiniz. Ama kotra gezintisi- ne gidin. O müthiş keyiflenecek ve bu arada size de yelken kullanmasını öğretecektir. Attan ödünüz patlayabilir. Fakat sizi kulübe çağırırsa gidin. Onun ata binmesini seyredin. 
Yanında olmanız başka kadınlara ilgi duyması tehlikesini önleyebilir. 

Yay burcunda doğanların çoğunun talih oyunlarında şansları açıktır. Eğer doğum anında kötü yıldız etkisi yoksa onlar her oyunda kazanırlar. Sevdiğiniz erkek sizi at yanşlarına götürür ve her yarışta para kazanır yahut kaybederse hiç kılınızı kıpırdatmayın. Onun kısıtlanmaya gelmediğini aruk öğrenmiş olmanız gerekir. Siz neşeli görünmeye, yarışlarla ilgilenmeye çalışın. Bu erkek kumar da oynayabilir. 
Eğer kumardan hoşlanmayan bir kadınsanız onunla evlenme hayalini bir yana bırakın. Dost olarak kalın zira bu erkeğin dostluğu da çok değerlidir. Onun evlendikten sonra kumardan vazgeçeceğini de sanmayın. Yay burcunda doğanların kumarda talihleri açıktır. Fakat sert bir yıldız etkisi bir anda her şeyi alıp götürüverir. Önce kumar konusunda onun tutumunu anlamalısınız. Kumar iptilası varsa çok sevseniz bile vazgeçin. Çünkü bu işin sonu gelmiyecektir. Hayatında en önemli olacak da siz değilsiniz sadece kumardır. 
Yalnız bu sözlerimiz gözünüzü korkutmasın. Çünkü Yay burcunda doğan erkeklerin çoğu zaman zaman talihlerini denerler. Bu yıldızlarının sebep olduğu bir merak ve onlar 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içni bir eğlencedir. Durum böyleyse endişelenmenize de lüzum yoktur. Hatta siz de onunla birlikte talihinizi deneyebilirsiniz. Çünkü bu adam uğurludur ve sizin talihinizi de açabilir. 


AİLE 


Bu burçta doğan erkek, bağımsızlığına düşkündür. 
Onun için de genç yaşta ailesinin yanından ayrılarak yalnız oturmayı tercih edebilir. Siz onun ailesiyle tanışmış ve onları beğenmemiş olabilirsiniz. Erkeğin, ailesinden ayrı olmasından yanlış anlam çıkararak bir akrabasını ona çekiştirmeyin. O bağımsız olduğu için yalnız oturmaktadır ama ailesine de çok değer verir. Ailesinin aleyhinde bulunursanız size kızıp çatabilir. Bu neşeli, nazik, tatlı konuşan erkek kızdı mı birden sesini yükseltiverir. Ateş grubundan olan burçlarda doğan erkeklerde bu duruma sık sık rastlanır. Siz daima sakin olmalı ve onun sevdiklerini çekiştrmemelisiniz. 

Bu erkek, sizi sevdiğini birdenbire söyleyebilir. Üstünüze çok düşer. Sizi memnun etmek için pek çok şey yapabilir. Ama sonra ani bir karar vererek uzaklaşabilir. O vakit nasıl bir hata yaptığını düşünerek boş yere üzülmeyin. Hatalı değilsiniz sadece erkek fikir değiştirmiştir. Onun böyle ani fikir değiştirip uzaklaşması kabildir. Veya size bağlandığını hissederek durumunun kötüye gittiğini anlamıştır. 
Onun için evlilik sorumluluk ve esaret sayılabilir. Bu yüzden kaçıp gitmeyi uygun bulmuştur. O gider ve bir daha da size dönmezse yapabileceğiniz bir şey yoktur tabii. Kendisine telefon etmeye, evine gitmeye, aramaya kalkmayın. Size olan ilgisini asaltırsınız. Ama başka bir erkek arkadaşla, daha da iyisi erkekli kadınlı bir grupla onun sevdiği eğlence yerlerine gidin. Sizi başkalarıyla görürse kıskanabilir ve eski ilgisi uyanabilir. Fakat yüzde yüz bunada güvenmeyin. 
AŞK 


Sizin eşsiz bir kadın olduğunuzu kabul edelim. Daha doğrusu bu erkeğin eşsiz bulduğu kadın olabilirsiniz. O cazibenize kapılarak size âşık olabilir. O vakit her şeyi kazandığınızı düşünerek evlenmeye kalkabilirsiniz. Yalnız, biraz sabırlı olmanızı tavsiye edeceğiz. Bu adam hayatı sevdiği, eğlenceye, yeniliklere düşkün olduğu için size de büyük bir ilgi duymuştur. Ama acaba sahiden aşık mıdır? Onun ki şiddetli bir arzu da olabilir. Zira bu burç insanı elde edemediği şeyleri çok arzular. Siz de onun elde edemediği kadınsınız. Bu yüzden size âşık olduğunu düşünebilir. 


EVLİLİK 


O evlenmenizi teklif eder etmez harekete geçer ve nikâh dairesine gidebilirsiniz. Ama bu teklifi düşüneceğinizi söylemeniz daha uygun olur. Çünkü onun sevgisi çabucak sönüp gidecekse o vakit evlilik iyi netice vermeyecektir. 
Belki de siz: "Benimle evlensin, mesele yok," diyeceksiniz. 
Evlenince onun size uyacağını, oturacağını, sözlerini dinleyeceğini sanacaksınız. Bu adanı severse fedakârlık yapar. 
Ama geçici bir arzuya kapılmışsa ve siz de bundan yararlanmaya kalkarsınız o vakit kısa süre sonra pişman olacaktır. Açık açık konuşmaya alışık olduğu için de bir gün karşınıza geçip, "Ayrılalım," diyecektir. Bu da sizi çok daha müşkül durumda bırakacaktır. Çünkü fırsattan yararlanıp evlendiğiniz için onu bırakmayı da istemeyeceksiniz. Fakat teklifini kabul etmediğiniz takdirde o da size uyup yanınızda kalacak değildir. Sizinle kavga edecek ve çıkıp gidecektr. Bir daha onu arayıp bulmanız da mümkün olmayabilir. 
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Çünkü kimseye düşman olmayan bu adam kendi hatalarını anlayan bu tip, belki de ömründe ilk defa kin duyacaktır. 
Hatta kendisini kandırdığınıza bile kanaat getirerek sizden daima kaçacaktır. Onun için elinize fırsat geçti diye bu erkekle hemen evlenmeye kalkmayın. Bu erkeğe bir süre düşüneceğinizi söylemelisiniz. O sahiden sizi seviyorsa daha fazla üstünüze düşecek, cn sevdiği dostlarını bile bırakarak sizin yanınızda olmayı isteyecektir. Üstelik bağımsızlığına düşkün olmasına rağmen sırf sizi memnun etmek için fedakârlıklara da kalkacaktır. Sizi sevdiğinden emin olduğunuz zaman evlenin. Bu erkek cömert, iyi niyetli, neşeli, bir kadını mutlu edecek her türlü niteliğe sahip biridir. Ama evlenince sakın değişmeyin. Onun sevdiği, ilgi çeken, kültürlü, cazip, neşeli, nazik insan olarak kalın. Aksi halde kısa süre sonra o hayal kırıklığına uğrar ve bağımsızlığını özleyebilir. 


DOSTLUK 


Bu talihli, kolaylıkla başarıya erişebilecek ve çok bakımlardan hoş erkek herşeyden önce sizin arkadaşınız olmalıdır. Dertlerini, düşüncelerini, problem ve hayallerini size anlatmalıdır. Bunlara imkân bırak mazsanız gidip kendisine başka ahbap ve dostlar bulur. Hem hareketlerini de kısıtlamayın. Zaman zaman tek başına evden çıkıp arkadaşlarıyla buluşmak isteyecektir. Onu anlamalısınız. Eğer bağınr, çağırır, ağlar veya sitem ederseniz sadece hiddetlenecektir. Ona bağımsız olduğu hissini vermelisiniz. O vakit size olan sevgisi ve saygısı kat kat artabilir. Sizi sevdiğinden hiç bir zaman tam anlamıyla emin olamayacaksınız belki, ama o sık sık hediyeleri, fedakârlıkları, düşünceli hareketleriyle bunu belirtmeye gayret edecektir. Parasının idarasini bile size bırakacaktır. Mutlu evliliğinizi sürdürmek 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istiyorsanız ilk gündeki gibi devam edin. Dert ve problemlerinizi ona açın. Ama suratlı, kasvetli, sıkıcı olmayın. Bu kolay para kazanan, isterse çabuk zengin olabilecek, adını duyurabilecek erkek aslında çocuk ruhludur. Sizinle ahenkli bir ömür sürmeyi ister. Surat etme, sitem, bağırma gibi şeyleri cezalandırma olarak kabul eder ve isyana kalkar. 
Eğer kendinizde bu erkeği tutabilecek cesareti görüyorsanız onunla evlenmelisiniz. O hem iyi bir eş hem de aşığınız olarak kalacaktır. 


YAY BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Yay burcunda doğan erkekler gibi kadınlar da bağımsızlıklanna çok düşkün olurlar. Bu tipler kolay kolay evlenmeyi de istemezler. Kafalı, neşeli, zeki oldukları için de bazıları evlilik yerine dostluğu tercih edebilir. Ama bu Yay burcunda doğan kadının evlilikten kaçtığı anlamına gelmez. Böyle bir kadını da kendinize bağlamanız kabildir. 


İŞ VE EV 


Yay burcunda doğan kadın, başka yıldız etkisi almamışsa hayatta hislerden çok kafasına yer verecektir. Onun için de kendisine yuva değil iş hayatı daha cazip gelecektir. 
Çünkü çalışırken iş arkadaşlarıyla hoş vakit de geçirebilir, onlarla türlü şeyler konuşabilir. Halbuki bir ev kadının belirli sorumlulukları vardır. Ev işleri de sıkıcıdır. Bu zeki, kadın, eve bağlanmayı bu yüzden istemeyecektir. Ancak tam anlamıyla severse yuvasında kalmayı tercih edebilir. 

Yay kadını cazip bir tiptir. O kafasını kullanarak karşısındakilere dediğini kolaylıkla yaptırabiir. Neşesi, şirinliği, nezaketi, nükte gücü sayesinde toplumda beğenilen, aranılan bir tiptir. O da burcun erkeği gibi çok yönlüdür. Bu 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yüzden de türlü konulara ilgi duyacakur. Evinde otursa ve çalışsa bile muhakkak kendisini oyalayacak başka konular bulacaktır. -Bu burçta doğan kadın bilgiye hayrandır. Onun için de okumayı, devamlı yeni şeyler öğrenmeyi çok sever. 
Neşe, Bolluk, Zenginlik yıldızından aldığı kabiliyetleri er geç ortaya koyar. Evlenip mutlu olsa bile ayrıca onu oyalayan ve zekâ isteyen özel bir işi olabilir. Bu kadına yaklaşabilmek için kültürlü, kafalı, zeki bir tip olmanız lâzımdır. 
Eğer siz böyle biriyseniz bu kadının ilgisini çabuk çekersiniz. 


DOSTLUK 


Bu kadın dostluklar konusunda çok ciddidir. Hayatta en önem verdiği şeylerden biri de dostluktur. Onun için önce onun dostluğunu kazanacaksınız. Böylece işiniz de kolaylaşacak. Ama bu kadının her dost olduğu kimseyle ilişki kuracağını da sanmayın. O sadece bir erkeği seçecektir. Hem bunu yapana kadar da epey düşünecektir. Kadınla, dostluk kurduğunuz sırada onun başkalarıyla da ahbaplık ettiğini göreceksiniz. Kıskançlığınız tutabilir ve dayanamayıp bu hissinizi de açıklıyabilirsiniz. Ancak O vakit kadın size hak vermiyecek tam aksine dostluğu bozacaktır. Onu olduğu gibi kabul etmeniz lâzımdır. Çünkü bu kadın son derece dürüsttür. Öyle gizli ilişkiler kurup maceralara atılmaya da hevesi yoktur. Yaptıklarını açıkça söylemekten de çekinmez. 
Yani evlendikten sonra bile onun gerek erkek gerek kadın arkadaşları olacaktır. Eğer Akrep burcundan doğan bir erkekseniz bu hiç de size uygun bir durum değildir. Onun için bir an evvel bu kadından uzaklaşmaya bakın. Zira one kısıtlanmayı, ne ezilmeyi ne de bağımsızlığını vermeyi kabul edebilir. 

Yay burcunda doğan kadın çok da neşeli, eğlencelidir. 
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Onun yanında vaktin nasıl geçtiğini de fark etmezsiniz. Ayrıca o her türlü gezmeden de zevk alır, lüks lokantalar, gece kulüpleri, toplantılar, partiler ona göredir. Belki o spordan ve açık havadan da hoşlanacaktır. Önce onun zevklerini anlamalısınız. Sonra kendisini gezmeğe davet etmelisiniz. O daima hoş, zarif, şık, yani en mükemmel halinde olacaktır. 
Bu kadın, her şeyin de iyisini ister. Gittiğiniz her yerde ona itina etmeniz, bol para sarfeuneniz de gerekebilir. Çünkü kendisi cömerttir ve dostlarından a aynı şeyi bekler. 


PARA 


Yalnız bu kadının maddi olduğunu da sanmayın. O sadece hayatın tadını çıkarmak istemektedir. Onu gezdirmek için borç etmeye de kalkmayın. Durumunuzu açıkça söyleneniz çok daha uygundur. Sizinle dostluğunuza önem verdiği için gezmektedir. Aslında onu lüks yerlere götürecek çok ahbabı ve hatta belki de harcayabileceği bol parası bile vardır. Bu durumda onu sinema, tiyatro gibi yerlere götürmenizi de tercih edebilir. Yay burcunda doğan, kadın paranın değerini bilir ve cömerttir. Yıldızı sayesinde parası olabileceğini de yine belirtelim. Fakat puraya öyle büyük önem vermez. O satın alınamayucuk dostluk, kültür, sevgi gibi şeyleri arzu eder. Yalnız bu kadın, evlendiği zaman eşinin iyi bir durumda olmasını da ister. Onun için toplumda isim yapmış olan erkek önemlidir. Yalnız bir kadın da çıkar. Sayısı pek az olan bu tip, zengin de olsa yine para ister. Onunla ilişki kuracak erkek çok önemli, isim yapmış ve varlıklı biri olacaktır. 

Sevdiğiniz kadının, önce para konusundaki fikrini anlayın. Eğer o az rastlanan üptense maddi demektir. Aksi halde, kadın tok gözlü olacaktır. 
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NİŞANLANMA 


Bu kadın, sizin konuşmanızdan, fikirlerinizden tavırlarınızdan, ilginizden hoşlanabilir ve kısa bir süre sonra da size bağlanabilir. Hatta size âşık olması da kabildir. Ancak bu burçtan bir kadınla sevişip hemen evlenmek genellikle iyi netice vermez. Ona biraz zaman bırakmak lazımdır. Yani araya bir nişanlılık süresi koymalıdır. Böylece kadın, bu devrede düşünme fırsatı bulacak, hem sizi inceleyecek hem kendi his ve fikirlerini anlamaya çalışacaktır. O insanları merak eden, hayal seven, neşeli ve cana yakın bir tiptir ama hisleriyle kafası arasında her zaman denge kurmasına da imkân yoktur. Sizi sadece beğenirken sevdiğini sanmış olabilir. Veya sahiden âşıktır. Kadına, düşünme süresi tanırsanız netice kesinlikle ortaya çıkacaktır. O ya sizinle evlenip mutlu olacak ya da nişanı bozacaktır. Ama evlenip boşanımaktansa nişanlıdan ayrılmak çok daha uygundur sanırız. Bu burcun kadının dürüst, iyi, bilgili, düşünceli olmasına karşılık his konusunda bocaladığı da bir hakikattir. Ancak doğum anında başka yıldız etkisi olan Yay burcunda doğmuş kadınlarda evlilikte şüpheye yer kalmaz. Onlar ne istediklerini bilerek kararlı şekilde davranırlar. Buna karşılık sadece Neşe, Bulluk, Zenginlik yıldızının etkisindeki kadınlar his konusunda kolay kolay isabetli kasar veremezler. Onlar, güvendikleri kimselerin fikirlerini de alamazlar. 
Çünkü her işlerini kendileri halletmek isterler. Ama sonunda yanılma ihtimalleri vardır. 

Yay burcunda doğan kadın sizi sevdiğini anlar ve evlenirse çok mutlu olur. Ancak, onu mutlu edebilmeniz için bazı şurtlar olduğunu da ilâve edelim. O daima sizin en iyi arkadaşınız olarak kalmak isteyecektir. Evlilikten sonra ikinci plâna atılmaya tahammülü yoktur. Sizi sevdiği içi' ev işlerini yapacak ve her şeyi iyi plânlıyacaktır. Ama © 


282 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


eve kapatacağınızı sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kadın, evlenince arkadaşlarından vazgeçmeye yanaşmayacaktır. Bu arada ilgisini çeken yeni kimselerle de ahbap olabilir. Ama ondan şüphelenmeye kalkmamalısınız. Çünkü kadın, dürüst ve iyi niyetlidir. Sizden gizli flörte filân da kalkmaz. Onu sevdiğinizi hem sözlerinizle hem hareketlerinizle belli etmelisiniz. Parası varsa bunu sizinle paylaşmaktan da zevk duyacaktır. Ancak, sizin sorumluluklarını bilen, işine düşkün, hayatta ilerleyecek bir erkek olmanızı isteyecektir. 
Aksi halde onu hayal kırıklığına uğratırsınız. Eşinin toplumda tanınmasını, iyi bir isim yapmasını şart koşması da kabildir. 

Bu kadın, sizinle günlerce baş başa oturup konuşabilir, her istediğinizi yerine getirebilir. Ama o toplumdan hoşlanan, çevresindekileri incelemekten zevk duyan, kafasını geliştirmeyi isteyen bir tiptir. Onun için de toplumla ilişkilerini asla kesmiyecektir. Siz de onu gezdirecek, istediği yerlere götürecek, eğlenmesini sağlıyacaksınız. Hem cömert olmanız da şarttır. Bu, iyi niyetli eli açık kadının cimriliğe tahammülü yoktur. Eğer tutumlu bir tipseniz bu kadının sizle pek geçinmeyeceğini bilin. Doğum günlerini unutacak olursanız gücenecek ve açık açık bu konudaki fikrini de söyleyecektir. Bu kadın kendisi gibi çok yönlü, cömert ve eğlence seven bir eşi hayal etmiştir. Size çok bağlı olsa bile, hayal kırıklığı yüzünden bir süre sonra soğuması ve ayrılmayı düşünmesi de kabildir. Bu kadın sizden dostluk ve sevgiden başka saygı da isteyecektir. O herkesten saygı görmeye alışmıştır. Kafası, nezaketi, dürüstlüğü sayesinde bu saygıyı hakketmiştir. Eğer sizde bunu bulursa çok gururlanacaktır. Yani sizin de toplumda saygı uyandıran bir insan olmanız şarttır. Neşe, tatlı konuşma, cömertlik, bilgi kadar bu saygı da önemlidir. Yay burcunda doğan kadın, fikirlerinize saygı gösterecek ve bunun da karşılığını bekleyecektir. Onun düşünceleri, fikirleri, sözleriyle alay etmeye kalkarsanız pişman olursunuz. Kendisi kinci, kıskanç, şüpheci bir tip değildir. Ama böyle tenkid yüzünden birden parlayıverir. Onun ateş grubundan olduğunu unutmamalısınız. Parladığı zaman da susmayacak ve hakkınızda bütün düşündüklerini de yüzünüze vuracaktır. O andan itibaren de size saygı duymasına imkân yoktur. Yay burcundan olan bu kadın, saygı duymadığı bir erkekle de bir çatı altında kalmayı asla kabul etmeyecek ve gidecektir. 


KISKANÇLIK 


Yay burcunda doğan kadın, kıskanç değil hislidir. Ancak doğum anında Mars gibi bir yıldız parlamışsa bu kıskançlığa yol açabilir. Buna misal olarak da ünlü soprano Maria Callas'ı verebiliriz. Primadonna gerek iş hayatında gerek özel hayatında kıskançttır. Onun operada diğer sanatçılarla kıskançlık yüzünden kavga ettiği bilinen bir şeydir. 
Ama buna karşılık Yay burcunun başka yıldız etkisi almamış kadını sadece hislidir. Çok fazla severse belki biraz kıskanabilir. Ama bu gururlu kadın için kıskançlık utanılacak bir histir. O kafasını kullanarak bu hissini önlemeye çalışır. 
Eğer bunu başaramazsa o vakit kıskançlığını gizler. Belki evliliğinizin otuzuncu yılında o vaktiyle sizi kıskanmış olduğunu itiraf eder. 


MUTLULUK 


Yay burcunda doğan kadın, sizi sevdiğini anlayıp ona göre bir eş olduğunuza karar verince evlenecektir. Ondan sonra da bütün gücüyle sizi mutlu etmeye çalışacaktır. O kendi arzularını yerine getirmeniz şartıyla her şeyinizi de düşünecektir. Bütün isteklerinizle ilgilenecektir. Bu arada 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size destek de olacaktır. İşinizde ilerlemeniz, isim yapmanız ve zengin olabilmeniz için yardım edecek, yol bile gösterecektir. Yalnız, bu kadın. açık sözlüdür. Onun için arada sırada size hatalarınızı da açık açık söylemesi kabildir. O sizi kırmak ve üzmek niyetinde değildir. Sadece hatalı yolda olduğunuzu görmüştür ve sizin böylece zarardan kurtulabileceğinizi ummaktadır. 


YEMEK, İÇMEK 


Yay burcunda doğan kadın, yıldızı Bolluk, Neşe, Zenginlik temsilcisi Jüpiter. yüzünden hayatın güzel şeylerine ilgi duyar. O neşeli vakit geçirmeyi, bolluğu ve eğlenceyi sever. Bu arada yemek ve içmek de önemli bir konu sayılır. 
Kadın ne oburdur ne de içkiye fazla düşkündür. Ancak çok lezzetli yemeklerden ve iyi içkilerden hoşlanabilir. O bir Yengeç burcu tipi gibi mutfağına düşkün değildir. Yani aslında yemeği başkalarının pişirmesini ister. İmkânınız olur ve ona bir ahçı tutarsanız iyi edersiniz. Ama aksi halde kadın sırf sizi memnun etmek için yemek pişirmekle ilgilenecektir. Ev işlerinden pek de hoşlanmayan kadın, aynca zevkli sofra kuracak ve bundan gurur duyacaktır. 

Eve ahbap davet ettiğiniz zaman da sizi asla utandırmıyacaktır. Tam aksine o zaman eşinizle çok gururlanacaksınız. O en nefis yemekleri hazırlayacak, en iyi içkileri alacaktır. Sofraya da en değerli gümüşleri, kristalleri yerleştirecektir. Ahbaplarınız bu lezzetli yiyecekler, bu fevkalâde sofra karşısında şaşıracak ve hayranlıklarını da gizlemiyeceklerdir. Daha sonra eşinizin bu ziyafet için çok fazla masraf etmiş olduğunu da öğreneceksiniz. Ama şikâyet etmemelisiniz. Aslında mutfağa girmekten hoşlanmayan, vaktini kitap okuyarak, resim yaparak, ahbaplık ederek geçirmek isteyen kadın sırf sizin hatırınız için bütün bu yemekleri hazırlamıştır. O sizin ahbaplarınıza küçük düşmenizi istememiştir. Çünkü sizi sevmekte ve size saygı beslemektedir. Dostlarınızın yanında itibarınızın kırılmasını da asla arzu etmemektedir. 


AİLE 


Yay burcu, anne ve babasını yakınlarını sever ve onlarla çok ilgilenir. Onun için bu kadının ailesini tenkid etmemelisiniz. Bazan şartlar onun ailesinden uzaklaşmasına sebep olur. Ama o yine de yakınlarına düşkündür. Bu kadın, sizin ailenize de aynı şekilde saygı gösterecektir. Fakat onları sevmemesi ihtimali de vardır. Çünkü Yay burcunda dogan kadın, akıllı, neşeli, iyi konuşan, bilgili tiplerden zevk alır. O herkese karşı saygılıdır ama ev işlerinden bahseden, konuşması sıkıcı olan, bilgisiz kimselerden kabil olduğu kadar uzak durmaya çalışır. Anneniz ve babınız onun ahbap olabileceği tiplerse kısa süre sonra aralarında büyük bir dostluk kurulacaktır. Ama Yay burcu kadını, annenizle, babanızın kafasına uygun olmadıklarını görürse saygı göstermekle birlikte onların yanına yaklaşmıyacaktır. Bu konuda isyan ederseniz, kadın sadece size sinirlenir. Eğer bu yüzden tenkid veya kavgaya kalkarsanız o vakit de aileniz hakkındaki fikirlerini açıkça söyler. En iyisi bu konuda ısrara kalkmamaktır. 

Bu burçta doğan kadınlar kavga, gürültü sevmezler. 
Onların mantığına hitap etmek daha doğrudur. Siz, kavgacı bir tip değilseniz eşinizle hiç tartışmadan zevkli bir ömür de sürebilirsiniz. Ama her an kızan, bağıran, çağıran, hislerine hakim olamayan bir erkekseniz bu kadını fena kırarsınız. O önce şarırır ama sonra birden bağımsızlığını özler. 
Belki sizi çok sevdiği için o ana kadar bağımsız olmadığı aklına gelmemiştir. Ama bunu o anda hatırlar. Size iyi bir 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ders verdikten sonra çıkıp gider. Barışmanızın da çok zor olacağını söyleyelim. 


ÇOCUKLAR 


Yay burcunda doğan kadın çocuklarına düşkündür. Onların her şeyiyle meşgul olur. Bu arada çocukları başkalarının bilmedikleri, kendisine has bir şekilde yetiştirir. Çocuklarına arkadaş gibi davranır. Böylece küçüklerle çok da iyi anlaşabilir. O tam anlamıyla çocukla çocuk olabilen bir tiptir. Böylece kadın çocukların zekâlarını geliştirip iyi eğitim görmelerini ve bilgili olmalarını da sağlar. 


BU BURÇTA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Yay burcunda doğan çocuk ailesi tarafından çok sevilir. 
Bu güzel, neşeli cana yakın, hareketli çocuk ayrıca çok da dürüsttür. O daha çok küçük yaşta farkına varmadan doğru hareket etmesini öğrenir. Yalnız daima güler yüzlü, neşeli olan çocuk asla emir dinlemez. Ona ısrar etmek, cezalandırmaya kalkmak hatalıdır. Çünkü bu çocuk doğuştan bağımsızdır. Bu bağımsızlığını da korumaya kararlıdır. Onun için çocuğa, güler yüz, sevgi ve şefkatle davranmalı ve yumuşaklıkla her şeyi öğretmelidir. 

Çocuk, kendisine ısrar edilmediğini görünce büyük bir ciddilikle sorumluluklarını anlar. Böylece eğitim konusunda da zorluk çıkarmaz. Bütün mesele onun fazla enerjisini uygun bir alana yöneltebilmektedir. Bu çocuğun bol bol oynaması, spor yapması ve böylece oyalanması da şarttır. 


Oğlak Burcu 


Capricorn 


(23 Aralık - 20 Ocak) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 
Grubu : Toprak 
Uğurlu günü Cumürtesi 
Uğurlu sayısı 8 
Uğurlu taşı Lâl 


Uğurlu renkleri Kurşuni, koyu kahverengi, nefti Uğurlu çiçekleri : Kara gül, kadife çiçeği, kamelya Uğurlu kokuları Kamelya, çam, fulya 

Uğurlu müzik Folk müziği 

En belirli özelliği: İnat 

En büyük ideali (o Yükselmek 

En büyük hatası : Merak 

En büyük arzusu Başa geçmek 


Burcunuzun sembolüne bakarsanız bir Oğlak göreceksiniz. Ancak siz dikkatli bir tipsiniz, onun için Oğlağın kuyruğunu da fark edeceksiniz. Böyle balık gibi kuyruğu olan bu yaratık burcunuzu temsil etmektedir. Siz toprak grubundansınız ama o balık kuyruğu su grubundan da bazı özellikler aldığınızı açıklar. Belki başka yerlerde sembolünüzün tam bir Oğlak olduğunu gördünüz. Ama zamanla sembolünüz değişerek bu hali almıştır. Karakterinizi açıklarken bu balık kuyruğunun özelliklerini daha iyi anlayacaksınız. Siz sebatlı, inatçı, çalışkan, medeni, neşeli, yükselmeyi arzu eden, kafalı ve güçlü bir tipsiniz. Çalışma gücü ve başarıyı da size yıldızınızın verdiğini söyleyelim. 


YILDIZINIZ 
Disiplin temsilcisi Satürn, sizin yıldızınızdır. Bu yıldı- 


zın son derece ağır etkili olduğunu da belirtelim. Hatta Satürn'den "Yıldızların Öğretmeni” diye de bahsedilir. Disiplin yıldızı, her şeyden önce dikkatli olmanızı, şartlara uymanızı, fırsatları değerlendirmenizi, planlı hareket etmenizi ister. Bunları okuyunca belki de üzülecek ve talihsiz oldugunuzu düşüneceksiniz. Evet yıldızınız Zenginlik, Bolluk ve Neşe temsilcisi Jüpiter veya Güzellik ve Sevgiyi temsil eden Venüs yahut Güneş de olabilirdi. Ama hemen böyle ümitsizliğe kapılmamalısınız. Sizin yıldızınız Satürn, sihirli bir öğretmendir. Ona uyduğunuz takdirde hayatta her istediğinizi ele geçireceğinizi bilin. Dünyanın ikinci zengini sayılan milyarder Howard Hughes sizin burcunuzdan çıkan, para, şöhret ve her şeyi elde etmiş başarılı bir Satürn .tipidir. En yumuşak yıldızlar bile insana bazı hatalı taraflar verir. Çok talihli bir insanın bile zaman zaman bocaladığını görürsünüz. Ama sizin sert etkili yıldızınız böyle değildir. 
Onun kararı kesindir. Sizi başarıya götürecek ve istediklerinizin hepsini verecektir. Ancak buna karşılık siz de iyi bir öğrenci olacak ve bu Sihirli Öğretmenin her sözünü dinleyeceksiniz. Şımdiye kadar istediklerinizi elde edemedinizse kabahati burcunuzda ve yıldızınızda aramayın. Başarısızlıgınızın tek sebebi gerektiği gibi hareket etmesini bilmemenizden ileri gelmiştir. Şimdi burcunuzun özelliklerini ve yıldızınız sayesinde bunlardan nasıl yararlanacağınızı anlatalım. 


MADDE 


İşe Madde'den başlayalım. Siz toprak grubundan, mantıklı, maddenin değerini iyi bilen bir tipsiniz. Rahat edebilmeniz ve istediklerinize kavuşabilmeniz için maddenin gerekli olduğunu da biliyorsunuz. Hem hayalleri gerçekleştirmek için de size yine para lâzımdır. Cimri veya sıkı elli de değilsiniz. Ancak parayı boşuna harcamanın doğru olmadığının da farkındasınız. Siz ancak belirli imkânları elde ettikten sonra rahata kavuşabilirsiniz. Bu sözlerimizden sadece maddeye önem veren bir tip olduğunuz anlamını da çıkarmayın lütfen. Hisler de sizin için çok değerlidir. Zaten sembolünüzdeki balık kuyruğu da bu his yönünü temsil eder. Ancak, siz, maddi bakımdan istediğiniz durunfa geldikten sonra his konusuna da fazla önem verirsiniz. Para endişesi ortadan kalkınca hisler çok daha renkli bir şekilde ortaya çıkar. 

Durmadan "Para" diyoruz ama bunun nasıl ve nereden geleceğini söylemiyoruz. Siz, parayı kendiniz elde edeceksiniz. On iki burç içinde para kazanmasını en iyi bilen kimseler sizin burcunuzdan çıkarlar. Siz parayı elde etmek için kafanıza ve yıldızınıza güveneceksiniz. Satürn, insana çok iyi plan yapma gücü verir. Hem bu planlar başka burçlarda doğan insanların yaptıklarından daha da mükemmeldir. 
Çünkü Disiplin yıldızı hem en küçük teferruata hem de bütün plana dikkat etmenizi sağlar. Siz, Koç burcunda doğanlar gibi sadece plancı veya Başak burcundan olanlar gibi sadece teferruatçı değilsiniz. Sizde her ikisi bir arada bulunduğu için de planlarınız eşsiz olacaktır tabii. Belki bu sözlerimize de itiraz edecek ve "Ben çok iyi plan yapıyorum fakat işe yaramıyor," diyeceksiniz. Aslında böyle plan yapabildiğiniz için memnun olmalısınız. Siz sadece bunu nasıl uygulayacağınızı bilmiyorsunuz demek. Sonra planların sadece iş hayatı için gerekli olduğunu da sanmayın. Toplum hayatınızda da, aşk konusunda da planlar sizi başarıya götürecektir. 


FIRSATLAR 
Planınızı eksiksiz olarak hazırladıktan sonra iş fırsata 


gelecektir. Belki de ömrünüzde elinize iyi bir fırsat geçmediğinden yakınacaksınız. İşte bu doğru değil. Her burcun 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insanının eline türlü türlü fırsatlar geçer. Bütün mesele fırsatları görebilmek ve zamanında değerlendirmektir. Onun için his tarafınız ağır basarak içinize kapanıp karamsar olmamalısınız. Tam aksine dikkatle durumları incelemeniz lâzım. Çünkü, bugün değilse yarın fırsat kapınızı çalacaktır. Aynca fırsatların geldikleri gibi gittiklerini de unutmamalısınız. Onun için fırsau bulur bulmaz yararlanın. Yıldızınızın desteğiyle başarıya gideceksiniz. Bu arada bazen sizin hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir fırsat da çıkabilir. 
Siz de hazırlıksız olabilirsiniz. Hemen fırsatı yakalayıp bir işe kalkışmamanızı da söyleyeceğiz. Çünkü sizi bütün gücüyle destekleyen Disiplin yıldızı Satürn'ün böyle şeylere tahammülü yoktur. Plan çok dikkatli hazırlanmalıdır. O halde göz göre göre büyük bir fırsatı kaçıracak mısınız? Ne münasebet! Sadece kısa süre içinde hem teferruatlı hem mükemmel bir plan yapacaksınız. Kafanız buna da uygundur zaten. Ama "Yanlış hesap Bağdar'dan döner," derler. 
Bunu da unutmamalısınız. Planda küçük bir hata olursa her şey altüst olabilir. Ama yıldızınız size direnme gücünü de, kafanızı fevkalâde kullanma imkânını da vermektedir. 


ÇALIŞMA 


Sizin burcunuzdan çalışkan insanlar çıkar. Oğlak burcunda doğup da tembel olan insana pek rastlanmaz. Böyle tembel bir tip görürseniz onun doğum anında kötü bir yıldız etkisi aldığını bilin. Siz çalışkan, dayanıklı, pek çok güçlüğe göğüs gerebilecek, zorluklar karşısında gerileyecek yerde durup düşünecek ve sonra bunu ortadan kaldıracak bir tipsiniz. Mücadele etmek sizi sıkmaz tam aksine neşelenmezini ve daha canlanmanızı da sağlar. İşte fırsatlardan yararlanarak çalışacak ve mükemmel planınızı uygulayacaksınız. Bütün mesele de bundan ibarettir. Yıldızınız 


Disiplin temsilcisi Satüm de şartlarına uyduğunuz için çok memnun olarak sizi tam anlamıyla destekleyecektir. Satüm'ün desteklediği kimsenin sırtının yere gelmediğini de belirtelim. 

Sizde az kimsede bulunan idare etme gücü de vardır. 
Yani bir işi tasarlayıp yapmakla kalmaz bu arada şartları da kontrol eder ve insanları da idarenize alırsınız. Bir işin başına geçtiğiniz zaman başarıya erişeceğinizden de emin olabilirsiniz. Oğlak burcunda doğanlar büyük işleri kolaylıkla idare eder ve başkaları kadar da yorulmazlar. Bu idare gücü sayesinde pek çok alanda başarılı olabilirsiniz. Bu sadece büyük teşkilatlara; işleri. insanları idare ederken değil hareketlerinizi planlarken de lazım olacaktır. Çünkü her şeyden önce kendinizi gerekli şekilde idare etmeniz şarttır. Siz kafası ivi çalışan, sorumluluktan kaçmayan, çalışkan, sabırlı, güvenilir bir insansınız ve bu arada çok da hislisiniz. Hazırlık yaparken bu hisleri ikinci plana atmasını da bilirsiniz. 
Ama bazen beklenmedik olaylar bu his yönünüzün yani sizce zayıf olan tarafınızın ortaya çıkmasına sebep olur. Satürn sizi desteklerken hislerin idareyi ele alması ysa çok tehlikelidir. Hislerinizi öldürmeniz gerektiğini söylemiyoruz. 
Bu güzel hisleri daha da canlandırmak ve yaşatmak için elinizden geleni yapacaksınız ama bir iş planlar ve harekete geçerken hisleriniz size hakim olmamalıdır. Tam anlamıyla tarafsızca düşünmeye kendinizi alıştırmalısınız. 


HİSLER 


Hisler der demez akla ilk gelen aşktır tabii. Şimdilik aşkı bir yana bırakarak diğer hislerden bahsedelim. Siz törelere bağlı, oldukça, -muhafazakâr, sadık, dostlarına, yakınlarına, aileye çok bağlı, sabırlı, ısrarcı. inatçı, epey şüpheci, yapılanları unutmayan bir tipsiniz. Sabırlı olmanız iş bakımından çok iyidir. Çünkü bu sayede başarınızdan emin olabilirsiniz. Fakat yapılanları unutmamak, fazla şüphecilik ve inat sizin aleyhinize olabilir. İnsanların iyiliklerin hatırlamısı lazımdır ama kötülükleri de unutmalıdır. Siz zıt burcunuz Yengeç'le bu özelliği paylaşmaktasınız. Kötülükleri asla unutmuyorsunuz. Halbuki bu sizin başarınızı da zaman zaman engelleyebilir. Size kötülük edip pişman olanı affetmesini bilmelisiniz. Bir ün bu insanın size yararı da dokunabilir. Diğer taraftan kötülük eden ve pişman olmayan kimseyi yanınızdan uzaklaştırın. Kafanız sayesinde onun bir daha size ilişmemesini de sağlarsınız. Ancak, kötülük edeni unulmamak ve ona karşılık vermek için fırsat kollamak hiç de iyi değildir. Çünkü, başarıya erişmek için harcayacağınız kıymetli zamanınızı düşmanlığı düşünerek ziyan edeceksiniz. Şüphe, insanın ihtiyatlı davranmasını sağladığı sürece yararlı olabilir. Ama şüphe şiddetlenirse bu tam aksine fırsatları değerlendirmenizi sağladığı sürece yararlı olabilir. Ama şüphe şiddetlenirse bu tam aksine fırsatları değerlendirmenizi engeller. İnat da bir nevi sebat sayılır. Bir işte inat edebilmek iyidir. Ama sebepsiz yere inat veya mantığa uymayan inat da size zarar verir. İnsanın, gayesini bilmesi, bunda sebat etmesi, başarıyı sağlar. Ama sizin zaman zaman en olmayacak yerde inadınız tutar. Bu da en iyi hazırlanmış planları alt üst eder ve fırsatları kaçırmanıza yol açar. İnadınızı olumlu şekilde kullanmalısınız. Yani bildiğiniz şey doğruysa bundan şaşmayın ve inat edin. 
Ama düşünceleri engelleyen inat tehlikeli olur. 

Yıldızınız Disiplin temsilcisi Satürn, sizin hayatta çok yükselmenizi de sağlayacaktır. Zaten yıldızınız bu konuda ısrar da edecektir. Siz Satürn'ün etkisinde ve idaresindesiniz. O koruduklarının yükselmesini, isim yapmasını ve üne kavuşmasını ister. Ama bunun için de belirttiğimiz şartlara uyarak hareket etmeniz de gereklidir. Meselâ ünlü Helena 


OĞLAK BURCU 295 


Rubinstein, Satürn'ün şartlarına uyarak çalışmış ve adını dünyaya duyurmuştu. Parasız hayata atılan kadın, yaptığı kremler, makyaj malzemeleriyle dünya çapında şöhret yapmıştı. Doksan yedi yaşında ölen Halena Rubinstein, yüz milyon dolarlık bir servet ve çok büyük bir şirket bıraktı. 
Ölmesine rağmen yine de ismi hâlâ yaşamaktadır. Siz de yıldızınıza uymak şartıyla hiç yoktan var olabilir ve hayatta çok yükselebilirsiniz. Bu arada burcunuzda doğanların çok da uzun ömürlü olduklarını ilave edelim. Yani hayatınız boyunca çok şeyi başarabileceksiniz. Üstelik sizin burcunuzdan olan tipler kolay kolay da yaşlanmazlar. Tam aksine yıllar geçtikçe daha da genç dururlar. Bu gençlik ve canlılık da size yardımcı olacaktır tabii. 


ÜSTÜNLÜK 

Siz, yıldızınızın etkisi yüzünden üstünlüğe de çok önem vermektesiniz. Üstün kimselere hayransınız. Bu üstün insanlarla ilgili şeyleri öğrenmekten de zevk duyarsınız. Kafanız iyi çalıştığı için fevkalade bir eğitim görebilirsiniz. 
Ama bi imkânı bulamasınız da kendi kendinizi yetiştirmeniz kabildir. Öğrendiğiniz bir konuyu herkesden daha iyi bileceğiniz de doğrudur. Bir yerde bilmediğiniz fakat ilginizi çeken bir konu açılırsa siz hemen dikkatle dinlemeye başlarsınız. Sonra da gidip bu konuda kabil olan her şeyi öğrenirsiniz. Onun için de kültürünüz geniştir. Bu arada sizin burcunuzdan uzmanlar da çıkar. Çünkü dikkatiniz, sabrınız, kendinizi bir konuya verebilmeniz, teferruatı unutmamanız sayesinde kabil olan her şeyi incelemekle kalmaz ayrıca başkalarının bilmediklerini de ortaya çıkarırsınız. Sütlerin bozulmamasını sağlayan pastörize usulünü bulan ünlü kimyager Louis Pasteur de böyle bir Oğlak tipiydi. Siz de pek çok konuda kendi çalışmanız sayesinde üstünlüğünüzü 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ortaya koyabilirsiniz. Hem burcunuzdan sadece ciddi tipler, para ve işten başka bir şey düşünmeyen kimseler çıktığını da sanmayın. Satüm sayesinde sizden hemen hemen her iş, meslek, alan ve dalda başarı yapan kimseler çıkar. Elvis Presley, pcp müziğinde çığır açmış, yirmi yıldır ününü koruyan bir Oğlak tipidir. Bu yıllarda pek çok yeni şarkıcı çıkmış, adını duyurmuş ve sönmüştür. Ama Elvis halâ dünyanın hemen hemen her tarafınd. sevilen bir sanatçıdır. 


DOSTLUKLAR 


Başarıya nasıl erişeceğinizi anlatuk. Biraz da başka yönlerinizden bahsedelim. Siz dostluğa çok önem veren bir tüpsiniz ve bu konuda da bir hayli titızsiniz. His yönünüzü bildiğiniz ve kırılmaktan korktuğunuz için kolay kolay herkese sokulamıyorsunuz. Sizi, ağır başlı, ciddi ve ahbaplıktan pek hoşlanmayan bir insan olarak biliyorlar. Halbuki bu doğru değil. Siz anlaşılmayı, sevilmeyi, güvenmeyi, beğenilmeyi arzuluyorsunuz. Fakat kırılma korkusuyla birlikte şüpheniz hemen ahbap edinmenizi ve dost olmanızı engellemektedir. Doğum anınızda Jüpiter gibi bir yıldız parlamışsa çok daha kolay ahbap olmanız kabildir. Siz, bir insanı uzun uzun inceleyip ong güveneceğinize kanaat getirdikten sonra dost olmayı istersiniz. Ama bu bakımdan da çekingensiniz. İşte her şeyi yapabilecek kadar güçlü olmanıza karşılık hisleriniz çekingenliğinize yol açmaktadır. Seçtiğiniz kimse size yaklaşırsa buna memnun olur ve dostluk kurarsınız. Ama, ciddi halinizi görerek o buna cesaret edemezse hir ilişki kurmak duha güçleşir. Fakat sonunda yine de bu insanın dostluğunu kazanırsınız. Ancak, güvenmediiniz ve henüz inceleyemediğiniz biri size yaklaşacak olursa endişeye kapılmanız da kabildir. Bu endişe kuş çatma, somurtma, aksilik şeklinde görülür. Siz kırılmak istemediğiniz için kendinizi böyle korumaya çalışırsınız. Ama dostluklar sizin için çok önemlidir. 

Aslında Disiplin temsilcisi Satürn, size şefkat ve merhamet vermez. İş konusunda sizden bunları beklememek daha doğru olur tabii. Ama burcunuz maddi kadar hisleri de temsil eder. O Balık kuyruğu da bu hisliliğinizi belirtmektedir. 
Siz dostluğunuzu verdiğiniz kimse için her türlü fedakârlığı da yapabilirsiniz. Fazla sayıda dostunuz olması beklenemez. Zaten gerçek dost çok ender rastlanan bir şeydir ve aslında dünyada kimsenin sayısız dostu da yoktur. Yalnız siz dost konusunda talihlisiniz. Satürn'ün verdiği inceleme gücü Sayesinde seçtiğiniz dostunuz size ömrü boyunca sadık kalacaktır. Siz onun için çok şeyler yapacaksınız. Ama dostunuz da buna karşılık size çok değerli şeyler verecektir. 


NEŞE 


Sizi görenler asla neşeli olabileceğinizi akıllarından geçirmezler. Önemli işler düşünen, planlar yapan, sorumluluklarını bilen. ciddi bir insansınız. Daha doğrusu sizi tanımayanlar böyle düşüneceklerdir. Çünkü aslında siz neşeli ve cana yakın bir tipsiniz ama bu yönlerinizi de kolay kolay ortaya koyamazsınız. Halbuki güvendiğiniz dostlarınızın yanında yüzünüzdeki o ciddi maskeyi çıkarır ve neşelenir, güler, türlü eğlenceli şeyler anlatırsınız. Zaten seçtiğiniz dostların cana yakın, güler yüzlü, esprili kimseler olması da lazımdır. Ancak onların yanında sorumluluklarınızı unutur ve tam anlamıyla rahat edersiniz. Hem bu neşeli dostlar sizin hayattan çok daha fazla zevk almanızı da sağlarlar. Yalnız ender olarak dostluk konusunda hata yapmanız da kabildir. Neşe sizin için âdeta büyüleyici bir şeydir. Bu yüzden ihtiyatsızlık edip size uymayan bir dost seçmeniz de mümkündür. Çünkü çok neşeli de olsalar boş kafalı, sorumluluğun ne olduğunu bilmeyen, fırsat düşkünü tipler hiç de size göre değillerdir. 

İnsanlar tenkid edilmeyi ve kendilerine öğüt verilmesini hiç sevmezler. Ama siz sabırlı ve dikkatli bir insan olduğunuz için hoşlanmamakla birlikte bu tenkidleri dinlersiniz. 
Sizi tenkid eden kimse haklıysa ve yakın dostunuzsa onun sözlerini de kabul edersiniz. Ama hatâalıysa o dostunuz da olsa sinirlenmeniz kabildir. Bu yüzden küsmeye bile kalkabilirsiniz. Eğer iyi tanımadığınız, sevmediğiniz veya pek bilmediğiniz biri bu işe kalkışırsa zaten pişman olur. Siz dikkatiniz sayesinde tenkid gibi sıkıcı bir şeyden bile yararlanabilirsiniz. Buna karşılık tenkid edebilen ve öğüt veren bir insansınız. Dostlarınızın haline bakar ve onların iyiği için tutumlarını değiştirmelerini söylersiniz. Bir an size kızar gibi olsalar da değerinizi bilen bu dostlar sizi dinlerler. 
Tenkid ve öğütlerinizden de çok yarıylanırlar. Çünkü siz onlara doğru yolu gösterir, zarardan kurtulmalarını, kazançlı çıkmalarını sağlayacak yolları anlatırsınız. Bu sayede gerek yakınlarınız gerek dostlarınız hayatta çok daha başarılı olurlar. Ancak, bu tenkid ve öğütlerde ileri gitmemenizi de söyleyeceğiz. Kesinlikle kısa konuşmak ve bahsi değiştirmek daha doğrudur. 


KEMİKLER VE DİŞLER 


Yıldızınız Satürn, kemikler ve dişleri de temsil eder. 
Burcunuz da diz kapaklarını etkilemektedir. Doğum anında sert bir etki alınmamışsa Oğlak burcunda doğan insanların kemik yapıları fevkalâdedir. Yani vücutları çok biçimlidir. 
Yılların yaşlandıramadığı Marlene Dietrich'in vücudunun güzelliği dillere destandır. Ayrıca kemik yapınız sayesinde çok da fotojeniksiniz. Bu da beyaz perdede başarı sağlamanız bakımından önemli bir noktadır. Satürn size inci gibi 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dişler de verir. Onun için gülümsediğiniz an yüzünüz aydınlanır ve birden ne kadar cazibeli olduğunuzu fark ederler. Yalnız gerek kemik gerek diş konusunda dikkatli olmanızı söyliyeceğiz. Sizi etkileyen Satürn, kemiklere ve dişlere iyi bakılması gerektiğini de açıklamaktadır. Güneşlenerek bu sayede yeteri kadar D vitamini almanız ve içinde bol kalsiyum ve fosfor bulunan besinler yemeniz lâzımdır. kemikler için gerekli bu üç şey sizin sağlığınızı koruyacaktır. 
O inci gibi dişlere zarar gelmemesi için de gereken her ted- biri almanız şarttır. Ömrünüzün çok uzun olduğunu unutmamalısınız. Hem gittikçe gençleşeceğinize göre biçimli vücudunuzu ve düzgün dişlerinizi ömür boyu korumanız şarttır. 


SEVGİ 


Sevgi konusunda çekimser, şüpheci ve dikkatlisiniz. 
Aslında siz sevmesini bilen, bağlandığı kimseyi de çok mutlu edebilecek bir insansınız. Fakat bu üstün özelliklerinizi açıklamanız, belirtmeniz de kolay değildir. Başlangıçta başarınız, maddi durumunuz, ününüz, adınız veya sadece üstün haliniz sayesinde beğendiğiniz kimseyi çekmeniz kabildir. Ancak ondan sonrası sizin için zordur. Çünkü siz üstünüze düşüldüğü zaman şüphelenirsiniz. Ama karşı taraf bunu yapmaz ve ilgiyi sizden beklerse o vakit de duraklarsınız. Ancak sizi iyi anlayacak, hisleri kuvvetli ve kafası işleyen biri bu güç duruma çare bulabilir. O cesaretinizi artiracak, endişelerinizin ortadun kalkmasını sağlayacak bir yol olabilir. Ciddi halinizi görenler size yaklaşmaktan çekinirler. Halbuki ne kadar da içlisiniz! Burcunuzda doğmuş ünlü şarkıcı Nat King Cole bu hislerinizi çok iyi anlatan bir sanatçıdır. Aslında siz bir hayli romantiksiniz. Bu güzel hislerinizi de ziyan etmemelisiniz. 
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OĞLAK BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Oğlak burcunda doğanlar, kafaları, planlama güçleri, çalışkanlıkları ve kabiliyetleri sayesinde hemen hemen her alanda isim yapabilirler. Size kısa bir liste sunalım. Helena Rubinstein, violonsel Pablo Casals, astronom Kepler, fizikçi ve filozof Newton, kimyager Louis Pasteur, yazar Edgar Allen Poe, Rudyard Kipling, Henry Miller; dünyanın en ünlü orgcusu, doktor ve filozof Albert Schweitzer, ressam Maurice Utrillo, milyarder Howard Hughes, yıldız Faye Dunaway, Ava Gardner, Sarah Miles, şarkıcı ve aktris Marlene Dietrich, şarkıcı Shirley Bassey, Elvis Presley; Joan Baez, Nat King Cole, aktör Jon Voight, Gary Grant ve bizden de film yıldızı Filiz Akın. ses sanatçısı Sevim Tuna'yı bu burcun ünlüleri arasında sayabiliriz. 


OĞLAK BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Bu burçtan bir erkeği beğeniyor ve seviyorsanız onu elde etmeye çalışmalısınız. Çünkü bu burcun erkeği pek çok bakımlardan ideal bir eş olabilir. Yalnız herşeyden önce bu içine kapanık, hislerini belli etmeyen, türlü arzuları olan erkeği anlamanız lâzımdır. Ayrıca bu erkeğe kendinizi begendirmenizin kolay olmadığını da bilmelisiniz. Zira kendisi eş olarak seçeceği kadında türlü üstün özellikler arar. 


HIRSLI, GÜÇLÜ, CİDDİ ERKEK 


Bu burçta doğan erkek her şeyden önce hırslıdır O çok genç yaştan itibaren yükselmeyi. başarıya erişmeyi hayal eder. Hem arzusuna kavuşacak kadar kafalı, güçlü, çalışkan, sebatlı ve dikkatlidir. Bu erkek için paranın büyük önemi vardır. Ona "Gözü parada" denilemez, fakat paranın 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gücünü, bununla neler elde edilebileceğini iyi bilir. Eğer müsrif bir kadınsanız ve paraya değer vermiyorsanız bu erkekle ilgilenmemelisiniz. O beğendiği, sevdiği kadına her şeyi verebilir ama israftan da hiç hoşlanmaz. Ayrıca yükselmeye çalıştığı sırada bütün kafasını işine verecek, durmadan uğraşacaktır. Daima sizinle meşgul olmasını istememelisiniz. Onun hayatında işin çok büyük yeri vardır. Bu erkek, çalışacak, didinecek, engelleri aşacak, güçlüklere karşı gelecek ve eninde sonunda istediği şeyleri de elde edecektir. Böyle çalıştığı devrelerde onu rahatsız etmemek ve gerekirse yardımcı olmak lazımdır. Erkek, iş konusunda kendisinden emindir ve yardım istemeye de pek lüzum görmeyecektir. Ama siz yine de bunu teklif etmelisiniz. İşine önem verdiğini ve kendisini düşündüğünüzü hissederek memnun olacaktır. Ayrıca anlatacak olursa yine işle ilgili fikirlerini, problemlerini de dinlemelisiniz. Yakın bulduğu birinin bu ilgisi de daima hoşuna gidecektir. O, ender olarak duraklar ve endişelenebilir. Böyle zamanlarda da kendisine cesaret vermeniz, kafasına güvendiğinizi söylemeniz lazımdır. 


ÜSTÜNLÜK 


Bu erkek, üstün olan şeylere hayrandır. Kendisinin de çok üstün yönleri vardır. Zaman zaman onun üstünlüklerinden söz açarak kendisini övmelisiniz. Oğlak burcunda doğanların iltifat sevmediğini söylerler ama siz buna inanmayın. Bu kendinden çok emin gibi duran erkeğin böyle sözlere çok ihtiyacı vardır. Size güveniyorsa, değer veriyorsa sözlerinizle onu mutlu edebilirsiniz. Bu arada erkeğin, üstün olmak istediğini de ilâve edelim. O, varlıklı veya zengin olabilir. Mesleğinde başarı kazanmış bir erkek de olabilir. Lâkin çok zengin veya başanlı bir tip de olsa kendisi 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için üstünlük büyük önem taşır. O ismini herkese duyurmalı ve üstün olduğunu da ispatlamalıdır. İşte o üstünlüğü elde edebilmek için uğraşacak ve kafasını kullanarak istediğini de yapacaktır. Satürn, Oğlak burcunda doğan insana ölümsüzlük verir. Sevdiğiniz erkek de böyle çalışarak ismini dünyaya duyurup ölümsüzleşebilir. Bu konuyu küçümsememenizi tavsiye ederiz. O sadece üstünlüğe erişmekle kalmayacak, dostlarında ve sevdiklerinde de aynı şeyi görmek isteyecektir. Onun eninde sonunda üstün bir kadın seçeceğini de bilin. Bu kadın siz olabilirsiniz. 


ARZULAR 


Bu burçta doğan erkek. ilk anda bir kadını görüp beğense bile onu uzun uzun inceler ve aradığı şeylerin onda olup olmadığını anlamak ister. O her şeyden önce kadının üstün olmasını arzulamaktadır. Yalnız, üstünlük fikri de insandan insana değişir. Oğlak burcunda doğan erkeğin bu konudaki düşüncelerini açıklayarak size yardımcı olalım. O önce tipinizi beğenmelidir. Özellikle güzel vücutlu kadınlara hayrandır Ama bu güzel vücutlu kadın, itinayla giyinmemişse erkeğin ilgisi çabucak sönüverecektir. Çünkü erkek, derli toplu ve intizamlıdır. Disiplin yıldızının etkilediği bir erkeğin başka türlü olmasına da imkân yoktur zaten. Daima kılığınız düzgün ve tertemiz olmalıdır. Fakat bu kadarı da yeterli değildir. Bu erkek, mübalağalı makyajdan da hoşlanmaz. Çünkü size itiraf etmese bile aslında muhafazakârdır. Eğer mini eteklerden, bikinilerden, sırtı, göğsü alabildigine açık tuvaletlerden, içi gözüken blüzlardan hoşlanan ve bunlardan vazgeçmeye de niyetli olmayan bir tipseniz bu erkekten uzaklaşın. Çünkü o yanında böyle giyinmiş bir eşi asla istemiyecektir. Kadın da makyaj, güzel saç, iyi giyim ister. Ama bunlar sade olmalı ve göze batmamalıdır. 


OĞLAK BURCU 303 


Üstünüzdekiler de dikkati çekmeyen, şık ve pahalı şeyler olmalıdır. 


FEVKALÂDE TİP 


Bu erkek, fevkalâde bir kadın istemektedir. Giyim, kuşamdan başka kadının hali, tavrı da zarif olmalıdır. Kibar, yumuşak sesle konuşan, zarif bir eş hayal etmektedir. Aynca bu eşin kafalı olması da şarttır. Eğer Oğlak burcunda dogan bir erkekle evlenmeyi düşünüyorsanız bilgi konusuna da önem vereceksiniz. Bu erkek, çok bilgili, konuşmasını bilen, herkesin yanında gururlanabileceği bir eş arzu etmektedir. Siz ne kadar üstün olursanız o kadar da memnun kalacaktır. Akrep burcunda doğan bir erkek gibi sizi kıskanma- ya da kalkmıyacaktır. Tam aksine kültürünüze hayran olacak ve hep sizinle konuşmayı isteyecektir. Daha fazla bilgil olduğunuz için onu tenkide de kalkmayın. O sözlerinizi dinlerken kendi eksiklerini hisseder ve hatalı taraflarını da kolaylıkla anlar. Ayrıca sert tartışmalara da girişmeyin. O ciddi halli erkek aslında çok hislidir ve farkına varmadan kendisini kırabilirsiniz. Bu arada onun ilgilendiği konular hakkında konular hakkında da bilgi edinmelisiniz. Çünkü o mesleğini, işini sevmektedir ve sık sık size bunlardan bahsetmeyi arzulayacaktır. Bu konularda kayıtsız kalırsanız hemen kırılır. 


EV 


Bu erkek, evine, ailesine, yakınlarına düşkün ve törelere de çok bağlıdır. Sizin de aynı şekilde ailenize düşkün olmanızı isteyecektir. Evlendiğiniz zaman da onun yakınlanna sevgi ve Saygı göstermek zorundasınız. Eğer bağımsız bir tipseniz, töreler sizi ilgilendirmiyorsa, bu erkekten uzaklaşın. Ama siz de aynı şekilde böyle bağları olan, geçmişi değerli bulan, saygılı bir tipseniz çok iyi anlaşacaksınız demektir. Hele soyunuzda ünlü kimseler varsa, kibar bir ailedenseniz bu, erkeği çok etkiler. O öyle rastgele bir kadınla hayatını birleştirmek niyetinde de değildir. Bu arada onu evinizc de davet etmelisiniz. Evinizin derli toplu olduğunu görünce memnun kalacaktır. Çünkü o eşinin her işini iyi planlamasını ve evi de fevkalâde şekilde idare etmesini isteyecektir. Yalnız, evle ilgili her şeyi size bırakırsa bile aile reisinin o olacağını da unutmayın. Çünkü bu erkek insanlan idare etmeye alışmıştır. İdareyi siz ele almaya kalkarsanız geçinmenizin zor olacağını da bilin: 


HİSLER 


Saydığım bütün özelliklerin sizde bulunduğunu kabul edelim. Yine de bu erkek size bağlanmayabilir. Sizden kaçması ihtimali yine de kuvvetlidir. Zira kafası iyi işleyen, her şeyi hesaplıyabilen bu adam sevgi konusunda çok çekingendir. Sizi beğense bile bunu kolay kolay açıklıyamıyacaktır. O müthiş bir iş adamı olabilir, servetler kazanabilir ama iş aşka gelince birden değişir. Çünkü hisleri konusunda kolay kolay güvenemeyen bir tiptir. Beğendiği kadının kendisinden hoşlanmadığını sanarak kuruntu eder. Bu durumda siz ona sokulacaksınız. Ancak, açık konuşmanız da doğru olmaz. Söz ve hareketlerinizle hafif imalarda bulunun. Dostluğunu kazanmışsanız işiniz daha da kolaydır. 
Onu övmeniz ve böylece beğendinizi anlatmanız kabildir. 
Oğlak burcunda doğan erkek, size güvenerek yavaş yavaş açılacaktır. O zaman çok derin bir his âlemi olduğunu da anlıyacaksınız. Onun türlü hayalleri, ümitleri, arzuları vardır. Soğuk gözükmekle beraber ateşli bir erkektir. Kendisi eğlenmeyi seven, neşelenmeyi arzulayan, heyecan arayan, 


OĞLAK BURCU 305 


çok da meraklı bir tiptir. Bu burçta doğan erkeğin merakı onun da çabuk yaklaşmasını sağlıyabilir. O her şeyi öğrenmek ister. İlgisini çektiğiniz için sizi de inceler ve anlamaya kalkar. Bundan yararlanarak bir ilişki kurmanız da kabildir. 

Bu erkek, sizde aradığı üstün vasıfları bulur ve bir ilişki kurarsa artık ümitlenebilirsiniz. Çünkü size tam anlamıyla bağlanmaya hazırlanmaktadır... O vakit neşeniz, tatlı sözleriniz, türlü ilginç konuyla onu oyalamalısınız. Erkek de size aynı şekilde karşılık verecektir ve çok zevkli vakit geçireceksiniz. Bu arada onun hislerini daha belirli hale getirmek de sizin elinizdedir. Bu erkek, zayıf taraflarını yani hislerini açığa vurduğu an yaralanacağından korkmaktadır. Ama bunun böyle olmadığını ona anlatacaksınız. Kendisine meselâ bir şiir kitabı verirseniz çok duygulanacaktır. Hem aşk şiirleri onun güzel şeyler düşünmesini de sağlıyacaktır. Yalnız ona açık hikayeler anlatmaya sakın kalkmayın. Kaba bir söz de söylemeyin. Çünkü hemen dehşete kapılacaktır. 
Onun idealindeki kadın kafalı olduğu kadar da kibar. zarif ve hislidir. Yalnız bu his yönünden yararlanarak onu fedakarlıklara da zorlamayın. Sizin yüzünüzden bir işi kaçırması, bir fırsatı değerlendirmemesi hiç de hoşuna gitmez. 
"İşim var," dediği an birbirinden ayırmıştır. İşlerini bitirdiği zaman da sizin her arzunuzu yerine getirmeye hazır olacaktır. 


PARA 


Bu burçta doğan erkek, iyi para kazanır. Aslında en fazla para kazanan erkekler de bu burçtan çıkar. O bugün varlıklı olmasa bile yarın bir servet yapabilir. Paraya saygısı vardır ve sizden de aynı şeyi bekleyecektir. Bu erkek, size her istediğinizi alacaktır. Ancak seçeceğiniz şeylerde onun 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zevkini düşünmek zorundasınız. Zira o size kendi beğendiği kılıklan giydirecektir. Sevdiğiniz parfümü değil onun seçtiğini kullanmak zorunda olduğunuzu unutmayın. Buna karşılık, size her şeyin en pahalısını, en iyisini alacaktır. 
Giyiminiz, kuşamınız ve her şeyiniz için epey masraf edecektir. Varlıklıysa kürk, mücevher gibi şeylerin en değerlilerini de size getirecektir. Ama buna karşılık israftan hoşlanmaz. Oğlak burcunda doğanlarda fevkalâde bir hesap kafası vardır. Matematiğe ve paraya saygısı olan bu erkekle iyi geçinmek istiyorsanız siz de hesabınızı bilin. O, bir yardım kurumuna bol para bağışlayabilir. Çünkü merhametlidir ve gayeleri vardır. Ama buna karşılık bir liralık bir israfada kızabilir. Onun için para konusunda dikkatli olun. 

Oğlak burcunda doğan ve başka yıldız etkileri alan belirli bir tip, zengin eş ister. Bu erkek, başarıya erişmek ve hayatta çabucak ilerlemek için evleneceği kadının parasından yararlanmak niyetindedir. Fakat o da rasgele bir kadın almaz. Saydığımız özelliklerden başka bir de para arzu eder. Bu erkek his yönünden de epey zayıftır. Onda para hırsı olduğunu da söyleyebiliriz. Ancak bu tip erkek azdır. 
Yalnız siz beğendiğiniz kimsenin bu konudaki fikirlerini öğrenmelisiniz. Milyonda bir rastlanan bu erkekle karşılaşmanız ihtimali çok azdır. Ama yine de ihtiyatlı davranmanızı tavsiye edeceğiz. 


KARAMSARLIK 


Oğlak burcunda doğan erkeğin zıt burcu Yengeç'ten bazı özellikler aldığını da belirtelim. O, zaman zaman karamsarlaşır ve hayata küser gibi olur. Bunun sebebini genellikle bilmez. Fakat, hislerine yaptığı baskı bu şekilde ortaya çıkar. Ayrıca onun çabuk kırılacağını da bilin. Tenkid gibi, sert bir söz, bir alay onu yaralar. O vakit oturup surat eder 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ya da gücenip gider. Böyle bir hata yaptığınız takdirde onu elinizden kaçıracağınızı bilmelisiniz. Onun ailesi, yakınları, dostları, işi, düşünceleri ve hisleriyle asla alay etmeyin. 
Çünkü darılmakla kalmaz size garez de olur. Hem bu erkek hiç bir şeyi de unutmaz. Siz de zaman zaman sinirlenebilirsiniz tabii ama fikirlerinizi kendinize saklayın. Hele bu erkekle kavgaya kalkmak daha da büyük bir hatadır. O hayal kırıklığına uğramakla kalmaz, sizin sandığı gibi değerli olmadığınıza da karar verir. Aynca, dikkatli ve herkesi inceleyen bir tip olduğu için de size sesini yükseltmeden çok ağır bir cevap verebilir. Onun kafası, mantığı ve görüş gücüyle her kadının kolay kolay başa çıkamayacağını da bilin. 


EVLİLİK 


Oğlak burcunda doğan bir de çapkın tip vardır. Bu anlattıklarımızın aksine o kadınlara kolay yaklaşır ve ilişki kurar. Aslında bu erkek çapkın değildir, sadece hayal kırıklığına uğramıştır. İdealindeki kadını aramakta ve bulamamaktadır. Ama böyle erkeklere de bu burçta ender rastlanır. 
Bu burçta doğan kimse sizinle hemen ilgilenir ve üstünüze düşerse önce onun hakkında bilgi almalısınız. Fakat bu da çapkın tipin de sonunda evlenip mutlu olmayacağı anlamına gelmez. Bu konuda da siz kafanızı kullanacaksınız. Bu burcun sakin görünüşlü erkeği böyle çapkın değildir. Sizi beğenip, sevdikten sonra bile evlenmeye pek yanaşmayacaktır. O bir süre düşünmeyi tercih edecektir, çünkü bu crkek için evlilik kutsaldır. O bir kere evlendi mi bir daha ayrılmamaya da kararlıdır. Boşanma sözünden bile nefret eder, onun için de hata yapmaktan korkarak bekleyecektir. 
Bu bekleme ümidinizi kırmasın. Çünkü, her bakımdan sizi beğendiğine ve sevdiğine karar verdiği an evlenme teklif edecektir. O evlilik konusunda da işte olduğu gibi dikkatli, 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ihtiyatlı ve planlı davranacaktır. Fakat evlendikten sonra, arzularına uyarsanız, sizi çok mutlu edebilir. Gittikçe gençleşecek olan bu erkek, başka kadınların size haset etmelerine sebep olacaktır. Eşiniz sayesinde toplumda iyi bir yeriniz olacağını ve rahat bir hayat süreceğinizi de söylemeliyiz. Eğer sizde saydığımız bütün bu özellikler varsa ve bağımsızlığınızdan da fedakârlık yapabilecekseniz dünyanın en mutlu kadını olabilirsiniz. 


OĞLAK BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Oğlak burcunda doğan kadınlar toplumda çok beğenilen, zarif, hoş, nazik, ilgi çeken tiplerdir. Bu kadınlar aynı zamanda kafalıdır. Dikkatli hareket etmeyi sever, herkese kolay kolay güvenmezler. Onların bu burçta doğan erkeklerden daha ihtiyatlı ve şüpheci olduklarını da belirtelim. 
Belki bu burçta doğan bir kadını beğeniyor, seviyor ve evlenmeyi istiyorsunuz. Ancak isteğinize kavuşmanız için çok uğraşmanız gerekecektir. Size bu gururlu, ciddi ve pek de anlaşılamayan cazip kadın hakkında biraz fikir verelim. 

Her şeyden evvel bu burçta doğan kadın kafalıdır. O havailikten, saygısızlıktan, cahillikten nefret eder. Kendisi çevresindeki erkeklerle ilgilenir ve onlarla sağlam dostluklar da kurar. Ancak dikkat ederseniz onun seçtiği insanların da kafalı ve kültürlü olduklarını görürsünüz. Kadın, belki iyi eğitim imkânını bulamamıştır. Fakat onunla konuştuğunuz zaman fevkalade yetiştirildiğini sanırsınız. Bu bir bakıma da doğru sayılır çünkü o kendi kendisini yetiştirmiştir. Hayatını iyi planlayan bu kadın daha iyi duruma gelmeyi arzulamaktadır. Onun için de hem bilgisini genişletmeye çalışır hem de fırsatlardan yararlanır. Bir hayli dikkatli olduğu ve insanları iyi incelediğinden türlü imkânlarla karşılaşır. Dost olduğu kimseler de bu kadını desteklerler. 
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MESLEK 


Bu burçtan ideal iş kadınlan çıkar. Onlar seçtikleri işte çabucak büşarıya erişirler. Çünkü çok enerjik, çalışkan, hırslı ve dikkatlidirler. Yıldızlar Satürn, bu kadınlara şiddetli bir yükselme arzusu vermiştir. Sizin beğendiğiniz kadın da işinde başarılı biri olabilir. Bu kadın, eğer doğum anında başka yıldız etkileri almamışsa hep yükselmeyi düşünecek ve başa geçene kadar da böyle uğraşacaktır. İstediği duruma geldiği zaman da duracağını sanmayın. Bu sefer kendisi yine önemli başka bir şeyi arzu edecektir. O servet veya şöhret de isteyebilir. Çalışması sayesinde bol para kazanan bu kadın, daha da fazla uğraşacaktır. Bu arada patronunun kafasını, durumunu ve servetini düşünerek onunla evlenmesi de kabildir. Bu kadın, hislerini baskı alunda tutmaya alışmıştır. Çünkü her şeyden önce yükselmesi ve eşsiz bir duruma gelerek dikkati çekmesi şarttır. Bu sözlerimizden kadının iş hayatını evliliğe tercih edeceğini de sanmayın. O iyi bir evlilik için işini çabucak bırakabilir. 


EVLİLİK 


Bu burçta doğan kadın, evliliğe de bir meslek gözüyle bakar. Yani planlı bir hayatı olacak, evini bildiği gibi kolaylıkla idare edecek ve bu arada eşi sayesinde istediği duruma gelecektir. Yalnız bu burçta doğan bütün kadınların paralı eş istediklerini sanmak da hatadır. O önce kafa, nezaket, iyi niyet, kibarlık gibi şeylere önem verir. Kafalı bir erkek bu kadını anlarsa kendisini sevdirir ve mutlu bur yuva kurar. Kadın evlendikten andan itibaren de eşini destekleyecektir. Onun yükselmesi için bütün gücünü kullanacaktır. 
Erkek de olgunsa bu kadının fikirlerinden çok yararlanacak çabuk ilerleyebilir. Bu kadın, mükemmel bir eş olabilir. 
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Onun evliliği de bir meslek gibi gördüğünü söyledik. Onun için de evliliğin her şartına uyacak ve elinden her geleni yapacaktır. Fakat onu anlamak, bağlamak da çok zordur. Bu burçta doğan kadın esrarlı bir tiptir. Zaten onu gören erkek de önce bu esrarlı havayı merak eder ve bu yüzden yaklaşır. Halbuki bu kadın aslında esrarlı değildir. O güçlü kafasına, bilgisine, her şeyi iyi planlamasına karşılık çekingendir. Çünkü hisleri onu korkutmaktadır. Bu tip, kendi hislerini de bir türlü tahlil edemez. Evet, istediği, beğendiği çok şey vardır ama bunlarla kafası arasında bir bağlantı kuramaz. Çünkü kafası, hayatta istediklerine erişebilmesi için hislerini baskı altında tutmasını söyler. O kafasına güvenir ama zaman zaman bu baskı altındaki hisler birden ortaya çıkıverirler. İşte kadın bu yüzden şaşkın, çekingen ve endişelidir. Fakat siz onun yüzüne baktığınız zaman bu hisleri kolay kolay anlıyamazsınız. Çünkü kadın, son derece sakin tavırlı, kendinden emin, cesur bir tipe benzemektedir. Evet o kafasından emindir ve sakin davranmaya da alışmıştır fakat maddi konular hariç hiç de cesur değildir. Sevdiği kadın arkadaşları aşktan bahsettikleri zaman ilgiyle dinler. 
Çünkü aşağı yukarı her konuyu öğrenmek istemektedir. Lâkin anlatılan şeyler onu hem şaşırtımakta hem de şüphelendirmektedir. Kafası aşkın saçma bir şey olduğunu da söyleyebilir. Fakat o bir süre sonra kafasına hayran olduğu, üstün bulduğu bir erkekle karşılaşabilir. O vakit de baskı altında tuttuğu hisleri birden ön plana geçer. 

Doğum anında başka yıldız etkileri yoksa Oğlak burcunda doğan kadın aşka yabancıdır. Ama bir an gelir ve o da sever tabii. Ancak onun bu konuda kendisinden kolay kolay emin olamayacağı da bir gerçektir. Böyle bir kadını seviyorsanız ona büyük anlayış göstermeniz lâzımdır. İşe dostlukla başlamak çok daha iyi netice verir. Çünkü kafasıyla hareket eden bu kadın için dostluk son derece önemlidir. Onunla dostluk kurabilirseniz size güvenir. Böylece işleriniz de kolaylaşır. Kısa bir süre içinde pek çok konularda anlaştığınızı görürsünüz. Bu fikir birliği de ahenkli bir ilişkiye işaret eder. Kendisini takdir ettiğinizi sık sık belirtmelisiniz. Size güvendiği için sözlerinize de inanacak ve memnun olacaktır. Hem böylece his konusunda da yavaş yavaş kendisine güvenmeye de başlıyacakür. 


ZERAFET, KİBARLIK, TOPLUM 


Bu kadının toplumda çok beğenildiğini söylemiştik. O son derece zarif, nazik, kibar bir tiptir. Ayrıca kendisine yakışacak şekilde giyinmesini, makyaj yapmasını, süslenmesini de bilir. Daima sade ve zevkli şeyleri seçer. 

Siz lükse düşkün, tam anlamıyla süslenebilen, dikkati çeken bir kadını tercih ediyorsanız bu aradıklarınızı Oğlak burcunda doğan tipte bulamazsınız. Hem evlendikten sonra bile o arzunuza uyarak böyle giyinmez. Meselâ sahneye vücudunun kusursuz hatlarını belli eden, çok açık ve dar tuvaletlerle çıkan Marlene Dietrich bile diğer zamanlar daima şık tayyörleri, sade elbiseleri ve trençkotları seçer. Bu burçta doğan kadınların çoğunun vücutlar güzeldir ama onlar hatlarını fazla belli eden, çok açık veya fazla dikkati çeken kılıklardan hoşlanmazlar. Kadın, sizinle ilgileniyorsa kılığınıza da önem verecektir. Pahalı fakat klasik kılıkları seçmenizi arzu edecektir. O erkeğin kusursuz olmasını ister. Fakat yanında saçları omuzlarına inen, parlak renkli çeketli, boynunda madalyonu olan bir erkekle gezmeyi asla arzu etmeyecektir. Bu erkek dünyanın en kgfalı, en eşsiz insanı da olsa kadın duraklayacaktır. Çünkü o kendisine saygı gösterilmesini ister. Yanında böyle bir erkek olursa onunla alay edeceklerini sanır. 
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Bu kadın aslında çok da meraklıdır. O hayata büyük ilgi duyar ve aşağı yukarı her şeyi merak eder. Onun için de sizin gezdiğiniz yerleri görmeyi de isteyecektir. Fakat gürültülü, patırtılı yerler ona göre değildir. O kibar bir lokantaya, müzik dinleyebileceğiniz bir yere, müzelere, sergilere gitmenizden daha zevk alacaktır. O belli etmemesine rağmen bir hayli neşelidir. Ancak bu neşe başkalarına yönelmiştir. Yani siz gülerseniz o da birlikte neşelenir. Sizin zevk almanız onu da mutlu eder. Ancak, bu tipin atılgan olduğunu da belirtmeliyiz. Kafasından emin, hislerine güvenemeyen kadın pek şaka kaldırmaz. Ona şirin bir söz söyleyip takıldığınız zanan birden yüzünün allak bullak olduğunu görürsünüz. Zira kendisiyle alay ettiğiniz sanarak alınmıştır. Bu da kendisine çok ağır gelmiştir. Çünkü hem gururlu hem de his konusunda endişelidir. Onun için böyle bir kadına şaka yapmamanızı tavsiye edeceğiz. Ayrıca, Koç, ikizler, aslan gibi burç tiplerinin neşesini. nüktesini bu kadındu bulamıyacağınızı da bilin. Siz, şaka yapmaktan, espriden, akıydan hoşlanan bir tipseniz bu kadınla geçinmeniz güç olacaktır. Sözlerinizden dolayı onun her an alınması ihtimali vardır. Kadın, ancak kendisiyle uzaktan veya yakından ilgisi olmayan şeylere gülebilir. Onun için kendisini şakacı arkadaşlarınızın bulunduğu yerlere de götürmemenizi tavsiye edeceğiz. 

Oğlak burcunda doğan kadın hayalperest değildir. O mantığına ve kafasına güvenir ve çok şeyin parayla elde edildiğini bilir. "Hayatta en güzel şeyler bedavadır," sözlerine inanan biri değildir o. Hatta çok aşık olduğu zaman bile yine bu maddi güveni arzulayacaktır. Eğer kafalıysanız, iyi bir işiniz varsa, geleceğiniz purlaksa sizinle evlenmeyi isteyebilir. Zaten evlendikten sonra da yükselmeniz için sizi teşvike başlayacaktır. Ama zengin ve havai bir tipseniz ve paraya önem vermiyorsanız o vakit kadın size pek güvenemeyecektir. Çünkü paranın değerini bilmeyen bir erkek onun için dengeli sayılmaz. Fakat bu durumda da çok sever ve evlenirse paranızı idare etmeye kalkar ve masraflarınızı da önlemek ister. Kısacası o maddi güven olmadığı takdirde huzur duyamıyacağını bilir. Eğer, şahsi parası varsa veya zenginse, kafalı fakat yoksul biriyle de evlenebilir. Ancak bu erkeğin kibar bir aileden olması, işini sevmesi de şarttır. Çünkü o erkek eninde sonunda işini sevdiği ve kadından destek gördüğü için yükselecek ve başarıya erişecektir. Bu kadının, çok maddi olduğunu düşüneceksiniz belki. Ama o hislerinden emin olmadığı ve ancak maddeye güvendiği için böyle davranmaktadır. Zamanla çekingenliği geçecek ve hislerini de size açıklıyacaktır. 


ÜSTÜN EŞ 


Bu kadın üstün bir eş peşindedir. Çünkü böyle bir erkek güven, rahatlık, başarı ve ünü temsil etmektedir. Kadın, kendisinden daha üstün durumda birini tercih edecektir. 
Oğlak burcunda doğan kadınlarda doğuştan bir zerafet ve kibarlık vardır. Bu tip çok küçük bir aileden de olsa kendisini yetiştirir ve eski halini bilmeyenler onun çok soylu, kibar bir aileden geldiğini sanırlar. Onun gayesi hayatta yükselmektir. Bu yüzden de kendi ayarını veya daha aşağı bulduğu birini değil üstününü seçer. Güzelliği, esrarlı hali, zarifliği, kafası ve bilgisiyle o erkeği etkiler. Hem kendisini sevdirmesini de bilir. Ancak dediğimiz gibi baskı altında tuttuğu hisler yüzünden sevmesi zordur. Bu kadın, sevgiyle hayranlığı birbirine karıştırarak hata da yapabilir. Çoğu zaman hayranlığını da sevgi zanneder. Fakat bu onun hiç sevmeyeceği anlamına da alınmamalıdır. Anlayışlı, kadınla 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dost olan dikkatli bir erkek kendisini ona sevdirebilir. Zaten kadın ona hayrandır ve erkeğin yardımıyla hisleri gelişerek aşk halini alır. Bu burçta doğan ve Marcello Mastroianni'ye deli gibi âşık olan yıldız Faye Duneway, sevgi konusunda verebileceğimiz en güzel örnektir. 


CİDDİ BAĞLAR 


Oğlak burcunda doğan kadın, daima güven içinde olmak ister. Aynı şey evlilikte de vardır. Ona nişanlanma teklif edene kadar durumdan emin olamaz ve türlü endişelere kapılır. Sevdiğinizi söylemeniz, ona hoşlandığı değerli hediyeleri vermeniz, sık sık gezdirmeniz de yetersizdir. O sizi kazanamayacağından veya kaybedeceğinden korkmaktadır. 
Evlenme teklif ettiğiniz zaman içi rahatlar. Parmağına nişan yüzüğünü taktığınız an da büyük bir huzur ve güven duyar. Çünkü artık hayat planlı bir şekilde ilerleyecektir. 
Ama aradan kısa bir süre geçer geçmez kadında yine huzursuzluk başlar. Çünkü nişanlanmak da yeterli değildir. Tek sağlam bağ nikâhtır. Belki de onunla evlenmekten cayacak ve nişanı da bozacaksınız. İşte kadın bu yüzden zaman zaman kâaramsarlaşır ve hayata küser gibi olur. Kafası her şeyin yolunda gittiğini söylemektedir. Fakat o şüpheci, çabuk endişelenen bir insandır. Bu durumda mantığı da kendisine yardım edemez. Sizin ağzınızı araması, hatta durup dururken hemen evlenmenizi söylemisi de kabildir. Bu kadını sevdiğinize göre onu anlamalı ve korkularını gidermelisiniz. Sizi kaybetmek istemediği için de memnun olmalısınız. Ayrıca evlenince onun bu üzüntü, endişe ve karamsarlıktan kurtulacağını da bilmelisiniz. O zaman kadın, tam güven içinde olacak ve yeni kurduğu hayata başlayacaktır. 
Onun için hayat, arka arkaya izlenecek planlardan meydana gelmiştir. Evlilik de fevkalâde bir meslektir. Kadın bunda 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ne kadar başarılı olduğunu da kısa süre içinde gösterecektir. 
Yalnız bu arada bu kadının, bağlandıktan sonra kopmıyacağını da bilin. Yani Oğlak burcu kadınıyla hafif maceralara girişmeye kalkmak doğru olmaz. Ayrıca siz de evlenmeden önce iyi düşünmelisiniz. Onunla anlaşacağınızdan eminseniz evlenin. Çünkü bu kadın, ne olursa olsun sizi boşamayacaktır. 


MÜKEMMEL EŞ 


Bu kadına, arzu ettiği şeyleri verirseniz o mükemmel bir eş olacaktır. Hayatınızı düzene sokacak, çocuklarınızı mükemmel şekilde yetiştirecek, işinizle ilgilenecek, sizi hiç bir zaman mahçup etmeyecektir. Dostlarınız bu hoş, nazik, kafalı, zarif kadından çok hoşlanacaklardır. Ayrıca o çok da saygılı bir tiptir. Ailenize, yakınlarınıza, dostlarınıza saygı gösterecek, kafaca onlarla uyuşmasa bile yine de ahbaplık etmeye çalışacaktır. Ayrıca, onun evde oyalanacağı bir işi olmalıdır veya bir yardım derneğinde çalışmasına izin vermelisiniz. Zira kadın, çalışmaya meraklıdır ve bir alanda başarılı ve yararlı olmayı arzulayacaktır. 


KISKANÇLIK 


Oğlak burcunda doğan kadın realisttir ve hakikatleri de kolaylıkla görür ama o Yengeç, Boğa veya Terazi burcunda doğan kadınlar gibi kıskanç değildir. Onda tuhaf, maddi diyebileceğimiz bir kıskançlık vardır. Kadın, kendisinden üstün olanlara haset eder ve kıskanır. Sizin ahbaplarınıza bir şey demeyecektir. Fakat üstün bulduğu bir kadınla ahbaplık ederseniz ani bir kıskançlık duyması kabildir. Bunu da size asla itiraf etmiyecektir ama birden karamsarlığa kapıldığını da görerek şaşacaksınız. Eşinize sık sık kendisinden daha 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üstün bir kadın olmadığını söylemelisiniz. Böylece bu bocalamasına sebep olan tuhaf kıskançlıktan da kurtulur. 


OĞLAK BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Bu burçta doğan çocuk, çekingen, içene kapalı, kolay kolay gülmeyen bir tiptir. Zaten bu burçta doğanlar çocukluk çağlarından itibaren olgunlaşırlar ve orta yaştan sonra da gençleşmeye başlarlar. Çocuk, dikkatli, sabırlı ve inatcı olacaktır. Bu yüzden derslerine dikkat etmesi ve sabırla çalışması kabildir. Çok daha zeki öğrencilerden daha da fazla başarı gösterecektir o. Kafası gelişince de daha planlı ve metodlu hareket etmeye başlayacaktır. Ancak bu çocuğun hislerini anlamak, onu duyduğu güvensizlikten kurtarmak lazımdır. Anne ve baba, ona sevgi, anlayış ve şefkat göstererek her problemiyle ilgilenirlerse çocuk değişebilir. Hislerini daha kolay açıklıyabilir. Oğlak burcunda doğan çocuk, küçüklüğünde epey sıhhatsizdir ve kızamık, su çiçeği, kabakulak gibi hastalıkları sırayla geçirebilir. Onun sağlına itina edilirse daha sonra hemen hemen hiç hastalanmaz ve çok sağlam olur. Bu çocuğun, büyük ilgi, şefkat ve sevgiye ihtiyacı olduğunu da tekrarlıyorum. 


Kova Burcu 
Aguarlus 


(21 Ocak - 19 Şubat) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 

Grubu : Hava 

Uğurlu günü : Pazar 

Uğurlu sayısı :4ve8 

Uğurlu taşı : Amatist ve Yeşim 

Uğurlu renkleri (o Koyu mavi, gece mavisi, karışık renkler ve tonlar 

Uğurlu çiçekleri : Zerren, hercai menekşesi, kartopu, kır çiçekleri 

Uğurlu kokuları : Sümbül, yasemin, violet 

Uğurlu müzik : Modem eserler 


En belirli özelliği : İşbirliği 

En büyük ideali : İlerlemeyi sağlıyacak imkânlar En büyük hatası : Başkalarını beğenmeme 

En büyük arzusu : Yardım 


Burcunuzun sembolüne dikkatle bakmanızı söyleyeceğiz. Omzundaki büyük kovadan sular akan bir insan göreceksiniz. Kova burcu aklı temsil eder. O dökülen sular da eşsiz fikir hazinesidir. Hava grubundan olan burcunuz üstün insanı, dehayı, idealleri, buluşları, sevgiyi, yardımı temsel eder. Bu burcun başka bir adı vardır. "Dahiler Burcu" da denir buna. Kova burcunda doğduysanız birçok bakımdan talihli sayılırsınız. Sizin burcunuzdan eşsiz insanlar çıkar. 
Bunu da burcunuz kadar yıldızlarınıza da borçlusunuz. 


YILDIZLARINIZ 


Siz de çift yıldızlısınız. Birinci yıldızınız Ani Başlangıç ve Sonuçlarla, değişiklikleri temsil eden Uranüs'tür. Bu elektrik etkili yıldız size büyük yardım etmektedir. O akla hayale gelmeyecek fırsatları size verir. Yine onun verdiği 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üstün akıl sayesinde her şeyi kolaylıkla halletmeniz, başarıya erişmeniz kabildir. Yalnız elektrik etkili yıldızınız Uranüs, herkesden değişik bir tip olmanızı sağlamakla kalmaz, size anlaşılmaz, tarif edilemez bir cazibe de verir. Bu çarpıcı güç elektrikten farksızdır. İstediğiniz insanı ilk anda şaşırtmanız, etkinize almanız da kabildir. Yalnız yıldızınız ele avuca sığacak cinsten de değildir. Onun için bazen bunun sizi çarpması da kabildir. Yıldızınızla iyi geçinmeye dikkat etmelisiniz. İkinci yıldızınız da Oğlak burcunu idare eden Satürn'le üstün aklı temsil eden, elektrik etkili Uranüs bir araya gelince onaya fevkalade kimseler çıkacağını da tahmin edersiniz tabii. 

"Dahiler Burcu"nda doğduğunuz için önce kafanızdan söz edelim. Çünkü siz her istediğini kafası sayesinde elde edebilecek, bütün hayallerini böylece hakikat yapabilecek bir insansınız. Eşsiz bir kişiliğiniz olduğu da doğrudur. Siz, her şeyden önce kafaya önem verirsiniz. İnsanlara yardım etmek hayatınızın başlıca gayelerinden biridir. Fakat siz, "Nasıl olsa herkes yiyecek bir şey bulup karnını doyurabilir,“ diye düşünürsünüz. "Önemli olan insanların kafasını doyurmaktır." Sizin için, bilgi kadar değerli bir şey de olamaz. Çünkü insanların öğrendikleri nisbette yükseldiklerini de bilmektesiniz. Neticede bilen insan, yapabilen insan demektir. İyi bir eğitim gördünüzse seçtiğiniz alanda en üstün kimse olmanız kolaydır. Eğitim imkânını bulamadıysanız yine de kafanız sayesinde pek çok kimsenin erişemiyeceği yerlere çıkabilirsiniz. Kafanızı kullanmanız sizi her türlü zorluktan kurtarır ve her cins engeli ortadan kaldırır. Hem siz, başkalarının bilgilerinden de yararlanırsınız ama bir şey yapacağınız zaman kendinize has usulleriniz vardır. bu yüzden de çoğu zaman sizi yanlış anlayabilirler. İster bir bilim adamı ister bir ev kadını olun, bu değişik düşünceleriniz yüzünden çevrenizdekileri şaşırtırsınız. Onlar size ya 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hayran olur ya şaşarlar ve bazen pek akıllı olmadığınız da düşünebilirler. Ama bu yıldızınız Uranüs'ün onlara bir oyunudur. Çünkü sonunda sizin haklı olduğunuzu görürler. Za-. 
manında pek çok kimse Thomas Edison'la alay edecerek onun aptal olduğunu söylemişti. Bugün bile hayranlıkla anılan ve hayatımızı aydınlatan, ilk elektrik ampulünü icat eden Edison, burcunuzdan çıkan dahilerden sadece biridir. 


BAĞIMSIZLIK 


"Böyle eşsiz bir burçta doğdum ama neden başarılı olamıyorum?" diye düşüneceksiniz belki. Kabahati burcunuzda ve yıldızlarınızda aramayın. Eğer istediklerinizi henüz elde edemedinizse yıldızlarınızın etkilerinden gerektiği gibi yararlanamıyorsunuz demektir. Bu arada çok akıllı insanların hatalarının normal zekâlılara nisbetle çok daha büyük olacağını da unutmayın. Burcunuz yüzünden zaman zaman ifrata kaçmanız kabildir. Ama o vakit Satüm'e uyarak kendinize hakim olmasını da bilmelisiniz. Siz bağımsızlığını çok seven bir insansınız. Bağımsızlığınızdan asla vazgeçemeyeceğiniz gibi başkalarının da hür olmalarını arzularsınız. Ancak bağımsızlık da sınırlandırılması gereken bir şeydir. Çünkü bağımsızlığınız fevkalade bir şey olmakla beraber bunun fazlası sadece size ziyan verir. Zira bağımsızlığınız Sizi Sorumluluklarınızdan uzaklaştırır ve bu yüzden size her şeyi verebilecek olan fırsatlara da aldırnıayabilirsiniz. 
Bağımsızlığınızı koruyun ama bir taraftan da kafanızdan yararlanın. Amerika'nın en sevilen ve zencilerin bağımsızlığı için uğraşan Cumhurbaşkanı Abrahanı Lincoln burcunuzun ideallerine düşkün tipidir. O bir gaye uğruna savuşmıştı. Sizin de bir gayeniz olmalıdır. Size insanlığı kurtarmaya çalışmanızı teklif etmiyoruz. Bunu da yapmanız kabildir tabii. Ama önce kendinizi kurtarmanızı söyleyeceğiz. Şartlara 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bakmalı, durumları incelemeli ve istediklerinizi elde ederek mutlu olmalısınız. 


iŞ 


Sizin için mesleğiniz veya işiniz önemlidir. Bir çoğunuzun buna da itiraz ettiğini duyar gibiyiz. Ancak bize hak vereceğinizden de eminiz. Siz ancak sevdiğiniz, zevk aldığınız bir işi yapabilirsiniz. Her türlü alanda başarı elde edebilirsiniz ama beğenmediğiniz bir işte yükselmeniz daha zordur. Buna karşılık sevdiğiniz iş bir bakıma sizin hayalınız sayılır. Bu sayede parmakla gösterilecek biri olabilirsiniz. Yüzmesini çok seven Mark Spitz, olimpiyat oyunları sırasında başkalarının alaylarına hedef olarak çok üzülmüştü, bu alaylar karşısında cesaretini kaybetmedi. Tam aksine Kova burcunda doğanlara has bir şekilde azimle çalışarak daha sonraki olimpiyatlarda bütün aloan madalyaları topladı. Mark Spitz, sevdiği işi yapan ve kafasıyla gücünden yararlanan, engel tanımayan Kova burcunda doğmuş insanın da kendisidir. O sırf bir gayeye erişebilmek için uğramıştı. 
Şampiyon olduktan sonra reklâm için kendisine teklif edilen iki milyon doları cevap bile vermeden kayıtsızca baş çevirip reddetmesi de yine burcunuza has bir şeydir. O para değil başarı kazanmak istemişti. Ama Kova burcunda doganlar para kazanmüuzlar mı? Siz, neyi isterseniz elde edebilirsiniz. Yüzücünün, mesleği olan dişçiliği bıraktığını ve bu gün çok zengin olduğunu da ilâve edelim. Kısacası, sevdiiniz işi yapacak, Uranüs'ün verdiği fırsatları değerlendirecek ve her arzunuza da kavuşacaksınız. 


PARA 


Burcunuzda doğanların paraya karşı tuhaf bir tutumları 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vardır. Çoğunuz para elde etmek için çalışmazsınız. Sizi ilgilendiren çalıştığınız alana yenilik getirmek, bir şey bulmak, bilinmeyeni ortaya çıkarmaktır. Ama bu arada siz çalışırken para da peşinizi bırakmaz. Yani para gelip sizi bulur. Siz önem vermeseniz de paranız olacaktır. Parayı bir güç, bir silah olarak da kabul etmezsiniz. Bu, neticeye varmanız için bir yardımcı olabilir ancak. Hem öyle önemi de yoktur maddenin. Asıl gerekli olan akıldır, çünkü akıl sayesinde hayatta istenen her şeye erişilebilir. Bu arada Satüm de etkisini gösterir. Bu yıldız payenize gitmenize yardımcıdır. Onun verdiği kuvvetle çok çalışmanız, uğraşmanız ve hedefe varmanız kabildir. Ancak bazılarınızda bu Satüm, birinci yıldızınız Uranüs kadar hatta daha da fazla etkili olabilir. O vakit para kazanma arzusu başta gelebilir. Fakat siz de parayı yine yaptığınız işten kazanırsınız. Ancak bu sefer işinizi para getirdiği için seversiniz. Evet, istediğiniz kadar paranız olabilir. Ama genellikle para konusunda kayıtsızsınız. Onun için de parayı kolaylıkla harcayabilirsiniz. 
Para sizin için bir efendi değil bir uşakur. Böyle kaldığı sürece de size istediğiniz şekilde yardım edecektir. Parayı harcasanız da yine varlıklı olacaksınız. Çünkü, isteseniz de istemeseniz de para sizi arayıp bulacaktır. Ancak doğum anında çok sert yıldız etkisi alan bu burç insanlarında para hırsı görülebilir. Ama bu çok ender rastlanan bir durumdur. 

Siz, zamana uyabilen, bununla ilerleyen bir tipsiniz. 
Onun için de daima modemnsiniz. Kafanız yenilikleri çabucak kavrar ve bunlardan da zevk alırsınız. Gerek işinizde gerek hayatınızda bu yenilikler daima kendilerini hissettirirler. İşte en yeni usullerden yararlanmak, mutfağınızda elektrikle işleyen son tip cihazları kullanmak, modaya uygun giyinmek hoşunuza giden şeyler arasındadır. Çabuk ilerlediğiniz için de başkalarının size ayak uydurmaları kolay olmaz. Törelere saygınız olmakla beraber yeninin daha 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iyi şeyler getireceğinden eminsiniz. Yalnız bu yenilik sevgisinde de aşırılığa kaçmamalısınız. Çünkü bu arada yeni olmayan fakat değerini kaybetmeyen şeyler de vardır. Yenilik konusunda da kafanızı kullanmalısınız. Bu arada Satürn'ün çok etkilediği Kova burcunda doğanlarda bu yenilik arzusu hafifler ve ender olarak da kaybolabilir. Başkaları yeni fikirlerinizi kabul etmediği, uyamadığı veya size yetişemediği için zaman zaman hayatta yalnız kaldığınız da görülür. 


DOSTLUK 


Siz, insanlığı seven tipsiniz. Onun için de dünyaya dost gözlerle bakarsınız. Fakat bu herkesi sevdiğiniz anlamına da gelmez. Siz insanların iyiliği için pek çok şey yapabilir fakat bu arada kafanıza uymadığı için pek çok kimseyi de sevmeyebilirsiniz. İnsanları teker teker, dikkatle incelemeye de meraklısınız. Çünkü her insan apayrı, yepyeni bir konu demektir. Çok ünlü bir kimseye de, başkalarının aldırmadığı basit bir insana da aynı ilgiyi gösterirsiniz. Onları her yönden inceledikten sonra da ilginizi kaybedersiniz. 
Yahut, karşınıza her bakımdan üstün bulduğunuz, kişilik sahibi biri çıkar. O vakit bir dost edinmiş olursunuz. Ancak dostluk konusunça zaman zaman hata yaptığınız da görülür. Satürn size dikkat Uranüs büyük akıl vermektedir. 
Ama zaman zaman peşin hükümle hareket etmeniz de kabildir. Bir insanı beğenerek onun iyi taraflarını görmeniz ve bir kusurunu da fark etmeşneniz mümkündür. Ya da üstün aklınıza rağmen o kimse sizin zayıf tarafınıza hitap etmiştir. Bu yüzden de dostluk kurabilirsiniz. Fakat bir süre sonra bu dostun kusurunu görür ve ondan soğursunuz. Sizce dürüst, kafalı, bilgili, kendinden emin olan kimseler değerlidir. Onlar kişilik sahibi olmalı ve asla yılmamalıdırlar. 
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Ama dostlarınıza çok bağlanıp onlar için her şeyi yapmanıza karşılık kızdığınız an korkunç bir düşman da olabilirsiniz. Bu konuda iki fikriniz vardır. Ya o kimseyi bırakıp uzaklaşır gidersiniz ya onun haddini bildirirsiniz. Sizin vereceğiniz ders kadar ağırı da olamaz. Çünkü inanılmaz aklınız sayesinde kimsenin düşünemiyeceği şeyleri yapabilirsiniz ve o anda asla merhamet bahis konusu olmaz. Yalnız, hayat boyu dost kalacak kimseler de bulacaksınız. Siz durmadan ilerliyeceksiniz ve bu her bakımdan güvenilen dostlar da daima yanınızda olacaklardır. 


KONUŞMA 


Sizin konuşmanız çok etkilidir. Bu sayede her istediğinizi yaptırmanız da kubildir. Ancak doğum anında başka sert yıldız etkisi alan Kova burcunda doğmuş insan sesini yükseltebilir. Sesiniz, yumuşak ve alçaktır. Hatta bazen sözlerinizin duyulmaması da kabildir. Çünkü siz bağırmanın değil hafif sesin ilgi çektiğini bilirsiniz. Bu hafif ve tatlı ses sayesinde en sinirli, aksi, sert kimseleri bile çabucak yatıştırabilirsiniz. Hatta bağıran, ağlayan, sinir krizi geçiren kimseleri bile sözlerinizle teskin edebilirsiniz. Bu pek az insanda bulunan bir güçtür. Bu konuşmayla etkileme gücünden de çok alanda yararlanmanız kabildir. Fevkalade bir sinir hekimi, öğretim üyesi, sahne sanatçısı olabilirsiniz. Bu konuşma kabiliyetiyle, üstün akıl, tecrübe ve yenilik merakı bir araya gelince edebiyat alanında başarı yapmanız da tabii sayılır. Çünkü siz düşünerek konuşursunuz. Bu gücünüzü yazıda da kolaylıkla kullanmanız kabildir. 

Pek çok yönlü olduğunuz için de büyük kültürünüz var. 
Siz, herkesle her konuda rahat rahat konuşabilirsiniz. Çünkü daima insanları inceleyen, olaylardan netice çıkaran, yeniliklere önem veren, hayatta her şeye ilgi duyan bir insansınız. Durum böyle olunca hemen hemen her konuda başarı elde etmeniz de kabildir. Çok şey bildiğiniz için konuşmanızın tadına da doyum olmaz. Siz, çok yönlülüğünüzden de yararlanırsınız. Bazılarınız birden fazla işle uğraşır ve başarı kazanırlar. Bazılarınız ise bir meslek seçer ve boş zamanlarınıza resim, edebiyat, vs. gibi alanlarda talihinizi denersiniz. Sadece doğum anında sert yıldız etkisi alan tipler bir tek konuyla yetinebilirler. Bu tip de Kova burcundan ender çıkar. Çok yönlülüğünüz fevkaladedir ama bu zaman zaman sizin aleyhinize de olabilir. Çünkü fazla konuyla uğraşmak dikkatin, düşüncelerin bölünmesine yol açar. Kova burcunda doğan herkes başarıya erişir. Fakat bu türlü konuya merak bir havailik halini de alabilir. O zaman bir veya iki konuyla yetinmezsiniz ve dolayısıyla başarısızlığa uğrayabilirsiniz. Bu çok yönlü olmanızın bir tehlikesi daha vardır. Bu da sizin çılgınca işlere kalkışmanızdır. Üstün akıl, yenilik merakı, çok yönlülük ve bağımsızlık bir raya gelir, bu arada Satürn sizi disipline davet edemezse o vakit sizin ne yapacağınız belli olmaz. En akla hayale gelmiyecek işlere kalkışmanız da kabildir. Bu konuda dikkatli olmalısınız. 
Ancak, yeni bir konuya kendinizi vererek hiç beklenmeyen şeyler yapıyorsanız bu çılgınlık değildir. Böyle çalışmıa sizi eninde sonunda başarıya götürür. Böyle durumlarda çevrenizin fikirlerine aldırmamalısınız. Ama sebepsiz yere olmıyacak şeylere kalkışmanız iyi netice vermez. 


DÜRÜSTLÜK 


Sizin için dürüstlük pek çok şeyden daha önemlidir. 
Dürüst olmayan biriyle anlaşmanıza imkân yoktur. O kimse büyük menfaatler de vaad etse yine bu duruma razı olamazsınız. Bazı kimseler neticeye çabuk varmak için dürüstlüğün ayak bağı olduğunu söylerler. Ama siz bu fikirde değilsiniz. Kafanızı kullanarak bir işe giriştiğiniz zaman kolaylıkla netice alır ve aynı zamanda dürüstlüğe çok dikkat edersiniz. Hile, yalan ve dolanla başarıya erişmek size göre değildir. Çünkü siz kafanızla en zor durumlara, en güçlü kişilere meydan okuyabilirsiniz. Kafanızın, eninde sonunda galip geleceğini de bilmektesiniz. Yalnız bu arada önemli bir noktaya da değinelim. Bu büyük dürüstlüğünüze karşılık burcunuzda zaman zaman entrikaya meraklı, yalan, hile ve türlü acaip usuller sayesinde istediğini elde eden tipler de görülür. İşin garibi böyle birinin sizin burcunuzdan çıkabilmesidir. Bu tip çok enderdir ve doğum anında çok sert yıldız etkisi almıştır. Bu sert yıldız etkisiyle kafayı terosil eden Uranüs bir raya gelmiş ve aklın kötüye işlemesine vol açmıştır. Fakat, siz yani Kova burcunda doğan dürüst insan, yine kendi burcunuzdan olan bu acaip tiple karşılaştığınız zaman onu yine de kolaylıkla yenebilirsiniz. Çünkü onun kaypak zekâsı asla sizin dürüst ve eşssiz aklınızla başa çıkamaz. 


TOPLUM 


Toplumda çok aranılan bir tip olduğunuz da mulüm. 
Nazik, bilgili, görgülü, hayatı bambaşka açıdan gören, konuşması çok etkileyici, karşısındakilere saygı gösteren bir insan olduğunuz için sizi seven çoktur. Toplumda çok iyi bir yeriniz olduğu gibi etrafınız da daima kalabalıktır. Sizin dostunuz olmak bir şeref sayılır ve sizinle ahbaplık etmek de son derece zevlidir. Çünkü konuşmaya başladığınız an herkes problemlerini, dertlerini unutarak sizi dinler. Herkese nasıl davranmak gerektiğini de bilirsiniz. Züppelik, kibir, aşağı görmek gibi şeylerden de nefret edersiniz. Ayrıca kötü niyetli olmudığnız ve parada olduğu gibi yardımda da cömet olduğunuz bilinir. Fakat, bu kadar sevilmenize, aranmanıza rağmen sizin zaman zaman da yapayalnız kaldığınız görülür. Bunun sebebi dost, ahbap eksikliği de değildir. 
Siz, bazan yalnız kalma ihtiyacını duyarsınız. Tek başınıza kalarak düşünmek, sevdiğiniz ve sadece sizi ilgilendiren şeylerle meşgul olmak, kalabalıktan uzaklaşmak istersiniz. 
Böyle zamanlarda size yaklışmamak çok yerinde olur. 
Çünkü gelen en sevdiğiniz kimse de olsa o anda kendisini istemez ve hatta kırabilirsiniz. Yalnızlık arzunuza saygı göstermek lazımdır. 

Siz, üstün kabiliyetlerinizi bilir ve kendinizi de beğenirsiniz. Bu konuda sahte bir alçakgönüllülük göstermeye kalkışmazsınız. Zaten iltifatı seven bir tip de değilsiniz. Size hayan olanlar bu fikirlerini açıkladıkları zaman onların dürüstlüğüne göre reaksiyon gösterirsiniz. Karşınızdaki güvendiğiniz dürüst biriyse onun sözleri sizi memnun eder ve haklı olduğunu düşünürsünüz. Ama karşınızdaki, dürüst olmayan, menfaat peşinde koşan biriyse iş değişir. Böyle tatlı sözlerle sizi kandırmaya kalkanlara hemen garez olduğunuz malümdur. Kendinizi beğendiğiniz için kimse sizi haksız bulamaz. Fakat bazan bu beğenme çok fazlalaşır ve o vakit kimseyi kendinize lâyık görmeyebilirsiniz. Bu özellikle sevgi konusunda kendisini gösterir. İkinci yıldızınız Satürn'dür ama siz Uranüs'ün etkisiyle çekingenlikten sıyrilmiş bir tipsiniz. Uranüs sizin sık sık fikir değiştirmenize de yol açabilir. Kendinizi fazla beğendiğiniz için sevgide size lâyık olmadığına karar verdiğiniz birini, yarın beğenmeniz de kabildir. Onun için bu konuda daha tarafsız düşünmeye çalışmalısınız. Evet, pek çok kimseden üstünsünüz ama dünyada sizin gibi başka üstün kimselerin olacağını da unutmayın. Siz, aslında hiç kimseyi küçük görmezsiniz. Fakat his konusunda böyle bir tutumunuz vardır. Bu yüzden mutluluğu kaybedebilirsiniz. His bahsinde başkaları hakkında peşin hükümlü olmamalısınız. 
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DEĞİŞİKLİK ARZUSU 


Kafanız müthiş çalıştığı, yeniliklerden zevk aldığınız ve çok yönlü olduğunuz için sizde değişiklik arzusu da vardır. 
Satüm ağır basarken bu arzunuz hafifleyebilir. Aksi halde bütün ömrünüzce bu değişiklik merakından kurtulamazsınız. Değişiklik arzusundan uygun şekilde yararlanırsanız kazançlı çıkabilirsiniz. Çünkü, hep aynı şeye bağlanıp kalmak doğru olmayabilir. Bazı değişikliklerle hem iş hem özel hayatı daha zevkli hale getirmek kabildir. Böylece daha da mutlu olursunuz. Fakat bu değişiklik merakı ile bağımsızlığınız elele verirlerse de o zaman hayatınızda rahat huzur diye bir şey olması da zordur. Çünkü siz her şeyde değişiklik yapmaya kalkabilirsiniz. İşten işe geçmek, durmadan yer değiştirmek, his bağlarını koparmak sizi belki bir süre oyalayıp eğlendirir ama ondan sonra da yıpratır. 
Zaten sinir sisteminiz epey hassastır. Onun için bu değişiklikleri de sınırlandırmanız lazımdır. 


YUVA 


Yuvanıza düşkünsünüz. Çok hareketli bir hayat sürmeyi seviyorsunuz. Yuvanız sizin dinleneceğiniz. huzur duyacağınız, rahat edeceğiniz yerdir. Hem sizin için bu yuva, herkesten kaçıp gizleneceğiniz, kimsenin ayak basmıyacağı bir şato da sayılabilir. Her konuda yenilik seviyorsunuz ama ev bahsinde Satürn etkisini gösterir. Size derli toplu, her şeyi yerli yerinde, sevdiğiniz eşyaların el altında olduğu bir ev lâzımdır. Belki sık sık bu evi bırakıp gezecek, yolculuk, yapacak, dolaşacaksınız. Ama her seferinde de evinize dönerek dünyada daha fevkalâde bir yer olmadığını düşüneceksiniz. Çünkü, en küçük teferruatına kadar planlayacağınız bir ev kadar hiç bir şey size zevk ve huzur veremez. 
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KOVA BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Kova burcundan hemen hemen her alanda büyük ün yapan kimseler çıkar. Bu ünlülerden bir kaçının adını verelim. Dünyanın güneşin etrafında döndüğünü ispatlayan astronom Galileo, yazar ve düşünür Francis Bacon, Başkan Abraham Lincoln, Thomas Edison, matematikçi ve yazar Lewis Carrol, tabiat bilgini Charles Darwin, piyanist Arnthur Rubinstein, keman ustası Jascha Heifetz, Fritz Kreisler, gitar ustası Andre Segovia, yazar Charles Dickens, Somerset Maugham, James A. Mitchener, moda yaratıcısı Balenciaga, besteci Victor Herbert, yıldız Venessa Redgrave, Susannah York, Zsa Zsa Gabor, Jeanne Moreau, Kim Novak, Mıa Farrow, aktör Paul Newman, Robert Wagner, Noel Harrison, Lee Marvin, yüzme şampiyonu Mark Spitz, şarkıcı roberta Flack, Ertha Kitt ve Ajda Pekkan'ı bu burcun ünlüleri arasında sayabiliriz. 


KOVA BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Bu burça doğan insanların çok yönlü akıllı, dikkati çeken, fevkalâde tipler olduğunu biliyorsunuz artık. Bu burcun erkeğini kolaylıkla beğenmeniz ve sevmeniz kabildir. 
Onunla evlenebilirseniz çok da mutlu olursunuz. Ancak bu erkeği ele geçirebilmeniz kabil mi? Çünkü bu erkek daima kafasını kullanacak ve sizi kolaylıkla yenebilecektir. Ama yine de üzülmemelisiniz. hayatta çaresiz şey yoktur. Onun huylarını bilirseniz işiniz epey kolaylaşacaktır sanırız. 


CAZİBELİ ERKEK 


Beğendiğiniz erkeğin peşinde pek çok kadın olduğunu bilmelisiniz. Çünkü kendisi fazla cazibelidir ve her kadın 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onda istediği şeyleri bulduğunu da sanmaktadır. Böyle bir durumda başarıya erişmek için bu erkeğin kafasına, hislerine, zevkine hitap etmeniz gerekecektir. Kova burcunda dogan erkek, genç yaşta âşık olabilir. Eğer sizi sevmişse o ara fazla düşünmeden evlenebilir. Ancak onun fikirleri de görüşü de günden güne değişecektir. Yani bir süre sonra Sizi beğenmiyebilir. Ancak siz de onunla birlikte değişip olgunlaşır ve daha mükemmel olursanız o vakit bu bağlılık devam eder. Yalnız Kova burcunda doğan erkeklerin bu ilk aşkı atlattıktan sonra kolay kolay sevemediklerini de söyliyelim. Erkek, ilk defa aşık olur ve evlenmezse ondan sonra türlü macerelara atılacaktır. Böyle bir devrede kendisini yakalayabilmek de zor olacaktır. O zaman zaman size ilk sevdiği kimseden de bahsedebilir. Buna da kızmamalı ve onu sakin sakin dinlemesini öğrenmelisiniz. O hâlâ ilk aşklarıyla meşgul değildir. O kadını unutalı çok olmuştur. Yalnız bu erkek için daima ilk tecrübe önemlidir. O hayatta her alandaki ilk tecrübesini hatırlar. Bu aşk da böyle bir ilk tecrübedir. Siz de her şeyden önce onun hatıralarına saygı göstermesini bilmelisiniz. Kıskançlığa kalkarsanız erkeği hemen kaybedersiniz. 


ÇOK YÖN 


Bu erkek çok yönlüdür. Onun ilgisini çeken fazla şey vardır. En merak ettiği de insanlardır. Bu yüzden, kadın ve erkek, kimle karşılaşırsa bir süre durup onu incelemek ister. 
Onun bu ilgisini yanlış anlamamalısınız. Sizinle tanıştığı an hemen ilgilenecektir. Sizinle uzun uzun konuşacak, saçınızdan fikirlerinize kadar her şeyi öğrenmeye çalışacaktır. Bu size ümit vermesin. Çünkü kısa süre sonra hatta aynı gün başka bir kadınla da aynı şekilde ilgilenecektir. Bu yüzden hayal kırıklığına da uğramamalısınız. Çünkü, bu erkek kısa 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süre ahbaplık ettiği kadını ilginç bulmazsa hemen unutacaktır. O çok yönlüdür ama bu arada hayatta bazı aradığı şeyler de vardır. Onları sizde bulursa durum değişir. Bu erkeği meşgul etmeniz, kafasını kurcalamanız, merakını tahrik etmeniz şarttır. 


BİLGİ VE YENİLİK 


Bu erkek, bilgiye büyük önem verir. Onun için milyarlar değil kültür değer taşır. O önce sizin tipinizi beğenmelidir. Kendisi daima hoş, cazibeli, güzel, zarif, şık kadından hoşlanır. Ancak bu şıklık sizin kafanıza pek uymayabilir. O Oğlak veya Başak Burcunda doğan erkekler gibi sade ve gösterişsiz kılıklara düşkün değildir. Evet zerafet ve bazan sadeliği de takdir eder. Ancak onun en büyük meraklarından biri de yeniliktir. İlgisini çeken son modaya göre giyinen veya kılığı başkalarınkine benzemeyen, üstündeki her şeyi kendisine uydurmuş kadındır. Fakat bu konuda siz de kafanızı kullanacaksınız. O her şeyden önce sizin "Günün Kadını" olduğunuzu hissetmelidir. Geçen yılki kılıkla dolaşıyorsanız bu adamın sizinle meşgul olması ihtimali çok azdır. Buna karşılık yeni moda olmuş ve onun hiç bilmediği şeylerden kendinize yakışanları seçin. Sizinle konuşurken, gözlerinin üzerinizde gezindiğini hissedeceksiniz. O kılığınıza bakarak çok oyalanacak ve bu yenilikten de büyük bir zevk alacaktır. Daha sonra başka kadın ahbaplarına, "Neden saçınızı son moda kestirmediniz." gibi sorular da sorabilir. Bu da onu etkilemiş olduğunuzu gösterir. Tipinizi, kılığınızı ve yeniliğe uymanızı beğenmiştir. Kılığınız yüzünden o, "Bu kadın yenilik seviyor," diye düşünmektedir. 
"Demek zamanla ilerleyebilen bir tip." Bu birinci sınavı başarıyla verdiniz. Şimdi sıra onun kafasını etkilemektedir. 
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KONUŞMA 


Bu erkeğin konuşması sözle anlatılmayacak kadar etkilidir. O bir olayı anlatırken her şeyi gözlerinizin önünde canlandırabilirsiniz. Konuşmayı ve fikirlerini açıklayarak karşısındakine zevk vermeyi ister o. Siz de çok ilgilendiğinizi hareketlerinizle ve zaman zaman sözlerinizle belirteceksiniz. Bu erkeğin çok hoşuna gidecektir. ama o sadece konuşmakla kalmaz sizi dinlemeyi de ister. Çünkü bu çok yönlü erkek, sizi ilgi çeken bir konu olarak görmektedir. 
Siz konuşurken o da hakkınızda fikir edinecektir. Pek çok şey de sizin sözlerinize bağlıdır. Neşeli, güler yüzlü, espriden anlayan bir tip onu çeker. Ama esprileri, hikayeleri ona bırakın ve siz kendinizden. gördüklerinizden, türlü olaylardan bahsedin. Bu arada o kolaylıkla fikirlerinizi anlayacaktır. Çünkü bu erkeğin çok üstün bir aklı vardır ve insanları çok kolaylıkla tahlil ederek neticeye varır. Sözleriniz merakını tahrik etmeli ve size soru sormasına sebep olmalıdır. 
Ayrıca o arada kendisi de bazı fikirler ileri sürecektir. Böylece siz de onu daha iyi anlamaya başlıyacaksınız. Kova burcunda doğan erkeğin kültürlü olduğunu biliyorsunuz. 
Havadan sudan bahsetseniz de o kısa süre içinde sizin kültür seviyenizi de ölçecektir. Eğer bilgili değilseniz ilgisinin söneceğini de bilin. Sadece bir kaç konuda bilgiliyseniz onların içinde kalın. Bilmediğiniz şeyler hakkında laf etmeyin. O her şeyi bilmenizi beklemez. Zaten kimsenin kendisi kadar kültürlü olamıyacağına da inanır. Zekânızı ve aklınızı da bu konuşmalar sırasında ölçecektir. Sizin kafalı ve öğrenmeye meraklı bir tip olduğunuzu anlarsa bu da lehinize bir nottur. Ama ukalalığa kalkar veya yabancı bir ismi yanlış söyler, ya da her aklınıza geleni anlatırsanız bu erkeği kaçırırsınız. Konuşma da ikinci sınavdır. Bunu geçmeniz cak hüivilk hasarı sayılır doğrusu. 
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Tipiniz, kılığınız, yeniliğe düşkünlüğünüz, bilginiz ve kafanız sayesinde bu erkeği ilgilendirdiğinizi kabul edelim. 
Ama maalesef bu kadarı da yeterli olmayacaktır. O kendisine uyabilen, kafa dengi ahbaplar ister. Hayatı sizin anladığınız manada plânlı değildir. Onun hayatında işinin, sevdiği konuların ve her şeyin belirli bir yeri vardır. Fakat her gün program değiştirmesi, işleri başka saatlere geçirmesi de kabildir. Sizi aradığı an bulabilmelidir. Size birdenbire gezmeye gitmeyi teklif edebilir. Hazırlıklı olmalısınız. "Saçım berbat, giyecek kılığım yok. Bu saatte nereye gidilir?" 
gibi sözler onun hayal kırıklığına uğramasına ve ilgisinin sönmesine yol açar. Davet ettiği an beğeneceği bir kılıkta olmalı ve hemen ona uymalısınız. Sizi dansa da götürebilir, kırlarda dolaşmaya da. Hiç aklınıza gelmeyen bir eğlence seçmesi de kabildir. Ama önemli olan eğlence değil onun yanında bulunabilmenizdir. Birlikte olduğunuz sürece onu oyalıyacaksınız. Sizi araması da beğendiğini, değer verdiğini gösterir. Böyle fırsatlardan iyice yararlanmalı ve daima neşeli, anlayışlı, güler yüzlü olmalısınız. Ciddi konular açtığı zaman da aynı havaya hemen girebilmelisiniz. Zaten o sizi fevkalâde oyalayıp eğlendirecektir. Aslında bu sizin için bir fedakârlık değil zevk olacaktır. 


KİŞİLİK 


Buraya kadar her şey yolunda gitti. Yalnız Kova burcunda doğan adamın haklı olarak kendisini beğendiğini de belirtelim. Siz mübalağaya kaçmadan bazı söz ve hareketlerinizle bunu anlatmalısınız. Bazen bir bakış bile yeterli olabilir. Çünkü bu erkeğin sezme gücü eşsizdir. Ancak o kendisine beğendiği kimselerin hayran olmasını ister. Saydığımız özelliklerden başka, kadında kişilik de arar. Kararsız, Silik bir tip onun canını sıkacaktır. Siz de kişiliğinizi 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ortaya koymalısınız. Ama bunu erkeği tenkid ederek yapmayın. Bazı hareketlerine anlam veremez, onun acaip davrandığını düşünebilirsiniz. Yahut bazı şeyleri ondan daha iyi bilebilirsiniz. Ama asla tenkide kalkmayın. Çünkü kendini beğenen bu erkek bu yüzden alınır. Hatta tenkitte ileri giderseniz bir anda size garez olması bile kabildir. O kendini üstün bulmaktadır. Üstün olanlara da laf söylenemez. 
Buna karşılık onunla tartışabilirsiniz. Kendi fikirlerinizi savunup, bunlarda ısrar edebilirsiniz. Yalnız sözleriniz yumuşak olmalı ve kırmamalıdır. Sizi yenemiyeceğini anlarsa kızacak yerde hayran olur. İşte karşısına deviremiyeceği bir engel çıkmıştır. Ondan sonra devamlı sizinle meşgul olacak ve sizi yenebilmek için türlü konular açacaktır. Yalnız her konuda inat etmeyin. Onun daha iyi bildiğini itiraf edin ama kendi kişiliğinizden de fedakârlık yapmayın. Sizin gibi güçlü bir kadın onun idealidir. Ayrıca bu arada sizi tam manasıyla anlamasına da imkân bırakmayın. Yine de esrarlı bazı taraflarınız olmalıdır. O sizi düşünüp anlamaya çalışarak heyecanlanmalıdır. Bu merakı yüzünden daha da üstünüze düşecekür. Siz de bu arada sık sık kılığınızda, saçınız- da, makyajınızda değişiklikler yapacaksınız. Ancak mübalağaya da kaçmayın. 


DÜRÜSTLÜK 


Bu erkek, dürüsttür ve daima dürüst olanlara güvenir ve hayranlık duyar. Ona yalan söylemeyin. Pek az kadın başarıyla yalan söyleyip bu erkeği inandırabilir. O inansa bile bir gün hakikati anlarsa hayal kırıklığına uğrar. Onun için dürüst, doğru sözlü olun. Ama bu dürüstlük onu tenkit derecesine varmamalıdır. Onun kişiliğiyle ilgili sözlerinize çok hafif bir mübalağa karışabilir. Hatalı taraflarını da övmeye kalkmayın. O zaman susmakla yetinin. Bu erkek. paraya 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pek önem vermez. Fakat parayı elde etmesini bilir. Onun için manevi değerler, bilim vs. çok daha önemlidir. Bir kadının kendisiyle sırf menfaat için ahbaplık ettiğini anlarsa da çok kızar. Çünkü bu tip fırsat düşkünlerine hiç tahammülü yoktur. Siz para peşinden koşan bir tipseniz şimdiden ondan uzaklaşın. Çünkü o bu huyunuzu da sezerek size ders vermeye kalkacaktır. Bu erkek, parası için değil kendisi için beğenilip sevilmeyi ister. Paranın önemli olduğunu biliyorsunuz fakat bu erkek için hayatta en önemli şey kendi kafasıdır. O ara maddeyi unutun. Nasıl olsa ileride size her istediğinizi verebilecektir. 


DEĞİŞİKLİK 


Kova burcunda doğan erkek, çok yönlüdür. Onun sık sık değiştiğini de göreceksiniz. Kâh iyimser, kâh karamsar, kâh neşeli, kâh ciddi olacaktır. Ayrıca o ara hangi konuyu beğenmişse bunun etkisinde de kalacak ve hayatında da türlü değişiklikler yapmaya kalkacaktır. Bu üstün insan bir dahi de olabilir, cana yakın bir ekzantrik de. Ama ne olursa olsun bilin ki çok akıllı ve eninde sonunda başarıya gidecek bir tiptir. Siz de kendinizi bu değişikliklere hazırlayın. Bu gün dostunu öve öve göklere çıkaran adam ertesi gün, onu yerin dibine batırabilir. Çünkü bu dostunun sandığı gibi olmadığını anlamıştır. "Ama dün böyle söylemiyordun,” demeyin. Dinleyin, ona hak verin ve kendisini neşelendirecek şeyler anlatın. O kısa süre sonra üzüntüsünü unutarak yine size zevk verecek bir konu açacaktır. Bu çabuk değişen adanı kaç yaşında olursa olsun insanları incelediği, her ola- ya ilgi duyduğu, gezip dolaştığı için çok da tecrübelidir. O sizin en büyük problemlerinizi bile birkaç dakikada halledebilir. Ama siz onun değişikliklerine uyarken eskisi gibi kalacaksınız. Çünkü o sizin kişiliğinize alışmıştır. Ona bir 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gün neşeli bir gün dertli, bir gün düşünceli görünmeyin. O çok yönlüdür ve sizden güne uymanızı ister, böyle sık sık değişmenizden de hoşlanmaz. 

Kova burcunda doğan erkek bağımsızlığına büyük önem verir. Size bağlanmaya başladığı an da telaşlanır. 
Çünkü sizi sevmesinin bağımsızlığını elinden alacağını düşünür. Hatta sizi en sevdiği an bir yabancı gibi hareket etmesi de kabildir. Sizde her aradığını bulmuştur ama bağımsızlığın değeri hiç bir şeyle ölçülmez. Erkek bu durumda bocalar ve üstün kafasını da pek kullanamaz. Sonra hisle hareketin iyi netice vermeyeceğini düşünür. İlişkiyi hemen kesmek ve uzaklaşmak lazımdır. Bunu düşünür düşünmez de hayatınızdan çıkıp gider. Siz de çok mutsuz olursunuz. 
Çünkü o her bakımdan ilgi çekici bir erkektir ve hayatınızı renklendirip değiştirmiştir. Belki o, bu duruma dayanabilir ve dönmez. Sizinle karşılaşacağı yerlere hiç uğramaz ve hatta başka bir memlekette bir süre kalabilir. Ama çoğu zaman bu erkek. sevgisine yenilerek gelir. Üstün kafası ona bu mutluluk fırsatını kaçırmamasını söylemektedir. Böylece oyunu kazanmış sayılırsınız. 


EVLİLİK 


Erkek, geri döndükten sonra da bir süre evliliğe yaklaşmıyabilir. Çünkü o evlilik denilen kısıtlayıcı, sıkıcı bağdan korkar. Fakat size alışmış ve sevmiştir. Yanınızda aradığı ahenk ve huzuru da bulmaktadır. Dirense de sonunda evlenme teklif eder. Bu erkek, sevince çok değişir. Sezme gücü fazla olduğu için arzularınızı siz söylemeden anlar. Sizi memnun edecek her şeyi yapar. Hayatta onun en önemli gayesi haline gelirsiniz. Yalnız evlendikten sonra değişmemeniz ve onun sevdiği kadın olarak kalmanız lâzımdır. Onun bağımsızlığını kısıtlamaya kalkmayın. Hele kıskanmayı aklınızdan bile geçirmeyin. Eğer kıskançsanız bunu ustalıkla gizlemesini öğrenmeniz lazımdır. Çünkü bu adamın gerek erkek gerek kadın ahbapları olacak ve onlarla çok ilgilenecektir. Bu kadınlar arasında çok cazibelileri de bulunabilir. 
Kıskanıp onu tenkide kalkmayın. Size inat o kadına daha fazla ilgi gösterir. Ama ses çıkarmazsanız mesele kalmaz. 
Çünkü evlenmeyi istemeyen bu Kova burcu erkeği bir kere bağlandı mı dünyanın en eşssiz kadınına bile bakmaz. 

Eskisi gibi onunla dost olun, fikirlerine uyun, kendisini sevdiğinizi, beğendiğinizi belirtin. Zamana göre giyinip kuşanın. Evde onun rahatını sağlayın. Evet, epey fedakârlık edeceksiniz. Ancak Kova burcundan böyle üstün bir erkek sizi severse çok mutlu olursunuz. Bu erkek, ömrünüz boyunca Sizi oyalamasını, eğlendirmesini bilecek, her istediğinizi size verecektir. Böyle bir eş bulursanız kendinizle ne kadar övünseniz azdır. 


KOVA BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Kova burcunda doğan erkekler de kadınlar da pek çok beğenilecek taraflar olan kimselerdir. Bu burçta doğan kadın, sizi bir anda büyüleyebilir. Ama kalbinizi verir vermez her şeyin istediğiniz gibi olacağını da zannetmeyin. Bağımsızlığına düşkün kadın, sizinle hayatını birleştirebilmek için pek çok şey isteyecektir. Hatta evliliği imkânsız hale getirecek zorluklar bile çıkaracaktır. Eğer yılmaz ve mücadele ederseniz bu fevkalâde kadını elde etmeniz kabildir. 

Bu burçta doğan kadın, bağımsızlığına sonsuz önem verir. O tıpkı grubu hava gibidir. Bir anda uçup gitmesi kabildir. Tutmaya kalkarsanız da asla yakalayamazsınız. O aklına eseni yapmayı, bildiği gibi hareket etmeyi ister. 
Onun bazr hareketleri de sizi şaşırtabilir. O tam anlamıyla da modern bir kadındır. Yeniliklerden son derece zevk alır 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ve daima bunları izlediği için de uzun süre genç kalır. Siz muhafazakârsanız, bu kadınla geçinmenize imkân yoktur. 
Çünkü o sizin fikirlerinize saygı duymakla beraber bunları asla kabul etmiyecektir. Kendi başına hareket etmeye alışıktır. O yol gösteren bir eş değil kendisini anlayan bir dost aramaktadır. Bu tipin damarına basmak da tehlikelidir. 
Çünkü sinirlenerek size inat, en istemediğiniz şeyleri yapabilir. Kılığını tenkid ederseniz daha da mübalağalı giyinir. 
Dostları hakkında konuşursanız onları eskisinden daha sık görmeye başlar. 

Kısacası size isyan eder ve bunu da her hareketiyle ortaya koyar. Bundan kadının asla değişmiyeceğini de sanmayın. O aradığı erkeği bulduğu an çok fedakarlık yapabilir. 
Fakat başlangıçta hareketlerine karışan bir erkek ona göre değildir. 


DOSTLUK 


Bu kadın, kafaya, akla, zekâya, bilgiye çok önem verir. 
Onun için de kendisi gibi kimselerle dostluk kurar. Ayrıca çok da ahbabı vardır. Çünkü konuşmak en hoşlandığı şeylerden biridir ve bu sayede etrafındakileri etkilediğini de bilmektedir. Kadının da buna ihtiyacı vardır. Çünkü o beğenilen bir tip olduğuna inanmak ister. Çevresinin hayranlığını uyandırdığı zaman da eşsiz olduğuna inanır. Onun her tipte, her türlü ahbabı vardır. Bir gün bir milyarderle çene çaldığını ve ertesi gün de bir hipiyle derin bir tartışmaya girdiğini görürsünüz. Aslında ne hipi ne de milyarder onu ilgilendirmektedir. 

Bu kadın, parayı istediklerini elde etmek için arzular. 
Yoksa zenginliğin onun için bir anlamı yoktur. Ayrıca zaman zaman aklına esip yalın ayak dolaşsa da kılığının kendisine yakışmasını ve kusursuz olmasını ister. O çok da temiz ve tertiplidir. Bir hipiyi de sırf merak ettiği için incelemeye kalkmıştır. Kova burcunda doğan kadın, fevkalade bir dost olabilir. Ancak onunla arkadaş olacak kimsede de bazı üstünlükler bulunmalıdır. O, erkekte akıl, kültür, neşe, canlılık, espri gücü, olgunluk arar. Öyle dar kafalı, kendisini anlıyamayan bir erkekle milyarder de olsa ahbaplık etmez. Sizde onun aradığı özellikler varsa kısa süre içinde ilgisini çekebilirsiniz. 


MESLEK 


Bu bürçta doğan kadın üstün aklı sayesinde pek çok şeyi görür ve bilir. Zaten o ömrü boyunca öğrenci olarak kalır. Her gün yeni bir şeyler öğrenmek ister. Kendisi iyi eğitim görmüşse, sevdiği bir konuda kısa süre içinde başarıya erişir, isim yapar ve bir erkekten daha da fazla para kazanabilir. Eğer eğitim görmemişse yine de aklı sayesinde yükselmesi, seçtiği işte başarıya erişmesi ve hatta zamanla bunun başına geçmesi de kabildir. Kadın işini seviyorsa evlenmesi zor olacaktır. Çünkü o hayatta sevdiği şeyi bulmuştur. Rasgele bir erkek için böyle ilgi duyduğu bir işi bırakmaya yanaşmaz. Ancak erkekte her aradığını bulursa o vakit durum değişebilir. Fakat kadın evlense de işine devam etmekte ısrar edebilir. Eğer eşinin durumu onunki kadar parlak değilse o vakit anlaşmazlıklar da çıkabilir. Bu yüzden de bu kadını alacak erkeğin fevkalade işi olması ve bol para kazanması daima daha iyi netice verir. Kadın, paraya önem vermez ama kazanmaya ve bildiği gibi harcama- ya alışıktır. Eşi yüzünden mahrumiyete katlanmak hoşuna gitmiyecektir. Ayrıca sıkı elli bir erkekle geçinmesi de pek kabil değildir. Kadın evlendikten sonra işini bırakırsa yine de kendisini oyalayacak bazı konularla meşgul olmalıdır, bu konuada ona anlayış göstermenizi bekler. 


KOVA BURCU M1 


TOPLUM 


Kova burcunda doğan kadın, Terazi burcu tipinden sonraen güzel olanıdır. Bu kadında kendisine has bir hava, nezaket, zarafet, kibarlık vardır. O temizliğe çok da önem verdiği için daima pırıl pırıldır. Ancak kılığı başkalarınınkinden çok farklıdır. O kafasına uygun olan şeyleri giyer, takip takışurır. Özellikle kareli, desenli kumaşlardan hoşlanır. 
Klasik şekilde giyinmesini istemeyin çünkü buna razı olmaz. Giyimde aşırı giden tipler de yok değildir, ama Kova burcunda doğanlar kılıklarıyla dikkati çekseler de onları yadırgamaz, beğenirsiniz. Sevdiğiniz kadının önce giyimine bakarak aşırı bir tip olup olmadığını anlamalısınız. Zira öyle aşırı şeylere kalkışan tiplerle her erkek kolay kolay geçinemez. 

Beğendiğiniz kadın, yeni kılıklar giyecek, zevk aldığı yerlere gitmek isteyecektir. Başlangıçta yalnız kalacağınızı da sanmayın. Baş başa oturmanıza pek imkân olmayacaktır. 
O toplumda beğenilen, aranılan bir tiptir. Her gittiği yerde de ahbaplarına rastlaması kabildir. Sizinle dost olmuşsa ve sizden hoşlanıyorsa hemen o ahbaplarını da yanına çağıracaktır. Hepsini teker teker size tanıtacaktır. Böylece dostlarını da bilmenizi isteyecektir. Bu arada sizinle gururlandığı için herkesin sizi görmesini de arzulayacaktır. 

Bu burçta doğan kadın, gururludur. O sizde akıl, bilgi, neşe, olgunluk, vs. gibi özellikleri bulmuşsa üstünüze daha düşecektir. Sizinle gururlanmaya başlıyacaktır. Bu da onun büyük ilgisini açıklar. Ama kadının hemen tekliflerinizi kabul ederek sizinle evleneceğini de sanmayın. O, bir süre daha bu ilişkiyi sürdürecek sizi çok daha iyi anlamak isteyecektir. Bu arada onun gururunu hiç bir zaman kırmamalısınız. Çünkü o zaman sizi asla affetmez. Kaba bir insan olduğunuzu söyliyerek uzaklaşıp gider. Onun bazı yönlerini anlayamıyacak, anlam veremiyecek ve belki de beğenmiyeceksiniz. Ancak bir süre daha bekleyerek bu kadını incelemenizi söyleyeceğiz. 

Zamanla onun bu özelliklerini anlayabilir ve sevebilirsiniz. Yahut kadın sırf bunları sizi sınamak için yapıyordur ve aldırmadığınızı görünce vazgeçecektir. Yine de Sizi rahatsız eden bir tarafı varsa onunla açık açık konuşmalısınız. 
Yalnız tenkide kaçmayın ve kadının hislerine değil kafasına hitap edin. O yumuşak sözlerinize kızmaz ve düşünmeye başlar. Eğer size çok değer veriyorsa bu huyundan vazgeçer. Aksi halde dostluğunuzu orada kesmenizi söyler. 

Evlendikten sonra onu değiştüreceğinizi de hiç sanmayın. Bu sadece bir hayaldir ve çok yanıldığınızı da anlarsınız. 

Kova burcunda doğan kadın dürüsttür. Ona güvenebilirsiniz. Belki fazla erkek arkadaşı olması, onlara ilgi göstermesi, çoğunu koruması sizi şüphelendirecektir. Ama kadın size bağlanmışsa asla gizli kapaklı işlere girişmeyecektir. "Arkadaşım" dediği kimse sahiden de sadece bir arkadaştır. O gururu ve dürüstlüğü dolayısıyla sizi asla aldatmaz. Ancak, sizde aradığını bulamazsa o vakit ayrılmaya kalkacaktır. Bunun sebebini açık açık söylemekten de kaçınmayacaktır. Bu tip, asla yalan söylemediği gibi başkalarından yararlanmaya da kalkmaz. Para konusunda da çok dürüst davranır. Kimseye borcu olsun istemez. Buna karşılık borç isterlerse hemen verir. Ama para vaktinde ödenmezse sinirlenir. İkinci defa aynı kimseye borç vermesine hemen hemen imkân yoktur. O belki zaman zaman bir erkeğin yardımına ihtiyaç duyar ama öyle fırsat düşkünü değildir. Zamanı gelince veya fırsatını bulunca kendisine yardımda bulunmuş erkeğe de iyilik eder. 
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KISKANÇLIK 


Kova burcunda doğan kadın yıldızlan Uranüs ve Satürn sayesinde çok kafalı, olacakları sezebilen, fırsatları değerlendirebilen bir tiptir. Satürn'ün verdiği enerji ve güce karşılık o Uranüs'den insanı çarpan bir cazibe, neşe, canlılık ve sevimlilik almıştır. Bu kadın sevmesini de iyi bilir. Her aradığını bulduğu ve ona istediklerini veren erkeğe de ömrü boyunca bağlanır. Yalnız kıskanç değildir. Kıskançlık ona garip gelen bir huydur. Sadece doğum anında sert yıldız etkesi almış olan Kova burcundan kadınlarda kıskançlık gözükür. Bu kıskanç tipler ayrıca erkeği ellerine almaya ve onlara her dediklerini yaptırmaya da meraklıdırlar. Fakat bu tipe çok ender rastlandığını da belirtelim. Beğendiğiniz kadın, sizi kıskanmıyacaktır. Eğer Akrep gibi hisleri yoğun bir burçtansanız o vakit bu kadın size göre değildir. Çünkü hem kıskanmaz hem de kıskananlara asla dayanamaz. Onu kıskanıp bu hissinizi açıklarsanız, üstünde hak iddia etmeye kalkarsanız durum iyi olmaz. Kadın ilişkinize çabucak nihayet verir. Ona göre kıskançlık sevgiyi belirten bir duygu değildir. Tam aksine bu bağımsızlığı kısıtlayan tehlikeli bir histir. 


SEVGİ 


Kova burcunda doğan erkeğin sevgiden kaçmasına karşılık bu kadın aşkı arar. Onun için kafası kadar hisleri de önemlidir. Ancak çoğu zaman sevmesi de kabil olmaz. 
Çünkü idealinde tam anlamıyla üstün bir erkek vardır. Bu eşsiz, kafalı, zeki, hareketli, neşeli, dost canlısı, kibar, zarif, olgun, kültürlü ve mesleğinde başarıya erişmiş tipi bulması çok zordur tabii. Kadın idealinden de kolay kolay fedakârlık edemez. Hem bu eş onun her türlü hakkına saygı göstermek zorundadır. Siz böyle bir tipseniz ve Kova burcunda doğan kadını seviyorsanız belirli bir süre içinde onu kendinize bağlamanız kabildir. Kadın, sevdiği an çok değişir. O zaman dostlarını, ahbaplarını aramaktan da vazgeçebilir. 
Sizinle baş başa kalmayı arzular. Hareketlerinizden türlü manalar çıkararak sizi mutlu edecek şeyleri yapar. Size zevk veren konuları öğrenir, işinizle ilgilenmeye başlar. Zaman zaman sizi desteklemesi de kabildir. Bu kadının aşkta bir hayli başarılı olduğunu da belirtelim. Yalnız, onun sevdiği sürece size bağlı kalacağını da bilin. Sevgisini öldürürseniz onu kaybedersiniz. 


ONL ANLAMAK 


Bu burçta doğan kadını kolay kolay anlamanıza imkân yoktur. Sizi sevip bağlandıktan sonra bile onda her gün yeni şeyler bulabilirsiniz. Yalnız onun yeni huylarını, düşüncelerini öğrenmek bazen sizi şaşırtabilir ve hatta üzebilir. 
Bunun en canlı örneği de Frank Sinatra'yla evlenen Mia Farrow'dur. Ünlü şarkıcıya âşık olan genç yıldız bir süre onun arzularına uymuş ve sonra eve Hindistan'dan gelen Yogğileri, yalın ayak, boynunda sıra sıra boncuklar asılı hippileri toplamaya başlamıştı. Sonunda Sinatra dayanamayarak genç kadını boşadı. Tabii Mia Farrow'un bu burcun aşırı tipi olduğunu da söyledik. Evleneceğiniz kadın, size böyle şeyler yapmayacaktır. Sadece bağlanmadan evvel onu iyice anlamaya çalışın. Çünkü evlilikten sonra karşılaşacağınız yenilikler sizi şaşırtabilir. 

Kova burcu kadını, uzun süre denediği ve hayran olup sevdiği erkeğe bütün kalbiyle bağlanır. Evet, onda başka kadınlarda görülmeyen özellikler de bulunabilir ama buna karşılık yine ender rastjanan üstünlükler de onda toplanmıştır. Kendisi, kafasını kullanarak daima hayranlığınızı 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çekebilir. Onun dostluğu, neşesi, canlılığı, üzüldüğünüz zaman Size cesaret vermesi, dertlerinizi unutturması da eşsiz bir kadının karşısında olduğunuzu size sık sık hatırlatacaktır. Onu iyi anlamalı, fikirlerine saygı göstermeli, bağımsızlığı konusunda da laf etmemelisiniz. Kadın her şeyden çok önem verdiği bağımsızlığını korumak ister. Ama kalbi kendisine hakim olduğu an bundan da fedakârlık yapar. Yalnız bunu siz istemeyin ve durumu farketmezmiş gibi davranın. 
O zaman kendi arzusuyla bağımsızlığından vazgeçmek onu üzmez. Hatta bu konuyu belki hiç düşünmez. 

Ancak sizde bulduğu üstünlükler ve aşk bir yana, bu kadınla ortak bir gayeniz de olmalıdır. Çünkü o boş durmayı sevmez. İşinizi onunla paylaşacaksınız. Bu kadın, meraklıdır ve hayata büyük ilgi duyar. Sevdiği sizseniz, en büyük ilgi duyduğu da yine siz olacaksınız. Dolayısıyla o işinizi de bilmek ve size yardımcı olmak isteyecektir. Belki her şeyini fevkalade planlayıp başaran bir erkek de olabilirsiniz. 
Ama yine de işinizi ona açın. O gerekirse size yardım eder. 
Başanılıysanız büyük gurur duyar ve çocuk gibi sevinir. Bu arada bu tip kadının bir bilim adamı için ideal bir eş olabileceğini de ilave edelim. 


PARA 


Paraya düşkün, hayatta en önemli şeyin para olduğunu düşünen bir erkekseniz bu kadına yaklaşmayın. Çünkü o sizin böyle paraya düşkün olmanıza sinirlenecektir. Hayatta çok daha fevkalade şeylerin olduğunu düşünecektir. Hem paranızı da sizin yararsız bulduğunuz türlü şeylere saf edecektir. Ayrıca size hesap vermeye de yanaşmayacaktır. Bu da bir nevi isyan sayılabilir tabii. Ama paranız varsa ve insanlara yardıma mergklıysanız o bu huyunuzu çok beğenecektir. Kadının, istediği gibi giyinmesi, arzu ettiği kitapları, 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resimleri bibloları alması için paraya ihtiyacı vardır. Siz de böyle şeylerin lüzumsuz olduğunu iddiaya kalkmayacak ve arzusuna uyacaksınız. Kadın, evinizi süsleyecek ve başkalarınınkinden çok farklı, rahat, temiz, ahenkli bir yuva haline getirecektir. Başlangıçta para konusunda anlaşırsanız evlilikte bu bakımdan hiç tartışma çıkmaz. 


EVLİLİK 


Seven kadın, her bakımdan size uyacak fevkalade bir eş, iyi bir anne olacaktr. Yalnız onun anne ve babanızla oturmasını istemeyin. Çünkü o sevdikten sonra sizin için bağımsızlığından vaz geçecektir. Ama ondan evinizi başkalırıyla paylaşmasını beklememelisiniz. Buna dayanması çok zordur. Belki bir kadın için bu kadar fedakârlığa değmeyeceğini düşüneceksiniZ Ancak o daima sizi sevecek, en yakın dost vc yardımcınız olacak, hayatınıza iyi bir yön verecek, dostlarınızı kendisine hayran edecek, toplumdaki yerinizin sağlamluşmasını, başarıya erişmenizi sağlayacakur. O daima güler yüzlü, iyi dürüst, şirin ve cazibeli olacaktır. Bu kadını anlâyamazsanız sizi kısa süre içinde unutması ve kendisine çabucak yeni bir hayat kurması sizi fazla şaşutmasın.. 


KOVA BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Bu burçta doğan çocuk, daha erken yaşlarda sizi bilgisi ve başkalarından farklı görüşleriyle şaşırtabilir. O diğer çocuklar gibi her gün okula gitmeyi de istemeyebilir. Uygun bulmadığı şeyler yüzünden sizinle ciddi ciddi tartışabilir. 
Yalnız çocuk, dünyayı, insanları çok seven bir tiptir. Ona, ileride insanlara yardım edebilmesi için okuması, iyi bir eğitim görmesi gerektiğini anlatmalı ve ilgisini çekecek misaller vermelisiniz. Bir hayli meraklı olan çocuk, ünlü kimselerin hayatlarını incelemeye başlayacak ve sonra kendi kendine hayaller kuracakur. Onu daima desteklemeli, cesaret vermelisiniz. Zamanla okulu, arkadaşlarını çok sevecektir. Çünkü konuşmak, arkadaşlık ve oyundan zevk alacaktır. 
Kısa süre içinde de bütün arkadaşlarını etkilemesi kabildir. 
Çocuk, daha erken çağda yapacağı iş veya seçeceği meslek hakkında karar verecek kadar da kafalıdır. Onu sevin ve şefkat gösterin ama daha da önemlisi kendisine yaşıtınızmış gibi davranarak problemlerini halledin. Böylece çocuk, kendisine güvendiğinizi de anlayacak ve buna daima layık olmaya çalışacaktır. 


Balık Burcu 


Pisces 


(20 Şubat - 20 Mart) 
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BURCUN ÖZELLİKLERİ 


Grubu Su 

Uğurlu günü Perşembe 

Uğurlu sayısı T 

Uğurlu taşı Akvamaren 

Uğurlu renkleri Deniz mavisi, yeşilimsi mavi, yeşil, gümüş 


Uğurlu çiçekleri İnci çiçeği, beyaz gül, zambak Uğurlu kokuları : Kiraz çiçeği, zambak, limon çiçeği Uğurlu müzik Yatıştırıcı hafıf müzik 

En belirli özelliği : Merhamet 

En büyük ideali : Rahat etmek 

En büyük hatası : Kendini kötülemek 

En büyük arzusu : Dünyayı dolaşmak 


Burcunuzda iki balık göreceksiniz. Bu da sizin çift karakterli olduğunuzu açıklamaktadır Ralıkların ikisi de aynı yöne gitseydi siz sadece çift kısmetli olurdunuz. Ama balıklar aksi yöne gitmeye hazırlanmaktadır. Böylece siz hem çift kısmetli. hem de çift karakterlisiniz. Üstelik hassas su grubundan olduğunuz için de bu çift karakter çoğu zaman şaşırmanıza, bocalamanıza yol açmaktadır. Kafanızla hisleriniz arasında bir denge kurabilirseniz bu çift karakterin size büyük yardımı olacaktır. Hislerinizi kontrol ederseniz istediğiniz gibi bir hayat sürersiniz. Yıldızlarınız da bu konuda sizi daima desteklerler. 


YILDIZLARINIZ 
Siz de çift yıldızlısınız. Birinci ve daha etkili olan yıldı- 


zınız Hayaller temsilcisi Neptün'dür. Bu yıldıza “Venüs'ün Üstün Hali" de denilir. Yani Neptün de tıpkı Venüs gibi güzellikleri temsil eder. Bu yıldız hassas, yumuşak, merhametli, iyi niyetli, güzelliklere çok düşkün bir tip olmanızı sağlar. Neptün, aynı zamanda rüyaları, bilinmeyen şeyleri, uykuyu. idealleri de temsil eder. Yıldız, sert etkili büyük bir güç sayılır. Neptün'den yararlanarak hayatta başarıya erişmeniz kabildir. Ancak dikkatli olmazsanız öz yıldızınızın zaman zaman Sizi faydasız hayallere sürükleyerek şaşırtması da kabildir. Onun için kafanızı kullanmanız şarttır. 
Diğer taraftan ikinci yıldızınız da Neşe, Bolluk, Zenginlik temsilcisi Jüpiter'dir. Bu yüzden de talihlisiniz. Neptün'ün şaşırtan hayallerinden kurtulup Jüpiter'in verdiği özellik lerinden yararlanırsanız her istediğinizi elde edebilirsiniz. Sayınızın 7 olmasına da dikkatinizi çekelim. Dünyaca bu “Uğurlu Yedi" olarak bilinir. Bu da size ne kadar talihli olduğunuz hakkında bir fikir verir sanırız. 


HASSASLIK 


Her şeyden önce çok hüssas olduğunuzu söyleyelim. 
Belki ciddi tavırlı, suratı asık. kolay kolay gülmeyen bir tipsiniz. Ama aslında çok yumuşak, hisli bir insansınız. 
Ilislerinizi engellemeniz kolay olmuyor ve bu yüzden sık sık üzülüyorsunuz. Bu hassaslığınız yüzünden sizi kolayca yaralamaları kabildir. Belki de bu sebepten sert bir insan gibi davranmaya gayret etmektesiniz. Artık yaralanmayı istemiyorsunuz. Fakat böyle kaş da çatsanız insanlar sizin hassas olduğunuzu yine de sezeceklerdir. Çünkü siz hisleriyle yaşayan bir tipsiniz. Merhametiniz, sevginiz, şefkatiniz çok çabuk ortaya çıkmaktadır. Siz sert bakmasını değil bu hisleri kontrol etmesini öğrenmelisiniz. Zira aslında hassaslık yerinde kullanılırsa fevkalade bir şeydir. Bu hislerinizi uygun alanlara yöneltmelisiniz. Hem bu arada kafanızdan da yararlanmalısınız. Belki. sadece hisli olduğunuz için 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kafanızın iyi çalışmadığını sanıyorsunuz. Veya sizi hep kırdıkları için aklınızın işe yaramadığını düşünmektesiniz. Bu fikirleriniz doğru değil. Çünkü isterseniz, daha doğrusu şöyle bir silkinirseniz her şeyi bir anda değiştirebilirsiniz. 
Sizin çok da iyi bir aklınız var. Yalnız merhamet, acıma, boş gurur, aşırı sevgi gibi şeylerle bu akla siz engel olmaktasınız. Hislerinizden vazgeçmeyin ama kafanıza da biraz imkân verin. Bu sayede her şey değişecektir. Burcunuzdan ünlü Albert Einstein, telefonu icat eden Alexander Graham Bell gibi kafalı kimseler çıkmışlardır. Bu ünlülerin hissiz olduklarını da sanmayın. Onlar da sizin kadar hisliydiler ama kafalarını da kullanarak engelleri aşmasını bildiler. Sizin burcunuzdan pek çok dünya çapında isim yapmış insan çıkar. Onların hepsi de hassas tiplerdir. Fakat hiç biri, hislerinin başarıya erişmelerine engel olmasına izin vermemiştir. Şimdi hayalleri bırakarak bu hakikati düşünün ve artık kararlı olun. Hayallerinizden de vazgeçmeyin. Çünkü hayaller genellikle henüz hakikat halini almamış planlardır. 


HAYALLER 


Yıldızınız hayalleri temsil ettiği için siz de fazlasıyla hassassınız. Sizin kadar renkli hayalleri olan biri daha bulunamaz. Hem bu eşsiz hayaller birbirini izler. Siz hayal kuramadığınız zaman adeta rahatsız olursunuz. Ancak zaman zaman bu hayaller size zarar verebilir. Çünkü hakikatlerle karşılaştığınız zaman bunun hayallerine çok aykırı olduğunu görür ve hem şaşırır hem de üzülürsünüz. Zira renkli hayallerinizle bu sert hakikatlerin hiç bir ilişkisi yoktur. İşte siz bu yüzden mutsuz olur ve başarıya erişemiyeceğinizi de düşünürsünüz. Fakat hayal kurmakla hata etmiyorsunuz. 
Tam aksine insan kadar kuru hissiz ve sıkıcı biri de düşünülemez. Siz hayal kurmaya devam edin ama bunları hakikatlerle uzlaştırın. Çünkü hayallerinizle hakikat ahenkli bir hal aldığı an başarının eşiğindesiniz demektir. Hem bu arada Neşe, Bolluk, Zenginlik yıldızınızın size yardımcı olduğunu da unutmayı. Jüpiter talihinizi açmaktadır. Belki siz havadan bir kısmet gelmesini bekliyorsunuz. Bazen bu da kabil olur. Ama aslında hayalleri hakikat yapacak fırsatlar çok daha değerlidir. Jüpiter de bu imkânları size bol bol vermektedir. Biraz dikkatli olmanız ve hakekete geçmeniz sizi neticeye götürecektir. Sadece aldatan hayallerden kaçınmalısınız. Yıldızınız Neptün, size zaman zaman bu tip hayaller de verebilir. Bunlar, boşuna uğraşmanıza ve üzülmenize sebep olabilir. Yani faydalı ve zararlı hayalleri birbirinden ayırmasını da öğrenmelisiniz. Yıkıcı hayaller karamsarlığa, yapıcı hayaller ise iyimserliğe yol açar. İyimser insan da karşısına zorluk çıksa da asla fikrinden caymaz ve cesaretini kaybetmez. Siz de olumlu hayal kurmalı, kafanızı kullanmalı ve sonra fırsatları değerlendirmelisiniz. Hem hayaller size pek çok alanda gereklidir. Bilim alanında hakikatler kadar hayalin de yeri vardır. Çünkü bir bilim adamı önce bir şeyi hayal edip, kafasında tasarlar ve sonra bunun hakikat olduğunu ispatlar. Graham Bell'den önce telefon bir hayaldi. Ama bu gün telefon gözünüzle gördüğünüz bir hakikattir. Bütün araştırmacıların. yeni şeyler icat eden kimselerin fevkalade hayal güçleri olduğunu da bilin. Ayrıca hayal gücü güzel sanatlar. edebiyat. perde ve sahnede de gereklidir. Hayali geniş olmayan bir insan iyi bir aktör olamaz. Çünkü o verilen role giremez. Böyle bir karakteri hayalinde canlandırıp yaşutamaz. Hayallerinizden dolayı üzülmeyin. Bunların sizi başarıya götüreceğini bilin ve kafanızı kullanın. 

Bu burçta doğduğunuz için çift karakterlisiniz. Doğum anında bazı yıldızlar parlıyarak size türlü özellikler verebilir ve Balık burcunun bazı etkilerini de hafifletebilirler. Ancak bu yıldızlar bile çift karakterli olmanızı engelleyemezler. Aslında çift karakter, sizin çok yönlü olmanızı da sağlayabilir. Yalnız. his konusunda dikkatli davranmak lazımdır. 
Eğer hislerinizin esiri olursanız Neptün ve Jüpiter gibi çok güçülü iki yıldız bile size kolay kolay yardım edemez. Çünkü o zaman hisleriniz sizi kâh iyimser kâh karamsar yapacaktır. Bu günlük işlerde de, ahbaplıkta da önemli konularda da, sevgide de çok kötü netice verir. Çünkü iyimserliğiniz tuttuğu zaman karşınızdakilere inanacak, onların dediklerini yapacak, herkesi memnun etmeye çalışacaksınız. Buna karşılık kötümserliğe kapıldığınız an şüpheleriniz uyanacak ve aynı kimselere güvenemiyecek, ya istediklerinin aksini yapacak ya da suralınızı asacaksınız. En iyi niyetli biri bile böyle sık sık değişen, kâh gülümseyen, kâh somurtan. 
fikirleri birbirini tutmayan bir kimseye uzun süre dayanamaz. Onun için her şeyden önce iradenizi kullanacaksınız. 
Yapuğınız işlerde aynı yolu izlemeye gayret edecek ve tutumunuzu değiştirmeyeceksiniz. Bu hiç de kolay bir şey değildir. Ancak kendinizi buna da alıştırabilirsiniz. Ayrıca sizin hafızanız fevkalâdedir. Bir duyduğunuzu, bir gördüğünüzü asla unutmazsınız. Böylece daima daha önce yaptıklarımız hatırlıyacak ve bunlara uyarak işinize devam edeceksiniz. Sizde çok beğenilen. sevilen takdir edilen özellikler var. İyimserlik ve karamsarlığa kapıldığınız hissetiğiniz an bulunduğunuz yerden uzaklaşmaya gayret edin. Çünkü bu geçici bir şeydir ve kacamsarlığınız uzun sürmez. Eski neşenizi bulunca her şeye kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ayrıca karamsarlaştığınız an sizin için değerli olan şeyleri, daima güvendiğiniz kimseleri düşünmelisiniz. Böylece bu hissi yenebilirsiniz. Bu arada çift karakteriniz size fevkalâde rol gücü verir. Komedide de trajedide de çok başarılı olursunuz. Çünkü rolünüze girip hemen karamsar veya iyimser olmanız kabildir. Bu çift karakterlilikten iyi bir şekilde yararlanmanız da mümkündür. Hislerinizle değil kafanızla hareket ederseniz iyimserlik sayesinde bir meselenin iyi yönlerini karamsarlık sayesinde de zararlı taraflarını görebilirsiniz. Bu da isabetli karar vermenizi sağlar. Bu şekilde düşünebildiğiniz an zaten başarıya çok yaklaşmışsınız demektir. 


YARATMA GÜCÜ 


Neptün'ün yaratma konusunda büyük söz sahibi oldugunu söyleyelim. Yıldız bu konuda Venüs'den daha da etkilidir. Onun için sizde de fevkalade bir yaratma gücü olabilir. Aynca güzelliklere de çok düşkünsünüz. Renklerin hayatınızda büyük önemi vardır. Bunlara hayal gücü de eklenince iyi bir sanatçı olabilirsiniz. Hangi alana ilgi duyuyorsanız bu özellikleriniz sayesinde başarıya erişmeniz kabildir. Sizde olayları renkli bir dille anlatma kabiliyeti de vardır. Onun için edebiyat alanında da talihinizi deneyebilirsiniz. Dev romancı Victor Hugo burcunuzdan çıkan büyüklerden sadece biridir. Veya renklere olan düşkünlüğünüz güzel sanatlara ilgi duymanıza sebep olabilir. Ünlü ressam Auguste Renoir ve eşsiz heykelci Mikelanj da yine sizin burcunuzun ünlüleri arasındadır. Veya müziğe düşkün olabilirsiniz. Romantik besteci Fredric Chopin ve hâlâ dünyanın en eşsiz tenoru diye anılan Enrico Caruso da yine Balık burcundandırlar. Onun için asla ümidiniz kırılmasın. Sizde yaratma gücü büyüktür. Sadece kabiliyetiniz olan alanı dikkatle seçmeniz, karamsarlığı bir yana bırakarak bütün gücünüzle çalışmanız lazımdır. Hepsi bu kadar da değil. Günümüzde tanınan yıldızlar, aktörler ve şarkıcılardan pek çoğu da sizin burcunuzda doğmuşlardır. Bütün mesele kafanızı kullanarak gayret göstermektedir. Fevkalade hayalleri hakikat yapmak için de bu şarttır doğrusu. Bu arada sadece 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güzel sanatlar değil güzellikle ilgili her konuda da talihinizi deneyebilirsiniz. Böylece hem zevk aldığınız hem de sizi başarıya götürecek bir işiniz olabilir. 

Hayaller yıldızı Neptün size sezme gücü de vermektedir. Bu güç sizin burcunuzda çok kuvvetlidir. İyi niyetli, temiz kalpli, merhametli bir tipsiniz. Onn için bu sezme gücü size bir mükafat olarak verilmiştir. Siz, kafanızı kullanmayı genellikle istemezsiniz. Ancak bu sezme gücünüz zaman zaman üstün bir kafadan daha fazla yararlı da olabilir. Bir insanı ilk gördüğünüz an onun iyi veya kötü niyetli olduğunu sezersiniz. Bir olayın nasıl netice vereceğini anlıyabilirsiniz. Zaman zaman olacakları kesinlikle bilmeniz de hayret uyandırır. Bu arada yıldızınız Neptün rüyaları da temsil eder. Dolayısıyla sizin rüyalarınız da eşsizdir. En fazla renkli rüya görenler de yine sizin burcunuzdan çıkarlar. Bu, arada çoğu zaman rüyanızda gördüğünüz şeylerin doğru olduğunu da bilin. Hatta bazı rüyalarınızı olduğu gibi çıkması da kabildir. Bu pek az insanda bulunan bir üstünlüktür. Ancak genellikle siz bu sezme gücünüzden yararlanamazsınız. Çünkü ilk bakışta kötü olduğunu anladığınız bir insan, tatlı sözleri, nazik tavırları, zerafet veya güzelliğiyle sizi çekebilir. O anda ilk fikrinizi unutursunuz. Ama aradan bir süre geçince o insanın iyi olmadığını kesinlikle öğrenirsiniz. Bu arada zarar görmeniz de kabildir. Ayrıca fazla iyi ve merhametli olmanız da bu sezme gücünden yararlanmanızı zorlaştırır. Kötü bir insana da acımanız ve içinizden gelen sesi dinlememeniz kabildir. Halbuki, tam aksine bu sezme gücünden kabil olduğu kadar fazla yararlanmalısınız. 
İçinizden gelen sesi dikkatle dinleyin ve ondan sonra da hislerinizle değil kafanızla hareket edin. Yıldızınız Neptün. 
size yardım edebilmek için bu üstünlüğü vermiştir ama bundan yararlanamazsanız kaderinizden şikâyet etmeyin. 
Zira kabahat sizdedir. 
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RAHAT VE HUZUR 


Siz rahat ve huzuru arayan bir tipsiniz. Ancak bunları bir türlü bulamamaktasınız. Çünkü yine hislerinizle hareket etmektesiniz. Sizin için rahat ve huzuru elde etmek kolay değildir. Çünkü insanın her şeyden önce içinin rahat etmesi lazımdır. Hislerinizle hareket ettiğiniz sürece hatalı kararlar vermeniz ihtimali fazladır. Siz herşeyden önce mantığınızı kullanarak tarafsız gözlerle his ve arzularınızı inceleyin. 
Belki rahat ve huzuru zenginlikle elde edeceğinizi sanıyorsunuz. Yahut türlü güzelliklere sahip olmakla huzur duyacağınızı zannetmektesiniz. Bunlar rahat ve huzur bakımından size yardımcı olabilirler. Fakat insanın rahat ve huzura kavuşabilmesi için önce kafasıyla hisleri arasında tam bir denge kurması lazımdır. Hisleri veya kafa ağır basarsa huzur olamaz. Her şeyden evvel içinizin rahat etmesini sağlayın. O zaman hayata daha bağlanacaksınız. Olaylardan çekinmeyecek, kendinizde büyük mücadele gücü bulacaksınız. Olaylar gözünüzü yıldırmakta, insanlar sizi hayal kırıklığına uğratmaktadır. Bütün bunlardan uzaklaşırsanız rahat edeceğinizi ummaktasınız. Fakat size istediğiniz her şey verilse de yine aradığınız huzur ve rahatı bulamazsınız. Bunun için planlı şekilde hareket etmelisiniz. İç huzurunuza kavuştuktan sonra aradığınız maddi rahatı kolaylıkla elde edebilirsiniz. 


PARA 


Paraya önem vermeyen bir tipsiniz. Son derece cömert olduğunuzu söylememize bile lüzum yok. Siz belki de zorlukla kazandığınız parayı kolaylıkla verebilirsiniz. Çünkü çok merhametli, herkese acıyan bir insansınız. Başkalarının yardımına koşmak size büyük zevk werir. Bu bakımdan da 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sizi çok takdir etmek lazımdır. Ancak, merhametinizi kötüye kullanabileceklerini de bilmeniz şarttır. Size herkesten önce kendinize acımanızı söyleyeceğiz. Paranızı başkalarına vererek kendinizi pek çok şeyden mahrum edebilirsiniz. 
Ama aslında bunu yapmaya hiç hakkınız yoktur. Siz hayatta pek çok iyi ve güzel şeye layık bir insansınız. Para konusunda da hislerinizle değil kafanızla hareket etmelisiniz. 
Kafanız size paranızı nerelere harcamanız gerektiğini söyleyecektir. Merhametsiz olmanızı. yardımdan vazgeçmenizi tavsiye etmiyoruz. Ama herşeyden önce kendi ihtiyaç ve arzularınızı düşünmelisiniz. Ondan sonra başkalarıyla ilgilenin. Böylece para konusunda da hiç bir üzüntünüz kalmaz. 
Siz hayalleri, yaratma gücü, merhameti ve iyi hafızası olan bir insansınız. Bu yeteneklerinizden yararlanarak sevdiğiniz bir iş yaparsanız büyük para kazanmanız kabildir. Hem paraya da biraz değer vermelisiniz. Para suyesinde istediğiniz kimseleri sevindirebileceğiniz gibi arzu ettiğiniz şeylere de sahip olabilirsiniz. Bol paranız olduktan sonra da cömertlige devam edin. Ancak bunun size lazım olduğunu da düşünerek maddi güveninizi de sağlayın. Bu arada Jüpiter'in de size en ummadığınız anlarda bolluk getirmesi kabildir. Çok zengin de olabilirsiniz. Yalnız para konusunda kafanızdan yararlanın. 


GÜZELLİK 


Güzellik hayatınızda çok büyük bir rol oynar. Siz her şeyin güzelini sever ve istersiniz. Hayallerinizde de güzelličin büyük yeri vardır. Hayatınızda bir güzellik olmazsa yaşayamazsınız. Aradığınız güzelliği bir renkte, bir çiçekte, bir insanda, giyim eşyalarında ve türlü şeyde bulabilirsiniz. 
Ancak çoğunuzun pahalı güzeliklere hayran olduğunu da ilave edelim. Güzel bir seramik vazo alacak yerde çok pahalı kristali tercih edersiniz; güzellik için çok para harcadığınız da doğrudur. Bu durumda önem verdiğiniz para düşkün olduğunuz güzellik yüzünden değer kazanmaktadır. Bu güzellik aşkınızın asla sönmeyeceğini de belirtelim. Onun için de yine para konusunda kafanızı kullanmanız gerektiğini tekrarlıyalım. Ancak çok bol paranız olduğu zaman istediğiniz güzel şeylerin hepsine kavuşabilirsiniz. Eğer güzel sanatlar veya güzellikle ilgili bir işiniz varsa daha mutlu olmanız kabildir. Aksi halde güzelliği türlü yerde arayacak ve bazen bunu elde edebilmek için de büyük fedakârlıklara kalkışacaksınız. Eğer istediğiniz güzelliklere, lükse kavuşamazsanız hayata küsebilirsiniz. Talihiniz olmadığını düşünebilirsiniz. Halbuki hislerle hareket edeceğinize kafanızı kullanırsanız kabahatin sizde olduğunu da anlarsınız. Tembellikten vazgeçip aklınızdan yararlanarak hem paraya hem bu güzelliklere kavuşmanız kabildir. 


UYMA 


Siz, görünüşte yumuşak ve herkese uyabilen bir tipsiniz. Kimseyi kırmak istemediğiniz için de böyle davranırsınız. Ahenk, huzur ve rahata düşkünsünüz. Bunlardan fedakârlık etmektense şartlara uymayı yerinde bulursunuz. Ama bu da yararlanabileceğiniz bir özellik olmukla beraber zaman zaman size zarar da verebilir. Çünkü bu yumuşak başılığınızdan yararlanarak sizi güç durumda bırakabilirler. 
Her şeyden önce iradenizi ortaya koymalısınız. Karşınızdakiler yumuşak başlılığınızdan değil arzu ettiğiniz için onlara uyduğunuzu anlamalıdır. Hem siz, aslında güçlü olmakla beraber epey de tembelsiniz. Uğraşıp. yorulmuyı istemediğiniz için de böyle sakin sakin şartları kabul ettiğiniz olur. 
Bu tembellikten kendinizi kurtarmanızı ve sizinle ilgili önemli kararları başkalarına bırakmamanızı söyleyeceğiz. 
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Hem bütün mesele karar vermektedir. Çünkü öyle siz doğrulup kalktığınız andan itibaren bu tembellikten kurtulur ve tam aksine çok canlı olursunuz. Yine yumuşak davranın ve çevrenizdekilere uyun ama hayatınızı da kendiniz idare edin. 


SEVGİ 


Venüs'ün üstün hali sayılan Neptün sizi çok hisli yapmaktadır. Güzelliklere çok düşkünsünüz. Bu arada sizin için en güzel olan şey de aşktır. Siz sevgisiz yaşayamazsınız. Ailenizi, eşinizi, çocuklarınızı, ahbaplarınızı,. herkesi ve hayvanları seversiniz, hem onlar için türlü fedakârlıklar da yaparsınız. Bu arada sizin için en önemli kimse de sevgilinizdir tabii. Âşık olduğunuz zaman hayatınız bir anda renklenir. Gözleriniz parlar ve birden değişirsiniz. Yalnız sevgide de yine burcunuzun etkisi kendisini gösterir. Çok sevip mutlu olduğunuz bir anda karamsarlığa kapılmanız, şüphelenmeniz, kıskanmanız kabildir. Sevgiliniz, eğer huyunuzu iyice anlıyamamışsa böyle sık sık değişmenize çok şaşar. Ama siz biri iyimser diğeri karanısar- olan iki balığa uymaktasınız. Onun için de sizin hep aynı şekilde sevmeniz beklenemez. Aşk yüzünden çok mutlu olanlar gibi yine sevdiği için çok göz yaşı dökenler de sizin burçtan çıkar. Sevgi dolu bir insansınız ve hislerinizle hareket ettiğiniz için de çoğu zaman size lâyık olmayan birine ilgi duymanız kabildir. "Sevgide aklın yeri yoktur." diyeceksiniz belki. Evet, bu doğrudur, insanın ne zaman ve kimi seveceği bilinmez. 
Ancak sizin gibi hisli ve üstülek dikkati çekecek kadar cazibeli tiplerin etrafında daima hayranları vardır. Başlangıça kafanızı kullanmazsanız, tatlı sözler, hoş hareketler vs. yüzünden aslında size layık olmayan birine ilgi duyabilirsiniz. 
Sevdiğiniz zaman 'da aciz kalırsınız. Çünkü sizin için sevilen insan kadar değerli hiç kimse olamaz. Eğer hislerinizle hareket etmişseniz ve Jüpiter zamanında yetişip size yardıma çalışmışsa mutsuz olmanız ihtimali fazladır. Ancak bu da sizi yıldırmaz. Çünkü sevdikten bir süre sonra bıkmanız da kabildir. Kısa süre sonra da yeni bir aşk sizi çok mutlu edebilir. Burcunuz çift kısmetlidir. Onun için aşkta hayal kırıklığına uğrarsanız keder etmeyin. Başka biri gelecek ve sizi mutluluğa götürecektir. 


BALIK BURCUNDA DOĞAN ÜNLÜLER 


Balık burcundan hayal ve yaratma güçleri sayesinde başarıya erişen kimseler çıkar. Bu çift karakterli burçta doğanlar çok yönlüdürler ve hemen hemen her alanda başarı elde ederler. Besteci Hendel, Fredric Chopin, ünlü balet Nijinsky, orkestra şefi Lorin Maazel, yazar Victor Hugo, Ben Hetcht, John Steinbeck. şair Henry Longfellow, heykelci Mikelanj, ressam Auguste Renoir, fizikçi Albert Einstein, telefonu icat eden Alexander Graham Bell, yıldız Elizabeth Taylor, Ursula Andress, Marisa Mell. Joanne Woodward, tenor Enrico Caruso, şarkıcı Harry Belafonte, Nei. Sadaka. 
Miriam Makeba., George Hhrrison, şarkıcı ve yıldız Lisa Minelli, aktör Sidney Poitier, Rex Harrison, Michael Caine ve Göksel Arsoy'u bu burcun ünlüleri arasında sayabiliriz. 


BALIK BURCUNDA DOĞAN ERKEKLER 


Bu burçta doğan erkeği seviyorsanız onu çok iyi anlamanız ve kendisine zaman zaman da yardımcı olmanız gerekecektir. Çünkü on iki burcun en hassas erkeği Balık'tan çıkar. Bu erkeği başkalarıyla da kıyaslamamanızı söyliyeceğiz. Çünkü o başkalarına hiç benzemeyen, hislerinin esiri olabilen fakat kafasını fevkalade kullanan bir tiptir. Başlangıçta onun fikirleri, hareketleri sizi çok şaşırtabilir ama aradan zaman geçince bu erkeği çok takdir edersiniz. Size yardım etmek için biraz onun özelliklerinden bahsedelim. 

Bu erkek, her şeyden önce çift fikirlidir. Yani onun karar vermesi kolay değildir. En küçük bir işte de en önemli bir meselede de o kolay kolay karar veremez. Onun bu haline bakarak güçsüz olduğunu sanmayın.. Aslında bu erkek pek çok şeyi başaracak kadar çalışkan ve cesur da olabilir. 
Fakat bir türlü karar veremediği için harekete geçememektedir. O çok da hayalperesttir. Doğum anındaki yıldız etkileri bu hayal gücünün hafiflemesini sağlar ama ortadan kaldırmaz. Onun çok renkli bir iç alemi vardır. Hisleri ön plânda geldiği için de hakikatler ve kafaya fazla önem vermedigi de olur. Yalnız bazen Balık burcunda doğan erkek Jüpiter'in de yardımıyla daha azimli hatta kararlı da olabilir. Erkeğe bakar bakmaz onun bir işe yaramadığını, vaktini boşuna kaybettiğini ve başarıya erişemiyeceğini düşünmeyin. O karar verirse başarılı olur. Bu konuda belki sizin desteğinize de ihtiyacı olacaktır. Bu erkekle evlenmeyi düşünüyorsanız, önce kendinizi tartın. Onu hem kafalı hem hisli bir kadın mutlu edebilir. Eğer siz de böyle bir tipseniz Balık burcunda doğan erkekle çok iyi anlaşabilirsiniz. Ama sadece kafanızla hareket etmeye alışıksanız bu erkek sizi sıkar ve dolayısıyla da onu kırarsınız. Sadece hislerinizle hareket ediyorsanız birlikte başarıya erişmeniz güçtür. 


PARA 


Bu erkeğin. para konusundaki fikirleri herkesten farklı olabilir. O cömert ve başkalarını memnun etmekten hoşlanan bir tiptir. Bu yüzden parasını xavurabilir. İşini seviyorsa ve geliri iyiyse evlendikten sonra parasını eşine teslim etmeyi de isteyecektir. Ancak her şeyden önce onun maddi 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durumunu anlamalısınız. Bu erkek, yaratıcı güce sahiptir ve hafızası da fevkalâdedir. Biraz irade gücüyle seçtiği işte başarıya erişir. Ama işinden memnun değilse, para kazanamıyorsa, sadece hayalleriyle yaşıyorsa onun her istediğinizi verebilecek bir eş olacağını da sanmayın. Erkek, size her arzu ettiğinizi bulmayı, vermeyi, hatta yaratmayı hayal edecektir ama bunlar hakikat olamayacaktır. Böyle bir tiple yuva kuracak kadının kendi işi veya geliri olması gerekir. 
İşte bu yüzden beğendiğiniz erkeğin önce işini ve maddi durumunu öğrenmelisiniz. Bu erkek, bazen ne istediğini de bilmez. Hayatta ilerleyemeyişinin sebebi bu da olabilir. Sizinle dost olunca endişelerini açacak ve herşeyini anlatacaktır. O vakit kendisine yardım etmeniz, destek olmanız. 
onu başarıya eriştirecek yolda ilerletmeniz kabildir. Fakat erkek, bugün razı olup yarın cayan bir tipse ona güvenemezsiniz. Bütün iyi niyetine, sevgisine rağmen o asla iyi bir eş olamayacaktır. Hem bu arada erkek tembelliği yüzünden de çalışmamayı ve hayal kurmayı da isteyebilir. 
Kendisini çalışması için zorladığınız zaman da alınacak ve surat asucaktır. Eğer o yükselmesi için yol göstermenizi bekliyorsa sizin gayret ve kafanız sayesinde her şey yoluna girer. Ancak ona yol gösterirken de yumuşak olmalısınız. 
Bu erkek, tenkide gelmez. Çok hassas olduğu için de çabucak alınır. Ayrıca hayal gücü dolayısıyla da mübualağaya kaçabilir. Aslında dürüst ve iyi niyetlidir ama sözlerinin reklenmesi için zaman zaman yalan söylemesi de kabildir. 


MERHAMET 


Bu burçta doğan erkeğin kötü bir tip olduğunu sanmayın. O kendisini gösterecek bir konu bulduğu andan itibaren hızla yükselecektir. Hem çok para da kazanacaktır. Bu erkeğin başarıya giden yolda ilerlediğini kabul ederek başka yönlerinden bahsedelim. Bu erkek, son derece hassas ve merhametlidir. Herkes bu huyunu bildiği için ondan yardım ister. Ailesi, yakınları, arkadaşları ve hatta yabancılar problemlerini ona açar ve teselli bulurlar. Bu erkek, üzüldüğünüz zaman büyük sabır ve şefkatle sizi teselliye çalışacaktır. Derdinize bir çare düşünecektir. Ancak çok önemli bir mesele olmadıkça ona üzüntülerinizi anlatmayın. Çünkü bütün gün dert dinlemiş, huzur bulabilmek içm size gelmiştir. Yanınızda olduğu sürece onun rahat etmesini, neşelenmesini, gülmesini sağlamaya çalışın. Aksi halde birden sıkılabilir ve kendisine acımaya başlar. Bu herkese merhamet eden insan aynı zamanda kendisine de pek acır. Anlaşıldığını, sevilmediğini, beğenilmediğini düşünerek kederlenir. 
Ondan sonra da karamsarlaşarak susar. Hele sustuğu için onu tenkid ederseniz sizden uzaklaşması ihtimali de vardır. 
O küsüp içine kapanır ve bir daha da sizi aramaz. 


İYİ NİYET 


Bu erkek iyi niyetlidir ve hiç ard düşüncesi de yoktur. 
Herkesi de olduğu gibi kabul etmeye alışıktır. En şaşılacak durumlarda onun kılı bile kıpırdamaz. Başkalarının ayıpladığı şeyleri tabii kabul eder. Herkesin kendi bildiği gibi hareket etmesini de normal bulur. Buna karşılık kendisine karışılmasını da istemez. Ancak bu erkeğin belirli fikirleri de vardır. O kimseyi aşağı görmez ve ayıplamaz. Fakat iş aşka gelince durum değişir. Zira o sevdiği kadının eşsiz olduğuna inanır. İdealindeki, hayalindeki kadını bulduğundan emindir. Bu kadının da en küçük bir hatası yoktur tabii. 
Böyle kusursuz bir sevgili bulduğu için de çok mutludur. 
Başkalarının, hakkında söyliyebilecekleri şeylere de aldırmaz. Yalnız, bu arada onun hoşuna gitmeyen küçük bir hatanız hayallerini altüst eder. O sizin eşsiz olduğunuza inanmıştır ve bu küçük hata bir anda hayal kırıklığına uğramasına sebep olur. Neptün hayaller kadar hayal kırıklıklarına da yol açar. Bu erkeği anlamalı ve daima onun istediği gibi olmalısınız. 


GÜZELLİK 


Bu erkek, güzelliğe hayrandır. Hayatında daima güzellik olmalıdır. Seveceği kadın da güzel olacaktır. Belki siz dünyanın en güzeli değilsiniz. Fakat bu erkek sizi beğenip bağlandıktan sonra daha güzel biri olmadığına inanacaktır. 
Hem sizin daha da cazipleşmeniz için elinden her geleni de yapacaktır. Onun sevdiği kadın en güzel şeyleri giymeli, süslenmeli, her türlü lükse kavuşmalıdır. Bu erkek, varlıklıysa size dünyanın en değerli mücevherlerini, kürklerini alacaktır. Belirli bir kazancı da olsa yine size sık sık parfümler. kumaşlar, çiçekler ve güzel bulduğu her şeyi getirecektir. Balık burcunda doğan erkek, aynı zamanda kadının süslü olmasını da ister. O sadelikten zevk almaz. Hayalleri nasıl renkli ve pırıltılıysa sizin de aynı şekilde göz almanızı arzu eder. Kılığınız, kıyafetiniz. saçlarınız daima dikkati çekmelidir. İyi makyaj yapacak ve bol bol parfüm süreceksiniz. O sizi ne kadar güzel görürse o kadar hislenip duygulanacaktır. Sakın boyasız yüzle, basit bir kılıkla onun karşısına çıkmayın. Zira buna çok üzülür. Hele sizi evde saçları bigudili, üstünüzde eski bir sabahlıkla görmeye hiç dayanamaz. Hasta olduğunuz zaman bile kendinize itina etmek zorundasınız. Evet. hasta hasta makyaj yapıp incikler boncuklar takamazsınız tabii. Ama dantelli bir gecelik ve yatak ceketi size yakışacaktır. 
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EV 


Evi de bu adamın güzelliğe olan düşkünlüğünü belirtir. 
O sizin güzel eşyalarla dolu, zarif bir yuvada yaşamanızı sağlayacaktır. İmkânı varsa evi süslemek için de hiç bir masraftan kaçınmayacaklır. Onun ağır eşyalar ve koyu renkleri seçeceğini sanmayın. Hayalleri renkli olduğu için ev de peri masallarındaki sarayları andıracaktır. Her şeyin en güzel ve lüksü size layıktır. Erkek, evi de size yaraşan renklerle süsleyecektir. İtiraza da kalkmamanızı tavsiye ederiz. Çünkü onun hevesini kaçırır: beğendiğinizi göstermeli ve yaptıkları için teşekkür etmelisiniz. Bu erkek, teşekkür de beklemez ama tatlı sözlerden çok zevk alır. Hele sık sık sevdiğinizi söylemeniz onu daha da mutlu eder. 


SEVGİ 


Bu erkek sevmeyi ve sevilmeyi ister. Sevdiği zaman çekingen bile olsa birden güçlenir. O zaman cesaretle hamle yapması. engelleri aşması, başarıya erişmesi daha kolaydır. 
Çünkü en eşsiz güzellik olarak gördüğü sevgiye kavuşmuştur. Sevginiz ona destek olmakta, hayata bağlanmasını sağlamaktadır. Zaten cömert olan bu erkek sevince daha da fazla fedakârlığa kalkar. Daima sizi düşünür ve her hareketiyle bunu belli eder. Hoşlandığınız her şeyi satın alır. İmkânı varsa sizi lüks yerlere ve hatta seyahatlere götürür. 
Sözleri son derece romantik ve tatlıdır. Dostlarına çok düşkün olan erkek âşık olduğu süre içinde adeta dünyayla ilgisini keser. Daima sizinle meşguldür. Ama buma karşılık sizden de büyük sevgi bekler. Öyle hoşlanmak. beğenmek yeterli değildir. Aşkınızı ona vermeniz şarttır. Eğer kendisini sevmemişseniz ve sadece beğeniyorsanız bunu da çabucak onlar. Zira bu erkeğin sezme gücü çok fazladır. Durumu sezince de size ve hayata küsmesi kabildir. Size olan aşkı sönmese bile bir süre sonra ayrılıp gidecektir. Ondan sonra da kendisini teselli etmek için dostlarını arayacaktır. Onun bu hayal kırıklığı uzun süre devam edebilir. Fakat eninde sonunda yine sevip, beğeneceği başka birine rastlar. Bu burç çift kısmetlidir. Onun için bir erkek eşinden ayrılacak olursa bir süre sonra tekrar evlenir. 


EVLİLİK 


Sevgiyi arayan erkek, sizi görüp beğendikten kısa bir süre sonra bağlanır ve evlenmek ister. Ancak hemen onun teklifini kabul etmeyin. Önce anlaşıp anlaşamayacağınızı düşünün. Daha da önemlisi onu sevip sevmediğinizi anlayın. Onunla anlaşımayacağınızı evlendikten sonra anlarsanız durum daha da tatsız olur. Sizi sevdiği için ayrılmayı istemeyecek ve daha fazla üstünüze düşecektir. Evlenme teklif edince una düşüneceğinizi tatlı bir şekilde anlatın. Bu cevabınız belki alınmasına yol açar. Ama henüz böyle bir bağa hazır olmadığınızı söyleyin. Kendinizden emin olmadığınızı belirtin. Ondan emin olmadığınızı söylemeye kalkmayın çünkü hemen küsmesi de kabildir. Hislerinizi ve fikirlerinizi inceledikten sonra seviyorsanız evlenin. O zaman bu erkek her bakımdan sizi mutlu edecektir. 


ÇAPKINLIK 


Balık burcunda doğan erkek çapkın değil romantiktir. 
O hayalindeki aşkı ve kadını aramaktadır. Onun için de evlenmeden başından türlü macera geçebilir. Erkek her sefer sevdiği ve aradığı kadını bulduğunu sanır ve bir süre sonra da hayal kırıklığına uğrayıp yeni bir maceraya atılır. Ünlü aktör Michael Caine, pek çok güzel kadınla ilişki kurmuş 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ve yıllar sonra idealindeki tipi bularak evlenmiş ve mutlu olmuştur. Balık burcunda doğan erkek, evlendikten sonra çapkınlık etmez. Çünkü karısına âşıkür ve bütün ömrünce bu sevgi de devam edebilir. Ancak siz de ona gereken ilgiyi gösterecek, daima hoş, bakımlı, süslü ve cazibeli olacaksınız. Böylece onu tam anlamıyla kendinize bağlayabilirsiniz. 
O, sizinle evliyken gerek erkek gerek kadın türlü ahbaplar edinecektir. Buna da aldırmamalısınız. İnsanları seven, dostluktan zevk alan bu erkek sizi aldatmayacaktır. Yalnız sizi başka kadınlarla kıyaslamasına imkân bırakmamalısınız. Çünkü bu erkek güzelliğe hayrandır ve karşısına fevkalade biri de çıkabilir. Siz güzelliğiniz, cazibeniz ve süsünüzle onu memnun edeceksiniz. hem tatlı sözlerinizi de esirgemeyeceksiniz. Böylece o sizi dünyanın en güzel kadınına bile değişmeyecektir. Ama evlendikten sonra kendinize itina etmez ve ona de gereken ilgiyi göstermezseniz durum değişir. O vakit bütün güzel kadınlar ilgisini çekmeye başlar. Yavaş yavaş da sizden uzaklaşarak cazip bulduğu bir kadına yaklaşır. Hatta ona âşık da olabilir. O vakit sizi bırakıp gidecektir. 


KISKANÇLIK 


Bu erkek çok hisli olduğu, sevdiği için kıskanacaktır. 
Ancak bu hissini de sizden gizlemeye çalışacaktır. Bazen şaka yollu bir şeyler söylemesi kabildir ama asla kıskançlığını itiraf etmeyecektir. Yalnız, çevrenizdeki kimselere çok dikkat edeceğini de belirtelim. Size hayran olunmasından zevk alacaktır. Çünkü onun için siz eşsiz bir kadınsınız. 
Ama sizin birine fazla ilgi göstermenizden hiç hoşlanmayacak ve birden karamsarlığa kapılacaktır. Sık sık sevdiğinizi söylemeli ve böylece şüphelerden kurtulmasını da sağlamalısınız. Ancak, bu erkek çok cana yakın ve romantik olduğu 


için etrafında zaman zaman kadınlar belirecektir. Kıskançsanız bu durum Sizi rahatsız edecektir. Fakat bu hissinizi açıklamanız doğru olmaz. O sevdiğinizi bilmek ister ama kıskançlık, tartışma ve ısrara hiç tahammülü yoktur. Hele ona emretmeye kalkarsanız birden tamamiyle değişmesi de kabildir. O günden sonra size ilgi göstermez. çok soğuk kahr ve oturup ve hayal kurar. Ona yumuşaklık, sevgi şefkatle her istediğinizi yaptırabilirsiniz. Ama sertlik gizli ikinci kişiliğini ortaya çıkarır. Karşınızda bir yabancı bulabirsiniz. "Kadına güzelliği Tanrı, cazibeyi şeytan verir," diyen bu burcun ünlü yazarı Victor Hugo. bu sözleri bir hayal kınklığı yüzünden söylemişti her halde. Ama hayal kırıklıkları da romancının ölene kadar sevmesine engel olmamıştır. 
Bu erkeğin en zayıf tarafı da en güçlü yönü de sevgidir. 
Bunu bilerek hareket ederseniz eşinizin çok başarılı, ismini dünyaya duyuran bir erkek olmasını da sağlayabilirsiniz. 
Çünkü hayal gücü eşsiz olan bu romantik erkek sevdiği zaman bütün üstünlüklerini ortaya koyar. Çekingenliğini de yenerek sizi mutlu etmek için çalışır. Bu arada özellikleri sayesinde de para ve şöhret kavuşur. Ömrünüzce size aşık olacak ve birlikte huzurlu hayat süreceğiniz romantik bir erkek istiyorsanız Balık burcu tipini seçin. Ama sizin için önemli olanı bilgi, akıl, madde gibi şeylerse bu erkekle anlaşmanız pek zordur. 


BALIK BURCUNDA DOĞAN KADINLAR 


Bu burçta doğan kadınların çoğu güzel ve aşağı yukarı hepsi de cazibelidir. Siz de bu burçtan birini beğenmiş olabilirsiniz. Yalnız bu burçta doğan kadın hem çift karakterli, hem çift kısmetli hem de çok hislidir. Ona "Tam Kadın" da diyebiliriz. Ancak sevip bağlandığı zaman mutlu olan bu kadında aradığınız pek çok şey vardır. Ancak onu ele geçir- 


mek de kolay değildir. Tam tuttuğunuzu sandığınız anda o bir balık gibi avucunuzdan kayıp kaçabilir. Onun sevmesi ve bağlanması için pek çok şey gereklidir. 


İŞ VE YUVA 


Balık burcunda doğan kadın, iş hayatını sevmez ve mecbur olmadıkça da çalışmaz. Ancak bu kadın perde veya sahnenin cazibesine dayanamaz. Çünkü bu sayede hem kendisini göstermesi hem de büyük para kazanarak lükse kavuşması kabildir. Onun ideali ev kadını olmaktır. Yuvasında otumıak, eşi ve çocuklarıyla yaşamak, mutlu olmak ister. Ama balık burcunda doğan kadınların ev konusundaki fikirleri de bambaşkadır. Onların evleri, daha doğrusu hayal ettikleri ev bir saraydır. Bu evde rahat edecek, huzura kavuşacaklardır. Belki sevdiğiniz kadının maddi olmadığını düşüneceksiniz. Evet, aslında bu tip maddi değildir, ama onun istediği şeyleri yerine getirmek için de bir hayli paraya ihtiyaç vardır. Bu kadın, evinde bile iş görmeyi sevmez. Sizi çok seviyorsa, ev işine katlanır ama aslında gününü güzel şeylerle doldurmayı arzular. Siz onun için epey fedakârlık yapacaksınız ve karşılığında da hayalinizden bile geçmeven şeyleri elde edeceksiniz. 


PARA VE LÜKS 


Bu burçta doğan bu hisli kadın güzelliklere çok düşkündür. Bu arada kendi güzelliğine de çok önem verir tabii. 
Her türlü güzel şeylere sahip olmayı ve bunlarla kendisini süslemeyi arzu eder. Kendisi eşsiz bir mücevherdir. Onun değerini ortaya koymak da size düşmektedir. Kadın, elbiselerin en pahalılarını, ısmarlama ayakkabı ve çantaları, en lüks kürkleri isteyecektir. Ömrünü güzellik salonlarında, 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terzilerde geçirmeyi hayal edecektir. Ancak onun süslendikçe daha güzel olduğunu siz de kabul edeceksiniz. O tam anlamıyla kadındır ve süslenmesi de şarttır. Balık burcunda doğan kadına misal olarak ünlü yıldız Elizabeth Taylor'u verebiliriz. Yıldızın ne kadar masraflı olduğunu duymuşsunuzdur. Onun her aldığı kolye en az bir milyon değerindedir. Belki böyle masraf etmenin doğru olmadığını düşüneceksiniz. Fakat Elizabeth Taylor'a bu mücevherler ayrı bir cazibe vermektedir. Kadının bu mücevherlerden de güzel olduğunu kabul edersiniz sanınz. Böyle milyonluk elmaslarla gözünüzü korkutmayalım. Ancak Balık burcu tipi. 
lükse düşkündür. Bunu aklınızdan çıkarmamalısınız. Bu kadının hayatında önemli olan iki şey vardır. Bunlardan biri aşk diğeri de lükstür. 


MÜŞFİK VE BAĞLANAN KADIN 


Bu burçta doğan kadın, müşfik. merhametli, iyi niyetli cazibeli. cana yakın. hisli bir tiptir. O daima sevmeyi ve sevilmeyi hayal eder. Bu kadın için bilim, kültür gibi şeyler ikinci planda kalır, Ön planda daima onun hisleri vardır. O ailesine. dostlarına. yakınlarına bağlıdır. Fakat kadın asıl sevdiği erkeğe bağlanır. Sevdiği erkek onun için üstün insan sayılır. Bu erkek asla hata yapmaz. Onun her sözü. her fikri doğrudur. Bütün kalbiyle sevdiğine bağlanan kadın onun her dediğini yapar ve bütün arzularını da yerine getirir. Ancak bu tip. güçlü bir erkek arar. Erkeğin kişilik sahibi. kendinden emin bir tip olması lazımdır. Kafası fazla işlemeyen ve hisleriyle hareket eden bir erkek Balık burcunda doğan kadını idaresine alamaz ve kısa süre sonra onu elinden kaçırır. Balık burcu tipi tam kadındır ve kendisine hükmedebilecek erkeğe hayranlık duyar, kısa süre sonra da âşık olur. Erkeğin yakışıklı olması, yüksek eğitim yapması 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da önemli değildir. Erkek ona güven vermeli, sevmeli ve istediği lüksü sağlamalıdır. Kadın başka bir şey istemez. 


AŞK 


Bu burçta doğan kadın aşk için yaşar. Sevmediği, sevilmediği zaman durgun, üzgün ve karamsardır. Ama âşık olur olmaz değişir o. Cazibesi birdenbire artar. Gözleri parlar, konuşması, yürüyüşü ve her hali onun sevdiğini açıklar. 
Kadın için sevgi ve güzellik dışında kalan şeylerin pek önemi yoktur. O gerekirse sevgilisiyle bir çadırda bile oturabilir. Ama bu kısa süre devam etmelidir. Çünkü o âşık da olsa güzellikleri, lüksü özleyecekir. Bu kadında masal sultanlarını andıran bir hal vardır. Binbir Gece Masalları'ndan çıkmış kadar güzel, cazibeli, süslü ve pırıltılıdır o. Zaten istediği de böyle sultanlara yakışacak bir hayattır. O kendi güzelliğine inanır ve bunu dahu da etkili hale koymak için lüksten yararlanmak ister. Sevdiği erkek ona bu lüksü verebilirse kadın inanılmayacak kadar mutlu olur. O sıcak kanlı, sokulgan, cana yakın, bir kedi kadar sevimlidir. Erkeğin her şeyiyle ayrı ayrı elinden geleni yapar. Bunları yapmazsa erkeğin elinden gidebileceğini de sezer. Zaten süslenmeyi istemesinin bir sebebi de budur. Kadın ne kadar güzel ve cazibeli olursa erkeği o kadar kendisine bağlayacağından da emindir. 


KISKANÇLIK 


Bu burçta doğan kadın, kıskançtır. O kendisinden güzel, şık cazibeli, zengin olan kimseleri kıskanır. Aslında pek çok kadından daha üstün olduğunu düşünür. Zaten başkalarının imkânlarını elde etiği takdirde eşsiz olacağına da inanmaktadır. Balık burcunda doğan kadının âşık olduğu 


374 BURÇLAR VE YILDIZLAR 


zaman kıskançlığı da artar. O zaman hem sevgilisini hem de onun çevresindeki bütün kadınları kıskanır. Sevgilisi, yan gözle birine baktığı takdirde kadın kıskançlıktan deliye döner. Kendisinin çok üstün olduğunu bilir ama yine de elinde olmadan böyle hislere kapılır. Erkeği kendisine bağlamak için elinden her geleni yaparken bir taraftari da ondan şüphelenir. Zaman zaman adamın ağzını arar. Bir hayli zeki olduğu gibi iyi rol yapmasını da bilir. Sevgide güvensizliğe kapılırsa neşesini de kaybeder. Ama emin olduğu sürece sözleri tatlı, hareketleri yumuşaktır. Kadın âşık olduğu sürece sevgilisiyle baş başa kalmak ister. Adeta dünyayla ilgisini keser gibi olur. Sadece sevdiği erkek için giyinir süslenir ve onun arzularını düşünür. Bu durumda erkek aldatacak olursa kadın birden çileden çıkabilir. O çift karakterli olduğu için aldatıldığı an iki şey yapabilir. Sevgilisini bırakıp gider ve yalnız kalabileceği bir yere sığınır. 
Çok hassas bir tip olduğu için de hemen hastalanır. Aşkta hayal kırıklığına uğrayan kadın kolay kolay da iyileşemez. 
O ancak erkeği unuttukian sonra eski neşesine kavuşabilir. 
Veya kadın, kıskançlıktan deliye dönerek intikam almaya kalkar. O anda erkekten çok onun hayatına giren kadına garezdir. Ona gerektiği gibi bir ceza verirse rahat edebilir ve sevgisiliyle eski ilişkisini sürdürür. Ama arık eskisinden daha da şüpheci ve daha kıskançtır. Yalnız bu kadın aldatılsada aldatmaz. Onun hayatında sadece bir erkeğe yer vardır. O erkekten uzaklaştıktan sonra bir başkasını sevebilir. 
Güzel yıldız Elizabeth Taylor, sık sık âşık olan tiptir. O beş kere âşık olmuş ve her seferinde de sevdiği erkekle evlenmiştir. Son eşi Richard Burton'la on yıl kadar mutlu bir hayat süren yıldız aşkı sönünce ayrılmayı uygun bulmuştur. 
Balık burcunda doğan Elizabeth Taylor'un eşlerini çok kıskandığı da bilinen bir şeydir. Yalnız bütün Balık burcu kakanırlar. Sevdikleri sürece başka kimseyle ilgilenmezler. 
Eğer aşkları devam etmeyerek sona ererse bir süre sonra başkasını severler. Ancak doğum anında başka yıldız etkisi alan kadınlarda durum değişebilir. Bu tipler sadece bir tek kişiyi sevip evlenir ve ömürleri boyunca da bağlı kalırlar. 

Bu burçta doğan kadının hayal gücü fazladır. O sevdiği erkeğin fevkalade olduğunu düşünür. Kendisine sevgi ve bütün istediklerini veren erkek eşsizdir. Ama aradan bir süre geçince kadın onun bazı kusurlarını fark edebilir ve birden şaşırır. Kendisine lâyık olmayan bir erkeği seçtiğini düşünerek sinirlenir. Ondan sonra da surat etmeye başlar. Bir taraftan da erkeği tenkide koyulur. Onun hatalarını sayar, başkaları gibi yükselememesini tenkid eder. Yani o artık erkeğin rahat ve huzurunu kaçırmaktadır. Sevse bile bunu da söylemez olur. Erkek bu arada hatalarını düzeltebilirse mesele kalmaz. Aksi halde kadın bir süre sonra uzaklaşır. 


CEZBETME 


Bu tipin tam kadın olduğunu söyledik. Kadınlara has zeka, kurnazlık. şirinlik. cazibe ve her türlü özellik Balık burcunda doğanlarda bulunur. Bu tip, istediği erkeği elde etmesini de bilir. Birini çok beğenirse bir çaresini bularak yaklaşır ve kısa bir süre içinde de kendisini sevdirir. Jean Paul Belmondo'nun başını döndüren. onu kendisine aşık eden yıldız Ursula Andress de tam cazibeli bir Balık tipidir. 
Bu burçta doğan kadın zekâsını sevgi konusunda kullanır. 
Zaten hayatın güzellik ve sevgiden ibaret olduğuna inanmaktadır. Seven ve bağlanan erkek ona arzu ettiği şeyleri de verecektir. Ama kadın güzellik veya cazibesinden yararlanarak yükselmeye veya menfaat sağlamaya kalkmaz. Onda başkasını basamak yapıp yükselme arzusu yoktur. Hem 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parası varsa bunu seve seve eşiyle paylaşır. Para onun, eşinin, çocuklarının rahatunı sağlamak için gereklidir. Bir yere konulup saklanan servet hiç bir şey ifade etmez ve değersizdir. 


EVLİLİK 


Bu burçta doğan kadın sevdiği erkekle evlenmeyi ister. 
Sevmediği bir erkekle sırf para için evlenen kadın hemen hemen hiç yoktur. Böyle bir şey olabilmesi için doğum anında Satüm ve Merküri'nin etkisi gerekir. Sevip yuva kuran kadın da son derece müşfik olur. O eşini üzmemek için çırpınır. Eğer eşinin parası azsa bütün ev işlerini üstüne alır. Onun, her dediğini yapar. Yalnız bu kadın ev işinde de pek becerikli değildir. Evinin derli toplu olduğu enderdir. 
Buna karşılık o çok iyi yemek yapabilir. Evini süsler. Masaların üstünde daima vazolarla taze çiçekler bulunmasını arzular. Bir taraftan da yükselmesi için eşini destekler. 
Onun bir İkizler ya da Aslan veya Kova tipi gibi eşinin işinden anlayacağını ve fikir verebileceğini sanmayın. Bu kadın sadece şefkati, güler yüzü ve sevgisiyle eşine cesaret vermesini bilir. Eve yorgun gelen erkeğin rahat etmesini, dinlenmesini sağlar. Eşinin başarıya erişeceğinden emin olduğunu söyler. Bu durumda erkek kendisini daha kuvvetli hissederek, kendisine güvenen, seven kadın için daha fazla çalışır ve sahiden de başarıya erişir. 


DOSTLUK 


Bu burçta doğan kadın dostluğa çok düşkündür. Ama kıskançlık yüzünden dostlarını kaybetme ihtimali de vardır. 
Dostları onun cazibesini, güzelliğini çekemezler. Kadın da ahbaplannın daha iyi giyinmesini veya daha lüks bir hayat 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sürmesini kıskanır. Balık burcunda doğan kadının konuşması neşelidir ve aslında epey de sivri dillidir. Aslında o çekingendir ve böyle kıskandığı biri karşısında güvenini büsbütün kaybeder. Hislerini gizlemek için de alaycı bir tavırla konuşur. Karşısındakini gülerek tenkid eder. Böylece dostluk da bozulur. Ama Balık kadınının evi yine ahbap ve dostlarla dolup taşar. Çünkü ahbaplann çoğu onun merhametli, iyi niyetli, hiç bir şeyi küçük görmeyen, şirin bir insan olduğunu bilirler. İşe kıskançlık, karışmazsa dostluk ve ahbaplıklar ömürlü olabilir. Ancak dikkat ederseniz Balık burcunda doğanlar daima ahbap olarak kendilerinden çirkin kimseleri seçerler. Bu burçta doğan kadının eli de çok açıktır. Eşine, dostuna, herkgse yardım etmeyi sever. Onun için paranın değeri yoktur. Sadece lüks önemlidir ama bu kadın, çok sevdiği bir arkadaşına giyim eşyalarını ve kıymetli süslerini bile verebilir. Kadının, ömrü boyunca böyle sadık bir arkadaşa ihtiyacı vardır. Çünkü dertlerini, üzüntülerini, hayallerini, kıskançlığını ancak böyle birine açabilir. Balık burcu kadını üzülünce de ağlar. Sadece kendi derdi yüzünden değil başkalarının üzüntülerine de dayanamadığı için de ağılar. Çünkü fazla merhametli ve içlidir. 


TOPLUM 


Bu güzel, cazibeli kadın toplumda çok beğenilir. Bazen şıklıktan uzaklaşarak fazla süslü de olabilir. Bu süs ve lüks merakı yüzünden kendisini tenkid edenler de bulunabilir. 
Ama genellikle bu kadın hayranlık uyandınr. Hem zekâsı, neşesi ve şirinliğiyle de etrafında pek çok kimseyi toplayabilir. Bu kadın, yemek ve içmek konusunda da cömerttir ve evinde sık sık ziyafetler vermeyi ister. Güzel yemeklere ve iyi içkilere de düşkündür. Bu yüzden de Balık burcu kadını çabuk toplar. O şişmanlayınca cazibesinden çok şey kaybedeceğini bilir. Bu yüzden de zaman zaman rejim yapmaya kalkar. Bu rejimler de onun hassas olan sinir sistemini yıpratır. Aslında bu kadının sert rejimler yapmaması ve iyi uyuması lazımdır. Sağlığını ancak öyle koruyabilir. Balık burcu kadını, bir bakıma tembeldir. Sadece sevince harekeli olur. Kadının tembellikten vazgeçerek çok hareketli olması şişmanlamasını önler. Ama imkânı olan Balık burcu tipi böyle kendisini zorlamayı sevmez. İmkânı varsa güzellik salonlarına devam eder. Böylece formunu ve vücudunu korur. 


AİLE * 


Balık burcunda doğan kadın, ailesine, yakınlarına, eşine ve çocuklarına çok bağlıdır. O yuvasında mutluluğu sağlamak için elinden geleni yapar. Çocukları varsa çok daha fedakâr olur. Çocuklarını çok sever, şımartır ve her istediklerini de vermeye çalışır. O fazla sevgi yüzünden çocuklarını pek iyi terbiye edemez belki, ama derin sevgisi sayesinde yavrularını kendisine bağlar. Onların daima temiz. 
zarif olmalarına dikkat eder. Bu kadın erkeği mutlu etmek için yaratılmıştır. Son derece hisli, güzel ve zeki olan kadına hayatta her istediğini verebilecek, kişilik sahibi bir erkekseniz, bir an önce onunla evlenmenizi tavsiye ederiz. 


BALIK BURCUNDA DOĞAN ÇOCUKLAR 


Balık burcunda doğan çocuk, çekingen, mahçup ve utangaçtır. Aslında resim, müzik, edebiyat gibi konularda kabiliyeti olan çocuk bir hayal âleminde yaşar. Onun için her masal bir hakikat sayılabilir. Çocuk, kendi haline bırakılırsa daha da içine kapanır ve hayalleriyle baş başa kalmesi, yaşına uygun çocuklarla arkadaşlık etmesini sağlaması lazımdır. Çocuk, neşeli ve dostluk seven bir tip olduğu için böyle ilişkiler onun yavaş yavaş mahçupluktan sıyrılmasını sağlar. Çocuk, okulda zekâsı sayesinde derslerini çabuk kavrar. Ama sert bir söz veya bakış onun kırılmasına ve derslerden soğumasına yeterlidir. Öğretmenin de çocuğu anlayarak yumuşak davranması lazımdır. Böylece çocuk hem öğretmenini hem derslerini sever. Çocuk, küçük yaşta güzelliklere olan düşkünlüğünü de belirtecektir. Resim yapması, kitap okuması müzik dinlemesi için onu teşvik etmek çok yerinde olur. Böylece çocuk, güzellik arzusunu tatmin eder ve özelliklerini de yavaş yavaş ortaya koyar. Bu çocuk aynı zamanda kıskançtır. Kardeşlerini ona tercih etmek de onun huzurunu kaçırır. 
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SON SÖZ 


GELECEK VE YILDIZLARINIZ 


Sevgili okuyucularımız, kitabımızı beğendiğinizi umanz. Belki bu arada kafanızda bazı sorular da belirdi. Yıldızlarınızdan nasıl yararlanabileceğinizi düşünmektesiniz. Güneş, insanların kalbini, benliğini ve iradesini temsil eder. 
Dolayısıyla da siz burcunuzun verdiği özelliklerden irade gücünüz sayesinde yararlanacak ve istediğiniz başarıya erişeceksiniz. Hayat yolunuzu çizerken de size parlayan yıldızlarınız yardım edecektir. Parlayan yıldızlarınız konusunda Size maalesef pek az bilgi verebildik. Çünkü, bu geniş konuyu açıklamaya kalksaydık kitabımızda başka bir şeye yer kalmıyacaktı. Diğer kitaplarımızda yıldızlarınızı bütün özellikleriyle anJanıa imkânını bulacağınızı umuyoruz. 


Bu arada size garlayan yıldızınız hakkında bir fikir vermeye çalışalım. Bir insan doğduğu an Doğu Ufkunda bir yıldız parlar. Bu, sizin burcunuzun temsilcisi de olabilir veya başka bir yıldız da parlayabilir. Parlayan yıldızınız, sizi kendi burcunuzun temsilcisi kadar hatta daha da fazla etkileyebilir. Siz, yıldızların özelliklerini okurken bu konuda bir karar verebileceksiniz. Doğduğunuz anda gökyüzünde sadece sizin için yeni özel bir yıldız haritası çizilir. Onun için de aynı gün doğan iki kişide bile ayn ayrı yetenekler 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görülür. "Çarkıfelek" denilen bu yıldız haritası sadece sizin imkânlarınız, geleceğinizi, kaderinizi gösterir. Astroloji, yani yıldız ilmi sayesinde herkesin doğduğu ana göre yıldız haritasını çıkarmak, onun kabiliyetlerini, nelerden yararlanabileceğini ve geleceğini söylemek kabildir. Size değer kitaplarımızla bu konuda da yardımcı olabileceğimizi umuyoruz. 


Pek çok gizli güçlerin hayatımızı etkilediği doğrudur. 
Bir insanın yüzüne bakarak onun karakterini sezmek kabil olduğu gibi, avucuna bakarak da nasıl bir insan olduğunu ve gelecekte kendisini nelerin beklediğini anlayabilirsiniz. 
Aynı şekilde sihirli sayılar, hartler, kartlar ve pek çok usulle de kişilik ve geleceği öğrenebilmek kabildir. Bu arada rüyalarımızı da unutmayalım. Rüyalarınız vasıtasıyla size önemli şeyler haber verilmektedir. Ancak bu rüyaları anlayacak, yani yorumlayacak güçte olmalısınız. İşte, bu serideki kitaplarımızla bütün bu konularda size yardımcı olniaya ve gizli ilimlerin pek çok sırlarını açıklamaya çalışıyoruz. 
Bu yararlı bilgiler sayesinde hayatınıza daha kolaylıkla yön verebileceksiniz. 


